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VUI XUÂN TRẢ HẾT  
NỢ NẦN 

Quý Độc Giả thân mến, 
 
“Tết” đối với người Việt Nam quê nhà cũng 
như Hải ngoại, là thời gian rất đặc biệt, như 
Christmas của người Âu Mỹ, như  Năm Thánh 
Hồng Ân của Cựu Ước Thiên Chúa Giáo: 
Năm hồng ân; Năm hoà giải; Năm xoá hết nợ 
nần. 
 
Để chuẩn bị mừng Năm Mới, người Việt Nam 
chúng ta có truyền thống rất đặc biết, là thanh 
toán nợ nần. 
 
Chúng ta có nhiều thứ “nợ.” Nợ tiền bạc. Nợ 
tình cảm. Nợ hiếu nghĩa. Nợ tri ân. Vợ chồng, 
cha con, bằng hữu, chủ sở, nhân công, học 
đường, nhà thương, bác sĩ, bệnh nhân, thày 
giáo, học trò, công dân, nhà nước, danh thơm 
tiếng tốt, công bằng lẽ phải, … Ít nhiều, mỗi 
ngưòi đều mang những món “nợ” đó. 
 
Hầu hết những món nợ này không thể trả bằng 
tiền bạc được. Mà phải trả bằng tấm lòng, 
bẳng con tim, bằng tái tạo mối liên hệ, bằng 
trút bỏ giận hờn, quên đi  thù ghét, tha thứ đau 
thương, loại trừ kỳ thị, xoá hết độc quyền… 
 
Tôi và mọi người anh chị em cùng cố gắng 
bằng mọi giá, trả hết “nợ nần” với bất cứ của 
ai, để tất cả những  món nợ ấy đều ra đi với 
năm cũ, hầu ai nấy đón chào Năm Mới với 
tâm hôn thanh thoát, rộng mở, và chan chứa 
niềm vui. 
 
Một phần niềm vui của tôi là đã đồng hành với 
Cộng Đồng người Việt ở đây, Michigan này, 
gần 30 năm qua. Đã chung vui sẻ sầu với mọi 
biến cố của đồng hương - Công Giáo cũng  
như không Công Giáo.  

Tôi đã có những lúc nóng nảy và quên sót. Tôi 
cũng có những lúc “vui như Tết”,  những lúc 
buồn như đám tang. Có những lúc phấn khởi như 
“sau cơn mưa trời lại sáng.” Có những đêm 
không ngủ, và những ngày không ăn. Thể dục đã 
trở thành một phần của nếp sống. 
 
Tôi đã cố gắng tìm con đường tương lai cho cộng 
đồng, cho Giáo Xứ. Không dễ dàng chút nào. 
Một năm trời để suy tư. Một năm kế để tiếp xúc, 
và hai năm qua để tiến tới và hoàn tất việc di 
chuyển từ Eastpointe  đến Warren này. Từ một 
cơ sở khá bất tiện và quá nhỏ bé, đến một cơ sở 
vừa trung độ thuận tiện, vừa rộng rãi khang 
trang,  gấp gần 4 lần hơn cơ sở cũ, trên thửa đất 
10 mẫu tây này. 
 
Vừa xong việc tái phối trí cơ sở, thì Tổng Giáo 
Phận lại chính thức tiếp tục trao phó cho Giáo Xứ 
Đức Mẹ Ban Ơn Lành của ngươi Công Giáo Việt 
Nam sứ mệnh  phục vụ mọi người CGVN trong 
khắp lãnh thổ của TGP Detroit, bao trùm khắp 
vùng Tây-Nam Michigan này. 
 
Từ  đấy, tôi và cả Giáo xứ đã vui mừng gặp lại 
rất nhiều anh chị em đã vắng bóng lâu ngày. 
Chúng tôi  hân hoan chào đón những anh chị em 
chưa bao giờ gặp. Ngôi nhà thờ, nhà của Mẹ Ban 
Ơn Lành, lúc đầu chỉ hom hom hai rẫy giữa 
thênh thang, nay đã hòm hòm đầy cả bốn phía. 
 
Trước Thánh Lễ chúng ta chào nhau, nhận ra 
nhau, chúc mừng nhau. Sau Thánh Lễ, chúng ta 
đón tiếp nhau, phục vụ nhau. Hình thức này hay 
hình thức khác, chúng ta cùng nhau xây dụng 
Giáo Hội, xây dựng Giáo Xứ, xây dựng cộng 
đồng cho  ấm tình quê hương, cho ngọt ngào trái 
khế, và cho đượm thắm tình người. 
… 
Thế là hết nợ. Tha hồ vui Xuân. 

 
Lm. Nguyễn An Ninh 
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VỀ VỚI MẸ 
       
       Trong kế hoạch tái phối trí các giáo xứ của Tổng Giáo Phận Detroit, khi nói về cộng đồng 
Việtnam,  Tổng Giáp Phận tuyên bố như sau: 
 
    “Để thể hiện quyết định mục vụ cho cộng đồng Việtnam, Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành sẽ phải 
hoạch định đường lối tiếp đón tất cả những người Việtnam khác nữa, trong toàn lãnh thổ của 
Tổng Giao Phận, và phải đệ trình kế hoâch đó cho vị Giám Mục tổng đại diện vùng, trễ nhất là 30 
tháng 6 năm 2012” (“As a sign of commitment to the pastoral care of the Vietnamese community, 
Our Lady of Grace will consider ways to welcome other Vietnamese throughout the Archdiocese 
and submit a plan to the Regional Moderator no later than June 30, 2012.”) 
 
      Thi hành quyết lệnh trên của TGP, ngày 17 tháng 5 vừa qua, Cha Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ đã 
đồng ký gửi lên Đức Tổng Giám Mục - qua Đức Cha Michael Byrnes,  Đại Diện của vùng trực 
thuộc - bản kế hoạch thực thi quyết định của Uỷ Ban tái phối trí các giáo xứ-đối với giáo xứ chúng 
ta. Thứ ba trong tuần vừa qua, Đức Cha Byrnes và thày Phó Tế Phụ tá chương trình phối trí các 
giáo xứ, đã đến gặp cha xứ, đế phối kiểm kế hoạch thực thi quyết định của  của Tổng Giáo Phận 
đối với giáo xứ Việtnam và người Việtnam trong toàn TGP. 
 
      Quyết định căn bản của TGP là trong vùng SouthEast Michigan chỉ có một nhà thờ Việtnam, 
một giáo xứ Việtnam, để cung  ứng mục vụ cho toàn thể người CGVN trong TGP. 
 
       Do đó, cha xứ cùng với Hội Đồng và cả cộng đòan Đức Mẹ Ban Ơn Lành, thân ái mời tất cả 
ông bà anh chị em CGVN trong vùng này, hãy đến đây, cùng nhau xây dựng Giáo Xứ Việtnam 
duy nhất của người Việt chúng ta. 
 
       Những hiểu lầm, và hậu quả của những ngộ nhận, thì nay không nên bận tâm nữa. Tôi rất 
thông cảm sự bực mình bất mãn của anh chị em khi nghe tin cha xứ ăn cắp 130,000 quỹ của giáo 
xứ. Tôi rất thông cảm sự khó chịu của nhiều anh chị em khi đọc hoạc nghe rằng cha xứ sống vô 
luân lý.     
 
      Tôi cũng rất thông cảm khi  anh chị  nghe rằng tôi độc đoán đến độ chỉ dùng những người kém 
cỏi vào Ban Đại Diện. Tôi tin rằng đến nay thì nhiều anh chị em đã thấy các sự việc rồi. 
       
       Ngay cả cho đến bây giờ, nếu anh chị em nào còn cảm thấy bị tôi xúc phạm ở chỗ nào, xin cứ 
vui lòng cho tôi biết, tôi sẵn sàng xin lỗi. Với tư cách và trách nhiệm của “người  chăn chiên”, của 
một Pastor,  tôi rất hân hoan đón tiếp mọi người, dù đã có những vết thương, những buồn phiền. 
Tôi sẽ rất hân hoan đón tiếp những anh chị em từng nghi ngờ,  bất tín về tôi- dù chúng ta chưa hề 
gặp nhau. 
       
       Theo ý muốn rõ ràng của Bề Trên từ 27 năm nay - và mới tái xác định lại giữa muà hè vừa 
này,  thì đây- Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành- vẫn là nhà cùa anh chi em. Anh chi em cứ đến, cứ 
về với Mẹ- Mẹ Việt Nam - và cùng nhau xây dựng ngôi nhà này của anh chị em, của người Việt 
Nam chúng ta.    

   
Lm. Vincent Nguyễn An Ninh,   

Chánh Xứ - GX. Việt Nam  
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SINH HOẠT CHÚA NHẬT & 
HÀNG NGÀY 

 
Thứ bảy: Giải tội-hòa giải    4:15pm 
Thánh lễ: (Tiếng Anh)         5 :00pm 
Chúa Nhật: (Tiếng Anh)    9:00am và 10:30am 
TiếngViệt-Chúa Nhật: 
    10:30am     Việt Ngữ  
    12:00pm     Lần chuỗi  
    12:30pm     Thánh Lễ   
      2:30pm       Giáo Lý–TNTT 
Sinh Hoạt:   
     3:00pm   Khấn Lòng Thương Xót (C.N. đầu tháng) 
     3:00 pm   Các hội họp   
Lễ Trọng Trọng tuần:  8:00 pm  
Giờ văn phòng mở cửa: 
Thứ Hai-Thứ Sáu:  
        9:00am - 12:00pm 
        1:00pm -  5:00pm 
Thư ký: Mrs. Eileen Campbel  (586)755-1313 
Khẩn cấp ngoài giờ (Emergency) 
    Cô Thiên Kim (586) 738-5391 
        Cô Kim Vui (734) 233-7457 
 
Rửa tội trẻ em: liên lạc văn phòng 1 tháng trước. Phụ 
huynh cần phải học lớp rửa tội. 
 
Hôn phối: Liên lạc văn phòng 6 tháng trước khi đặt nhà 
hàng, in thiệp trước khi có sự đồng ý của VP giáo xứ. 

MÙA CHAY - PHỤC SINH  
 
Lễ tro: Thứ Tư Feb. 13, 2013 (Lễ 8:00 pm) 
Tĩnh tâm: Thứ Năm-Sáu-Bảy, Mar. 21-22-23 
Phục sinh: Chúa Nhật Mar.31 
 
Khảo giáo lý xưng tội lần đầu: Chủ nhật.  Mar. 10 
Xưng tội lần đầu: Chủ nhật Lễ Lá, Mar. 24 (4:00 pm)  
Các em rước lễ lần đầu vào mỗi Chúa Nhật Phục Sinh hàng 
năm. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÁNH  CỦA GIÁO XỨ 
 

Về cơ sở, chúng ta đã trả hết nợ $456,000 mua nhà thờ ở Eastpointe cho Giáo phận. Hiện nay, 
giáo xứ đang cho thuê căn nhà xứ đó với giá 900 đồng một tháng. Cơ sở nhà thờ đó, chúng ta bán 
cho  Hội Thánh Tin Lành Better Life Church, lời được $75,000 so 
với giá mua 14 năm trước đây. Đó lại là một “Ơn lành” nữa của Mẹ 
vào thời điểm nhà cửa mất giá một nửa liên tục mấy năm qua. Theo 
khế ước, họ sẽ trả off vào cuối năm thứ ba. 
 
Về tài chánh, trong 6 tháng qua (July-December, 2012) Giáo Xứ đã 
thâu vào $265,613.26, và chi tiêu $ 257,637.11, dư  $7,976.15. Trong 
tương lai, chúng ta sẽ cần sửa lại sân parking, mái nhà thờ, tân trang 
nhà bếp, thay kính hội trường… 
 
Hiện nay, ngoài chương trình CSA thưường niên ra, chúng ta đang ở 
giai đoạn thứ 5, cũng là giai đoạn cuối cùng của chương trình gây 
quỹ của Tổng Giáo Phận  gọi là “Changing Life Together Cam-
paign,” Theo đó, Giáo Xứ chúng ta sẽ được quy bổ kkhoảng $90,000 
quyên trong 3 năm. Mỗi năm $30,000. Toà TGM sẽ dành lại cho GX 
chúng ta 70%. Ngân khoản này, chúng ta sẽ sử dụng cho những dự 
trù sửa chữa trên.  
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HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG!!  
  
 
Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, 
“Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” 
‘50 gam!’…‘100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời. 
‘Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ 
xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’ 
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói. 
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi. 
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời. 
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’ 
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh 
viên khác cả gan nóị Và tất cả lớp cười ồ. 
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư 
lại hỏi. 
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời. 
‘Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’ 
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt  cốc xuống!’ 
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó 
trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, 
chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’ 
 



 7 

 

Hoa Xuân  

Hoa Xuân khoe sắc tươi  
Yêu thương nở nụ cười  
Trong ta niềm hy vọng 
Lòng tràn trề niềm vui 

Năm mới đã đến rồi 
Chuyện buồn ta quên thôi 
Thứ tha và Thông cảm 
Xuân sẽ mãi rạng ngời.... 
 

Trịnh Tây Ninh 

MÙA XUÂN TÌM HIỂU TRIẾT VIỆT 
HƯỚNG VỀ MINH TRIẾT VĂN MINH TIÊN 

RỒNG 
 
 

LM. Lương Kim Định 

NÉT ĐẶC TRƯNG NGUY HIỂM CỦA TRIẾT VIỆT 

1. Lao tâm lao lực một lòng 

 
Việt Nam đã có triết lý. Không những thế nó có cả triết bình dân. 
Và nền triết này đặc biệt ở chỗ nó không khác triết bác học về 
nội dung mà chỉ khác về trình độ và ngôn ngữ. Và đấy là nét đặc 

Trước hết hãy bàn về điểm nhất, chúng ta sẽ dễ nhận ra đó là nét đặc trưng khi đem đối chiếu với 
các nền văn minh khác. Ở những nền văn minh Âu Ấn, triết học được sáng tạo hoặc do những 
người quý tộc hoặc do hàng tư tế tăng lữ là những giới không san sẻ cùng một đối tượng cùng một 
mối bận tâm như bàn dân. Người tri thức quý tộc Hy Lạp mải đi tìm ý niệm trừu tượng (Platon); 
giới tăng lữ Ấn Độ lo cầu đảo kinh sách, còn người dân đâu đâu cũng như nhau lo ăn lo làm, lo 
tình ái, lo về những mối giao liên giữa người với người. Vây mà trong xã hội Việt Nho lại không 
có tri thức quý tộc chủ trương sống bám trên lưng nô lệ, cũng như không có tư tế biệt lập khỏi dân 
nên nói được là văn hóa do dân, triết cũng do dân, và vì thế không có hai đối tượng cho hai giai 
cấp mà chỉ có một và đối tượng đó là của dân, tức không nói về sau hay trước mà về những người 
đang sống ở đây và bây giờ. Bác học hay bình dân cũng thế cả chỉ khác nhau có sự trình bày là để 
thích nghi với trình độ học thức mà thôi. Vì thế sự khác biệt hoàn toàn ở ngoại diện chứ không ở 
nội dung.  
 
Do đấy mà có một nét đặc biệt vô cùng đó là siêu hình nằm ngay trong hữu hình và đấy là điểm 
khác hẳn Âu Tây như ông Alfred Meynard đã nhận xét: “Người Đông Phương đã đem cái vô hình 
xuống cuộc đời của họ. Họ sống với thế giới huyền bí… Trái lại người Âu Tây sống bên lề cái vô 
hình, phủ nhận nó nữa vì không biết đến có nó hay là họ bị sô đẩy vào nó mà không nhìn ra. Ở bên 
Việt Nam tục lệ tín ngưỡng đã pha trộn và hợp hóa thần bí tâm linh của Phật giáo với chủ nghĩa 
ma thuật của đạo giáo vào tín ngưỡng nguyên thuỷ, một phần hoạt động và tư tưởng đã dành cho 
phương diện vô hình của thiên nhiên. Đời sống hàng ngày của họ đã kết cấu bằng những đề tài 
huyền bí làm đề tài chính thức. Suốt ba tháng đầu năm của dân Việt Nam cũng có rất nhiều nghi lễ 
trong ấy người ta thông cảm với thần linh hay kéo thần linh xuống một lúc gần với người, cùng 
với người san sẻ nỗi lo âu hay hy vọng” (Revue Indochinoise. Mai 1928).  
 
Tôi trưng mấy lời của ngoại nhân để biểu thị tính chất khách quan. Khi không có hậu ý thì ngoại 
nhân cũng nhìn ra được nét đặc trưng của ta. Cần nhận xét rằng đây không phải là tình trạng bất 
phân sơ khai kéo dài, nhưng nó là hậu quả của một nền minh triết đã được vun tưới tài bồi. Gọi là 
Minh Triết vì đã được kết tinh vào kinh điển của dân Lạc Việt gọi là Lạc Thư mà căn để của nó là 
linh thiêng (cũng gọi là Hoàng Cực) được gói tròn giữa các việc ăn làm (biểu thị bằng bát trù) gọi 
là Hồng Phạm cửu trù. Hồng phạm là hình thái bác học còn khi biểu diễn  
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cho toàn dân thì Hồng Phạm cửu trù trở thành câu chuyện bánh chưng bánh dầy rất quen thuộc. 
Đây là một câu chuyện triết lý rất cao độ, cao độ vì nhập thể vào một vật rất thường như cơm 
bánh. Cơn bánh là những cái ta tiếp cận mỗi ngày vài ba lần nên rất thường thế mà đã nói lên được 
rất nhiều ý nghĩa cao siêu. Chúng ta hãy lưu ý về hai điểm.  
 
Điểm nhất là Hùng Vương không truyền ngôi cho con trưởng nam nhưng cho con nào tài ba hơn 
cả. Đây là giai đoạn chiết trung giữa truyền hiền của Việt Nho nguyên thuỷ và truyền tử của Hán 
Nho. Hùng Vương tham bám giữa Hán Nho là truyền tử, nhưng không truyền cho trưởng nam mà 
truyền cho con nào hiền tài, đó là chú ý đến truyền hiền của Viêm Việt.  
 
Điểm thứ hai mới thực là đặc tính của Lạc Việt là tìm cái phi thường trong cái thường thường. Và 
cái thường thường hơn nhất là cơm bánh mọi người phải dùng hằng ngày, vậy mà Lang Liêu con 
thứ 18 của Hùng Vương lại dùng để diễn đạt được cả đạo trời, đạo đất, đạo người. Đấy là khả năng 
diễn tả cái phi thường bằng những cái thường thường khỏi cần đi tìm chân trâu hải vị mãi ở đâu 
đâu. Đấy là một tài ba thường không mấy người nhận ra được giá trị vì không thấy cái khó khăn 
của nó. Học triết là một việc nhiều người làm được nhưng nói lên triết bằng những lời đơn sơ, 
trong dăm ba câu, một hai cử chỉ… là một việc rất khó vì nó đòi sự thấu hiểu và nhập thể rất sâu là 
bậc chỉ dành cho một số người họa hiếm. Lang Liêu là một trong số họa hiếm đó vì đã khỏi phải 
nói dài dòng khó khăn quanh quất (huyền sử kêu là lên rừng xuống bể tìm vật lạ) nhưng chỉ với 
một cử chỉ cụ thể, tức hai cái bánh hình thái khác nhau mà nói lên được cả đạo trời, đạo đất, đạo 
người. Thật là một thứ đơn sơ siêu tuyệt, nên đã được Hùng Vương chấm ưu điểm “Cum maxima 
laude”, hết lời khen kèm theo ngôi báu, và để ghi nhờ Hùng Vương đã cho cải tên Lang Liêu ra 
Tiết Liệu. Chữ Tiết Liêu vừa có nghĩa là biết lo liệu cách tiết kiệm không cần trèo núi lặn biển, 
sang Đông, chạy Tây, nhưng chỉ bằng mớ gạo bên tay với những cử chỉ hằng này như dọn cơm, 
làm bánh… thế mà nói lên được tiết điệu uyên nguyên của cả Đất, Trời, Người, tức là nói lên cùng 
tột cái cơ cấu sâu thẳm và nhân đó là sự hiệu nghiệm của nền triết Việt.  
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2. Nghệ thuật ve gái 
 
Ve gái đối với chúng ta nay là chuyện không nên bàn đến bởi vì nếu không có tội ít nhất cũng là 
thiếu đứng đắn. Sở dĩ người nay cho là không được đứng đắn vì đã được nhào nặn trong bầu khí 
của triết lý nhị nguyên. Mà với nhị nguyên thì tinh thần là tinh thần, vật chất là vật chất, tinh thần 
thì bay bổng cung mây còn vật chất thì nặng trình trịch nằm dính đét xuống mặt đất, phân minh rõ 
rệt như vậy chứ không có cái chuyện lộn sòng. Vì thế đã nói ra toàn nói về những cái cao thượng 
chứ ve gái thuộc vật chất đâu có ai dám bàn ít ra cách công khai.  
 
Tiên hiền xưa thì lại nghĩ khác rằng ve gái là một việc thường ai cũng làm cả, kể từ tuổi dậy thì thì 
ai cũng ve, ve liên tiếp mấy năm có khi đến cả chục năm cho tới lúc lấy được vợ mới thôi, nhiều 
ông vẫn chưa chịu thôi vẫn lén lút ve mãi. Một số nhà tu không ve gái thì lại thiên về thờ nữ 
thần… Còn về phía gái nếu không ve trai thì lại sửa soạn để được ve mà nếu không được ve thì 
buồn thấu đến gáy. Cho nên ai nấy đều sửa soạn và sự sửa soạn này được nguỵ trang bằng tên sửa 
sắc đẹp. Chính ở những viện thẩm mỹ này mà bên các nước Âu Mỹ phụ nữ đã tiêu một số tiền 
vượt xa ngân sách quốc phòng. Cũng như ngân sách quốc phòng vượt qua ngân sách giáo dục… 
Vậy thì xét cả về bên ve lẫn bên chịu ve đều là việc rất lớn, thế mà triết lý lại lờ đi thì đâu có phải 
lẽ. Cho nên triết lý Việt Nho mới đề cập cả ở trình độ bác học cũng như ở trình độ bình dân.  
 
Ở bác học thì việc ve gái được đưa vào Kinh điển, chiếm đứt một quẻ, mà lại là quẻ lớn tức quẻ 31 
mở đầu phần nhì quyển Kinh Dịch gọi quẻ ve gái. Chữ Nho kêu là Hàm, đi trước quẻ Hằng 32 là 
việc vợ chồng “Đạo quân tử khởi từ vợ chồng” nhưng trước khi nên vợ chồng thì phải biết ve 
nhau. Vì thế hai quẻ Hàm Hằng có địa vị ngang với hai quẻ Càn Khôn. Càn Khôn mở đầu phần 
nhất Kinh Dịch, Hàm Hằng mở đầu phần nhì. Lẽ ra quyển này viết cho bình dân không nên đi vào 
chi tiết quẻ Hàm nhưng vì bình dân và bác học có liên hệ nằm ngầm nên tôi cứ đi vào ít trang, ai 
ngại có thể bỏ qua để đọc xuống đoạn “triết lý nhảy đầm”, một hình thức bình dân của đạo ve gái.  
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Ve gái là gì thì trời vị tất đã định nghĩa nổi vì nó có muôn vàn hình trạng, mục tiêu cũng rất phiền 
toái có khi chỉ cốt chiếm tí ngoài, hoặc gây nên một cái đỏ mặt, đỏ vì bực tức, đỏ vì thích thú… 
cho đến chỗ chiếm trọn vẹn cả toàn thân và tâm tình nữa. Cái vụ này mới rắc rối vì nếu chỉ có cái 
thân xác thì dễ hơn nhiều, ít ra có thể căn cứ trên sức mạnh mà tính toán, đàng này phải len lỏi đi 
đến tim cô nàng, sao cho nàng phải trả lại số cảm tình tương đương thì lúc ấy mới là đạt đạo ve. 
Đạo ve gái nói rằng “hàm cảm dã, nhị khí cảm ứng, dĩ tương dữ, chỉ nhi duyệt, chữ hán”: hàm là 
gây cảm sao cho hai khí kích thích và hưởng ứng nhau để tự tình đi đến chỗ kết hợp”.  
 
Vậy tác động đầu tiên của ve là hãy hạ mã “nam hạ nữ”, nam phải đặt mình bên dưới nữ, cho hợp 
đạo chung là “nhu thượng nhi cương hạ” == mềm trên cứng dưới. Đấy là cốt tuỷ của đạo ve được 
diễn ta bằng quẻ Hàm (hình quẻ) kép bởi hai quẻ đơn: trên là quẻ đoài (hình quẻ) chỉ thiếu nữ, ao 
nước, đẹp lòng; dưới là quẻ cấn (hình quẻ) chỉ thiếu nam, núi và bền gan. Hai quẻ đó nói lên đạo 
ve gái ở tại làm đẹp lòng (đoài) và phải kiên trì bền chí (cấn). Thiếu nữ (đoài) phải ở trên thiếu 
nam (cấn), bởi vậy lời tượng của quẻ rằng “tượng viết sơn thượng hữu trạch, quân tử dĩ hư thụ 
nhân, chữ hán” : trên núi có đầm ao, quân tử coi đó mà lấy trống rỗng tiếp người. Lấy trống rỗng 
tức là lấy lòng trống rỗng không thiên kiến hay kỳ thị nào mà chỉ có tấm lòng trinh trong để xử kỷ 
tiếp vật. Đấy là đạo chung cho hết mọi việc, nếu áp dụng vào việc cai trị thì thiên địa an hòa, áp 
dụng vào việc nam nữ thì gây nên an lạc. Lòng trống rỗng biểu thị bằng quẻ đoài (trên có cái 
miệng) còn quân tử biểu thị bằng quẻ cấn là núi. Trên núi mà có sự trống rỗng thì chứa được nước 
là sự đẹp lòng. Người quân tử mà lòng trống rỗng thì được lòng dân.   
 
Sự trống rỗng lòng sẽ được xác định trong các hào từ dưới trở lên để chỉ ngón chân, bắp thịt, đùi, 
bụng, tim, gáy, miệng v.v… có ý nói phải vượt những cái bé nhỏ để đạt tâm linh mới là đạo chân 
thực. Ta hãy đọc một lượt các hào: 
Hào 1: Cảm ở ngón chân cái == “hàm kỳ mẫu: chí tại ngoại, chữ hán”: bắt đầu tuy đã có cảm 
nhưng còn ở thấp quá ngoài tâm, chí chưa dự vào chút nào.  
Hào 2: Cảm ở bắp chân: hung, nhưng bền vững; thì tốt “hàm kỳ phi: hung, cư cát, chữ hán”. Hung 
vì cũng còn quá thấp, nhưng nếu bền chí thì chờ sự cảm ứng tự hào 5 trên thì sẽ gặp tốt, vậy đừng 
vội.  
Hào 3: Cảm ở đùi, bám sát những kẻ theo mình mà đi thì có lỗi “hàm kỳ cổ, chấp kỳ tuỳ, vãng lẫn, 
chữ hán”. Đây là hào dương đã có thể tự động, nhưng vì còn ở đợt dưới nên dễ chấp theo hai hào 
theo mình là hào 1 và 2. Nếu như thế thì lầm.  
Hào 4: “Trinh cát hối vong. Đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư, vị quang đại dã, chữ hán”, bền 
gan thì tốt, sự hối sẽ tan đi, trở đi trở lại với một ý thì chỉ có người bạn cũ theo anh, như vậy chưa 
sáng lớn. Đây là bước vào cửa tâm nên bền gan thì tốt. Còn nếu trở đi trở lại với một ý nhỏ nào đó 
thì chỉ có bạn theo. Bạn đây là hào 1 liên hệ với hào 4. Vì hào 1 bé nhỏ mà đi lại mãi thì chưa đạt 
ánh sáng lớn lao”. 
Hào 5: “Hàm kỳ môi vô hối, chí mạt dã, chữ hán”, cảm đến gáy thì không còn hối hận vì chí đã ra 
tận đến ngành ngọn. Gáy là nơi ngự trị của óc con mà nhiều nhà sinh lý học kêu là “phần đất bí 
nhiệm” == “terra incognita”. Gọi là bí nhiệm vì người ta chưa khám phá ra được vai trò rõ rệt của 
nó, chỉ biết rằng nó rất nhạy cảm, mỗi khi gặp cái gì sợ thì tóc gáy “dựng lên” trước tiên, tức là nói 
lên sự nhạy cảm nhất của phần này. Có thể thí nghiệm khi đi đường xem thẳng vào gáy người nào 
(nhất là phụ nữ) một tí thì là người đó quay lại. Như thế tỏ ra gáy rất nhạy cảm; bởi vậy có người 
cho rằng óc con là nơi mà làm tình bắt liên lạc với óc lớn nơi sản xuất ra ý tưởng. Ý tưởng thường 
rõ rệt nhưng khô khan, song nếu được tinh thần linh nhuận thì nó sẽ trở nên ý lục giàu chất tác 
động, nên trong kinh nói là cái chí (tâm) đã tỏa ra tới ngành ngọn. Vì thế khi cảm đến gáy là tuyệt 
định của tác động ve gái.  
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Sang đến hào 6 thì lại xấu rồi, vì cảm ở má, mép, lưỡi “hàm kỳ phụ, giáp, thiệt, chữ hán”, hoàn 
toàn hời hợt ngoài môi miệng vậy thôi. Chữ miệng gợi lên do quẻ đoài, là miệng vì có hài gẫy ở 
trên như cái miệng mở ra. Lời kinh nói “đàng khẩu thuyết dã, chữ hán”, mở miệng ra chỉ có nói 
vậy. Chỉ có nói là ngoại diện, đối với hào 1 cảm ở ngón chân cái, cũng là hời hợt ngoài cùng. Có 
thể toàn bằng lời bôi bác và y như hào 1 cảm ở ngón chân tức những cảm xúc hạ đẳng bên ngoài.  
 
Trên ngón chân là cảm tình biểu thị bằng bắp chân rồi đùi ở hào 2, 3. Đợt sau nữa là tâm, nhưng ở 
hào 4 thì còn nguy vì liên lạc với hào 1; chỉ đến hào 5 là cao nhất vì ở gáy theo nghĩa bao gồm vừa 
ý ở hào 4 và tình ở các hào 2, 3 hòa trộn với nhau ở hào 5 là chí. Có đạt chí thì mới đạt đạo ve gái, 
cũng chính là một lối biểu hiện của đại đạo giữa trời với đất, giữa cha với con, giữa chồng với vợ, 
giữa người với người. Cho nên ve gái không còn là chuyện vớ vẩn nữa nhưng chính là một việc 
làm như trời với đất nên con người cũng phải tuân theo. Và bởi vậy có thể xem xét đường lối 
thông tình mà đoán ra được giá trị của mọi việc. Vì thế lời kinh quẻ Hàm mới nói: 
 

“Thiên địa cảm nhi vạn vật hóa sinh 
Thánh nhơn cảm nhơn tâm nhi thiên hạ” 

“Trời với đất cảm nhau mà vạn vật hóa sinh.  
Thánh nhơn cảm hóa lòng người mà thiên hạ được hưởng hòa bình. “ 

 
Trở lên là thử đem ra một lối bác học để trình bày về việc “nam nữ thông giao”. Tất nhiên đó là lối 
rất khó chỉ một số nhỏ người có trí thông minh và đủ điều kiện mới đi vào được. Nhưng đạo là đạo 
chung mọi người, vậy cần lối bình dân, nhiều lối bình dân để rất nhiều người tham dự trong đó có 
lệ hát trống quân, mà chữ Nho kêu là “lễ sơn thuỷ” hay là sông núi, còn nếu gọi bằng danh từ ngày 
nay thì là lối “nhảy đầm công cộng” mà chúng ta cần bàn tới. 

Nguồn: www.anviettoancau.net 
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Sớ Táo quân đón Xuân  
Quý Tỵ 

 
Mấy năm Giáo xứ bận công 
Đây dông chỗ chuyển, kia ngày dựng xây 
Đồ đạc đây phải đâu vào đấy 
Chỗ nào Việt, chỗ nào Mỹ đây 
Táo tôi cũng thở đầy hai tai 
Mãi đến nay hai tay mới thả 
Áo quần lên Táo ha hả thượng du 
 
Sớ đây Táo cắp một dù 
Cụ Thượng đế để quên đông mùa 
Rằng năm rồng mà răng chẳng có 
Tuyết mùa đông làm hạn mùa cây 
Làm cho thất bát đầy đầy 
Dân leo (nail) hết kẹo Táo này quần tơi 
 
Được một cái mùa Đông không tuyết 
Bà con ta đi lễ khỏe re 
Lại thêm giáo lệnh bè bè 
Giáo xứ Đức Mẹ là nhà của chung 
Của dân Mỹ Warren chẳng kể 
Cả dân ta toàn cõi Nam Mì (Michigan) 
Nghe tiếng lành kiệt anh đổ tới 
Thấy nhà to ấm cúng hương trời 
Bếp nhà Táo sốt sắng nước nôi 
Cơm, mì , phở, bồi hồi pate 
Dăm ba tháng lại chầu nem rán 
Bán cho dân và cả cho ta  
 

Ấy công cả mẹ con nhà bếp 
Tay năm mười sắp xếp cơ ngơi 
Nay đại lễ, ngày mai lại hội 
Buông chả giò rồi Tết liền ngay 
Sương khuya xuống còn đang khệ nệ 
Sớm mai này đã thấy bóng đơn côi 

Năm rồng đây còn nhiều chuyện lắm 
Tết vừa ra tin lễ cờ bay 
Vén màn mây Ngài sẽ thấy ngay 
Sân hoa gió cờ ba sọc đỏ bay 
 
Mùa lễ Vọng cha con cùng nhắc 
Thương người đau xẻ áo nhường cơm 
Mời cha Vũ Đảo chân nhân 
Về chia lời Chúa đón ngày Phục Sinh 
 
Cha vừa đi mùa Xuân lại tới 
Lễ tạ ơn thập tứ cái kỳ công 
Dâng đời linh mục, dâng đời hy sinh 
Của cha Ninh, chăn chiên chính xứ 
Có lẽ nào lại thiếu được ru 
Việt đây và Mỹ cũng đầy 
Cùng chung tiếng hát, cùng cao mâm cười 
 
Vào tháng Sáu ve kêu trường nhớ 
Bình Minh trại huynh trưởng dựng nên 
Cho thiếu nhi của khắp cả miền 
Chuyền nhau học bài Sáng Thế ca 
 
Các thầy cô cũng ngay hội nghị 
Rút kinh nghiệm đứng lớp ra răng 
Ở trong nước giờ đây tệ lắm 
Gọi phân cao cấp, coi người như heo 
Tiếng Việt trong sáng mỹ miều 
Còn ai giữ nữa nếu không xứ này 
Tới năm đây lớp 5 phải lập 
Để tăng cường với cả nâng cao 
Đọc một nhẽ nhưng còn viết nữa 
Cho đúng câu, đúng chữ mới hay  
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Khóa computer vừa giờ hết lớp 
Trao bằng khen chứng chỉ cầm tay 
Nhất dương chỉ anh tung đòn xỉa 
Giở võ cò em gõ chóc ngay 
Hẹn cho năm tới lớp này 
Văn bằng soạn thảo em quay anh liền 
 
 
 
 
 
 
Vào tháng Tám nhằm ngày mười tám 
Hùng Sử Việt đại hội một năm 
Bóng chuyền, bóng đá lăm lăm 
Kéo co, dây nhảy rủ ra câu rùa  
Chủ tịch mới cùng ban bệ mới 
Thêm một năm hát múa vui vầy 
Giúp cho con cháu Việt đây 
Nhớ Việt quốc, chờ ngày phục Hưng 
 
Đội xây dựng anh Định thúc gấp 
Hàng rào lên tỉa lá trồng cây 
Giáo xứ ta có tên Đức Mẹ 
Lòng chí thành tượng Thánh dựng nên 
Ao biển Đông ta đào thả cá 
Đá Trường Sơn ta chất quanh non 
Cầu tình nghĩa nối con của mẹ 
Để mẹ cười ôm ấp yêu thương 
 
Ngày tháng hoa trời trong mây trắng 
Thánh công trình hóa vòng chuỗi bay 
Tiếng hát vang dâng lên theo gió 
Kính mừng mẹ ngự đến với bầy con.  
 

Thoắt một cái mùa đông mò tới 
Halloween lũ trẻ dọa ma 
Trick or treat túi kẹo mở ra 
Cho vào đây không thì ăn trứng 
 
Người lớn tít mắt đứng cười 
Kẹo nữa này tưng bừng ngày Tạ ơn 
Cảm ơn con học hành chăm chỉ 
Đi lễ ngoan, giáo lý giỏi giang 
Rước lễ lần đầu các con qua khảo 
Áo quần xinh, ánh nến lung linh. 

Cả giáo xứ lại gom lòng tốt 
Để sẻ chia với cựu chiến binh 
Giáng Sinh không thui thủi một mình 
Chúng tôi vẫn nhớ tình thân bao ngày 
Bước vào sân ai ai đều nhớ  
Nụ cười tươi cha mến Đức Vũ 
Cha có ấm khi con cha vẫn nhớ 
Lòng sẻ chia lý tưởng tự do? 
 
Mùa Giáng Sinh năm nay lại đón 
Cha Vũ Đảo về với giáo dân 
Cùng nhau học tình thân bác ái 
Công bình xã hội sẽ hại vì tham  
 

Kể lan man thì còn nhiều lắm 
Nhưng phải ngay kẻo tẹo lại quên 
Ngày mùng thất mời Ngọc Hoàng ngự xuống 
Xem ông Địa quậy tít kéo đàn lân 
Văn nghệ giáo dân, dancing thả cửa 
Tóc tai dài thì ghé ngã Vu  
Đu cành quất làm chầu bia mát 
Với anh em đấu bóng đang hăng 
Nước có sẵn nhưng đang chờ lắp 
Nhà tắm kia chớ có dùng ngay 
Đợi cho khấm khá có ngày 
Rồi chăng dây điện kéo ngay (nước) nóng về 
 
Mải vui kể chuyện lề khề 
Nghe đâu gọi, má Tùng bánh chưng 
Về ngay cho kịp giờ lên nước 
Táo vén quần thượng chép vất cương 
Còn kịp xin đủ một chương 
Quý Tỵ năm Thượng đế thương 
Cho cây tươi tốt, dân Mì an vui 
Việc cho nhiều, dân nail làm đủ 
Kinh tế lên nhà cửa đề huề 
Áo sống chỉnh tề Táo lại lên  
 

Táo nhà xứ 
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Lời kinh hôm nay 
“Người ở đó khi ta tưởng đơn côi, 

Người nghe ta khi chẳng ai đáp lại, 
Người thương ta khi tất cả hững hờ.” 

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và cho con biết con. 
Biết Chúa, để cho con yêu Chúa, 

Và biết con, để cho con ghét con.” 
Thánh Augustino 

Lạy Chúa, 
Lời nguyện cầu của con hôm nay 
Không là: 
“Xin Chúa cùng đi với con.” 
Nhưng: 
“Xin cho con được đi cùng với Chúa, 
Trong mỗi bước đường đời con.” 
Vì mỗi lúc, Chúa vẫn ở bên con, với con, 
Mà có bao lần con nhận ra gương mặt hiền từ, 
Ánh mắt yêu thương, vẫn từng phút từng ngày, Chúa dõi theo bước con. 
 
Con kêu cầu Chúa, mà tim con khép kín, 
Có cánh cửa nào mở để Chúa bước vào? 
Con vẫn tưởng mìn đi tìm Chúa, tìm Thánh Ý Chúa, 
Rồi buồn bã khi con chi tìm đạt những ước vọng của riêng con. 
 
Lời nào đây dẫn bước con về bên Chúa, 
Ánh sáng Chúa soi trí lòng, cho con nhận biết chính con. 
Nguyện ước thành tâm như trẻ bé thơ, 
Từng chút mỗi ngày, con tiến gần hơn bên Chúa. 
 
Lạy Chúa Jesus rất mến yêu, 
Đây lời kinh con đang hôm nay và mỗi ngày: 

Mây xanh Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành  
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“Xin cho con biết được cùng đi với Chúa, 
Trong mỗi bước đường đời con.” 

Chương trình Giáo Lý Dự bị Hôn nhân 
 
Chương trình Giáo Lý Hôn Nhân của Giáo xứ nhằm giúp các bạn sắp bước vào đời sống hôn nhân 
hiểu biết rõ ràng và chính xác về hôn nhân theo Giáo Lý Công Giáo; biết được các đặc tính, mục 
đích cũng như vai trò, trách nhiệm của đôi vợ chồng trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển một 
gia đình hạnh phcus theo đường lối của Chúa và Hội Thánh.  
 
Tại Giáo xứ, mỗi năm sẽ có hai khóa:  

Khóa I: Từ tháng 3 đến tháng 6 
Khóa II: Từ tháng 9 đến tháng 12 

Tổng cộng là 13 tuần cho mỗi khóa học. 
 
Tất cả các giảng viên của chương trình đều là những anh chị em trong giáo xứ; có nhiệt tâm muốn 
giúp đỡ và truyệt đạt những kinh nghiệm trong đời sống gia đình với mong ước gửi tới các bạn 
tham dự khóa một ít hành trang trên đường tiến về tương lai, hạnh phúc của đời sống hôn nhân. 
 
Giảng viên của chương trình hiên nay có: 

Cha chánh xứ Vincent Nguyễn An Ninh 
Anh Mai Du 
Cô Quế Anh 
Anh Trần Quan Chi 
Chị Lê Hồng Lan 

 
Chương trình Giáo Lý Hôn Nhân rất vui mửng được chào đón quý ông bà, cô bác, anh chị nếu có 
thể tham gia vào ban giảng huấn để giúp cho các đôi bạn trẻ, đồng thời góp phần làm cho chương 
trình giảng dạy ngày càng phong phú hơn. 

 

Linh mục bị lừa 
 

Một giáo xử ở vùng quê năm đó đón được một linh mục từ Sài Gòn về để giảng 
tĩnh tâm và cho giáo dân xưng tội dọn mình. Khi đang trong buồng giải tội, một 
thanh niên bước vào và xưng tội: 

- Trình cha, con xin xưng là con đã phạm tội ăn cắp, xin cha tha tội cho con. 
- Con ăn cắp cái gì, của ai?- linh mục hỏi 
- Trình cha, con ăn cắp đôi giày của cha. 
Linh mục nghe xong, phì cười vì ngài nghĩ mình đâu có mang giày về đâu mà anh này ăn cắp 
được. Nghĩ vậy, linh mục nói: 
- Cha tha tội cho con. Con ra đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng dọn mình. 
- Thật không cha, cha tha tội cho con thật không cha? 
- Thật mà, con được tha tội rồi. 
Đến cuối giờ giải tội, linh mục đưa chân tìm đôi giày của mình thì quả đã thấy bị mất và anh 
chàng kia để lại cho linh mục đôi dép tổ ong rách :-) 
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TRẬN CÃI NHAU TOÀN CÂU HỎI.. 
 
 

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời 
chưa? Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn… 
 
- Sao anh về muộn thế? 
- Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn? 
- Anh không có đồng hồ à? 
- Cô tưởng cái đồng hồ rẻ rách của tôi không bao giờ chết à? 
- Thế sao anh không hỏi người ta? 
- Người ta là ai? Cô định ám chỉ người nào? 
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những 
xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà? 
- Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy? 
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào? 
- Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút 
hơn so với trình độ của cô hay sao? 
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc 
bao nhiêu bia và rượu rồi? 
- Liên can gì đến cô? 
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của 
anh? 
- Tại sao lại không? 
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi? 
- Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu? 
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi? 
- Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à? 
- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy? 
- Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con cả hay sao? 
- Không phải là *** thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…? 
- Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế? 
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à? 
- Bơn bớt cái mồm đi có được không? 
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi? 
- Cô không thách thức tôi đấy chứ? 
- Anh có dám không? 
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám? 
A'i…....... -> Mở màn cho một trận chiến khác.  
 
(Hậu quả của việc không học Giáo Lý Hôn Nhân. Xin ghi danh nhanh ngay với văn phòng giáo xứ 
(Ms. Eileen: 586-755-1313) hoặc liên hệ với các giảng viên của chương trình trước ngày khai mạc 
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TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
 

+ (Radio Vatican 25/01) Các Tự Sắc mới tác động đến các chủng viện, dạy giáo lý. 
 
Bằng những Tông Thư riêng rẽ được ban hành ngày 25/01, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đặt 
việc điều hành các chủng viện dưới thẩm quyền chuyên môn của Thánh Bộ Giáo Sĩ và nhiệm vụ 
giám sát việc dạy giáo lý dưới tầm quan sát của Hội Đồng Giáo Hoàng về Xúc Tiến Công Cuộc 
Tân Phúc Âm Hoá. Các tông thư nầy được ban hành theo dạng “tự sắc”,nghĩa là theo sáng kiến 
riêng của Đức Thánh Cha. Động thái nầy tái cơ cấu các phạm vi trách nhiệm trong Giáo Triều La 
Mã,”tổ hợp các bộ ngành và cơ quan giúp Đức Giáo Tông trong việc thi hành nhiệm vụ mục vụ tối 
cao của Người vì lợi ích và phục vụ toàn Giáo Hội và các Giáo Hội đặc biệt” (Mục Tử Nhân Lành, 
Đ.1). Các thay đổi hôm nay đã được Đức Thánh Cha loan báo vào tháng 10 vừa qua tại ngày bế 
mạc Thượng Hội Đồng các Giám Mục (TU ES PETRUS đã đăng chi tiết các tin nầy). Cùng lúc, 
Đức Thánh Cha giải thích: ”Trong bối cảnh các suy tư của Thượng Hội Đồng Giám Mục về công 
cuộc Tân Phú Âm Hoá với việc Truyền Đức Tin Kitô giáo và như là quyết định một con đường 
suy tư về các chủ đề chủng viện và dạy giáo lý, tôi vui mừng thông báo rằng tôi đã quyết định, sau 
khi cầu nguyện và suy tư rất kỹ, sẽ chuyển việc giám sát các chủng viện từ Thánh Bộ Giáo Dục 
Công Giáo sang Thánh Bộ [đặc trách] Giáo Sĩ và chuyển việc giám sát dạy giáo lý từ Thánh Bộ 
Giáo Sĩ sang Hội Đồng Giáo Hoàng về Xúc Tiến Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá…Hai tông thư 
nầy có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố trên tờ Osservatore Romano. 
 
+ (VIS 26/01) Đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống 
 
Ngày 25/01,Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên Uỷ ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học 
giữa GH Công Giáo và các GH Chính Thống. Uỷ ban nầy được lập ra cách nay 10 năm theo sáng 
kiến của các thẩm quyền các Giáo Hội Chính Thống Đông phương và HĐ.Giáo Hoàng về Hiệp 
Nhất Kitô hữu.          

(Xem tiếp trang 23) 
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Thú vị những tục kiêng kị dịp Tết của người Việt 
 
Kiêng quét nhà: Người Việt cho rằng nếu quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới thì thần Tài sẽ đi 
mất, tiền bạc sẽ không đến được với gia đình và nó còn mang lại điềm xấu. Theo một điển tích của 
Trung Quốc, trong "Sưu thần ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo 
được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau vài năm, Âu Minh làm ăn phát đạt và 
trở thành người giàu có. Vào mồng 1 Tết năm nọ, Âu Minh tức giận đánh Như Nguyệt. Như 
Nguyệt sợ quá chui vào đống rác và biến mất. Thế rồi nhà Âu Minh cứ nghèo dần đi. Kể từ đó mọi 
người kiêng không dám quét nhà, đổ rác trong mấy ngày Tết. 

Kiêng mặc quần áo màu trắng, đen:Theo 
quan niệm của người xưa, màu trắng và đen 
là màu của tang lễ và sự chết chóc nên không 
được dùng vào ngày đầu năm. Thay vào đó, 
mọi người thường mặc các bộ trang phục có 
màu sắc tươi tắn như màu hồng, đỏ, vàng, 
xanh… 
 
Kiêng khóc lóc, buồn tủi, nói những điều 
không vui: Nếu rơi vào cảnh buồn đau, 
chúng ta nên cố gắng kiềm chế để hưởng thụ 
một năm mới trọn niềm vui bên người thân, 
bạn bè. Kiêng nói những điều không vui vì 
khi nói ra cũng có nghĩa là làm họ chia sẻ nỗi 
lo lắng với mình, buồn theo mình, không tốt 
trong những ngày đầu năm. Kiêng nói to, cãi 
nhau, nói xấu hoặc chửi mắng người khác. 

Kiêng làm vỡ các đồ vật: Ông bà ta quan niệm sự đổ, vỡ vật 
dụng tạo nên sự chia cắt, đứt lìa và là điềm báo không may cho 
cả năm. Vì thế cần hết sức thận trọng khi sử dụng các đồ vật 
dễ vỡ như đồ thủy tinh, sành sứ... 
 
Kiêng vay mượn tiền bạc, đồ đạc:Người xưa cũng quan niệm 
không nên vay tiền hoặc đồ đạc vào những ngày đầu năm mới, 
điều đó có thể làm chúng ta rơi vào cảnh túng thiếu cả năm. 

Kiêng đi chúc Tết khi trong gia đình có tang: Nếu nhà có đại tang thì kiêng đi chúc Tết đầu 
năm. Người xưa quan niệm nếu những người có tang đến chúc Tết gia đình ai thì sẽ mang nỗi 
buồn chia sẻ cho gia đình đó. Ngược lại, bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình 
bất hạnh. 
 

Kiêng cho nước, lửa: Lửa và nước tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi. Nếu cho lửa và nước 
vào ngày đầu năm thì có nghĩa là gia đình không giữ được tiền bạc và may mắn trong cả năm.  
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Kiêng đi chúc Tết vào sáng mùng 1 nếu không 
được gia chủ mời: Tục xông đất/xông nhà đầu năm 
mới diễn ra khá phổ biến ở nước ta. Theo phong tục 
này, người đầu tiên bước vào nhà ai trong ngày 
mùng 1 Tết chính là người quyết định đem lại sự 
may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. 
Vì thế nếu không được gia chủ mời thì bạn nên tránh 
đi chúc Tết vào sáng mùng 1. 

Kiêng giặt giũ vào Mùng Một và Hai Tết: Vì ngày sinh của thần Thủy 
là ngày 1, 2 tháng Giêng Âm lịch, do đó nên tránh giặt quần áo trong hai 
ngày này để phòng xui xẻo. 
 
Kiêng Mở tủ: Một số gia đình kiêng mở tủ vào ngày Mùng Một Tết do 
tin rằng mở tủ lấy tài sản tức là “tống tiễn” tài lộc ra khỏi nhà. Do vậy, 
người lớn thường nhắc trẻ con cần lấy sẵn đồ đạc, quần áo diện ngày đầu 
năm ra ngoài trước lúc giao thừa. 
 
Kiêng xõa tóc: Ở vùng quê Việt Nam và một số gia đình gốc Hoa, người 
ta kỵ việc xõa tóc của các thiếu nữ. Họ cho rằng tóc xõa rũ rượi gợi lên 
liên tưởng đến những hình ảnh ma quái, cõi âm. Vì vậy, tốt nhất, vào 
những ngày này, phụ nữ nên chọn các kiểu tóc buộc, tết, kẹp gọn gàng 
khi ra đường. Tuy nhiên theo ghi nhận của Tiến sĩ Nguyễn Đệ, tập tục 
này không phổ biến lắm. 

Kiêng ăn một số món: Người dân miền Trung có tục kiêng ăn trứng vịt lộn, thịt vịt trong ngày Tết 
và cả tháng đầu năm. Người ta cho rằng ăn thịt vịt sẽ gặp xui xẻo. Một số vùng không ăn tôm vì 
sợ... đi giật lùi như tôm. Nếu ăn trong ngày Tết, công việc sang năm sẽ lùi chứ không thể tiến tới. 
 

Theo: http://giaoduc.net.vn 

Gà trống luôn là con vật được ưa dùng của người Việt 
trong các dịp lễ hội, nhất là Tết 
Nguyên Đán. Một mâm cơm cúng 
tổ tiên, trời đất vào ngày Tất niên 
có con gà luộc ngậm hoa hồng sẽ 

khiến gia chủ hài lòng lắm.  
 
Nhưng, thời đại @, gà phải đeo khuyên tai như thế này 
mới là thời thượng. Không hiểu khi lên mâm cúng thì 
chú gà này còn đeo khuyên tai nữa không và tổ tiên của 
gia chủ có hài lòng hơn hay không??? 
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TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo) 
 
Tuần lễ nầy, Uỷ Ban dành cho việc nghiên cứu sự hiệp thông và liên lạc trao đổi đã có giữa các 
Giáo Hội trong năn thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo”. Đức Biển Đức XVI đã nói và Người hy 
vọng rằng quan hệ giữa GH Công Giáo và các GH Chính Thống Đông phương “tiếp tục diễn ra 
trong tinh thần hợp tác huynh đệ, nhất là qua một cuộc đối thoại thần học đào sâu, có thể giúp tất 
cả các tôi tớ của Đức Chúa lớn lên trong hiệp thông và làm chứng trước mặt thế gian về chân lý 
cứu độ của Phúc Âm…Một số trong các Vị đến từ những vùng nơi mà các Kitô hữu, cá nhân cũng 
như cộng đoàn, đang phải đương đầu với những thử thách và những khó khăn, khiến hết thảy 
chúng ta phải bận tâm lo âu sâu xa. Qua các Vị, tôi xin bảo đảm với tất cả các tín hữu Trung Đông, 
sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện của tôi, để cho trái đất nầy, quan trọng dường bao trong 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa, qua cuộc đối thoại xây dựng và hợp tác, hướng tới một 
tương lai công lý và hoá bình bền vững. Tất cả mọi Kitô hữu phải làm việc cùng nhau tronng sự 
chấp nhận và tin tưởng nhau để phục vụ chính nghĩa hoà bình và công lý, trung thành với thánh ý 
Đức Chúa”. 
 
+ (Zenit 26/01) Đức Biển Đức XVI ủng hộ các cuộc diễn hành bảo vệ Sự Sống 
 
“Cha gia nhập với tất cả những ai đi bộ vì sự sống và cầu xin rằng các nhà chức trách chính trị bảo 
vệ em nhỏ sắp sinh và thúc đẩy một nền văn hoá sự sống”, Đức Thánh Cha viết trên tài khoản 
Twitter của Người, hôm 25/01/2013, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thông điệp nầy đến 
khi các cuộc Diễn Hành Vì Sự Sống được tổ chức ở Hoa Kỳ vào những ngày nầy, đặc biệt ở 
Washington và San Francisco. Ở Washington, cuộc Diễn Hành Vì Sự Sống là cuộc “đến hẹn lại 
lên” của các phong trào và tổ chức bảo vệ sự sống con người, từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên. 
Nó nhận được sự ủng hộ của Giáo Hội Công Giáo…Đoàn rước chính diễn hành dọc theo đại lộ 
Hiến Pháp để hội tụ nhau trước toà nhà đồ sộ Quốc Hội, nơi các người tham dự sẽ gặp gỡ với một 
loạt các hữu trách chính trị. Đêm trước cuộc diễn hành diễn ra ngày 25/01, có một buổi canh thức 
cầu nguyện trong Vương cung Thánh đường Linh Địa Quốc Gia Vô Nhiễm Thai, mở cửa kể từ 
Thánh lễ do ĐHY Sean Patrick O’Malley, TGM Boston chủ tế. Đêm canh thức kết thúc với Thánh 
lễ do ĐGM Gp Dallas, Đức Cha Joseph Farrell chủ tế. Ngoài cuộc diễn hành ở Washington, một 
cuộc biểu tình khác vì sự sống được dự trù ở San Francisco ngày 26/01, liên kết với những sáng 
kiến khác trên toàn đất nước Hoa Kỳ. 
(*) Thánh lễ Đêm Canh Thức: 13.000 tín hữu – 5 Hồng Y – 42 Giám Mục – 395 Linh Mục – 80 
Phó tế - 520 Chủng Sinh 
(*) Trong 40 năm, từ ngày chính phủ Hoa Kỳ hợp pháp hoá nạo phá thai đến nay (1973 – 2013) đã 
có 55.000.000 vụ nạo phá thai ở Hoa Kỳ! 
 
 + ( VIS 28/01) Các ân xá cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. 
 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khấng ban ân xá đặc biệt nhân dịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 
lần thứ XXI (07 – 11/02, ở Altotting, Đức), theo sắc lệnh công bố hôm nay, được ĐHY Manuel 
Monteiro de Castro ký.Được hưởng mỗi ngày một lần với các điều kiện thông lệt (xưng tôi, rước 
lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), nhường cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. 
 
- Ơn toàn xá: Mỗi lần tại linh địa Thánh Mẫu Altotting hoặc một nơi nào khác do thẩm quyền 
Giáo Hội định, tham gia một nghi lễ để cầu nguyện cho những ý của Ngày Thế Giới Bệnh Nhân và 
đọc Kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và một lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria. Các tín hữu lấy tinh 
thần người Samaritanô nhân lành để phục vụ các bệnh nhân như làm cho chính Chúa Kitô và đọc  



 24 

 

TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo và hết) 
 
Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và một lời kêu cầu Mẹ Maria, hoặc các bệnh nhân do tuổi tác, do 
bệnh tật hoặc vì mọi nguyên nhân tương tự, không thể tham dự các nghi lễ như chỉ định, cũng 
được hưởng ơn toàn xá, nếu thực hiện các điều kiện đòi hỏi, tham dự thiêng liêng vào các nghi 
thức cử hành trong các ngày nầy, cũng được hưởng ơn toàn xá. 
 
- Ơn tiểu xá dành cho tất cả mọi tín hữu mỗi lần họ dâng những kinh nguyện để trợ giúp các bệnh 
nhân trong tinh thần Năm Đức Tin, trong những ngày đó. 
 
+ (Fides 28/01) Giáo Hội và các bệnh nhân phong cùi: 547 trại phong trên thế giới 
 
Với truyền thống lâu đời trợ giúp các bệnh nhân phong cùi thường bị bỏ rơi, kể cả gia đình họ, 
ngoài chăm sóc y tế và tinh thần, Giáo Hội còn cung cấp các khả năng cụ thể phục hồi và tái hoà 
nhập xã hội. Trong nhiều quốc gia, sự phân biệt đối xử còn do tính chất không thể chữa lành và 
những tàn tật do bệnh kéo theo. Giáo Hội hiện điều hành 547 trại phong, gồm: 198 ở Châu Phi, 56 
ở Châu Mỹ, 285 ở Châu Á, 5 ở Châu Âu và 3 ở Châu Đại Dương. Các quốc gia có nhiều trại 
phong nhất: Châu Phi (Congo: 32; Madagascar: 29; Nam Phi: 23), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ:1); Trung Mỹ 
(Mehico :8; CH Đôminica: 3); Nam Mỹ ( Brasil: 17; Peru: 6; Ecuador và Columbia: 4) Châu Á 
(Ấn Độ: 220; Hàn quốc : 15); Châu Đại Dương ({apousia Tân Guinê: 3). Theo các dữ liệu của Tổ 
Chức Y Tế Thế Giới LHQ, năm 2011 có thêm 220.000 người, gồm cả trẻ em bị nhiễm bệnh phong 
và nhiều “ca” được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn sâu.  
 
+ (Fides 28/01) Cuba: Hoàn trả cho Giáo Hội Công giáo hai trường học và một vùng đất bị 
tịch biên. 
 
Nhà cầm quyền tỉnh Granma, đông nam Cuba, đã hoàn trả cho Giáo Hội Công giáo haicông trình 
xây dựng và một vùng đất trong khuôn khổ chính sách của chủ tịch Raul Castro muốn trả lai cho 
Giáo Hội các tài sản bị chế độ cách mạng quốc hữu hoá năm 1961. Lúc ấy 339 trường Công giáo, 
cũng như các đại học Công giáo Villanueva và La Salle, ở La Habana,chuyển qua dưới sự kiểm 
soát của nhà nước. Biện pháp nầy rút mất của Giáo Hội nguồn lợi tức chính, cũng như việc sở hữu 
một số nhà thờ và nhà nguyện. Một trong hai công trình được hoàn trả là “Colegio Dinvina Pas-
tora’ ở thành phố Bayamo,700 km phía đông bắc La Habana, nơi hiện là trường tiểu học công lập 
Manuel Ascunce. Đây là một cử chỉ hoàn toàn”tích cực” mà Giáo Hội vui lòng tiếp nhận. Ngoai 
ra, chính quyền tỉnh  
nầy còn trao cho Giáo Hội một mảnh đất để xây một nơi thờ phượng cho dân chúng ở Cauto Em-
barcadero và Rio Cauto. Ở Granma, chính quyền cũng đã trao trả một nhà nguyện dâng kính 
Thánh Tarcisius trong tỉnh Manzanillo. Năm 2012, chính phủ đã hoàn trả cho TGP La Habana nhà 
nguyện của đại học Villanueva cũ, bị hư hại nặng nề và cần được tu bổ. 
 
+ (CWN 30/01) Một số GM Hoa Kỳ sẵn sàng thách thức sắc lệnh HHS, có nguy cơ đi tù. 
 
Trả lời cuộc phỏng vấn của LifeSite News, ba Vị GM Công Giáo Hoa Kỳ cho biết các Ngài đã sẵn 
sàng để ngồi tù hơn là chấp nhận thực hiện sắc lệnh ngừa tránh thai trong chính sách cải tổ y tế của 
chính quyền Obama. ĐGM Alexander Sample, Gp Marquette, Michigan (vừa được bổ nhiệm làm 
TGM Gp Portland, Oregon); ĐGM David Zubik Gp Pittsburg và TGM Samuel Aquila Gp Denver 
nói các Ngài chấp nhận đi tù hơn là chấp nhận các khoản trong sắc lệnh của Obama. Khi được hỏi 
cùng câu hỏi ấy, ĐHY Donald Wuerl Gp Washington DC,từ chối trả lời trực tiếp. Cho biết Ngài 
vẫn còn hy vọng một thoả thuận với chính quyền Obama sẽ làm lắng dịu mâu thuẫn. 
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Mùa Xuân Nói Chuyện Rắn 
 

Nguyễn Ngọc Duy Hân 
Winsor, Canada 

 
Mỗi khi Xuân về, người ta thường dành những câu nói hay ho để tặng nhau. Chẳng hạn có người 
dùng tên các con thú mà chúc: Xuân về, chúc mọi người vui vẻ như chim Sẻ, mạnh khỏe như Đại 
Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu! Ấy thế nhưng 
nay là năm Rắn, mà chưa thấy ai chúc về Rắn như thế nào. Trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn 
Du, người ta đếm trong thi phẩm có 49 loài vật tất cả, thí dụ Uyên, Phượng, Rồng, Hùm, Sói ... 
nhưng không hề nói tới con Rắn. Thôi thì năm Rắn đang tới, tôi xin được chia sẻ đôi điều về con 
vật này, hy vọng sẽ thay cho lời chúc để gởi đến các bạn trong dịp Xuân Quý Tỵ 2013 này. 
 

       Có khoảng 3,500 loài rắn trên thế giới, trong đó có 300 
loài mang nọc độc. Châu Á là nơi có nhiều loài rắn độc nhất. 
Rắn to nhất là Đại Mãng Xà có thân to, dài đến 10 mét. Loài 
nhỏ nhất là rắn giun Typhlops Braminus, dài chưa quá 10 
cm.  
 
         Có rắn không ăn uống, ngủ liền một mạch 4 năm mà 
vẫn sống. Con người gần đây mới đông lạnh tinh trùng để 
thụ thai, nhưng có giống rắn từ xưa đã biết giữ tinh trùng để 
dành xài khoảng 5, 6 năm, chẳng cần giống đực tại hiện 
trường! Nhiều loại rắn rất độc ở rừng Việt Nam, người bị 
cắn chỉ đi được vài bước rồi chết, nên được đặt tên là rắn 

"Hai Bước" hoặc "Năm Bước".  
 
Rắn ngủ mà mắt vẫn thao láo vì không có mí mắt, có mũi nhưng không ngửi được bằng mũi mà 
phải nhờ bộ phận khác, không có tay chân nên phải nuốt trọng đồ ăn, chẳng nhâm nhi xé phay 
được, cũng không có vành tai, thế mà vẫn sống ngon lành, có khi tới 40 năm. 
 
Khi thấy ông Ấn Độ thổi sáo rồi đôi rắn độc uốn éo chui ra khỏi miệng giỏ, bạn đừng nghĩ rắn biết 
nghe nhạc rồi nhảy Lambada nhé. Rắn chỉ phản ứng 
theo sự chuyển động, nếu anh Chà Và không lúc lắc 
cây sáo, rắn sẽ đứng yên đưa mắt nhìn. Mắt rắn nhìn 
bang sự cảm nhận nhiệt từ các con mồi. Thế nên, khi 
gặp rắn cứ đứng yên, thở bình thường để đừng tang 
than nhiệt thì sẽ tránh khỏi bị rắn tấn công. 

Đọc cổ tích Việt Nam, có chuyện chàng thợ săn tên 
Dã Tràng được rắn tặng viên ngọc, mỗi lần anh ngậm 
viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói 
của loài vật. 
 
Rồi tới chuyện Thạch Sanh ra tay trừ diệt con trăn 
thành tinh tàn ác, cả làng được an vui.  

Rắn có mào, một hình tượng thiêng trong 
tâm tưởng người Á Đông 

Thạch Sanh giết chằn tinh cứu công chúa 
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Nọc độc của rắn có thể gây chết người, độc nhất là nọc của loài rắn biển mà độ độc của nó gấp 
hàng trăm lần độ độc nhất của rắn trên cạn. Thế nhưng, nọc rắn lại được ông tổ ngành Y Esculape 
sử dụng để chữa bệnh từ cả ngàn năm trước Công nguyên để từ đó, hình con rắn quấn quanh cây 
gậy trở thành biểu tượng của ngành Y trong Tây Y. Đông Y cũng có biểu tượng rắn trong ngành 
Y, nhưng khác là hình hai con rắn nhả thuốc vào ly, tương tự như ta thấy khi các chuyên viên sử 
dụng ly để lấy nọc rắn ngày nay.  
 
Trong chúng ta có lẽ ai cũng biết chuyện Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc vì giết lầm gia đình rắn 
trong vườn, rồi bị rắn trả thù.  
 
Người ta thường nghĩ rắn là loài ác, xấu, nhưng thật ra 
rắn có công và ích lợi rất nhiều. Có một thời kỳ tại Ấn 
Độ, Việt Nam người ta đổ xô đi giết, bắt rắn để bán 
cho thương lái Trung Quốc, chẳng bao lâu thì rắn hầu 
như tuyệt nòi. Mùa lúa năm đó chuột bọ sinh sôi nẩy 
nở rất nhanh, cắn nát mùa màng. Theo thống kê mỗi 
năm, số người chết do ong chích còn nhiều hơn số 
người chết do rắn cắn. 
 
Thịt rắn là món ăn đặc sản dân gian thích khẩu: 

Cần chi cá lóc, cá trê 
Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều 

 
Rắn được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau như:  
Súp da rắn, Rắn xào xả ớt, Rắn bằm xúc bánh tráng, Da rắn chiên dòn, Chả rắn bọc lá lốt, Nem thịt 
rắn, Lòng rắn xào miến, Xôi mỡ rắn, Cháo trứng rắn, Rắn tiềm thuốc Bắc, Rắn xé phay, Rắn xào 
lăn, Cháo rắn đậu xanh... Indonesia là một quốc gia có nhiều loài rắn, nên nổi tiếng với loại bánh 
mì kẹp thịt rắn (hamburger thịt rắn) rất ngon và lạ. 
 
Rắn đi vào truyền thuyết và văn học ở rất nhiều quốc gia.  Người Aztec cổ đại đã dựng nên đế chế 
huy hoàng tại nơi họ nhìn thấy con đại bàng quặp con rắn và đứng trên cây xương rồng. Hình ảnh 
này đã được lưu truyền nhiều đời và sử dụng trên quốc kỳ của hậu thế người Aztec, là người 
Mexico hiện nay. 
 
Người Á Đông có câu ngạn ngữ “chém rắn, đuổi hươu” sau khi có tích Lưu Bang chém rắn trắng, 
mở đường cho nghĩa quân đi chống quân Tần bạo ngược để chỉ kẻ có chí xây nghiệp đế vương. 
Tương truyền, vua Quang Trung trên đường đưa nghĩa quân người Thượng về doanh trại đã bị 
chặn bởi mãng xà lớn có mào và đen như mun. Vua rẽ đoàn người đang khiếp sợ lên trước và khấn 
rằng “Nếu Huệ này lập được nghiệp lớn thì xin thần mở đường cho đi, còn không thì xin cắn chết 
Huệ mà tha cho những người đang đi theo Huệ”. Tự nhiên, mãng xà quằn quại rồi tự bốc cháy để 
lộ ra cây huyền kiếm. Tin đồn lan xa khiến thanh niên gia nhập đội quân của vua rất đông. 
 
Trong dân ca Việt Nam có câu đố: 
Con gì không chân đi năm rừng bảy rú, con gì không vú nuôi chín mười con 
Câu trả lời sẽ là: 
Con rắn không chân đi năm rừng bảy rú, con gà không vú nuôi chín mười con.  
 

Rắn vảy rồng và có sừng 
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CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI THÁNH THỂ 
 
Thưa Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành 
 
Gần một năm đã qua từ lúc con nhận vai trò Đoàn Trưởng.  Con là người Đoàn Trưởng thứ 5 trong 
13 năm lịch sử của đoàn.  Trong nhiệm kỳ này, con cảm nhận được sự yêu thương và ủng hộ của 
Cha Xứ và Giáo Xứ.  Hơn nữa, nhờ những cựu đoàn trưởng, con thấy nhẹ hơn khi thực hiện những 
trách nhiệm của con.  Con hết lòng ghi ơn những anh chị huynh trưởng đã phục vụ trước đây, và 
những huynh trưởng cùng đồng hành với con bây giờ.  Đoàn của chúng con chỉ có thế tiến bước 
nhờ lòng quảng đại của cộng đồng giáo xứ. 
 
Nhiệm kỳ của con bắt đầu với Trại Hè Bình Minh 12 với chủ đề “Sáng Thế và Tạo Dựng.”  Đây là 
tổ chức lớn nhất trong năm.  Qua những ngày trại hè, các huynh trưởng và đoàn sinh cùng tìm hiểu 
và học hỏi về chiều sâu của câu chuyện Adong & Evà, Tội Tổ Tông, Cain & Abel, và sự tạo dựng 
cũng như long thương xót của Thiên Chúa.  Đoàn chúng con mong đợi những năm tới khi chúng 
con sẽ học hỏi them về Lụt Đại Hồng Thủy và những câu chuyện khác trong Cựu Ước. 
 
Trong mùa hè, các huynh trưởng và các em Hiệp Sĩ có cơ hội để tham gia vào Đại Hội Hiệp Sĩ 
Toàn Quốc và Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. 
 
Sau những ngày hè bận rộn, chúng con trở lại với những sinh hoạt đoàn.  Vào tháng 10, chúng con 
thực hiện ngày Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ.  Đây là cơ hội để thử thách và đào tạo các huynh trường tương 
lai của đoàn.  Các Hiệp Sĩ vào Hành Trình Đức Tin trong rừng vắng yên tịnh.  Ngoài ra, các em 
cũng có những buổi cầu nguyện nồng nhiệt, và những sinh hoạt đoàn kết.  Trời lạnh và mưa gió 
chỉ nâng cao tinh thần và đức tin của các em. Để sống theo lý tưởng của người Hiệp Sĩ (can đảm 
sống đức tin), các em kết thúc cuối tuần tĩnh tâm với buổi cầu nguyện trước một trung tâm phá 
thai. 
 
Tổ chức kế tiếp của chúng con là cuối tuần Tĩnh Tâm Mủa Vọng.  Chúng con cùng đoàn tụ trong 
những ngày giá lạnh của Tháng 12 để chuẩn bị cho Giáng Sinh.  Năm nay, chúng con tìm hiểu về 
lúc Chúa Giáng Sinh qua tầm nhìn cúa Thánh Giuse.  Các em học hỏi về Giáng Sinh qua bốn giấc 
mơ cúa Thánh Giuse và những gì ngài đã làm để bảo về và chăm sóc cho Thánh Gia.  Các em sống 
những ngày tĩnh tâm theo vai trò của Thánh Giuse và cùng nhận định rằng ngài có thể đưa chúng 
ta đến gần với Thiên Chúa.  Theo truyền thống mỗi năm, sau khi kết thúc tĩnh tâm, chúng con 
cùng các phụ huynh để bệnh viện V.A. Hospital để thăm những cựu chiến binh.  Chúng con cùng 
nhớ đến và cầu nguyện cho linh của Cha Giuse Vũ Đức.  
 
Năm 2013 này sẽ mang đến những sinh hoạt độc đáo.  Váo tháng 3, chúng con sẽ tổ chức Tĩnh 
Tâm Mùa Chay với chủ đề “Bảy Sự Thương của Đức Maria”.  Chúng con sẽ chuẩn bị cho Lễ Phục 
Sinh bằng cách học hỏi về Mẹ Thiên Chúa: sự chiệu đựng của Mẹ, tình yêu luôn đòi hỏi sự hy sinh 
cho những người khác.  Trong cuối tuần tĩnh tâm sẽ có giớ cầu nguyện, xưng tội, thăm viếng Cha 
Vũ Đức tại nơi an nghĩ của cha. 
 
Tháng 6 năm nay, chúng con sẽ tổ chức Trại Hè Binh Minh 13 với chủ đề “Lụt Đại Hồng Thủy và 
Bí Tích Rửa Tội”.  Mong rằng sẽ được gặp gỡ các phụ huynh trên đất trại. 
 
Một lần nữa, con xin chân thành cám ơn Cha Xứ và toàn thể Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành.  
Chúng con luôn luôn cố gằng giúp các đoàn viên sống mỗi ngày thánh thiện hơn. 
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Dear Our Lady of Grace Parish, 
 

 Almost one year has passed since I was elected to be DATAD’s fifth doan truong in our 
young 13 years of history. Within that time, I have discovered ever more how supportive and lov-
ing our pastor and parish is of TNTT. Also, because of all the past doan truong, I find my role to-
day to be easier than it should be. I truly am grateful for all the leaders who came before me – and 
also for those with me today. Our doan would be nowhere without our generous community. 
 

 My term began with the biggest annual event of TNTT Detroit: Trai He Binh Minh 12. Our 
summer camp theme of 2012 focused on the beginning of everything: Genesis and the Creation. 
Campers and leaders alike rediscovered the depth of the Adam and Eve story, and we explored the 
weight of the Fall, Original Sin, the evil of Abel’s murder by his own brother Cain, and we en-
countered the creativity, love and mercy of God. Our doan eagerly looks ahead to this summer as 
we continue through Genesis with the story of Noah, the Ark, and the Great Flood. Eventually, we 
aim to journey through the greatest events of the entire Old Testament. 
 

 Then after a busy summer of traveling to Illinois for the first ever Dai Hoi Hiep Si Toan 
Quoc and the youth leadership training camp in Indiana, we returned home to prepare a Tinh Huan 
retreat especially for the Hiep Si of our doan. During October, we challenged and guided the fu-
ture HT of DATAD up in the quiet fresh woodlands of Stony Creek. Their weekend was busy with 
intense prayer, team work, and adventures in and outdoors. The chilly rain and hectic pace did 
nothing but increase their enthusiasm and faith. To live up to their knighthood duties, we closed 
the weekend retreat with a rosary for life outside an abortion mill. 
 

 Our next event was the Advent Retreat. Dozens of us gathered in the cold of December to 
experience the season and prepare for Christmas. This year we focused the retreat on the point of 
view of St. Joseph. The youth encountered the Nativity through the four dreams of St. Joseph and 
how he protected and provided for the Holy Family. The youth played the role of St. Joseph, 
prayed with St. Joseph, got to know him and how he leads us to Jesus. After the retreat, we visited 
war veterans at the V.A. Hospital in Detroit as we do every year and now in tender memory of Fa-
ther Joseph Vu Duc. 
 

 In the early spring of 2013 will be our annual Lent Retreat. Our theme for the retreat this 
year will be the Seven Sorrows of Mary. We will be preparing for the feast of Easter with our eyes 
on Our Blessed Lord’s Mother: how she suffered because of her love, and how love always re-
quires sacrifice and suffering for others. On the schedule includes confession, a pro-life rosary 
vigil outside a local abortion mill, a visit to Father Joseph Vu Duc’s resting place at Holy Sepul-
cher Cemetery, and possibly Mass at the National Shrine of the Little Flower (St. Therese of 
Lisieux) in Royal Oak. 
 

 Looking even further, this summer will see our doan’s 13th summer camp. As mentioned 
earlier, we will be exploring the reasons for the Great Flood, why Noah and his family were 
spared, and also how the Ark and the Flood are foreshadows of the Church and Baptism. Many of 
the youth and our leaders are most excited about summer camp. We hope to see more and more 
new faces join the family. 
 

 Thank you for spending some time with us and this letter. Our doan is blessed to be home 
here at Our Lady of Grace Parish and if you have any concerns, please let us know. We are always 
eager to make our doan better, safer and holier. Be blessed and pray on – pray on… 

In Christ’s Love, Giuse Pham Evan 
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT 
 

CẢM NGHĨ CỦA MỘT GIÁO VIÊN VIỆT NGỮ 
 
Đã gần đến giờ học của các lớp Việt ngữ, tôi vội bước theo sau các em đang lần lượt tiến vào lớp 
học. Hít một hơi mạnh vào lồng ngực với niềm tự tin, tôi hăng hái vào lớp của mình phụ trách để 
bắt đầu một buổi học mới của chương trình Việt ngữ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành. Tôi thật 
ra không phải là một nhà giáo chuyên nghiệp, nhưng nhờ sự giúp đở và chỉ dẩn của các thầy cô đã 
từng dạy các em trước kia để hướng dẩn lớp Việt ngữ cho các  học sinh trẻ trong giáo xứ, mà đa số 
các em được sinh ra và lớn lên trên quê hương thứ hai nầy trong nhiều năm qua cho đến nay.  
 

Khi lập gia đình và có các con nhỏ ở tiểu bang Michigan, chúng tôi thường nói tiếng Việt với các 
con của mình trong nhà. Nhưng khi các con của tôi tới tuổi bắt đầu vào học trong các trường gần 
nhà thì các cháu nói cả hai thứ tiếng Việt và tiếng bản xứ.  
 

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc duy trì tiếng mẹ đẽ và văn hóa cũng như những phong tục tập 
quán tốt đẹp của người Việt mình, gia đình tôi ghi danh cho các cháu tham gia lớp Việt ngữ được 
tổ chức hàng tuần vào ngày Chủ nhật do các thầy cô trong giáo xứ phụ trách. Sau đó tôi cũng tình 
nguyện phụ trách lớp Việt ngữ nhằm mục đích giúp đở các em biết đọc, biết viết, hiểu và nói được 
tiếng Việt hầu góp một phần nhỏ vào việc duy trì và bảo tồn văn hóa của người Việt chúng ta. 
 

Từ khi bắt đầu dạy lớp tiếng Việt, tôi học được sự kiên nhẩn nhiều hơn, biết lắng nghe những ý 
kiến của các em mặc dù đôi khi nó không đúng và chịu khó giải thích cho các em những điều suy 
nghĩ sai lầm của các em đối với bố mẹ hay những người lớn tuổi. Niềm ước mơ của riêng tôi 
nhưng có lẽ cũng như của các thầy cô là mong sao cho các em sau nầy khi lớn lên các em nói và 
đọc được tiếng Việt thông thạo, không quên nguồn gốc, biết mến yêu đất nước quê hương, và 
hãnh diện mình là người Việt Nam. Để giúp các em đạt được mục đích trên đây và tiếp tay với các 
thầy cô trong việc học hỏi tiếng Việt, nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẻ của các phụ huynh. Chẳng 
hạn như đưa đón con em mình cho đúng giờ, khuyến khích và giúp đỡ các em hoàn tất các bài làm 
ở nhà, nói tiếng Việt với các em trong gia đình,…Vì thật ra, thời gian học tập của các em rất là 
giới hạn mỗi tuần, do đó nếu không có sự hỗ trợ của các phụ huynh thì các em khó có thể đạt được 
thành quả tốt đẹp trong cuối niên học. 
 

Trong suốt thời gian dạy các em cho đến nay, tôi cảm nhận được nhiều niềm vui cùng với những 
nổi buồn, nhưng không thấy hối tiếc về những việc mình đã làm. Tôi buồn vì nhận thấy một số em 
không được sự chú ý của bố mẹ đến việc học tập của các cháu. Đôi khi các em đến lớp không sách 
vở hay bài làm của tuần trước đó. Có vài em cứ học mãi một lớp vì không đủ điểm để lên lớp cao 
hơn, mặc dù các thầy cô đã hết sức giúp đỡ và khuyên nhủ. Nhiều khi tôi cảm thấy là như muốn 
bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại vì tương lai của cộng đồng giáo xứ nên tiếp tục nhẫn nại chịu khó với 
nhiệm vụ của mình. 
 

Và chính những niềm vui đã xóa đi những ý nghĩ tiêu cực của tôi khi nhìn thấy một số em khác 
đạt được những thành quả học tập tốt đẹp trong khóa học, một số em cố gắng hết sức để nói tiếng 
Việt cho đúng. Được nhìn thấy các em biết lễ phép với ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi. 
Được nghe tiếng chào hỏi và đối đáp thân thương tiếng mẹ đẻ của mình. Được nhìn thấy các em 
lớn lên gắn bó và yêu thương cộng đồng giáo xứ. Có lẽ, đó là những khích lệ lớn lao cho riêng tôi 
cũng như cho các thầy cô khác, là động tác chính yếu để giúp chúng tôi tiếp tục công việc thật tầm 
thường nhỏ bé trên quê hương nầy.       

HL 
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Con Em Chúng Ta Viết  
 

Bài viết của em Angela Nguyễn, học sinh lớp Mầm II 
 
Vietnamese is the language of my people. It is natural to want to know how to speak, read, and 
write it. I’m learning it to fit in with my friends who speak Vietnamese. I’m learning it to better 
communicate with my family in Vietnam. I’m learning it for my own benefit. Colleges like bilin-
gual students, it will be useful to read Vietnamese newspapers, and because it’s a skill, I hope my 
own children will have. Also, I do it to make my parents happy. 
 
Of course, learning Vietnamese will be beneficial in the future. Colleges love that kind of stuff. 
My future job could require me to speak it. I’ll need it to translate for my family and husband in 
the future if he doesn’t speak Vietnamese. I’ll need it to go through everyday life when I visit my 
home country and to speak to my family that lives there. I may need it in case I get kidnapped by 
Vietnamese psychopaths. I may need it if I get arrested; they have to provide me with a translator 
so I can have more time to think of my game plan. Honestly, it’s very useful. 
 
Bài viết của em Linh Phạm, học sinh lớp 2 
 
Vào ngày lễ tạ ơn, tôi đã đi đến nhà người em họ của tôi, đó cũng là ngày sinh nhật của cô ấy. 
Buổi sang, mẹ đã mặc quần áo đẹp cho tôi và em gái, sau đó cả nhà chúng tôi cùng tới nhà em họ. 
Phải mất 45 phút để tới nhà cô ấy, khi chúng tôi tới, cả nhà cô ấy rất vui mừng, đặc biệt là em họ 
tôi và em gái cô ấy. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi, như chơi trốn tìm, hay là chơi trò cô giáo. 
Khoảng 5h chúng tôi bắt đầu ăn tôi với món gà Tây, và rất nhiều món ăn Việt Nam khác. Sau bữa 
ăn tối, chúng tôi cùng thổi nến sinh nhật cho em họ tôi, cô ấy tròn 8 tuổi. Cả nhà tôi hát bài Happy 
Birthday, và cùng cắt bánh sinh nhật. Khoảng 8h tối chúng tôi bất đầu đi về nhà. Tôi đã có một 
ngày lễ tạ ơn thật vui vẻ và ấm cúng với gia đình.  

Bài viết của em Anna Phạm, học sinh lớp 2 
 
Ngày Thanksgiving, em thức dậy phụ má em dọn dẹp nhà cửa. Ba em nấu gà Tây và những món 
ăn khác để chuẩn bị cho bửa tiệt tối hôm đó. Má phụ em học bài. Sau khi con gà Tây chín, gia đình 
em con gà Tây qua nhà cậu em để dụ tiệt và ăn tối. Sau khi ăn, em chơi wii game với, Joey, Cindy, 
và Amie. 
 
Ngày Thanksgiving là một ngày vui để cho gia đình đoàn tụ và 
tạ ơn Chúa. 

Bài viết của em Sơn Lê, học sinh lớp 4. 
 
Tết năm nay vào ngày 10 tháng 2 năm 2013. Mỗi năm gia đình 
em làm bánh chưng để ăn trong những ngày tết, và bố mẹ em 
cho chúng em bao màu đỏ gọi là tiền lì xì. 
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lân múa vòng quanh hội trường, người ta cho con lân ăn tiền lì xì. Chúng em thích đuổi theo con 
lân và đánh vào đuôi. Người lớn thích đánh bài, và chơi đánh bầu cua trong ngày tết! Em mong đợi 
ngày tết đến thật là nhanh để em được vui chơi, ăn bánh chưng của mẹ em làm và nhận được tiền lì 
xì của cha mẹ, thầy cô và người lớn.  

Em cũng không quên chúc tuổi đến ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người một năm mới an khang, 
thịch vượng và khỏe mạnh. 

Bài viết của em Vy Vũ, học sinh lớp 5 
 
Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là 
điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhó, tri ân 
tổ tiên nguồn cội; giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý (ăn quả nhớ kẻ trồng cây) và tình nghĩa 
xóm làng. 
 
Vào ngày Tết Nguyên đán, gia đình em đang dọn dẹp nhà cửa và trang trí đồ đạc trong nhà. Em 
giúp bác em quét nhà và lau nhà. Bác em lau các cửa tủ và đặt các chậu bong ra ngoài sân để. Bác 
em và em rất vui vẻ và sẵn sàng đón Tết vào nhà. Bà ngoại em nay nay đã lớn tuổi nên bà em 
không làm được việc nặng, em chỉ mong muốn bà ngoại được mạnh mẽ để đón Teets giao thừa 
thật vui vẻ. Bác em và em đã xong công việc và sẵn 
sàng chuẩn bị thức ăn cho ngày mai. Em giúp bác em 
nhặt rau. Bác em ướp thịt. Chị Chi làm bánh chưng và 
bánh tét. Chị Bé làm rau câu và cắt dưa hấu để bỏ vào tủ 
lạnh cho ngày mai ăn. Bà ngoại, em, và bác đi lễ vào 
ngày Giao Thừa thấy rất nhiều người thăm dự Thánh lễ. 
Em, chị Chi, chị Bé lái xe đi chợ hoa rất là vui vẻ, em 
thấy nhiều người đến để xem hoa và chụp hình. Mọi 
người trên đường đi về nói chuyện, cười đùa thật là râm 
ran và có một ngày ấm cúng với gia đình, họ hàng của 
các anh chị em. Lúc 12 giờ đêm, em nghe tiếng pháo bông nổ thì em lập tức đánh thức chị em dậy 
và cùng nhau leo lên nóc nhà ngồi xem pháo bông. 
 
Bác em, em và các chị của em đã có một ngày vui vẻ ở bên nhau và chuẩn bị quần áo mới cho 
ngày mai đi lễ. Ngay mai đã là Tết rồi, em thấy rất là vui. Các anh chị em họ đến giúp nấu ăn, vào 
buổi trưa thì đi lên nhà chúc một lời tốt lành cho bà ngoại thì được tiền lì xì. Nhà thờ em thì có 
múa lân để đi xin tiền lì xì mỗi gia đình rất là thú vị. Em qua nhà hàng xóm chút một lwoif tốt lành 
và được lì xì, em cảm thấy Tết là một ngày thật đông đảo họ hàng lôi nhau về thăm bà ngoại và họ 
hàng.  
 
Gia tộc em là mỗi năm đến Tết thì người lớn đến người trẻ được lì xì nhưng lì xì không phải là 
quan trọng nhất. Điều quan trognj nhất là có một ngày vui ấm áp bên gia đình và người thân. Em 
đã biết thế nào là Tết! Tết là ngày mà chúng ta đông tụ về nhà ăn cơm chung với nhau, chia sẻ 
niềm vui và nỗi buồn, đó mới là ngày Tết của người Việt Nam. 

Bài viết của em Thái Võ, học sinh lớp 5 
 
Vào ngày Giáng Sinh, điều đầu tiên bạn gì truốc? Bạn có nói “vâng, câm ơn Santa đã đem tôi 
những quà”, hoặc là bạn nói “Chúc mừng sinh nhật Chúa Giesu Kito”? Vâng, bạn cân phải nhờ  
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ngày sinh nhật của Chúa Giesu phải không? Tât nhiên bạn làm, nhung không ai bao giờ để cập đến 
ngày này quan trộng. Bạn có biết Chúa Giesu cứu chúng ta khỏi tôi lỗi vĩnh cửu? Cũng sau đó, 
chúng ta hãy nói về Giáng Sinh là ngày gì. 

Ngày trước Giáng Sinh, chúng ta thường trang trí cây Giáng Sinh của chúng ta với các đồ trang trí 
và vớ. Chúng tôi cũng chuẩn bị bản thân để mở quà tặng hoặc trình bày rằng chúng tôi nhận được 
từ “ông già Noel”, nhưng chugns tôi không bao giờ chuẩn bị bẩn than cho ngày Chúa Giesu được 
sinh ra. Chúng ta nói cảm ơn Chúa Giesu chỉ một lơn được không? Chúng tôi nói rằng chúng tôi 
rất cam kết để cảm ơn và cầu nguyện cho Chúa Giesu Kito mỗi ngày, nhưng chúng tôi không thậm 
chí dành 10 phút để làm bất kỳ điều đó. 
 

Bạn có thể đặt tất mọi thứ sang một bên mỗi ngày cho 5 hoặc 10 phút, và cảm ơn Chúa cho một 
ngày khác để sống? Nếu bạn có thể được, tuyệt vời; nhưng nếu bạn không có thể được, chỉ nhớ 
này ngày mà cứu Chúa của chúng tôi được sinh ra và treo Bôn-xơ Phi công, chỉ để chúng tôi cơ 
hội để sống trông thiên đường. 

Tiếng Việt yêu dấu 
 

Ngủ Trưa Mới Dậy 
 

Ta nghe gà gáy tẻ tè te 
Bóng ác vừa lên hé hẻ hè 
Non một chồng cao von vót vót 
Hoa năm sắc nở lỏe lòe loe 
Chim tìm bầu bạn kia kìa kỉa 
Ong nghĩa vua tôi nhẹ nhẻ nhè 
Danh lợi mặt người ti tí tỉ 
Ngủ trua chưa dậy khỏe khòe khoe 

Tiếng Việt yêu dấu 
 

Vô Tư 
 

Vất vất, vơ vơ cũng nực cười! 
Căm căm cúi cúi có hơn ai? 
Nay còn chị chị, anh anh đó 
Mai đã ông ông, mụ mụ rồi 
Có có, không không lo hết kiếp 
Khôn khôn, dại dại chết xong đời 
Chi bằng láo láo, lơ lơ vậy 
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi 
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DANH SÁCH CÁC EM HỌC SINH GIỎI NHẤT CÁC LỚP TIẾNG VIỆT 
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ- GIÁO LÝ 
VIETNAMESE AND CATECHISM PROGRAMS 

 
Chương trình Giáo lý và Việt ngữ được thành lập năm 1985 và được duy trì liên tục cho đến 
nay. Giáo xứ luôn đặt trọng việc giáo dục con em và các thế hệ người Việt trẻ duy trì tiếng nói 
và văn hóa của Tổ Tiên, để mang bản sắc Việt tộc đóng góp cho sự phát triển  lâu dài của đất 
nước đã tiếp đón hàng triệu người Việt chúng ta trên ba thập niên qua, và tạo cơ hội cho nhiều 
thế hệ trẻ Việt Nam sắp tới. 

Phạm T. Ngọc Quyên  
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Mầm I 

Hoàng Đình Minh Thy 
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Một 

Nguyễn Linh 
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Hai 

Lê Sơn 
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Bốn 

Vũ Thị Vy 
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Năm 

Nguyễn Angela 
Học sinh giỏi tiếng Việt Lớp Mầm II 
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LỜI CHÚC MỪNG CỦA GIÁO XỨ 
CONGRATULATION FROM THE PARISH 

 

Giáo xứ tuyên dương những em học sinh học giỏi nhất học kỳ I, năm học 2012 – 2013 
của các lớp có tên sau đây vì những cố gắng và thành tích vượt trội của các em. 

 

The parish congratulates the most awardable students of each class whose their names are 
listed below for their great performance in the 1st semester, academic year 2012 – 2013. 

Anna Nguyễn 
Xưng tội Rước lễ lần đầu I 

Nicholas Vũ 
Xưng tội Rước lễ lần đầu I 

Giang Kỳ 
Xưng tội Rước lễ lần đầu I 

Jackie Lê 
Xưng tội Rước lễ lần đầu II 

Kayla Lương 
Thêm Sức I 

David Thân 
Thêm Sức I 

Vincent Lê 
Thêm Sức II 

Calvin Trần 
Thêm Sức II 
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Hoặc có các câu ca dao: 
“Đôi ta như rắn liu điu, nước chảy mặc nước ta dìu lấy nhau”.  
 
Sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491 - 1585) cũng có nhắc tới năm Tỵ : 

Rắn qua sửa soạn hết đời Sa-tăng  
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng 

Hy vọng năm Rắn mà Trạng Trình nói tới là năm Quý Tỵ 2013, để quỷ Sa-tăng, tội ác chuẩn bị «hết 
đời» và đến năm Ngọ 2014 thì "nhăn răng" chết tốt cho bà con nhờ. 
 
Trong dân gian cũng có Vui Cười về con rắn vuông. Chuyện rằng anh chàng luôn phóng đại sai sự 
thật một hôm về khoe với vợ mình thấy được con rắn dài trăm thước, ngang 40 thước. Dĩ nhiên vợ 
không tin, thấy không “hù” được vợ nên anh nói bớt xuống: 
-Chắc dài 80 thước thôi! 
Vợ cũng không tin, anh bớt xuống nữa: 
-Chắc tôi sợ quá nên tính lộn, rắn chừng 60 thước. 
Vợ cũng không nói gì, anh tự động rút lại: 
-Chắc chắn là rắn dài 40 thước, ngang 40 thước 
Vợ phì cười: 
-Như vậy con rắn anh thấy hình vuông nhỉ?!! 
 
Trong sử cũng có ghi chuyện Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp Mười, dụ quân Pháp vào hang rắn độc 
lớn, khiến không ít giặc Pháp bị thiệt mạng. Người dân cho rằng Thiên Hộ Dương có đạo binh “Rắn 
Thần” trợ chiến. 
 
Trên thế giới năm Tân Tỵ 1941 có sự kiện Trân Châu Cảng, việc sụp đổ của bức tường Berlin xảy ra 
vào năm Kỷ Tỵ 1989 hoặc vụ New York bị bọn khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm Tân Tỵ 
2001. 
 
Ai có lòng dạ nham hiểm thì người ta gọi họ là “lòng dạ rắn rết”. Những người nói cho hay nhưng lại 
làm ác thì bị gọi là "khẩu Phật, tâm xà". Nếu chuyên môn bỏ vạ cho người khác thì gọi là "Rắn đổ nọc 
cho lươn". Ngoài ra cũng có rất nhiều thành ngữ liên hệ tới rắn như:  
 
- Cõng rắn cắn gà nhà  
- Rắn rết bò vào, cóc nhái bò ra  
- Vẽ rồng vẽ rắn, Vẽ rắn thêm chân  
- Khẩu xà tâm Phật  
 
Để chuẩn bị cho năm mới 2013, nhiều người có tiền, nhất là các “Đại Gia” tại Việt Nam đổ xô đi mua 
rắn về nuôi vì có lời đồn nuôi rắn sẽ “cầu được ước thấy”. Rắn được tôn làm “Thần May Mắn”. 
 
Trong sách những Chuyện Lạ thế giới, có người lập kỷ lục để rắn độc chui vào lỗ mũi và chạy ra khỏi 
miệng một cách dễ dàng. Có người coi rắn là bạn, ăn chung ngủ chung, khiếp quá! 

Mới đây nhất trong chuyến bay Qantas 191 từ Úc tới Papua New Guinea ngày 11 tháng 1, 2013, hành 
khách thâu được phim con trăn dài 3 mét nằm chễm chệ trên cánh máy bay. Có lẽ con trăn này nóng 
lòng muốn về quê ăn Tết, nên thay vì đi xe ôm, trăn đi "máy bay ôm" cho lẹ và khỏi tốn tiền vé. 
Không tay không chân trơn tuồn tuột, chẳng hiểu sao con trăn nầy có thể bám vào cánh phi cơ ở độ 
cao 35,000 feet mà không rớt, chịu được độ lạnh ‐14oC với tốc độ 500 km/h. Thì ra với quyết tâm, cái 
gì cũng có thể làm được!  
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BF là gì?          

Một cậu bé nói với một cô bé: 
- Tớ là BF của cậu! 
Cô bé hỏi: 
- BF là gì? 
Cậu bé cười hì hì trả lời: 
- Nghĩa là Best Friend đấy. 
 
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái: 
- Anh là BF của em! 
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng 
hỏi: 
- BF là gì hả anh? 
Chàng trai trả lời: 
- Là Boy Friend đấy! 
 
Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa 
con thật xinh xắn,  
người chồng lại cười và nói với vợ rằng: 
- Anh là BF của em! 
Người vợ dịu dàng hỏi chồng: 
- BF là gì hả anh? 
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời: 
- Là Baby’s Father. 
 
Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,  
ông lão lại nói với vợ: 
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy! 
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt: 
- BF là gì hả ông? 
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và 
trả lời 1 cách thật thần bí: 
- Là Be Forever! 
 
Khi ông lão hấp hối cũng nói : 
- Tôi BF bà nha. 
Bà lão trả lời với giọng buồn: 
- BF là gì vậy ông?? 
Ông lão trả lời rồi nhắm mắt: 
- Là Bye Forever! 
 
Thời gian sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ: 
- BF nha ông. (Beside Forever)  
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Ngày Xuân Đi Lễ Cầu Bình An 
 
Lời dẫn: Ngày Xuân, theo tục lệ của người Việt Nam là ngày của lễ hội, đi cầu nguyện ở các nơi 
linh thiêng để mong các bậc anh linh sẽ thấu lòng thành mà chỉ cho biết cuộc sống của gia đình và 
bản thân trong một năm tới. Hôm nay, mùng 1 Tết, mọi người đã hái lộc Thánh trong nhà thờ rồi, 
nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho mình và những người thân yêu những điều tốt đẹp nhất 
nhé. 
 
 
Được khỏi bệnh nhờ cầu nguyện xin ơn với ĐHY Nguyễn Văn Thuận 

Trần Mạnh Trác 
 
 
Ngày 12 tháng 11 năm 2010, đài EWTN và báo điện tử Công Giáo CNA đã đăng chi tiết về phép 
lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado như sau: 
 
Các bác sĩ đã tuyên bố anh Joseph Nguyễn đã chết sau khi tim của anh ngừng đập và chấn đồ não 
hoàn toàn ngưng chạy. Nhưng trong khi họ đang viết giấy chứng tử thì gia đình của anh đã cất lời 
kinh kêu cầu lên ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Được biết cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận là một tôi tớ 
Chúa đang được cứu xét trong lịch trình phong thánh tại 
Roma.  
 
Ngày hôm nay thì anh Joseph Nguyễn đã trở lại chủng 
viện để tiếp tục chương trình học làm linh mục. Khi nhìn 
tờ giấy chứng tử của chính mình bây giờ đã đóng dấu 
"VOID" (Vô Hiệu), sau 32 ngày hôn mê, anh chỉ có thể kể 
lại hai biến cố trong khỏang thời gian dài mà anh mô tả 
như là một "Giấc ngủ tuyệt vời." 
 
Thoi thóp trên giừơng bệnh giữa cái sống và cái chết kéo 
dài nhiều tuần lễ trong năm 2009, anh Joseph chỉ nhớ lại 
đã được gặp Đức Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận hai lần. 
 
Vị Hồng Y đáng tôn kính người Việt Nam này đã qua đời năm 2002. Năm 2007 Ngài được Đức 
Giáo Hoàng Benedict XVI nhắc nhở tới trong thông điệp "Spe Salvi" (Niềm Hy Vọng Cứu Rỗi), 
trong đó gương chứng nhân của 13 năm tù đày của ngài đã được đề cao. Tháng 10 vừa qua, Vati-
can đã bắt đầu thủ tục điều tra phong Thánh cho Ngài. 
 
Mặc dù anh Joseph Nguyễn chưa bao giờ gặp mặt ĐHY, nhưng gia đình anh đã biết ngài từ khi 
ngài còn là một linh mục thuờng. Cha của anh là người khá thân thiết với ĐHY, coi ngài như là 
một 'người nhà'. 
 
Khi ĐHY trở thành Tổng Giám Mục Saigon thì mối liên hệ với gia đình anh càng trở nên thắm 
thiết hơn và sau khi ngài trở thành một tù nhân của chế độ Cộng Sản thì ông nội của anh cũng đã 
từng bị giam chung với đức Tổng một thời gian. 
 
Năm 1975, gia đình anh Joseph Nguyễn di cư tới Hoa Kỳ, và anh Joseph đã được sinh ra ở đây.  
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Anh Joseph được kể nhiều về cuộc sống anh hùng của cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận và trân quí 
thông điệp hòa bình và hy vọng của Ngài. Nhưng anh không bao giờ tưởng tượng là anh sẽ phải  
mô tả chi tiết về cuộc sống riêng của mình, và cái kinh nghiệm của sự chết gần kề, cho các nhà 
điều tra của Ủy ban phong Thánh. 
 
Sự thể khởi đầu vào tháng Tám năm 2009, lúc đó Joseph đang học năm thứ 3 tại chủng viện. Anh 
được giao việc thăm viếng và đưa Mình Thánh cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Vào đầu mùa 
Thu thì anh bắt đầu có vài triệu chứng bị cúm. Nhưng cơn bệnh trở nên trầm trọng,và anh xin nghỉ 
để về nhà dưỡng bệnh. 
 
Trong cuộc phỏng vấn với CNA, anh kể lại: "Tôi nhớ đó là ngày 01 tháng mười, tôi không hiễu tại 
sao mà mình không thở được." Cha anh chở anh đến bệnh viện, anh còn tỉnh táo để làm thủ tục 
nhập viện, nhưng sau đó thì không còn nhớ gì nữa. 
 
Anh chỉ được nghe kể lại về những gì đã xảy ra trong ngày anh chết, biết rằng cha mẹ của anh vẫn 
không mất hy vọng và cầu nguyện nhiệt thành với ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Anh cũng nghe kể 
rằng trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, trong lúc hôn mê, anh bắt đầu dứt bỏ các ống truyền nước 
khỏi mình một cách hung bạo cho tới khi cha của anh đặt một chuổi mân Côi vào tay thì anh mới 
nguôi. 
 
Một lần thứ hai cơ thể của anh cũng đã ngừng sống, nhưng lần này thì người ta đợi chứ không 
tuyên bố khai tử anh. Tuy nhiên mọi người cũng nghĩ rằng cơ hội phục hồi thì dường như là vô 
vọng. 
 
Khi Joseph tỉnh lại 32 ngày sau, anh không còn nhớ chi tiết gì về những cơn đau đớn cả. Một bác 
sĩ giải thích là anh đã bị 'cúm heo' H1N1 kèm với bệnh 
viêm phổi nặng.  
 
Khi bắt đầu nói chuyện được, Joseph cho biết anh đã 
gặp ĐHY Thuận 2 lần. 
 
"Trong thời gian hôn mê của tôi, tôi chỉ nhớ có hai 
điều, " anh nói."Hai điều duy nhất tôi nhớ là hai lần 
thấy Đức Hồng Y Thuận hiện ra... ĐHY đã hiện ra với 
tôi hai lần." 
 
Joseph nói rằng anh không chỉ nhìn thấy Ngài mà thôi, 
nhưng với những tình tiết sống động mà anh mô tả về 
"lúc linh hồn rời khỏi xác", anh đã thực sự gặp gỡ và 
nói chuyện với Đức Hồng Y. Mặc dù anh không thể 
tiết lộ chi tiết của câu chuyện, anh nghĩ hai lần ấy đã 
xảy ra trong lúc mà các bác sĩ quan sát thấy các hoạt 
động của não và cơ thể của anh ngưng họat động. 
 
"Sau lần gặp gỡ thứ hai với ĐHY", anh nói, "Thì tôi tỉnh dậy." Anh hòan tòan "không có ý tưởng 
về những gì đã xảy ra," hay tại sao anh đã "có những ống dây cuốn chằng chịt khắp người", đặc 
biệt là các ống ở cổ làm anh không nói được. 
 

 

Linh mục Joseph Nguyễn chụp ảnh sau khi 
hồi sinh từ hôn mê sâu 



 40 

 

Các bác sĩ đã nghĩ rằng anh cần phải mất nhiều tháng hoặc có thể là nhiều năm trước khi anh có 
thể nói, đi, hoặc học lại. Nhưng chỉ trong vài ngày là anh đã nói chuyện và thở bình thường, và các 
y tá phải lo đi tìm anh khắp nơi quanh cơ sở phục hồi. 
 
Anh cũng bất ngờ được người em gái của ĐHY Nguyễn Văn Thuận đang sống ở bên Canada gọi 
điện thoại sang, bà đã gửi tặng cho anh ta một chuỗi tràng hạt của ĐHY. 
Joseph đã trở lại chủng viện vào đầu học kỳ sau đó, một sự kiện khác xa với việc các bác sĩ chuẩn 
đóan là anh phải mất hai năm để phục hồi sức khỏe. 
 
Sau đó thì tiếng đồn về phép lạ lan truyền ra, anh Joseph đã cung cấp thông tin cho các nhân viên 
làm việc cho vụ án phong chân phước của ĐHY tại Roma. Nhưng ngoài việc đóng góp đó, anh 
chủng sinh trẻ tuổi này bây giời chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất trước mặt là chức linh mục. 
Khi anh trở lại chủng viện, Joseph một lần nữa đã được giao nhiệm vụ phục vụ tại bệnh viện. 
 
Trong khi anh giữ kín đáo về khía cạnh phép lạ của mình, Joseph đã rất nhiệt tình nói chuyện về 
các công việc hiện tại ở bệnh viện. Anh cho biết tình trạng hôn mê và kinh nghiệm phục hồi của 
anh đã giúp anh đem hy vọng và niềm an ủi đến cho bệnh nhân. 
 
Những bệnh nhân này dù không biết về cuộc hội ngộ bí ẩn của anh với một vị thánh, hoặc biết về 
cuộc sống lại ngoạn mục từ cõi chết của anh. Nhưng điều quan trọng hơn là khi họ nhìn thấy vết 
sẹo trên cổ họng của anh, họ biết rằng anh hiểu được họ. "Thực là mãn nguyện khi có thể bước vào 
một căn phòng và nói... Quí ông bà không phải chịu đựng những đau khổ như thế này một mình 
đâu, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua đó... nằm ngay tại giường bệnh như thế này" 
 

Nguyện ca  

Đôi khi 
nhìn xuống trái tim 
thấy mình tội lỗi  
đắm chìm 
màn đêm  
 
 

 
 
Chắp tay 
xin trái tim mềm 
xin yêu thương mãi 
dẫu đêm  
rất dài  

 
 
Xin cho 
mình sẽ đổi thay 
để ngày mai tới 
có lời 
Kinh vui  

 
 
Rưng rưng 
tim nhỏ ngậm ngùi 
thiết tha dâng Chúa 
chút lời 
nguyện ca… 

Ái Miên 
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Ngày Xuân Đi Lễ Cầu Bình An 
 
 
Chuyện Cha Bửu Diệp 
 
Thưa quý bạn, Bạc Liêu là một tỉnh nhỏ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng có nhiều chuyện 
nổi tiếng, như về lúa gạo, về muối, về nhãn, về... Công tử Bạc Liêu (1900-1973) trong thời Pháp 
thuộc, về vụ án Đồng Nọc Nạn của những năm 1928-1930, và về ngôi nhà thờ họ Tắc Sậy với sự 
linh ứng của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mà gần đây cả trong nước lẫn ngoài nước ai 
cũng biết. 
 
Tôi không phải là người Công giáo, hơn nữa lại là một giáo viên (ngày trước gọi là giáo sư trung 
học) có đầu óc khoa học và ưa chuộng thực tế hơn là những sự tin tưởng mang tính siêu hình. Tôi đã 
từng dạy học tại Bạc Liêu suốt 6 năm trời (1965-1971) và học trò của tôi tại các huyện Vĩnh Lợi, 
Vĩnh Châu, Phước Long, Giá Rai v.v... đông lắm, chúng tôi thường xuống dưới đó chơi. Tôi rất 
quen thuộc với cái huyện (ngày trước gọi là quận) Giá Rai có ngôi nhà thờ nhỏ tí Tắc Sậy lợp tôn, 
nằm bên cạnh lộ sau khi đi qua ngôi chợ cũng nhỏ như vậy của thị trấn Hộ Phòng - thị trấn 
của huyện Giá Rai - khoảng một cây số. 
 
Bây giờ, trong thời buổi cộng sản này, nhà thờ Tắc Sậy tự nhiên nổi tiếng do sự linh thiêng “ai đến 
khấn nguyện điều gì đều được” của Cha Diệp. Có điều tôi muốn thưa với quý bạn rằng Nhà thờ Tắc 
Sậy huyện Giá Rai thuộc tình Bạc Liêu chứ không phải thuộc tỉnh Cà Mau.  
 
Quý bạn hỏi vậy thì đối với những chuyện đồn đại, bản thân Đoàn Dự tin hay không tin? Tôi xin trả 
lời rằng tôi không dám nói tin hay không tin, nhưng theo tôi nghĩ, Nhà thờ Tắc Sậy là một ngôi nhà 
thờ rất nhỏ - nhỏ không thể nào nhỏ hơn được nữa - lại 
nằm trong một thị trấn cũng nhỏ, đồng không mông 
quạnh, ở phần gần như cuối cùng đất nước, cách Sài 
Gòn tới hơn 300 cây số, vậy mà nay được xây dựng 
thành một cơ ngơi to lớn, hiện đại, nguyên tiền xây cất 
đã hơn 59 tỉ đồng, tức gần 3 triệu đô-la, ấy là chưa kể 
các pho tượng 12 vị thánh tông đồ lớn gấp 2 hay 3 lần 
người thật, toàn bằng gỗ đỏ tức loại gỗ quý hiện 
nay không còn có ở Việt Nam (nhưng còn có ở 
Campuchia và Lào) mà theo tôi biết, giá mỗi pho tới 
vài trăm triệu đồng, vậy thì tiền “nội thất” cũng tới 
hàng triệu đô-la; toàn là do khách thập phương, lư-
ơng cũng như giáo, nhất là Việt Kiều tại các 
nước gửi tới tạ ơn cả. Phải có cái gì đó thiêng liêng và 
đầy tin tưởng người ta mới dâng hiến lên Cha như 
thế! Mặt khác tôi cũng nghĩ, khi bị bắt cùng với 70 
người vừa chức sắc vừa giáo dân trong họ đạo, Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp đã hy sinh 
tính mạng của mình để cứu họ. Sau khi qua đời, ngài hiển linh ban ơn cho người này người kia, “ai 
xin thì cũng đều được”. Rồi bây giờ mọi người dâng lễ tạ ơn ngài, biến ngôi nhà thờ nhỏ xíu của 
ngài thành nơi khang trang, hiện đại. Tất cả những việc đó đều là tình người. Đối với tôi, bất cứ cái 
gì thuộc về tình người đều đáng ca ngợi. 
 
Đôi dòng Tiểu sử Linh mục Trương Bửu Diệp 

Hình bên trong nhà thờ Tắc Sậy sau khi được ơn 
cha Diệp mà được xây dựng lại 
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Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, được Cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02-02-1897 
tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha ngài 
là Micae Trương Văn Đặng. Mẹ ngài là Lucia Lê Thị Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước 
tỉnh An Giang. 
 
Lúc còn nhỏ, ngài theo cha sang Battambang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc sau khi 
mẹ mất lúc ngài mới 7 tuổi. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng viện Cù 
lao Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới tỉnh An Giang. Học xong tại Tiểu chủng viện, ngài lên Đại chủng 
viện Nam Vang, Campuchia, (lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận 
Pnom Penh, Campuchia). 
 
Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời Đức Cha Cha-
balier người Pháp và được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt 
sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia. Từ năm 1927-1929, ngài về làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù 
lao Giêng tỉnh An Giang. 
 
Tháng 03 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những 
năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như: Bà 
Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. 
 
Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản, 
Cha Bề Trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài 
lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng ngài trả lời: “Tôi 
sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. 
 
Ngày 12-03-1946, ngài bị Việt Minh bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị 
lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Dừa. Người ta định giết tất cả nhưng ngài nói chính 
ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy xin chết thay cho các con chiên của ngài. Họ chấp nhận. Mọi 
người được thả còn ngài thì bị đem đi thủ tiêu. 
 
Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo 
biết chỗ họ ném xác ngài, trong cái ao nhà ông giáo Sự. Các vị đến nơi được báo mộng thì vớt 
được xác ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ 
chỗ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. Thân 
xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như 
Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước 
ngực như đang cầu nguyện và nét mặt ngài vẫn bình thản, 
không có vẻ gì sợ hãi. 
 
Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong 
phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo (nhà ông giáo Sự thuộc 
họ đạo Khúc Tréo, làm thế kín đáo hơn đưa về Tắc Sậy). 
Như vậy ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 03 năm 
1946, nhằm ngày mồng 09 tháng 02 năm Bính Tuất. 
 
Hăm ba năm sau, tức năm 1969, hài cốt ngài được cải 
táng, di dời về Nhà thờ Tắc Sậy, nơi ngài đã làm chủ chăn 

Ngôi mộ cha F.X. Trương Bửu Diệp sau khi 
được trùng tu tại nhà thờ Tắc Sậy 
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trong 16 năm và là cha sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy. 
 
Hai mươi năm sau nữa, tức năm 1989, ngôi mộ của ngài 
được trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ lợp tôn ở 
phía sau Nhà thờ Tắc Sậy cũng nhỏ như vậy và khánh 
thành vào ngày 04-06-1989. 
 
Đầu năm nay, 2010, một ngôi nhà mộ cực kỳ khang trang 
và hiện đại đã xây dựng xong, hài cốt ngài được di 
chuyển vào đó với lễ cải táng rất long trọng do đức Giám 
Mục địa phận Cần Thơ chứng kiến. Ngày nào cũng có 
các tín hữu ở khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài 
nước, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn 
nguyện và tin tưởng vào sự linh ứng của ngài. 
 
Chuyện một số phép lạ của Cha Bửu Diệp 
 
Hiện nay, tuy Giáo hội Công giáo chưa xét phong Thánh cho Cha Bửu Diệp, nhưng trong lòng nhiều 
tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã coi Cha như một vị Thánh, vì rất 
nhiều người khấn xin với ngài và được ngài ban cho như ý. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, rất 
nhiều giáo dân xin lễ tạ ơn ngài. Đặc biệt, nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa giáo cũng rất 
kính mến, tin tưởng ở ngài. Những tấm bảng tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được gắn trên 
tường trong căn phòng nguyện tại Nhà thờ Tắc Sậy nhiều không biết bao nhiêu mà kể. 
 
Theo chúng tôi được biết, ở bên Mỹ, cụ Joan Baotixita Võ Hữu Hạnh, một nhà văn lớn tuổi, đã sáng 
lập “Hội những người con của Cha Trương Bửu Diệp”. Theo cụ, Cha Trương Bửu Diệp đã ban phép 
lạ cho nhiều người, cả lương cũng như giáo. Sau đây là một số chuyện về các phép lạ đó, bởi vậy tiếng 
tăm về ngài ngày càng lừng lẫy. 
 
Chuyện gia đình ông Lâm ở Lâm Đồng, Đà Lạt: 
 
Ông bà Lâm không phải tín đồ Thiên Chúa giáo và chuyện này đã diễn ra năm 1977, do chính ông 
Lâm kể cho ông Ngọc Quang nghe, ông Ngọc Quang ghi lại trên tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do 
cụ Võ Hữu Hạnh chủ trương. 
 
“Bà Lâm bị bệnh viêm ruột và đau dạ dày từ lâu, bệnh đã trở thành vô phương cứu chữa. Bác sĩ tại các 
bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay. Ông Lâm đành đưa vợ từ Sài Gòn về Lâm Đồng để bà sống những 
ngày cuối cùng của mình. 
 
Giữa lúc gia đình vừa đưa bà Lâm về tới nhà thì có một vị khách đi đường xa, xe bị hư, trong khi chờ 
tài xế sửa, ghé vào thăm. Khách là một người cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt chữ điền, hàm râu cánh 
én, vẻ người phúc hậu với bộ áo dài đen của linh mục. 
 
Ông Lâm vốn tính tình hiền lành, thường rất tôn trọng các vị tu hành, dù lương hay giáo. Mặc dầu nhà 
đang bận rộn vì vợ bệnh nặng nhưng ông cũng lịch sự tiếp đón khách. Vị linh mục tinh ý hỏi tại sao 
nét mặt gia chủ có vẻ buồn rầu. Ông Lâm nói thật là vợ bệnh nặng, mới đưa từ Sài Gòn về nhà chờ 
chết. Vị linh mục nói rằng lúc trước mình cũng bị bệnh nặng như vậy, nhờ một ông bác sĩ tên Hữu cho 
uống loại thuốc này khỏi bệnh, bây giờ còn dư lại mấy viên. Cha lấy trong túi áo ra ba viên thuốc trao 

Bảng tạ ơn cha Diệp của những người xin ơn gắn 
trên tường nhà mồ của cha 
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cho ông Lâm và dặn chiều cho bà uống một 
viên, tối lúc 10 giờ một viên và sáng hôm sau 
một viên nữa, thế nào cũng khỏi. Ông Lâm tuy 
không tin lắm nhưng trong lúc tuyệt vọng, ai 
bảo sao cũng đành nghe vậy. Giữa lúc ấy người 
tài xế vào thưa xe đã sửa xong, vị linh mục bèn 
từ giã chủ nhà ra đi. Chủ nhà cảm ơn Cha và 
hỏi cho biết Cha ở đâu, vị linh mục nói mình 
trông coi xứ đạo Tắc Sậy? tỉnh Bạc Liêu. 
 
Sau khi uống viên thuốc thứ nhất vài giờ, bà 
Lâm cảm thấy bớt đau, trong mình dễ chịu, biết đói và thèm ăn, ngủ ngon. Buổi tối, khoảng chừng 10 
giờ, tự nhiên bà thức giấc và nhớ lời Cha dặn, bèn uống thêm viên thuốc thứ hai. Sáng hôm sau thức 
dậy, bà thấy trong người khỏe khoắn, không còn mệt mỏi và đau đớn như trước. Bà sung sướng báo 
tin cho chồng hay. Ông Lâm mừng quá bèn đem viên thuốc còn lại đến các tiệm để làm mẫu, mua 
thêm cho chắc ăn. Nhưng ông đi khắp nơi, kể cả các tiệm thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, song chẳng ai biết 
đó là thuốc gì. Ông đành trở về, cho bà uống nốt viên còn lại và định có dịp sẽ xuống Minh Hải (năm 
1977, hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau bị sáp nhập lại với nhau thành tỉnh Minh Hải) thăm Cha và nhờ 
Cha nói với ông “bác sĩ Hữu” bán thêm giúp. 
 
Muốn đi từ Lâm Đồng xuống Cà Mau thì phải về Sài Gòn, xuống Cần Thơ, qua Sóc Trăng rồi mới tới 
Bạc Liêu, và Hộ Phòng là thị trấn của huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu 37 cây số, 
nơi có Nhà thờ Tắc Sậy. Việc giao thông lúc ấy rất khó khăn, phải xếp hàng từ khuya ở Bến Xe Miền 
Tây để mua vé xe, có khi xếp hàng cũng không mua được vé, đường đi lại lồi lõm, hết sức cực khổ. 
Bà Lâm mới khỏi bệnh, khó chịu đựng nổi với những chiếc xe cà rịch cà tàng, cổ lỗ đó. Đang lúc ông 
Lâm lo âu thì có người cháu làm trong cơ quan nhà nước đến chơi, cho biết anh ta sắp đi công tác tại 
Minh Hải để giao dịch mua lương thực cho tỉnh. Ông Lâm mừng quá, bèn nói với cháu cho đi nhờ xe 
xuống Tắc Sậy, tiền xăng ông chịu. Người cháu nhận lời vì Nhà thờ Tắc Sậy nằm ngay trên đường 
Bạc Liêu đi Cà Mau và cách thị xã Cà Mau khoảng 20 cây số, anh ta chở chú thím tới Tắc Sậy rồi 
xuống Cà Mau không có gì khó. 
 
Khi qua Bạc Liêu, xuống tới thị trấn Hộ Phòng, Nhà thờ Tắc Sậy nằm cách chợ Hộ Phòng khoảng một 
cây số, ở phía bên trái. Ông bà Lâm không thể ngờ được nơi ở của vị cha sứ ân nhân lại nhỏ như vậy. 
Đó là ngôi nhà thờ mái lợp tôn, vách ván, xiêu vẹo trông rất tiêu điều. Đất nhà thờ rộng mênh mông 
nhưng chung quanh toàn đồng ruộng, dân cư thưa thớt. 
 
Chiếc sân đất của nhà thờ không có cổng. Vợ chồng ông Lâm xuống xe, đi vô. Một ông lão bộc 
(thường gọi là ông Từ) đang quét trên sân. Trông thấy khách lạ, ông Từ có vẻ ngạc nhiên vì ít khi có 
khách phương xa đến thăm ngôi nhà thờ này. Ông Lâm nói muốn gặp cha sở, ông Từ mời vào bên 
trong rồi vào mời cha. 
 
Một lát sau, vị linh mục ra, ngài cho biết ngài là Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, cha sở họ đạo 
Tắc Sậy. Ông bà Lâm rất ngạc nhiên, vị linh mục này trông không giống vị linh mục đã cho thuốc một 
chút nào hết mà sao hai vị đều tự nhận mình là cha sở họ đạo Tắc Sậy? Ông Lâm bày tỏ sự tình và 
kể mình đã gặp một vị linh mục cao lớn, tóc ngắn, gương mặt chữ điền, hàm râu cá chốt. Cha Tỏ mỉm 
cười, không lấy gì làm lạ, bèn dẫn vợ chồng ông Lâm qua phía bên hông nhà thờ, tới ngôi mộ của Cha 
Diệp. Vừa nhìn thấy tấm hình trên bia mộ, tự nhiên ông Lâm quỳ phục xuống và quả quyết đây chính 
là vị ân nhân đã cho thuốc, cứu bà Lâm khỏi bệnh. Bà Lâm cũng quỳ xuống tạ ơn ngài. Ông bà là 
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người bên lương, không biết làm dấu Thánh giá. 
 
Lúc ra về, ông bà Lâm gửi Cha sở một số tiền nho nhỏ để giúp nhà thờ vì lúc ấy ai cũng nghèo, 
ông bà không có nhiều. Có lẽ ông bà Lâm là những người bên lương đầu tiên đã góp tiền giúp nhà 
thờ. 
 
Chuyện ông chủ thầu vật liệu xây dựng: 
 
Vào khoảng những năm đầu thập niên 1980, bờ kinh cạnh khu nhà thờ này còn là một bãi đất 
trống, làm nơi ghe và xe cộ dừng lại đổ hàng. Nửa đêm, có một ông chủ ghe chở đầy vật liệu xây 
dựng như gạch, cát, xi-măng... đậu bên bờ kinh. Ông bỗng trông thấy một vị khách mặc áo dài đen 
theo kiểu nhà dòng từ trên bờ bước xuống. Vị khách tự xưng mình là cha xứ Nhà thờ Tắc Sậy, 
muốn mua hết các vật liệu trên ghe để xây lại nhà thờ. Giá cả xong xuôi, chủ ghe đồng ý bán và 
hẹn hôm sau sẽ cho công nhân đem hàng lên xong ông sẽ nhận tiền. 
 
Sáng hôm sau, trước khi giao hàng, chủ ghe lên nhà thờ, định gặp cha xứ để biết chỗ cho công 
nhân xếp hàng. Đến khi gặp linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, ông rất ngạc nhiên, từ giọng nói 
cho tới gương mặt, thân hình, vị linh mục này trông không giống với vị khách có ria mép hôm 
trước một chút nào cả. Cha Tỏ nói: “Tôi hiểu, đó chính là linh hồn cha sở Phanxicô Trương Bửu 
Diệp đấy. Ý ngài muốn xây lại nhà thờ nên hiện ra như vậy”. Cha kể cho ông chủ thầu nghe các 
chuyện linh ứng của Cha Bửu Diệp rồi nói: “Ý tôi cũng muốn xây lại ngôi nhà thờ cho đàng hoàng 
nhưng họ đạo nghèo, chưa đủ tiền. Thôi thì đành cáo lỗi với ông và hẹn khi khác”. Ông chủ thầu 
nói: “Cha Diệp đã linh ứng như vậy thì con không dám lấy tiền. Mặc dầu con là người bên lương 
nhưng con xin hiến tất cả các vật liệu trên ghe để nhà thờ xây sửa lại, không nhận một đồng nào 
cả”. Ông chủ thầu lập tức cho người khuân gạch, cát, xi-măng từ dưới ghe lên rồi đi, ngay cả tiền 
công bốc xếp của các công nhân ông cũng tự trả, không để nhà thờ phải trả. 
 
Không ngờ từ đấy ông chủ ghe buôn bán ngày càng phát đạt. Ông cho rằng mình được Cha Diệp 
phò hộ nên mỗi lần đi qua Hộ Phòng ông thường quay lại Nhà thờ Tắc Sậy để tạ ơn Cha. 
 
Những chuyện linh ứng của Cha Diệp ngày một lan rộng. Từ đó về sau, khách thập phương kéo về 
nườm nượp để cầu xin Cha ban ơn lành. Lời nguyện đắc thành, họ đến đền ơn Cha, người thì ghế 
đá, người thì vật dụng dùng cho nhà thờ, người thì tiền bạc... Có nhiều người đem theo cả những 
chai nước La Vie đến để bên cạnh mộ, cầu nguyện trước khi mang về cho người trong gia đình.  
 
Theo như lời của vị cha xứ hiện nay, linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình, thì có tới 70% khách 
tới kính ngưỡng Cha Diệp là người ngoại đạo hoặc Việt Kiều từ nước ngoài về. Có những người 
chưa về nhưng đã “nghe nói” tới sự linh ứng của Cha nên đã gửi tiền về giúp nhà thờ xây dựng 
được một cơ ngơi lớn lao như ngày nay, khả dĩ có thể đón tiếp bất cứ các nhóm hành hương nào dù 
đông bao nhiêu, họ đều có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng mà không cần phải đóng góp gì cả. 
 
Để kết luận bài này, tôi xin thưa với quý vị độc giả thân mến rằng tôi không phải là người Công 
giáo, nhưng tôi biết trong Thánh kinh Công giáo có câu nói của Đức chúa Giêsu: “Phúc cho ai 
không thấy mà tin”. Vậy nay tôi xin dùng câu nói này để cầu Chúa và Cha Diệp ban ơn cho quý vị. 
Amen. 

 
          Đoàn Dự ghi chép 
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CHUYỆN VỀ CÁC LOÀI  
 
Chuyện về loài chim ó: Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 
2m x 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì cho dù vẫn có khả 
năng bay lên, nhưng con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một... tù nhân. 
 

 Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên, với đoạn “chạy đà” khoảng 3- 4m. 
Không có quãng đường để chạy, thì theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử 
bay lên, mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ chẳng hề có mái! 
 
Câu chuyện về con dơi: Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh 
vật nhanh nhẹn, linh lợi đến mức ấn tượng. 
 

Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một 
mặt phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và, tất 
nhiên, một cách đau khổ. 
 

Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó, nó có  
thể tung mình vào không trung. Và, ngay lập tức, nó bay lên như một tia chớp. 
 
Câu chuyện về loài ong nghệ: Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, 
cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. 
 

Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó 
thoát ra qua các mặt bên, hoặc qua... đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con 
đường nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình. 
 
Và câu chuyện về con người... Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cũng giống như con chim ó, 
con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối của mình, mà không bao 
giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, trước mắt, chỉ vì từ rất lâu, con người đã 
thường tự giam mình trong những cái lồng của thói quen và cố chấp...  
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Hùng Sử Việt Michigan 
 
Từ năm 1998, sau khi Phương Linh và gia đình đến cư ngụ ở Michigan, nỗi vui mừng và 
hãnh diện nhất là một nơi lạnh lẽo dân Việt rất là thưa nhưng chùa, nhà thờ, và các hội đoàn vẫn 
kết hợp để tổ chức Tết cộng đồng một cách trang nghiêm và lộng lẫy với những màu sắc thật tuyệt 
vời…. Vì sự cảm phục và yêu thích những dòng lịch sử và nghệ thuật Việt Nam, Phương Linh đã 
mang con cháu mình để xin được đóng góp và được tiếp nhận với sự thương yêu đầm thấm. 
 
Càng cảm động và thán phục hơn là các chị em và các cháu chỉ được tập dượt ở những nơi tư gia, 
văn phòng làm việc của các vị Mạnh Thường Quân, cũng như, nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn 
Lành, và những ngôi chùa thân mến v.v…. Ngay sau đó, gia đình Thái Bình Dương được thành lập 
năm 2000. Lần đầu tiên tại Lansing  thủ phủ của Michigan được Hội Người Việt Quốc Gia Michi-
gan mời đóng góp văn nghệ, vũ khúc Đêm Mê Linh, Triệu Thị Trinh Anh Thư Trời Nam… đã 
được khán giả nhiệt tình ủng hộ. 
 
Sau đó không bao lâu, liên kết được với CLB Hùng Sử Việt California, sau cuộc gặp gỡ với  
soạn giả Song Thuận, nhạc sỹ Xuân Điềm cũng như các cô chú Dược Khoa 75 và một số văn nghệ 
sỹ khác, gia đình Thái Bình Dương đã trở thành Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Michigan. 
 
Các anh chị em và thân hữu của CLB Hùng Sử Việt, không bao giờ phân chia tước vị, mặc 
dầu trong đó rất nhiều người thành danh trong mọi lãnh vực, nhưng vẫn một lòng với lịch sử 
và nghệ thuật Việt Nam, không nề hà với tước vị. Anh chị em trong CLB Hùng Sử Việt luôn luôn 
giữ tình đoàn kết, sẵn sàng giúp các hội đoàn, chùa và nhà thờ trong dịp Tết hoặc lễ lạc, chúng tôi 
không ngại van dap đường xa để ra đi hầu phổ biến văn hóa và lịch sử Việt Nam. Anh chị em 
trong CLB Hùng Sử Việt đã được nhiệt liệt hoan nghênh qua các vở diễn như Bất Khuất (Trần 
Bình Trọng), Mài Kiếm Dưới Trăng (Đặng Dung), Sáng Ngời Chính Nghĩa (Vua Quang Trung), 
Đường Tới Mê Linh (Hai Bà Trưng), Tiếng Trống Mê Linh (Hai Bà Trưng), Ải Nam Quan, Vọng 
Nam Quan, Theo Dòng Lịch Sử v.v….Không riêng gì tân nhạc, cổ nhạc, kịch thơ, còn có cả nhạc 
Ráp,… 
 
Anh chị em trong CLB Hùng Sử Việt chẳng những chỉ sinh hoạt ở Michigan mà còn đi lưu 
diễn nhiều nơi như California, Toronto, Windsor (Ontario), Vancover (BC, Canada)… , và Đại hội 
Hùng Sử Việt, cũng như trong những dịp lễ và ngày Tết. Ngoài ra, CLB Hùng Sử Việt còn tham 
dự ngày Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri cũng như tham gia một số chương trình do Đài truyền 
hình VMTV, VHN, SBTN. VBS. Chúng tôi cũng không quản ngại đến những  
nơi hẻo lánh như Kentucky để phổ biến lịch sử Việt Nam đến với đồng bào tại địa phương này.  
 
Vượt đại dương, chúng tôi còn đến cả Úc Châu để đem nghệ thuật và lịch sử đóng góp cho  
mọi người vì hai câu:   
 

“Tổ Tiên Oai Hùng Con Cháu Hãnh Diện.” 
 

Mãi đến cuối năm 2006 chúng tôi quyết định xin giấy phép thành lập hội bất vị lợi, và ngay sau đó 
đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận vào tháng 1 năm 2007 với tên chính thức bằng tiếng Anh là 
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Club of Michigan, và tiếng Việt là Câu 
Lạc Bộ Hùng Sử Việt Michigan. 
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Để có được CLB Hùng Sử Việt Michigan ngày nay, Phương Linh, người sáng lập, xin chân  
thành cám ơn sự giúp đỡ và thương yêu của quý đồng hương và con cháu, cũng như các bậc  
trưởng thượng, nhất là quý soạn giả, nhà văn, nhạc sỹ, cố vấn v.v… ngay cả những vị chưa  
từng gặp mặt. Phương Linh cũng hiểu rằng có nhiều vị đã thức trắng đêm để cùng nhau tô  
điểm cho vẻ đẹp hào hùng và long trọng của lịch sử Việt Nam. Để tôn vinh những anh hùng liệt nữ 
đã hy sinh thân mình để bảo tồn giang sơn gấm vóc Việt Nam, người con dân Việt không khỏi 
ngậm ngùi và thán phục sự trường kỳ và nhẫn nhục, và hy sinh vô bờ bến của các bậc tiền nhân. 

 
“Trăm con cùng một mẹ, trăm tộc cùng một cha, 

Có khi nào xung khắc, hãy nghĩ tình anh em.” 
 

Socrates và ba nguyên tắc 
 
  Socrates là nhà hiền triết thời cổ Hy Lạp , có rất nhiều môn đệ, ông ta nổi tiếng thời xưa vì những 
lý-luận, triết-giải các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người đương thời, qua quan niệm nhân 
sinh và vũ-trụ của ông. 
 
Một hôm để tìm hiểu thiên nhiên, ông ta dẫn đám đệ tử đi dọc theo con đường làng. Từ xa ông ta 
nghe có tiếng gọi tên ông vọng lại văng vẳng. Nghạc nghiên, ông ta dừng lại và chờ đợi …và quả 
thật, một người dân làng đang chạy lại …, rồi dừng lại trước mặt Socrates thở hổn hển, và bảo là 
muốn nói với ông ta một câu chuyện. 
 
Socrates: “Để kể lại một câu chuyện, cần theo đúng ba nguyên tắc”. 
Người nông dân : “Trước giờ tui đâu có biết, mà là 3 nguyên tắc gì???” 
Socrates: “Nguyên tắc thứ nhất, có chính mắt anh thấy nó không ???” 
Suy nghĩ một hồi, anh nông dân đưa tay lên gãi tai : “Không!!! Tui không chính mắt thấy chuyện 
đó”. 
Socrates: “À há!! Theo nguyên tắc thứ hai là, câu chuyện anh sắp nói, có lợi gì cho người nghe 
hay không???” 
Suy nghĩ một lát, anh nông dân nói: “Không!!! Tui thấy không có lợi gì cho người nghe”. 
Socrates: “Câu chuyện anh sắp nói, không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, vậy 
nguyên tắc cuối cùng thứ ba là “nó có lợi gì cho người nói hay không???”. 
Anh nông dân: “Không!!! Nó cũng chẳng có lợi gì cho tui”. 
 
Socrates: “Câu chuyện anh sắp nói, vi phạm ba nguyên tắc là: không chính mắt anh thấy, không có 
lợi cho người nghe, cũng không có lợi cho người nói, vậy anh không nên nói”. 
Nghe giảng giải xong, các đồ đệ hết lời khen ngợi thầy mình đã đặt để ra ba nguyên tắc cho mọi 
câu chuyện. Anh nông dân thì đi về làng và ngẫm nghĩ “Ừ, vợ mình nói vợ ông Socrates ngoại 
tình mà mình đâu có biết đúng sai mà hóng hớt”. 



 49 

 

 



 50 

 

THƠ 

 LOÀI  RẮN  

    Trong văn học Việt, Lê Quý Đôn là một thần đồng nổi tiếng. 
Ngay từ lúc tóc còn để chỏm, Lê Quý Đôn đã tỏ ra tài tình xuất 
chúng, nhưng phải cái lười biếng và nghịch ngợm quá sức. Thân 
phụ của ông phải đánh đòn để răn dạy. Bị đòn đau, Đôn khóc xin 
tha, thân phụ ông nói: 
    -  Tha cũng được, nhưng phải làm một bài thơ liên hệ đến rắn.  
 

Lê Quý Đôn ứng khẩu đọc ngay:  
 
 

 Chẳng phải LIU ĐIU cũng giống nhà 
 RẮN đầu biếng học lẽ không tha 
 Thẹn đèn HỔ LỬA đau lòng mẹ 
 Nay thét MAI GẦM rát cổ cha 
 RÁO mép chỉ quanh lời dối trá 
 LẰN lưng chẳng quản vệt dăm ba 
 Từ nay CHÂU LỖ xin chăm học 
 Kẻo HỔ MANG danh tiếng thế gia  
 
 

Cha của Lê Quý Đôn phải vui vẻ mà tha cho. 
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Tết Nguyên Đán Của Người Việt Nam 
 
Đối với người Việt Nam, Tết là thời điểm thiêng liêng nhất của dân tộc. Từ thôn quê cho đến 
thành thị, cả nước tưng bừng đón chào Năm Mới. Nhiều gia đình bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị 
cho Tết. 
 
Để có thể hiểu lý do cho sự chuẩn bị mà đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, chúng ta cần hiểu cái 
ý nghĩa của ngày Tết. Tết mang tính chất thiêng liêng vì đó là thời gian mà người người cùng tạ ơn 
Thượng Đế cho năm cũ và cầu an cho năm mới, con cháu kính nhớ đến ông bà tổ tiên, ông bà nội 
ngoại, cha mẹ, hay những người thân tại thế hay đã qua đời và để tỏ lòng kính mến, hiếu thảo, biết 
ơn, hay tưởng nhớ đến họ, họ hàng bè bạn chúc mừng và trao quà để tỏ lòng tri ơn về những lúc 
vui buồn đã có nhau hay những lúc khó khăn đã nâng đỡ nhau. Nhiều người còn xem đây là một 
cơ hội để bỏ lại sau lững những gì buồn, không may mắn, hay những thất bại của năm cũ. Tết 
được coi như một trang sử mới được mở ra, tạo một cơ hội hay hy vọng khác mà có thể vui, may 
mắn, hay tốt hơn. Một cách thiêng liêng, Tết đôi khi còn được xem như một cơ hội mới và tốt để 
con người có dịp tái thiết lập lại quan hệ của họ với một đáng thiêng liêng nào đó. 
 
Tết thường khởi đầu bằng những thời gian chuẩn bị mà 
đôi khi kéo dài nhiều tuần lễ trước khi chính thức bước 
vào năm mới. Thời điểm trước Giao thừa thường được 
gọi là Tất niên. Giao thừa là thời điểm của một vài tiếng 
đồng hộ chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới. Đôi khi 
gọi là đếm giao thừa hay giao thừa . Sau Giao thừa là 
tân niên. Sau 12 giờ đêm của Giao thừa chúng ta chính 
thức bước qua Năm Mới. 
 
Việc chuẩn bị Tết tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam 
có phần khác nhau và thường tùy thuộc vào hoản cảnh, 
không gian, hay thời gian. Trong thời chiến Tết thường 
được đơn giản hóa vì lý do như người thân không được 
phép để về thăm gia đình. Hoàn cảnh kinh tế cũng có 
một ảnh hưởng lớn đến việc chuẩn bị Tết. Kinh tế phát triển, công việc làm ăn thịnh đạt đương 
nhiên việc mua sắm và mừng Tết cũng được rộng rãi và thoải mái hơn. Thành phố thường nhộn 
nhịp hơn thôn quê trong những dịp Tết. Mặc dầu vậy, cách chuẩn bị Tết thường giống nhau từ 
thôn quê đến thị thành. 
 
Nhiều gia đình sửa chữa, trùng tu, xây cất lại nhà để chuẩn bị Tết. Có gia đình thì lau rửa, sơn phết 
lại cho nhà sạch sẽ mới mẻ hơn. Các ảnh tượng và đồ dùng trong các việc thờ phượng cũng được 
đem ra lau chùi. Lư hương chân nến được đánh bóng như mới được mua và đem từ tiệm về. Các 
cây cảnh cũng được tân trang cho gọn gàng và tươi mát. Nhiều chậu bông mai, cúc, huệ, hồng, 
.v.v.. cũng được mua về và trưng bày thêm trong các gia đình. Những ngày trước Tết, phố xá lúc 
nào cũng tấp nập những người mua bán. Các cửa hàng ăn, bánh mứt, quần áo, đồ điện tử,.v.v.. 
nườm nượp các khách hàng vào mua sắm các đồ dùng cho họ và gia đình. 
Một tập quán hay mà các gia đình Việt nam thường làm là thăm viếng mộ phần của những người 
thân quen trong những ngày trước Tết. Ngoài việc thăm viếng, đốt nhang tưởng niệm, cầu nguyện 
cho người quá cố, họ còn làm cỏ, rửa mộ, sửa chữa mộ phần, nói chung là làm sạch sẽ các mộ 
phần. 
 

Các cháu nhỏ được giao trồng cây nêu tại 
một nhà ở làng quê miền Nam Việt Nam 
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giáo dân, phật tử, hay khách hành hương thăm viếng. Họ đến để tạ ơn, dâng gia đình, sức khỏe, 
việc làm, học hành,.v.v.. xin lộc đầu năm, hay xin cho những nhu cầu riêng. 
 
Trong những ngày đầu năm, gia đình nào cũng thường đông đúc những con cháu. Hương án lúc 
nào cũng nghi ngút. Các con cháu từ xa về thăm gia đình trong dịp đầu năm để lễ chứng tỏ lòng 
kính nhớ tổ tiên và để chúc tết ông bà cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Ngày đầu năm, các con và các 
cháu lần lượt chúc tuổi và chúc mừng năm mới đến ông bà, cha mẹ, Cũng trong dịp này, ông bà, 
cha mẹ lại mừng tuổi và lì xì cho các con các cháu. Sau đó nhiều gia đình còn đi tết họ hàng, các 
chỗ thân tương, các nơi quen biết. Các món quà tết thường gồm các bánh chưng, bánh dày, bánh 
tét, xôi, giò, kẹo, mứt, trái cây, rượu hay trà,.v.v.. 
 
Nhiều gia đình khá giả, đôi khi còn mướn các đoàn lân về múa chung quanh nhà, xóm, khu, hay 
phố nơi mình đang ở. Trong những ngày Tết, pháo thường được đốt thả giàn. Những tràng pháo 
được treo từ trên sân thượng đôi khi dài đến gần đụng đất, 
được đốt lên, và nổ dòn dã đôi khi hàng giờ. Một số người tin 
rằng những tiếng nổ lớn của pháo có thể làm ma quỷ sợ hãi mà 
tránh xa chỗ làm ăn hay gia thất của họ. 
 
Xông nhà còn là một tập tục rất phổ thông tại nhiều gia đình 
Việt Nam. Họ tin người bước vào nhà đầu tiên khi nước sang 
tân niên có thể đem lại sự may mắn hay thất bại cho gia đình 
trong năm mới. Người được mời xông nhà thường được coi là 
người tốt, đạo đức, và may mắn. Trong dịp này, nếu gia đình 
không tìm được mẫu người này, gia chủ thường làm việc ấy 
cho chính gia đình mình bằng cách bước ra khỏi nhà một đôi 
phút trước giao thường và rồi bước lại vào nhà ngay sau khi Giao Thừa qua đi. 
 
Ăn uống, trò chuyện, chơi cờ, hay đánh bài là những cách giải trí rất quen thuộc trong những ngày 
đầu năm. Thường những cuộc ăn uống và giải trí kéo dài liên tục trong ba ngày đầu năm. Đồ ăn 
trong những ngày Tết thường được chuẩn bị trước nhiều ngày hoặc được đặt mua từ các hàng quán 
từ trước vì hàng quán thường đóng cửa trong những ngày đầu năm. Người Việt nam thương hay 
nói câu “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” để nói lên một trong những món ăn ngon trong ngày Tết. 
Bánh chưng, báy dày, xôi gấc, giò,… cũng rất được chiếu cố trong dịp này. Bánh kẹo, mứt, hay 
hạt dưa cũng không thể thiếu. ngoài ra, người Việt Nam còn ăn các loại trái cây như: dưa hấu, 
mãng cầu, táo, cam, lê, nho, và nhiều loại trái cây nhiệt đới khác. 
 
Nếu nói đến Tết mà chỉ nghĩ đến các sự mua sắm, ăn uống, hay vui chơi thì thật là thiếu sót và mất 
đi cái ý nghĩa trân quý của nó. Những quà được mua sắm để tặng nhau là vì chúng ta nghĩ đến 
nhau và muốn trao tặng quà cho nhau, ăn uống là để có dịp chúng ta gặp gỡ nhau, ngồi lại với 
nhau để hàn huyên tâm sự, hay chơi bài để giải trí. Tất cả sự mua sắm, biếu tặng quà, ăn uống, hay 
vui chơi chỉ là những cứu cánh mà cùng đích là đem chúng tại lại với nhau để cùng nhau tưởng 
nhớ, ôn lại, hay sống lại những kỷ niệm thật đẹp trong dịp năm mới. Những kỷ niệm này chính là 
những giây phút mà hầu như mọi gia đình, mọi nơi, cũng được hưởng một niềm vui xum họp bên 
hững người thân yêu. Quý và đặc biệt là nó chỉ đến mỗi năm một lần trong dịp Tết.  
          

Nguyễn Chí Nghĩa 
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Quý Tỵ – nói chuyện Rắn trong Kinh thánh 
 

Trầm Thiên Thu 
 

Lòng không Thiên Chúa, Xuân không Tết; 
Sống chẳng nghĩa nhân, Tết chẳng Xuân. 
 
RẮN TRONG ĐỜI SỐNG 
 
Chẳng ai lại không biết rắn. Rắn đứng hàng thứ 6 trong 12 con giáp. Rắn thuộc loài bò 
sát, là động vật máu lạnh, và cùng lớp với các loài có vảy như thằn lằn, tắc kè, nhưng rắn 
không có chân. 
 
Có nhiều loại rắn. Rắn nào cũng có độc tố, chỉ khác nhau mức độc hại. Còn có loại rắn 
hai đầu, chặt mất đầu này nhưng đầu kia vẫn sống. Rắn nước có vẻ “hiền lành” nhất 
nhưng được coi là chúa các loài rắn. Nghe nói rằng ai ăn được 3 mật rắn nước thì dù bị 
rắn nào cắn cũng không sao, và còn có thể “đánh mùi” được rắn đang xuất hiện đâu đó. 
 
Rắn có bộ xương rất nhỏ và dễ vỡ, thế nên khó có dạng hoá thạch. Nhưng trên cơ sở hình 
thái học, rắn tiến hoá từ tổ tiên của loài thằn lằn. Nghiên cứu gần đây dựa trên công nghệ 
gen và sinh hoá xác nhận rắn tạo ra loại nọc độc cùng nguồn gốc với vài họ thằn lằn còn 
tồn tại. 
 
Tất cả các loài rắn đều là loài ăn thịt. Chúng có thể ăn cả những con rắn khác và các động 
vật có vú, các động vật nhỏ như thằn lằn, chim, sâu bọ, kể cả trứng của các loài khác. Một 
số loài rắn có nọc độc để giết chết con mồi trước khi ăn, một số loài rắn khác thì xiết con 
mồi đến chết, có những loài rắn nuốt sống cả con mồi. 
 
Xương hàm dưới của rắn rất linh hoạt, hai hàm không cố định mà đa số được nối thẳng 
vào sọ, cho phép chúng mở rộng miệng để nuốt trọn con mồi dù cho con mồi lớn hơn 
nhiều so với đường kính thân rắn. 
 
Sau khi ăn, rắn trở nên lười biếng và thụ động khi hệ tiêu hóa bắt đầu làm việc. Lúc này, 
hệ tiêu hóa hoạt động rất mạnh, nhất là khi phải tiêu thụ con mồi lớn. Ở một số loài rắn, 
toàn bộ hệ tiêu hóa sẽ nghỉ ngơi giữa những bữa ăn để tránh thất thoát năng lượng vì 
rắn ăn khá ít. 
 
Người xưa có câu: “Rắn già, rắn lột; người già, người chột vào hang” (ý nói người già thì 
chết, “hang” ở đây là huyệt mộ). Khi rắn lột da, nếu không có đủ độ ẩm thì sẽ rất nguy 
hiểm, lớp da khô không thể bị lột ra. Lớp da bám lại sẽ là nơi sản sinh ra bệnh tật và vi 
khuẩn. Một phần nhỏ ở cuối đuôi rắn không hề thay đổi khi rắn lớn lên. Rắn tự cắt đứt 
đường máu đưa tới khúc đuôi “thừa” và từ từ phần đuôi đó sẽ rụng. 
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Nọc rắn tuy độc hại, có thể giết chết người, nhưng chính độc tố đó lại có thể cứu người. 
Đúng như tiền nhân nói: “Dĩ độc trị độc”. Y học đã dùng hình tượng rắn làm biểu tượng. 
 
Nọc độc rắn có thể là “độc tố thần kinh” hoặc “độc tố máu”. Độc tố thần kinh tấn công hệ 
thần kinh, còn độc tố máu tấn công hệ tuần hoàn. Rắn độc sử dụng độc tố máu thường có 
nanh tiết chất độc ở trước miệng, giúp chúng dễ dàng tiêm thẳng chất độc vào nạn nhân. 
Rắn sử dụng độc tố thần kinh có nanh nằm ở phía sau miệng, và nanh đó cong về phía sau. 
 
RẮN TRONG Y DƯỢC 
 
Theo Đông y, thịt rắn làm thông kinh mạch bị bế tắc và trừ phong hàn nên được dùng để trị 
các chứng phong thấp. Nó cũng có khả năng chữa trị chứng tê ngoài da, ngứa, nhất là ngứa 
kinh niên do chàm (eczema). 
 
Rắn là nguồn cung cấp chất đạm rất tốt, thịt rắn tương đối nạc, ít mỡ, vì rắn vận động nhiều. 
Thịt rắn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quý như kali, canxi, sắt, kẽm, vitamin A, D, B1, B2, 
B6, B9... 
 
Đông y dùng rắn dưới nhiều dạng: Ngâm rượu, nấu cháo, rượu pha máu rắn, ăn mật rắn. Y 
học cổ truyền Trung quốc có kê những toa thuốc lấy từ 2 loại rắn: một từ rắn độc Bạch hoa 
xà (chỉ chung 2 loài rắn hổ và cạp nong) và một từ rắn nước gọi là Ô sao xà. 
 
Đông y cho rằng rắn (không kể phủ tạng) có tính ấm, vị 
ngọt, tác động vào Can kinh và Tỳ kinh. Cả hai loại trên có tác 
dụng như nhau, nhưng rắn nước thì yếu hơn. Thịt rắn được 
dùng để trị các chứng phong thấp, tê ngoài da, ngứa, nhất là 
ngứa kinh niên do chàm. Da rắn sau khi lột (xà thuế) có tính 
bình, vị ngọt mặn, có tác dụng khu phong, chống co giật 
nên được dùng trị bệnh phong ngứa ngoài da, và động kinh ở 
trẻ em. 
 
Huyết rắn làm tăng sinh lực, bổ thận, có thể dùng chung với 
mật rắn để tạo thành “huyết xà đởm”. Mật rắn vị đắng, tính 
hàn, có thể làm hạ hỏa và tiêu đờm do nhiệt gây ra. Mật rắn 
cũng giúp làm tan máu bầm, được ngâm rượu để chữa chứng nhức xương và phong thấp. 
 
RẮN TRONG KINH THÁNH 
 
Rắn được coi là “biểu tượng” của sự độc ác, ám chỉ những người ranh mãnh, lọc lừa, gian dối, 
quỷ quyệt, không nên tiếp cận mà phải tránh xa. Người ta thường dùng thành ngữ “cõng rắn 
cắn gà nhà” để chỉ những kẻ đưa kẻ thù về làm hại gia đình hoặc Tổ Quốc mình – tương tự 
câu “rước voi về giày mả tổ”. 

Rắn được dung làm biểu tượng của 
ngành Y Dược 
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Rắn cũng là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Thiên Chúa đã tạo 
dựng. Chính con rắn đặt vấn đề với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi 
không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” (St 3:1). Người đàn bà nói với con rắn: 
“Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn” (St 3:2). Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng 
chết chóc gì đâu!” (St 3:4). 
 

Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?”. Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa 
dối con, nên con ăn” (St 3:13). Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi 
đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, 
phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi” (St 3:14). 
 

Và Thiên Chúa nói tiếp: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và 
dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 
3:15). 
 

Cựu ước nhiều lần nói tới loài rắn. 
 

Ông Gia-cóp có lời chúc phúc: “Ước gì Đan là một con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối 
đi, cắn gót chân ngựa, khiến người cưỡi phải ngã ngửa” (St 49:17). 
 

Có lần Thiên Chúa hỏi ông Môsê: “Tay ngươi cầm cái gì đó?”. Ông đáp: “Thưa một cây 
gậy” (Xh 4:2). Người phán: “Vất nó xuống đất đi!”. Ông Môsê vất nó xuống đất, và nó hoá ra 
con rắn. Ông Môsê liền chạy trốn (Xh 4:3). 
 

Xh 7:8-13 ghi lại lời Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon: “Nếu Pharaô bảo các ngươi: 
Hãy làm một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với Aharon: Anh cầm cây gậy của anh, ném 
xuống trước mặt Pharaô, và gậy sẽ hoá thành một con rắn to”. Ông Môsê và ông Aharon 
liền đến với Pharaô và làm như Đức Chúa đã truyền. Ông Aharon ném cây gậy của mình 
xuống trước mặt Pharaô và bề tôi của vua: gậy hoá thành một con rắn to. Pharaô cũng triệu 
các hiền sĩ và pháp sư đến; và các phù thủy Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm 
như vậy: mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hoá thành một con rắn to. Nhưng gậy 
của ông Aharon nuốt gậy của họ. Dù vậy, Pharaô vẫn cứng lòng, không nghe ông Môsê và 
ông Aharon, như Đức Chúa đã nói trước. 
 

Thiên Chúa lại phán với Môsê: “Ngươi hãy đến nói với Pharaô lúc sáng sớm, khi nhà vua ra 
mé nước. Hãy đứng chờ để đón vua ở bên bờ sông Nin. Hãy cầm trong tay cây gậy đã biến 
thành rắn” (Xh 7:15). 
 
Tân ước cũng nhiều lần nhắc tới loài rắn. 
 

Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông Gioan Tẩy  
giả nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên 
Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3:7).  
 

Một lần nọ, khi nói về việc cầu nguyện, Chúa Giêsu đặt vấn đề: “Có người nào trong anh 
em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con 
rắn?” (Mt 7:9-10; Lc 11:11). 
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Còn khi nói về việc truyền giáo, Chúa Giêsu nói: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa 
bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:16). 
 
Với những người tà tâm, Chúa Giêsu quả quyết: “Loài rắn độc kia, xấu như các người thì làm 
sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Mt 12:34). Hoặc lần khác, Ngài nói: 
“Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục?” (Mt 23:33). 
 
Nói về “dấu lạ” ở những người có lòng tin khi trừ quỷ nhân danh Ngài, Đức Kitô cho biết: “Họ 
sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên 
những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16:18). 
 
Nhóm Mười Hai hớn hở báo cáo với Sư Phụ về việc ma quỷ chạy cụp đuôi khi nghe nói đến 

tên Giêsu, Đức Kitô nói với họ: “Thầy đã ban cho anh em quyền 
năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà 
chẳng có gì làm hại được anh em” (Lc 10:19). Nhưng Ngài nói 
thêm: “Chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng 
hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10:20). 
 
Cuối cùng, Đức Kitô nói về chính Ngài: “Như ông Môsê đã 
giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được 
giương cao như vậy” (Ga 3:14). 
 
Ngài nói về việc Ngài chịu chết nhục nhã trên Thập giá vì vâng 
lời Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta. Đó là Giờ Cứu Độ, là 
thời điểm giọt Máu và giọt Nước cuối cùng chảy ra từ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, và đó cũng là Giờ Thương Xót. Chính giây phút 

đó, Đức Kitô đã chứng minh Lòng Chúa Thương Xót là tha thứ mọi tội ác và mọi hình phạt 
đời sau cho tên cướp Dismas: “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). 
 
Dù tội lỗi ngập đầu, thế mà Dismas (người trôm lành) đã được trắng án và là người đầu tiên 
được vào Nước Trời, dù trước đó Dimas chỉ nói một lời cầu xin đơn giản: “Ông Giêsu ơi, khi 
ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23:42). 
 

 
Mai vàng khoe màu trong gió Bắc 
Hoa đào khoe sắc trong nắng Nam 
Quốc gia một dải Bắc chí Nam 
Chúng ta là người một nước 
Cớ chi cứ phân biệt Nam Bắc 
Để tình thân bỗng chốc lìa tan 
Làm trò cười cho lũ ngoại bang 
Anh em cắn xé có còn anh em 
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Đàn bà và sự lựa chọn... 
 
 
Trên phố nọ vừa mở một “Cửa hàng bán chồng”, nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình 
một người đàn ông. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây: 
 
1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT. 
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng. 
3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn. 
4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại. 
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để 
thử vận may. Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển 
treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2. 
 
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con”. 
Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp 
trai”. “Ái chà, được đấy!” – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4. 
 
Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ 
việc nhà”. “Tuyệt vời!” – chị thốt lên. – Thật là khó mà không ‘đổ’!” Nhưng, miệng nói vậy, chân 
chị vẫn bước lên tầng 5. 
 
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và 
hết sức lãng mạn”. Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm 
rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng – tầng 6. 
 
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: “Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng 
này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa 
lòng phụ nữ. Cám ơn Bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!” 

Ngày Tết Cần Thận Trọng Với Bệnh Viêm Gan B 
 
 
Lời dẫn: Ngày Tết cổ truyền, nhiều người Việt ở Hải ngoại làm chuyến thăm cố hương, đồng thời 
ăn Tết và thưởng thức những của ngon vật lạ mà hương vị vẫn đâu đó trong trí nhớ. Nhưng ít 
người biết rang, tỷ lệ viêm gan B ở Việt Nam rất cao (1/5) và có nhiều nguyên nhân gây nhiễm 
khác nhau. Bài viết này nhằm cung cấp thêm một kiến thức khái quát về căn bệnh này. 
 
 
1. Siêu vi viêm gan B và đường lây nhiễm. 
2. Diễn tiến tự nhiên của bệnh viêm gan B. 
3. Chẩn đoán bệnh viêm gan B: Xét nghiệm máu. 
4. Lời khuyên chế độ ăn và lối sống. 
5. Ðiều trị. 
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1. SIÊU VI VIÊM GAN B - TỔNG QUAN: 
 
Siêu vi viêm gan B (SVVG B) là một loại virut hướng gan, gây ra bệnh viêm gan. Theo ước tính của Tổ 
chức Y Tế Thế Giới, hiện có khoảng 350 triệu người mang siêu vi B, tập trung chủ yếu ở châu Phi, châu 
Á và Ðông Nam Á. 
 
Cách lây nhiễm siêu vi viêm gan B: SVVG B lưu hành trong máu, do đó lây truyền chủ yếu qua đường 
máu. Một số đường lây nhiễm quan trọng là: 
1. Mẹ truyền sang con: Ðây là đường lây quan trọng nhất. 
2. Ðường tình dục: Bệnh viêm gan B có thể lây qua hoạt động tình dục cùng giới hoặc khác giới. 
3. Truyền máu hoặc chế phẩm máu nhiễm siêu vi B, tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân viêm gan B. 
4. Dùng chung kim tiêm có nhiễm siêu vi B. 
5. Các nguyên nhân khác: Xăm người, châm cứu, xỏ lỗ tai với vật dụng không được tẩy trùng tốt có thể 
lây truyền siêu vi B. 
 
2. DIỄN TIẾN TỰ NHIÊN BỆNH VIÊM GAN B 
1. Nhiễm trùng cấp tính 
Nhiễm SVVG B cấp tính có biểu hiện giống cảm cúm, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, ói mửa. Ðôi 
khi, nhiễm trùng cấp có thể nặng hơn với triệu chứng vàng da, vàng mắt, đau bụng, nước tiểu sẫm màu. 
 
2. Nhiễm trùng mạn tính 
90% trường hợp nhiễm SVVG B ở tuổi trưởng thành sẽ hồi phục hoàn toàn và không bao giờ bị siêu vi 
quấy rầy lại. Chỉ có 10% chuyển thành "người mang trùng mạn tính". 
Tuy nhiên, ở trẻ nhiễm siêu vi B từ lúc mới sinh, bệnh diễn biến khác hẳn. Khoảng 90% số trẻ này sẽ trở 
thành người mang bệnh mạn tính. Giai đoạn này kéo dài nhiều năm, có thể không có biểu hiện lâm sàng, 
cuối cùng dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, có nước trong ổ bụng, chảy máu đường tiêu 
hóa do vỡ mạch máu bị giãn, ung thư gan. 
Nói chung, khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn xơ gan, chức năng gan khó có thể hồi phục, ngay cả khi 
tình trạng viêm gan được cải thiện. Vì vậy, các thầy thuốc thường điều trị bệnh sớm nhằm ngăn ngừa 
hoặc làm chậm quá trình xơ gan. 
 
 3. CHẨN ÐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B 
1. Xét nghiệm máu 
Bệnh viêm gan B có thể chẩn đoán bằng xét nghiệm máu tại bệnh viện hoặc phòng khám bệnh. Cũng có 
thể tình cờ phát hiện bệnh tại những nơi khi Bạn tới cho máu. Xét nghiệm HBsAg dương tính có thể do: 
1. Nhiễm siêu vi B mãn tính tiến triển: Siêu vi đang nhân đôi, đang tăng sinh, gây ra phản ứng viêm kéo 
dài trong gan. 
2. Nhiễm trùng đã qua: Một số người hiện tại không có viêm gan, nhưng đã tiếp xúc với SVVG B trong 
quá khứ, tạo ra đáp ứng miễn dịch và thải trừ hoàn toàn siêu vi B. 
3. Người lành mang mầm bệnh: Ðó là những trường hợp không có bằng chứng viêm gan, nhưng cũng 
không đào thải hết siêu vi ra khỏi cơ thể. Họ mang siêu vi B trong người và có thể truyền sang người 
khác, mặc dù bản thân họ không có biểu hiện bệnh. 
 
2. Khám chuyên khoa gan 
Nếu xét nghiệm máu HBsAg dương tính, bạn nên đến gặp Bác Sỹ có kinh nghiệm để được khám bệnh 
và phân tích kỹ hơn. Lúc này, cần xác định liệu có tình trạng viêm gan đang tiến triển hay không. Nếu 
có, cần làm thêm: 
1. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan 
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2. Siêu âm gan: Phân tích cấu trúc của gan và các bộ phận xung quanh, tìm dấu hiệu xơ gan hoặc 
biểu hiện bất thường khác. 
3. Cần nhất là: xét nghiệm sinh thiết gan, đồng thời tìm HBV DNA trong máu. 

4. LỜI KHUYÊN VỀ ĂN UỐNG VÀ LỐI SỐNG 
1. Ăn uống. 
 
Nếu Bạn là người lành mang mầm bệnh, Bạn nên hạn chế uống rượu. Người nghiện rượu mắc 
bệnh viêm gan B thường hay bị xơ gan hơn. Chế độ ăn bình thường là thích hợp với hầu hết 
trường hợp viêm gan siêu vi B. Khi có xơ gan, Bác Sỹ khuyên Bạn nên giảm muối trong chế độ 
ăn. 
 
2. Lối sống 
Người bị nhiễm SVVG B thường lo lắng về nguy cơ truyền bệnh sang những người xung quanh. 
Mối lo này hoàn toàn hợp lý bởi vì siêu vi B lây nhiễm qua tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết của 
bệnh nhân, cũng như do quan hệ tình dục. Hiện nay, đã có vắc-xin chủng ngừa cho những người 
tiếp xúc với người mang mầm bệnh (bạn tình, trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc.). 
Dù sao, người mang mầm bệnh cần có biện pháp đề phòng thích hợp, ví dụ nếu Bạn bị đứt tay, hãy 
lau sạch máu bằng thuốc sát trùng. Nên sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. 
4.3. Ðiều trị 
Tùy theo quyết định của Bác Sỹ, một số trường hợp cần điều trị sớm và tích cực. Mục đích điều trị 
nhằm: 
(a) Loại trừ hoặc giảm thiểu tình trạng viêm gan, do đó ngăn ngừa, làm chậm tiến triển sang giai 
đoạn xơ gan, ung thư gan. 
(b) Ðào thải toàn bộ, hoặc một phần lượng siêu vi B trong cơ thể, đặc biệt ở trong gan. 
 
5. ÐIỀU TRỊ : Hãy thử máu để phát hiện kịp thời, và tham khảo với bác sỹ riêng của bạn, để tìm 
cách chữa trị nhanh chóng.Hiện nay, khoa học rất là tối tân, lại thêm nhiều thuốc mới ra đời để kịp 
thời chữa trị bệnh. Khi thấy có triệu chứng gan bất thường, lúc đó có thể đã muộn rồi. 
 
Sức khỏe rất quan trọng trong đời sống. 

 
Bac Si Benjamin Binh Nguyen M.D., 
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Lời tự sự của một bác sĩ trước lúc ra đi 
 

Lời dẫn: Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo, một triệu phú 40 
tuổi, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về 
kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh vừa qua đời vào ngày 18/10/2012. 

 

Chào tất cả các em. Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe. Tôi xin tự giới 
thiêu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy 
nghĩ về cuộc sống của mình và rất hài lòng khi được các giáo sư 
mời đến đây. Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu 
theo ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ về 
những việc chung quanh. 

 
Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, 
một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn 
lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi 
luôn được dạy bảo rằng thành công thì hạnh phúc. Thành công 
có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh 
đua ngay từ nhỏ. 
 
Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành 
công trong mọi lãnh vực - từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần phải đoạt 
được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi rất ganh đua. Tôi vào 
trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một 
trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của 
NUS phát triển tia laser để chữa bệnh mắt. 
Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh- một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers. 
Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau 
khi hoàn tất MOH, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian 
trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu các em để ý, vài năm qua, ngành thẩm 
mỹ đang lên, kiếm được khối tiền. Vì vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và 
nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh. 
 
Các em có biết điều rất mâu thuẫn là một người có thể không vui khi trả $20 cho một bác sĩ 
tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10,000 để hút mỡ bụng, $15,000 
cho sửa ngực, vv và vv. 

 
Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không? Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không 
là bác sĩ thẩm mỹ? Do vậy, thay vì chữa bệnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp. Công 
việc làm ăn rất khấm khá. Bệnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 
tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bệnh nhân. Tôi choáng váng. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba 
bác sĩ, rồi bốn bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng 
chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu khuếch trương tới Inđônêsia, thu hút 
những người muốn có cuộc giải phẫu trong chớp mắt. Cuộc sống thật lên hương. 
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Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại 
câu lạc bộ đua xe hơi. Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Mã Lai và đua xe. 
Cuộc sống của tôi là thế đó. Với mớ tiền mặt, tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, 
chỉ có chiếc 430. Một người bạn học cũ của tôi làm ngân hàng. Anh ta mua chiếc màu đỏ mà 
anh mong muốn từ lâu. Tôi sắm chiếc màu bạc. 
 
Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Đến lúc mua nhà, xây cửa. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đất để 
xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập 
với những người giàu có, nổi tiếng. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang 
và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng 
kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột 
đỉnh của sự nghiệp và tất cả. Đó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, 
tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang. Nhưng tôi lầm. 
 
Tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi 
nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh. Tôi đi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc 
là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay 
đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng 
không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn nói “anh nói thiệt sao?” tôi đang sắp sửa chạy 
đi tập thể dục. 
 
Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn- PET scans- và họ tìm thấy tôi đang ở thời 
kỳ thứ tư của ung thư phổi. Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?”. Ung thư đã lan tới não, cột sống 
và nội tuyến. Các em biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột 
đỉnh của cuộc sống, nhưng kế đó, tôi mất tất cả. 
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Đây là bản CT scan của phổi. Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và thật sự, tôi có cả 
chục ngàn nang trong phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3, 4 
tháng tối đa. Cuộc sống tôi bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi? Tôi chán nản, tuyệt 
vọng, tưởng rằng mình đã có mọi thứ trước đây. 
 
Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được- sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những 
thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không 
mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy 
ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy 
mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy!  
 

Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, 
bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự 
đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua. Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi 
sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến.  
Các em có biết Tết sắp đến. Trước đây, tôi thường làm gì? À, thì tôi thường lái chiếc xe hào 
nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè. Tôi tưởng đó là niềm 
vui, thật sự vui. Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống có thể chia 
sẻ niềm vui cùng tôi khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng? Chắc chắn là không. Họ 
sống khó khăn, đi xe công cộng. Thật sự những gì tôi làm chỉ khiến họ thêm ganh ghét, thậm 
chí có khi thành thù hận. Những thứ này chúng ta gọi là đối tượng của sự ganh tị. Tôi khoe 
khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn 
bè, người thân như tôi tưởng.  
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Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác. Khi tôi bằng tuổi các em, tôi ở khu King Edward 
VII. Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi. Cô ta tên là Jennifer. Chúng tôi vẫn là bạn thân 
của nhau. Khi chúng tôi thả bộ, nếu cô ta thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và 
đặt lại trong thảm cỏ. Tôi thắc mắc tại sao phải làm như thế? tại sao phải để bẩn tay? chỉ là một 
con ốc sên. Sự thật là cô ta đã cảm được cho con ốc có thể bị đạp nát chết. Đối với tôi, nếu không 
tránh đường thì đáng bị đạp nát, chỉ là luật tiến hóa thội. Đối ngược nhau quá, phải không?.  
 
Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm. Nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp 
y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH. Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung 
thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bệnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau 
họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả. Nhưng đây 
chỉ là một công việc. Tôi đến bệnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng bệnh nhân có “thật” đối 
với tôi không? Không! Tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình. 
 
Sự đau đớn, chịu đựng của bệnh nhân “thật” không? Không! Dĩ nhiên là tôi biết tất cả các từ ngữ 
chuyên môn để mô tả về sự đớn đau mà họ phải trải qua, nhưng thật sự tôi không hề “cảm” được 
cho đến khi tôi trở thành bệnh nhân. Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. 
Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không? 
Tôi sẽ trả lời các em là Có. Vì bây giờ tôi thật sự hiểu đươc họ. Tôi phải trả giá đắt cho bài học 
này. 
 
Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi 
thử thách các em hai điều: 
 
Điều thứ nhất. Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu có. Tôi 
bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. 
Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Điều phiền toái 
duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được. 
 
Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn. Càng ham 
muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới 
đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn 
việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ 
họ. 
 
Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai. Chúng ta lầm lạc đến nỗi chẳng phục vụ ai cả 
ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Dù là ở y hay nha khoa, tôi có thể nói với các em 
ngay bây giờ rằng: trong khi khám bệnh, đôi khi chúng ta khuyên bệnh nhân chữa trị bệnh không 
hẳn có, vùng xám không rõ rệt. Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. Ngay tại 
thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng 
cách bán buôn “hy vọng” cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. 
Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe, vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói xấu đồng nghiệp, 
“đối thủ” của chúng tôi và không hề thấy khó chịu. Nếu hạ thấp được họ xuống  
để nâng mình lên, chúng tôi làm. Điều đó đang xảy ra trong ngành y và ở mọi nơi. Tôi thử thách 
các em không để đánh mất lương tâm mình. Tôi trả giá đắt cho bài học. Và tôi hy vọng các em sẽ 
không bao giờ phải như vậy. 
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Điều thứ nhì, nhiều người trong chúng ta muốn số lượng bệnh nhân, dù ở bệnh viên công hay tư. 
Tôi có thể kể cho các em nghe, khi tôi làm trong bệnh viện, với chồng hồ sơ bệnh lý, tôi chỉ muốn 
làm cho xong càng nhanh, càng tốt. Tôi chỉ muốn họ ra khỏi phòng khám bệnh của tôi càng nhanh, 
càng tốt vì có quá nhiều bệnh nhân. Thực tế là vậy. Đây chỉ là một công việc, một công việc 
thường nhật. Lúc đó, tôi có thật sự biết về cảm xúc của bệnh nhân của tôi như thế nào không? 
Không. Sự sợ hãi, nỗi lo âu của họ, tôi có thật sự hiểu điều gì họ đang trải qua không? Không, mãi 
cho đến khi sự cố xảy ra với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một lỗi lầm lớn nhất trong xã hội của chúng 
ta. 
 
Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không cảm được cho bệnh nhân. 
Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng 
ta có thật sự cố gắng tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không? Phần lớn là không, tôi có thể chắc chắn 
như vậy. Do đó, tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân. 
Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện 
giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ 5. Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ mà 
các em không muốn ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa. Cảm giác 
khủng khiếp! Và bây giờ, với chút năng lực còn lại, tôi tìm đến các bệnh nhân ung thư khác vì tôi 
thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế nào. Hơi muộn màng và ít ỏi! 
 
Các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. Tôi thử thách các em, 
ngoài bệnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự 
khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người 
nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi. 
Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, vật chất... Họ có thật. Chúng 
ta lựa chọn làm lơ hoặc chúng ta không muốn biết đến sự hiện hữu của họ. 
Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, đưa tay với đến những người cần sự giúp đỡ. Bất 
cứ việc gì các em làm điều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ. Bây giờ tôi ở vị trí của người 
tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi 
vẫn có thể nói chuyện với các em hôm nay. 
 
Tôi sẽ ngưng với lời sau, trong cuốn sách có tựa đề là “Những ngày thứ ba với Morris”. Có lẽ một 
số các em đã đọc cuốn này. Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết 
như vậy. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối 
diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi 
sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe bệnh hoạn nhưng đó là sự 
thật và tôi đang trải qua. 
 
Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này 
đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết 
định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, 
sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không 
có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng. 
 
Quan trọng nhất, tôi nghĩ niềm vui sướng thật sự là khi biết Thượng Đế. Không phải là chỉ biết về 
Thượng Đế khi như khi các em đọc Kinh Thánh- mà là bản thân biết đến Thượng Đế, tiếp cận với 
Ngài. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi được. 
 



 67 

 

lại tạ ơn Thượng Đế vì Ngài đã cho tôi cơ hội sống- tôi gặp 3 tai nạn lớn trong quá khứ- tai nạn 
đua xe hơi. Tôi đua nhanh và xe muốn lật ngửa nhưng không hiểu sao vẫn sống sót. Mặc dù tôi 
được rửa tội, đây chỉ là hình thức, nhưng sự kiện xảy ra đã cho tôi cơ hội trở về với Chúa. 

Vài điều tôi học được: 
1)     Tin tưởng vào Thượng Đế với cả tấm lòng. Điều này rất quan trọng. 

2)     Thương yêu và sống vì người khác, không chỉ cho bản thân mình. 

Không có gì sai trái khi được giàu có cả. Tôi nghĩ hoàn toàn tốt vì được Thượng Đế ban ơn. Nhiều 
người được hồng ân với sự giàu có nhưng vấn đề là chúng ta không biết kiềm chế. Có nhiều lại 
càng muốn có thêm. Tôi đã đi qua, lỗ đào càng sâu, chúng ta càng bị lún, đến nỗi chỉ biết phụng 
thờ của cải và quên cả việc chính. Thay vì phụng thờ Thượng Đế, chúng ta thờ phượng sự giàu có. 
Đây là bản năng con người và rất khó thoát khỏi. 
 
Chúng ta thành danh, đi làm, bắt đầu gây dựng sự giàu có. Tôi nghĩ, khi giàu sang và có cơ hội 
đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thật sự sở 
hữu và có quyền hành. Những thứ này là quà tặng của Thượng Đế. Hãy ghi nhớ rằng: xây dựng 
Vương quốc yêu thương của Thiên Chúa quan trọng hơn là xây dựng cho cái tôi của bản thân 
mình. 

 
Tôi đã trải qua và tôi biết rằng sự giàu có thiếu đức tin sẽ thành trống rỗng. Khi bạn xây đắp sự 
thịnh vượng, quan trọng không chỉ là của cải vật chất, mà là những giá trị tinh thần và đức tin vào 
Chúa. 

 
Tôi nghĩ đó là tất cả những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn./. 

     
 586-822-3282 Cellphone 
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LỜI CHÚA SOI DẪN ĐỜI CON 
 

Lễ Tro Thứ Tư  13 tháng Hai, 2013 
 

Bài 1: Tiên Tri Joel: 2:12-18 
“ Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và sám hối: Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo.” Chúng ta 
hãy tự vấn lương tâm mình: Tôi đang sống thế nào? Chỉ có Chúa và tôi biết. Lời Chúa qua miệng Tiên Tri Joel đây, có 
thức tỉnh lòng tôi không ? 
 
Đáp ca: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. 
 
Bài 2: Thư 2 Thánh Phaolô gửi giáo dân cộng đoàn Corintô (2 Co 5:20- 6:12) 
 
Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng tôi kêu gọi anh chị em hãy trở về cùng Thiên Chúa” Chúa phán: Đây là giờ cứu 
thoát, đây là cơ hội thuận tiên… Ta đã cứu ngươi…” 
 
Phúc Âm: Mt 6:1-6, 16-18 “ Khi các ngươi ăn chay, hãy sức dầu thơm, mặt mũi tươi tắn, để không ai biết các ngươi ăn 
chay..” 
 

Thứ Năm sau Lễ Tro – 14 tháng Hai, 2013 
 
Sách Đệ nhị Luật (30:15-20) 
 
Maisen nói với dân chúng: “Hôm nay tôi dạy cho an hem biết về sự sống và hạnh phúc: Hãy yêu mến Chúa là Thiên 
Chuá anh em. Hãy đi trong đường lối của Người, và tuân giữ các giới răn… hầu anh em được sống và được chúc phúc 
trên phần đất “sản nghiệp” mà Thiên Chúa đã ban cho anh em…” 
 

Thứ Sáu, 15 tháng 2: 
 
Tiên tri Iasaia (58:1-9a)” Phải chăng trong ngày ăn chay, các ngươi cứ lo dàn xếp công việc làm ăn? Các ngươi  áp chế 
mọi ngưởi làm công? Các ngươi tranh cãi? Gây lộn? Thế là cách ăn chay Ta muốn à?...” 
 

Thứ Bảy, 16 tháng Hai: 
 
Tiên Tri Iasaia (58:9-14) 
 
Chúa phán: “ Nếu các ngươi loại khỏi tâm hồn các ngươi sự đàn áp, đe dọa, những lời nói hiểm độc, nếu các ngươi 
quảng đại với người nghèo đói…, thì sự sáng của các ngươi sẽ toả ra trong tối tăm tối…” 
 

Chúa Nhật Nhật I Mùa Chay, 17 tháng Hai- 2013 
 
Bài 1: Sách Nhị Luật (26:4-10)  
 
“ Chúng tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thất cảnh thống khổ 
của chúng tôi, nỗi cực nhọc khôn cùng của chúng tôi… Người đã cứu chúng tôi ra khỏi Ai Cập (cảnh sống nô  lệ đọa 
đầy của chúng tôi). 
 
Đáp ca:Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân. 
 
Bài 2: Thư Thánh Phaolô gửi giáo dân cộng đoàn Roma (Rm 10:8-13) 
 
“ Ai tin trong lòng, sẽ được nên công chính. Ai tuyên xưng ngoải miệng (trong đời sống),  sẽ được cứu rỗi”. 
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Phúc Âm (Lk 4:1-13) 
“ Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa.” Ngon miệng và no bụng, nhưng tâm hồn 
trống rỗng và đói khát, làm sao con người bình an được? 

 
Thứ Hai  18 tháng 2, 2013 

 
Sách Lêvi (Lv 19:1-2, 11-18): “ Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng lừa gạt anh em… Các ngươi đừng nhục 
mạ kẻ khác, đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai… Đừng đặt trước kẽ mù vật gì có thể làm 
cho họ té ngã. Đừng làm điều bất công. Đừng đoán xét. Đừng coi thường người nghèo. Đừng chỉ trọng người quyền 
thế. Đừng lăng mạ. Đừng dèm pha. Đừng thù ghét. Đừng báo oán. Ta là Chuá.” 
 

Thứ Ba 19 tháng 2, 2013 
 

Chúa dạy các Tông Đồ cách cầu nguyện: Kinh Lạy Cha. Anh chị em có thuộc Kinh Lạy Cha không? Đọc hoài, có hiểu 
không?  Mỗi lần đọc Kinh này, anh chị em có thấy mình khá hơn không ? 
 

Thứ Tư 20 tháng 2, 2013 
 
Dân thành Niniveh đã nghe lời Tiên Tri Giona, mà ăn chay, thống hối. Và Chúa đã tha hình phạt. 
 
Chúng ta đừng đỗ lỗi cho Chúa, đừng đổ thừa cho người khác. Nên nhận lỗi mình và sám hối. Và Chúa sẽ cứu giúp 
chúng ta. 
 

Thứ Năm 21 tháng 2, 2013: 
Phúc âm (Mt 7:7-12) 
 
Ai xin sẽ được. Ai tìm sẽ thấy. Ai gõ sẽ mở cho…  
Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. 
 

Thứ Sáu 22 tháng 2, 2013 
 
“Thầy  trao chìa khoá nước Trời cho con: Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc. Sự gì con tha dưới 
đất, trên Trời cũng ta” (Mt 10:13-19). 
 

Thứ Bảy 23 tháng 2, 2013 
 
Hãy yêu thương thù địch, và làm ơn cho kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và nguyền rủa các ngươi… 
như vậy các ngươi sẽ nên con cái Thiên Chúa. (Mt 4:43-48) 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay - 24 tháng 2, 2013 
 
Bải 1: (Sáng Thê Ký: 15:1-2, 17-18) 
 
Thiên Chúa hứa với Tổ Phụ Abraham, người tôi trung của Chúa. 
 
Bài 2: Tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói: Nhiều người trong anh chị em sống thù nghịch với thập giá Chúa Kitô: chúa tể 
của họ là cái bụng… họ chỉ ưa chuộng những cái trên đời này (Thánh Phaolo: Phil 3:17- 4:1) 
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LỜI CHÚA SOI DẪN ĐỜI CON 
 

CHUÁ NHẬT  II  MUÀ CHAY  - 24 THÁNG 2, 2013 
 
“ Lạy Thày, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm” (Lk 9:28-36) 
 
Ba Tông Đồ (Phêrô, Gioan và Giacobe) được Chúa Giêsu cho xem thấy vinh quang của Ngài trên 
núi Taborê, thì sung sướng quá. Quên hết cả anh em ở dưới, nên bộc phát xin Chúa cho làm nhà ở 
trên đó luôn. Quá đã.  Phúc Âm nói tiếp: Khi nói thế, Phêrô không biết mình nói gì. 
 
Bình thường, nhiều ngươì không tin tưởng gì vào Chúa, Trời hay Phật. Nhưng khi hoạn nạn, yếu 
đau, bệnh tật, bấy giờ mới kêu đến Chúa, đến Mẹ, đến Trời, đến Phật! Khi tai qua nạn khỏi, chúng 
ta lại dễ “ngủ quên trên chiến thắng.” Bao nhiêu người đến đền Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Saigon, 
Lương cũng như Giáo để xin ơn đi Mỹ và hứa đủ điều. Sang tới nơi rồi, cắm lều ngay và đổi đời. 
Đổi nhanh hơn cả những người đã đi trước. Phần lớn quên hết lời đã khấn hứa. Đôi khi có người 
còn nhớ và cố gắng thực hiện lời hứa của mình, thì hầu hết, đó lại là những … người Lương. 
 
Người biết cảm ơn, thường là con cái hàng xóm. Con cái trong nhà thường coi những việc cha mẹ 
làm cho mình như là “bổn phận” của những kẻ đã đẻ ra thì phải nuôi. Nhiều người sang đoàn tụ 
cũng có ý tưởng là bảo trợ thì phải nuôi 6 tháng, 2 năm, hoặc cho đến khi tự túc, phải cho nhà, phải 
cho xe, phải sắm tủ lạnh, phải mua giường mới… Làm như thế, không biết chúng ta có quá đáng 
không? 
 
Dầu sao, nếu muốn được an vui, chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại khi gặp khốn khó, và 
biết ơn khi được điều tốt đẹp. Phải thay đổi chính mình trước khi thay đổi người khác, trước khi 
thay đổi thời cuộc hay thế tình.  (THM). 

 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY  - 3THÁNG 3, 2013 
 
“Các ngươi đừng tưởng rằng mấy người đó có tội hơn các ngươi khác…” (Lk 13: 1-9) 
Lúc ấy có những kẻ tường thuật lại cho Chúa Giêsu về việc Philatô giết mấy người Galilê, hoà 
máu của họ với máu các vật hy tế, Ngài bảo:  Các ngươi tưởng là mấy người đó bị xử như vậy, là 
họ có tội   hơn các người khác ở Galilê ư? Ta bảo thật cho các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn, 
thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. 
 
Đôi khi chúng ta nghe thấy người này người kia bị bệnh, bị tai nạn, bị chết bất thình lình, chúng ta 
cũng hay nói: cho chết đáng đời! Vênh váo cho lắm vào! Chúng ta nên nhớ đến lời cảnh cáo này 
của Chúa: Con đừng tưởng người đó có tội hơn con. Chính con hãy ăn năn xám hối. Có khi chính 
con còn nặng tội hơn nữa đấy. Chúa còn nhân từ thương xót con mà thôi. Chúa còn chờ đợi. Còn 
cho con thêm một cơ hội nữa đấy. Cây vả không sinh trái, Chúa bảo chặt đi đấy. Người coi vườn 
kêu xin chủ thư cho một năm nữa, nếu vẫn không có quả, bấy giờ sẽ chặt đi. 
 
Đừng ai cho mình không có tội. Đừng xét đoán người khác. Chúng ta chỉ được bình an, khi khiêm 
nhường nhận mình có tội, và xin Chúa thứ tha. Người khác ra sao, kệ người ấy. Chúa mới là Đấng 
phán xét. (THM) 



 71 

 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  - 10 THÁNG 3, 2013 
 
Dụ ngôn người con trai hoang đàng (Lk 15:1-3, 11-32) 
 
Ai cũng thuộc lòng dụ ngôn này rồi. Tuy nhiên, nên mở Kinh Thánh ra, và đọc lại đoạn Phúc Âm 
trên đây. Rồi sẽ suy gẫm: 
 
Hiện nay tôi đang đóng vai trò người cha già chờ mong đứa con dại bỏ nhà ra đi 
hay chính tôi đang là ngươi con hoang đàng phung phi của cải Chúa ban? Là người “có đạo”, tôi 
đã bỏ nhà thờ bao năm nay? Thỉnh thoảng tôi có đi, nhưng hấp tấp vội vàng, chả chú tâm cầu 
nguyện gì cả. Đời sống tôi hiện đang bất hợp lệ với Chúa? Thế mà lại cứ hay xét đoán, kết án 
người khác! Cái xà trong mắt mình không thấy, mà lại cứ đi bới cọng rác trên tóc người ta! 
 
Sức khoẻ của tôi, cơ thể của tôi, linh hồn của tôi, thời giờ của tôi, tiền bạc của tôi… tôi đang làm 
gì với những thứ đó? Phung phá? Ích kỷ? Lạc thú? 
 
Hay tôi bực bội như người con con trai cả bực dọc với người cha: Con ở luôn với cha, mà không 
bao giờ cha cho con lấy một con bê để ăn nhậu với bạn bè! Tôi có đạo, vẫn đi nhà thờ, mà sao 
Chúa cứ để tôi nghèo thế này? Anh kia bỏ Đạo, chị kia sống lang chạ hết người này đến người 
khác, mà chẳng sao? Còn tôi, hết chuyện nằy đến chuyện khác! Chúa ở đâu? Chúa có thấy gì 
không? Hay Chúa chỉ là một hình tượng bịa đặt của mấy ông cha? 
 
Người con trai hoang đàng, hưởng mọi lạc thú chóng qua mà chẳng bao giờ bình an hạnh phúc, 
đến nỗi phải chăn heo, cám cũng không có mà ăn,  cho đến khi trở về nhà với cha. Tôi có nên phải 
dừng lại, phải nhận lỗi, phải đứng lên, phải trở về với Chúa không ? (THM). 
 
CHUÁ NHẬT V MÙA CHAY  -  17 THÁNG 3, 2013 
 
“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!” ( Jo 8:1-11) 
 
Các Luật  sĩ, Biệt phái  Do Thái dẫn đến Chúa Giêsu một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại 
tình. Họ bảo theo luật Maisen, phải ném đá cho chết. Chúa thinh lặng một lúc, rồi bảo “Ai trong 
các ngươi vô tội, hãy ném đá trước đi.” Họ đều chới với, và lần lượt tảng lờ bỏ đi. 
 
Ít ra, những Pharisiêu này còn có chút lương tri, cũng biết mình không trong sạch, nên không ai 
dám ném đá người phụ nữ. 
 
Nhiều người trong chúng ta, chả ra gì; có khi cũng đang tội lỗi bê tha, thế mà cứ to miệng tố cáo, 
già mồm nguyền rủa người khác, cứ y như mình đang ngon lành vậy. Ai đụng chạm đến, thì làm 
toáng lên để che lấp. 
 
Trở lại dụ ngôn người con hoang đàng: chỉ có khiêm nhượng nhận mình có tội, rồi can đảm đứng 
lên trở về xin Chúa tha thứ, mới được bình an, mà thôi. (THM) 

 

CẢM NGHIỆM  PHỤC SINH 
Chúa Nhật 31 thág 3, 2013 
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“Con người  phải bị nộp vào tay những người tội lỗ,  
bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lk 24:1-12). 

 
Để đem lại cho chúng ta ơn tha thứ, sự bình an, và ơn cứu rỗi, chính Chuá Cứu Thế đã phải chịu xỉ 
nhục, chịu đau đớn, chịu  đánh đòn, phải vác thập giá, chịu đóng đinh treo trên ấy, chịu chết, rồi 
mới sống lại vinh quang. 
 
Chúng ta không có con đường nào khác. Chúng ta cũng phải như hạt lúa mì, phải xuống lòng đất, 
phải mục nát ra…, mới mọc lên cây lúa, mới sinh nhiều bông hạt. 
 
Cụ thể là phải chết đi, phải quên đi những ích kỷ gian dối, những hận thù day dứt, những tham lam 
không đáy, nhưng khát vọng bất chính, những mưu toan độc hại, những điêu ngoa sống sượng, 
những vu khống hại người, những biếng lười nại cớ, những kiêu sa tự phụ…  
 
Như thế mới được “Phục sinh” với Chúa, mới được sự sống mới, mới có phấn khởi vui tươi, mới 
thấy được bình an hạnh phúc. Mới có ơn cứu rỗi đời đời.   

Alleluia.  

Mâm ngũ quả qua Tết héo 
Cây ngũ quả ta nhéo (hái) quanh năm 

 
Đây là kết quả của ý tưởng độc đáo của ông Lê Đức Giáp ở thôn 
Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thuộc Hà Nội. Sau nhiều lần 
thất bại, ông Giáp đã tìm ra phương pháp ghép các cây cùng một 
họ là Bưởi, Cam, Quýt, Quất (Tắc) và Phật Thủ (Bòng bòng) lại 
với nhau. 
 
Sử dung cây bưởi, ông cho ghép cam, quýt vào tháng 5-6 AL, rồi 
ghép quất, phật thủ vào tháng 8. Sau một năm thì cây mới bắt đầu 
ra hoa và ra quả. 
 
Điều thú vị là hương vị của mỗi loại quả đều vẫn rất riêng mà 
không bị pha trộn. Hiện nay, giá bán một “cây ngũ quả” này dao 
động từ 1 đến 5 triệu VNĐ. 

Rửa tiền là một hình thức tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng mà đang phát triển rất 
mạnh ở Việt Nam như bạn thấy trong 
hình. Vì vậy, những người về Việt Nam 
ăn Tết hoặc thăm thân nhân cần phải hết 
sức cảnh giác và tố giác lên Hội Đồng 
Bảo An Liên Hiệp Quốc ngay lập tức để 
thế giới có biện pháp đối phó hữu hiệu 
với loại tội phạm nguy hiểm này. 


