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Lời thưa trước
“Hôm ấy, sau khi giảng xong, Chúa Giêsu bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước 

sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm 
mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,4-5). 

Kính thưa quý anh, 
Tổng Tu Nghị VII (2016-2021) đã ghi dấu một bước tiến của toàn thể Hội 

Dòng. Chúng ta đã “Cùng Mẹ Ra Khơi” nhờ tình yêu Chúa Kitô thôi thúc lên đường 
truyền giáo: “Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cor 5,14); và trong năm 
năm qua, chúng ta đã thực sự đạt được những thành quả nhất định. 

Hôm nay, toàn thể Hội Dòng bước vào Tổng Tu Nghị VIII (2022-2027); và với 
ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, chúng ta cũng có một quyết định mạnh mẽ như Simon: 
“Vâng Lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,4-5).

Để lắng nghe và vâng lời Thầy, chúng ta phải biết từ bỏ ý riêng để cùng nhau 
trở về nguồn của Vị Sáng Lập, người luôn mời gọi anh em mình trở về đời sống nội 
tâm để ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài.

“Vâng Lời Thầy, con thả lưới” là hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh; là cùng 
đi với nhau, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, cùng nhau thả lưới để mang về cho Chúa 
những mẻ cá lạ lùng.

“Vâng Lời Thầy, con thả lưới” là tham gia vào công việc rao giảng Tin Mừng. 
Mỗi người tích cực chu toàn bổn phận và nhiệm vụ của mình trong cuộc sống Hội 
Dòng và trong lòng Hội Thánh.

“Vâng Lời Thầy, con thả lưới” là đón nhận sứ vụ từ Chúa Giêsu: “Chèo ra chỗ 
nước sâu mà thả lưới bắt cá”, vì truyền giáo là nghĩa vụ của mọi tín hữu và cách riêng 
là sự sống còn của anh em tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúng ta.

Kính thưa quý anh,
Tổng Tu Nghị VIII đã thực sự được chuẩn bị, diễn tiến và kết thúc tốt đẹp. 

Toàn thể Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúng ta mong ước một luồng gió mới của 
Thánh Thần Thiên Chúa thổi vào cuộc sống Hội Dòng để có thể mạnh dạn tuyên 
xưng với đầy lòng tín thác: “Vâng Lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,4-5).

Đặc San “Vâng Lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,4-5) ghi lại những diễn tiến của 
Tổng Tu Nghị VIII được trao gởi đến Quý Anh, với mong ước ghi lại những dấu ấn 
lịch sử của Hội Dòng, trong giai đoạn mới đã bắt đầu, như một món quà đậm đà yêu 
thương và hiệp hành của Tổng Tu Nghị VIII.

                                                                 
Tiểu Ban Đặc San Tổng Tu Nghị VIII



PHẦN I

MỪNG 80 NĂM 
ĐOÀN SỦNG DÒNG
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Ngày 01 tháng 11 năm 2021

Anh em rất thân mến trong Mẹ Maria,

Kính chúc Quí Anh luôn an mạnh và thánh thiện trong tình yêu vô cùng của 
Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.

Nhân dịp trong Năm Mừng Kỷ Niệm 80 Năm Đặc Sủng của Dòng (4/4/1941), 
và ngày kỷ niệm 80 năm Anh Cả Tận hiến cho Mẹ (21/11/1941), em xin được gửi 
tới Quí Anh đôi dòng tâm sự chân thành về tinh thần Tận Hiến của Dòng.

Cách đây 80 năm, Chúa đã soi lòng Anh Cả để lập nên một Hội Dòng với mục 
đích để quy tụ những anh em muốn nên Thánh qua việc sống linh đạo Tận Hiến 
toàn thân cho Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria. Tất cả những ai muốn trở thành phần 
tử của Hội Dòng này đều đã thực hiện một việc rất quan trọng và ý nghĩa: Tận 
Hiến cho Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria. Việc Tận Hiến chính thức là một cam kết 
tín thác cho Mẹ Maria bằng những lời trang trọng này:

“Con thành thực tự đáy lòng, xin hiến dâng cho Trái Tim Mẹ trót mình con, 
hồn xác con, mọi của cải sản vật, tài năng trong ngoài, hết mọi hành động quá 
khứ hiện tại và tương lai, mọi tư tưởng ước muốn, với mọi công lênh sự nghiệp, 
xin Mẹ làm chủ điều khiển theo ý Mẹ” (Kinh Tận Hiến).

Với những lời rất rõ ràng và chân thành này, chúng ta đã minh nhiên trao phó 
cho Đức Mẹ con người và cuộc sống của mình để từ giây phút ấy, Mẹ Maria sẽ 
làm chủ điều khiển chi phối mọi sinh hoạt của ta.

Đây không phải chỉ là một lễ nghi suông, vô ý thức hay vô giá trị. Nhưng là 
một hành vi nhân linh với ý thức và ý muốn tự do cao quí của con người. Nếu 
chúng ta thực hiện đứng đắn điều mình giao kết, chắc chắn Mẹ Maria sẽ thực hiện 
một cách hữu hiệu tất cả những ước vọng và mục đích của đời sống chúng ta.  

Nếu mọi phần tử của Dòng sống nghiêm túc cam kết tận hiến, chắc chắn Mẹ 
Maria đã có thể thực hiện những việc lớn lao cho bản thân chúng ta, cho Dòng, 
cho Giáo Hội và thế giới. Mẹ sẽ giúp chúng ta thành công trong công trình truyền 
giáo, trong việc tông đồ cứu các linh hồn. Mục đích của Dòng chỉ có thể đạt được 
nếu các phần tử nghiêm chỉnh sống theo đặc sủng mà Chúa đã soi sáng cho Đấng 
Sáng Lập để truyền thụ lại cho mỗi người chúng ta.

TÂM TÌNH CHIA SẺ
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Chúng ta có thể thành công trong nhiều lãnh vực chung cũng như riêng, nhưng 
nếu không thành công trong việc sống tận hiến, thì chúng ta đã nắm chắc phần thất 
bại một cách rất đáng tiếc. Nếu không sống linh đạo tận hiến, chúng ta không thể 
xây dựng Hội Dòng, mà chỉ sống giả tạo, đánh lừa nhiều người.

Có thể nhiều người trong chúng ta đã theo đuổi lý tưởng của Hội Dòng trong 
nhiều năm. Chúng ta nên khiêm tốn, thành thực chất vấn mình xem “chúng ta có 
thật sự thực hành điều mình tận hiến hay không?” Một tiêu chuẩn để chúng ta 
xét mình: Nếu ta không làm hài lòng Chúa và Đức Mẹ, nếu ta chủ ý sống tự ái, 
ích kỷ và tìm mình là ta đang mâu thuẫn với chính lời cam kết tận hiến của mình. 
Nếu ta tự ý sử dụng của cải theo sở thích trái kỷ luật, cố tình lỗi lời khấn Dòng, 
chủ ý sống theo ý riêng là ta đang tự ý rút lại chủ quyền mà chúng ta đã dâng cho 
Mẹ trong lễ tận hiến.

Anh em thân mến, Sống Tận Hiến là lối duy nhất chúng ta phải đi để đạt tới 
mục đích ơn gọi của mình trong Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Chúng ta không 
thể tránh né hay tìm một lối nào khác để đạt được mục đích và ý nghĩa đời sống 
của mình trong Giáo Hội. Vậy nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, anh em chúng ta 
cùng nhau thức tỉnh và quyết tâm nghiêm chỉnh thực thi một cách cụ thể đời sống 
tận hiến. Chúa và Đức Mẹ đang mong đợi.  Biết bao linh hồn đang trông chờ vào 
quyết định cải thiện của mỗi người chúng ta trong vấn đề quan trọng này.

Quyết sống nghiêm chỉnh cam kết tận hiến bằng cách tôn trọng chủ quyền của 
Chúa Giêsu và Mẹ Maria là một quyết định thực tế, nghiêm túc và hữu hiệu để 
thay đổi cuộc sống của mỗi người, của cộng đoàn, tránh rơi vào một nếp sống ơ 
hờ, tình trạng nhạt nhẽo và kéo lê một cuộc sống vô nghĩa.

Đấng Sáng Lập đã khẳng định với chúng ta: “Đời sống tận hiến dễ dàng, vắn 
tắt, êm đềm, chắc chắn, nhiều công nghiệp; nhưng nó đòi phải từ bỏ mình thật 
sâu xa và tin tưởng vào Chúa. Thế nên, ta phải cố gắng cộng tác thực sự với ơn 
Chúa, rồi Chúa sẽ làm hết cho ta” (Trên Đường Hoàn Thiện, bài giảng ngày 6 
tháng 9 năm 1956).

Nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội của Mẹ Maria luôn bao phủ chúng ta và đưa chúng ta đến mục đích Đời Tận 
Hiến mà Chúa đã kêu gọi chúng ta qua Đặc Sủng mà Ngài đã ban cho ta trong 
Giáo Hội.

Anh em chúng ta cầu nguyện cho nhau để được sống đúng: Con là của Mẹ, 
con thuộc về Mẹ hoàn toàn.con thuộc về Mẹ hoàn toàn.

Nguyên Tổng Phục Vụ, 2011-2021
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NHẬP ĐỀ        
Nhân dịp mừng 80 

năm Anh Cả chúng ta đã Tận Hiến cho Mẹ 
(1941 - 21.11 - 2021), cũng là kỷ niệm 80 
năm Dòng Tận Hiến cho Mẹ, Anh Tổng Phục 
Vụ đã gửi một Tâm Thư rất sốt sắng cho toàn 
thể anh em Dòng, nhắc lại một Đặc Sủng 
Chúa, Mẹ ban cho Dòng qua Anh Cả.  

Anh Tổng Phục Vụ viết: “Cách đây 80 
năm, Chúa đã soi lòng Anh Cả để lập nên một 
Hội Dòng với mục đích để quy tụ những anh 
em muốn nên Thánh qua việc sống linh đạo 
Tận  Hiến toàn thân cho Chúa Giêsu Nhờ Mę 
Maria. Tất cả những ai muốn trở thành phần 
tử ưu tú cùa Hội Dòng này đều đã thực hiện 
một việc rất quan trọng và ý nghĩa: Tận Hiến 
cho Chúa Giêsu Nhờ Mę Maria. Việc Tận 
Hiến chính thức là một cam kết tín thác cho 
Mę Maria bằng nhữmg lời trang trọng này:

“Con thành thực tự đáy lòng, xin hiến 
dâng cho Trái Tim Mẹ trót mình con, hồn xác 
con, mọi của cải sản vật, tài năng trong ngoàî, 
hết mọi hành động quá khứ, hiện tại và tương 
łaî, mọi tư tưởng ước muốn, với mọi công 
lênh sự nghiệp, xin Mẹ łàm chú điều khiển 
theo ý Mę” (Kinh Tận Hiến).

Anh Tổng cũng khuyến khích anh em: 
“Anh em thân mến, sống Tận Hiến là Con 
Đường duy nhất chúng ta phải đi để đąt tới 
mục đích ơn gọi cùa mình trong Hội Dòng 
Mę Chúa Cứu Chuộc. Chúng ta không thể 
tránh né hay tìm một lối nào khác để đąt được 
muc đích và ý nghïa đời sống cùa mình trong 
Giáo Hội. Vậy nhân dip kỷ niệm đặc biệt 
này, anh em  chúng ta cùng nhau thức tỉnh 
và quyết tâm nghiêm chỉnh thực thi một cách 

cụ thể đời sống Tận Hiến. Chúa và Đức Mę 
đang mong đợi. Biết bao linh hồn đang trông 
chờ vào quyết định cải thiện của mọi người 
chúng ta trong vấn đề quan trọng này”.

Đó là những lời bày tỏ một Đặc Sủng mà 
Chúa đã ban cho chúng ta qua vị Sáng Lập 
Dòng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa 
Đặc Sủng này cách chung trong Giáo Hội và 
cách riêng trong Hội Dòng. Nhờ ơn Chúa, Mẹ 
giúp, chúng ta cố gắng thực hiện những Đặc 
Sủng để̀ thăng tiến trong đời sống thánh hiến, 
làm thánh theo lý tưởng ĐC, đồng thời thăng 
tiến trong công cuộc tông đồ của chúng ta.

PHẦN I:  
ĐẶC SỦNG TRONG GIÁO HỘI

Đặc sủng hay Đoàn Sủng (Charism-
Charisma) là một tặng ân ban nhưng không 
(gift freely given) do lòng thương xót Chúa; 
một ân huệ (favor), một ân sủng (grace) của 
Thiên Chúa

A. Theo Thánh Kinh:
1.Ý nghĩa: 
Theo nghĩa chuyên biệt, Đặc sủng là một 

tặng ân thiêng liêng hay một năng khiếu 
Chúa ban cho một người không phải để mưu 
ích cho cá nhân mình, nhưng cho đoàn thể, 
cho nhiều người khác để xây dựng Giáo Hội.

2. Phân loại:  Ba loại Đặc sủng
a/ ĐS giáo huấn (Teaching charism) gồm 

ĐS các Tông Đồ, các tiên tri, các thánh ký, 
các vị truyền giáo …

b/ ĐS phục vụ (Service charism) gồm Đặc 
sủng giúp việc cai trị, thi hành thánh chức…

MỪNG 80 NĂM 
ĐẶC SỦNG ĐỒNG CÔNG                                                                                                         

(1941-2021)

Barnaba M. Nguyễn Đức Kiên, CRM



c/ Đặc sủng ngoại thường hay lạ thường 
(Extraordinary hay Miraculous charism) gồm 
ĐS chữa bệnh, làm phép lạ…

3. Giá trị: 
Mặc dù hiện tượng về Đoàn sủng có từ 

thời Cựu Ước như trường hợp ông Môsê và 
các tiên tri, nhưng hồng ân Chúa Thánh Thần 
dành riêng cho thời kỳ Tân Ước. 

Về vấn đề này, thánh Phaolô nhắc nhớ 
chúng ta 4 điểm: 

1)  Nguồn gốc mọi ân sủng là Chúa 
Thánh Thần.                                                                                                            

2)  Giá trị khác nhau của các Đoàn sủng, 
như Ơn tiên tri vượt trên ơn ngôn ngữ…                                                                                                                  

3)  Đức Bác ái cao quí hơn mọi Đoàn sủng.                                                                                                               
4)  Sự hỗ tương giữa nhiệm vụ của phẩm 

trật Giáo Hội và Đoàn sủng.
B. Đoàn Sủng ban cho cá nhân Kitô hữu:
Theo Thần học, Đoàn sủng được định 

nghĩa là “một tặng ân nhưng không, siêu 
nhiên, tạm thời do Thiên Chúa ban cho một 
người để mưu ích cho nhiếu người khác, cho 
Giáo Hội”.

1. Bản tính: Đoàn sủng, theo thánh Tôma, 
là ân sủng Chúa ban, không phải để thánh 
hóa cá nhân những để mưu ích thiêng liêng 
cho nhiều người khác.

2. Phân loại: Thánh Tôma chia ra ba loại 
Đoàn sủng:

a/ Đoàn sủng ban cho vị tông đồ được 
thông hiểu những sự việc về Chúa.

b/ Đoàn sủng ban cho một người có khả 
năng làm cho người khác tin tưởng giáo huấn 
của mình…

c/ Đoàn sủng ban cho người rao giảng Tin 
Mừng có khả năng làm cho thính giả cảm 
phục giáo lý mình giảng.

C. Đoàn Sủng đối với Giáo Hội:
1. Một dấu chỉ: 
Đoàn sủng là dấu chỉ sống động làm cho 

mọi người biết Chúa Kitô, gặp Chúa Kitô 
trong Giáo Hội.

a/ Đối với kitô hữu: Đoàn sủng là nguồn 
an ủi, phấn khởi và xây dựng.                                                                                                     

b/ Đối với mọi người: Đoàn sủng làm cho 
người ta hiểu Giáo Hội duy nhất, hổ quát 
(Công giáo), thánh thiện và tông truyền…

2. Phân Loại: 
Hai loại: Đoàn sủng theo phẩm trật Giáo 

Hội, và Đặc sủng ngoài phẩm trật Giáo Hội          
a) Đoàn sủng theo phậm trật Giáo Hội: Ân 

sủng ban riêng cho hàng giáo phẩm thi hành 
chức thánh…

b) Đoàn sủng ngoài phẩm trật Giáo Hội: 
Ân sủng ban cho một người như một tác 
động của Chúa Thánh Thần, vượt khả năng 
con người…

* Ơn làm phép lạ, ơn ngôn ngữ, mạc khải 
tư, thị kiến…

* Ơn sáng lập các dòng tu, các phong 
trào Công giáo, ơn làm Giáo hoàng, Giám 
mục, Linh mục... (Đức Piô XII, TĐ Mystici 
Corporis, 38).

* Ơn giúp giáo dân trung thành với Giáo 
Hội bất chấp mọi gian nan, thử thách...

* Ơn thánh ban cho tu sĩ giúp bệnh viện, 
phục vụ các phần tử đau yếu của Chúa Kitô… 
(ibid.17, 78, 97, 98), ơn thánh dẫn đưa nhiều 
kitô hữu tới phúc tử đạo, thúc đẩy nhiều vị 
thừa sai đi truyền. 

c) Cũng một Thánh Linh: Chúa Thánh 
Thần hoạt động hoàn toàn tự do trong hàng 
giáo phẩm cũng như giáo dân. Nhưng hàng 
giáo phẩm có bổn phận xem xét sự xác thực 
của các Đoàn sủng… (CĐ Vaticanô II, Hiến 
chế LG, số 52). 

PHẦN II:  
ĐẶC SỦNG ĐỒNG CÔNG (ĐSĐC)

Trước hết xin được nhắc lại Hiến Pháp về 
mục đích riêng của Dòng:

Hiến Pháp, khoản 3: “Mục đích riêng hay 
Đặc Sủng của Dòng là Phúc Âm hóa những 
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ngưởi ngoài Công giáo, nhất là những người 
nghèo khổ bị bỏ rơi trong xã hội, đặc biệt xã 
hội Việt Nam. Để đạt mục đích đó, Hội Dòng 
chủ trương huấn luyện các thành viên theo 
linh đạo ĐC thể hiện qua việc tận hiến cho 
Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria. Bởi thế, các tu sĩ 
ĐC phải luôn cố gắng bước theo Chúa Kitô 
trên con đường thơ ấu Phúc Âm, trở nên đồng 
hình đồng dạng với Ngài, sống bác ái và yêu 
thương trọn hảo trong tinh thần thích nghi, 
nhiệt thành dấn thân phục vụ Hội Thánh và 
các linh hồn”.

HP khoản 3 này có thể trình bày cách vắn 
tắt hơn để làm nổi bật các Đặc sủng ĐC: “Đặc 
sủng của Dòng là đưa Chúa Kitô đến những 
người ngoài Công Giáo, những người nghèo 
khổ nhất là tại Việt Nam, do các tu sĩ đã tận 
hiến cho Mẹ (theo kiểu nói của thánh Luy 
Montfort), trở nên giống Chúa Kitô thơ bé, 
bác ái và yêu thương, sẵn sàng phục vụ Giáo 
Hội và các linh hồn”.

Chúng ta nhận thấy hiện lên ba loại Đặc sủng:
** Ơn Sáng Lập Dòng và Huấn luyện nên 

thánh cứu các linh hồn;
** ƠnTận hiến và Sống Thơ ấu Phúc âm; 
** Ơn Sống Bình dân và Tình yêu thương 

huynh đệ. 

Đó là những ơn Chúa và Mẹ ban cho Anh Cả 
để mưu ích cho anh em chúng ta cách đây 80 năm. 

Sau đây, chúng ta sẽ bàn đến từng Đặc sủng.
A. Đặc Sủng I: 
Sáng Lập Dòng và Huấn luyện làm 

thánh cứu các linh hồn
1. Diễn tiến Đặc sủng: Anh Cả cho biết: 

“… Suốt từ 3 giờ đến 5 giờ sáng ngày lễ kính 
Đức Mẹ Đau Thương (Thứ Sáu tuần Thụ nạn 
theo lễ nghi trước CĐ Vaticanô II), tâm trí 
con bị thu hút, bị lôi cuốn một cách mãnh liệt 
không thể nào cưỡng lại được bởi tư tưởng 
“lập Dòng”… Một tia sáng siêu nhiên mãnh 
liệt khác: Mình có vào các Dòng đó cũng có 
thể nên thánh được. Nhưng thực sự họ không 
cần mình. Trái lại, đang có rất nhiều linh hồn, 
nhất là người Việt Nam muốn nên thánh, 
muốn theo Chúa đặc biệt mà không có chỗ, 
cũng không có người hướng đạo chỉ dẫn, họ 
rất cần mình, sao mình lại vào một nơi không 
ai cần đế mình mà bỏ rất nhiều linh hồn đang 
cần đến mình?…”. (LTĐC t. I., tr. 12-13).

2. Tiếp nhận Đặc sủng: Anh Cả viết: 
“Thế là trí lòng con hoàn toàn bị chinh 
phục, thụ lý: Cần phải lập một Dòng mới 
cho người Việt Nam làm thánh và làm tông 
đồ cho người Việt… Ánh sáng của Mẹ Đau 
Thương năm 1941đã biến đổi con hoàn 
toàn rồi Mẹ ạ... Cuộc sống của con từ ngày 
ấy trở đi đã trở nên nếp sống thật lý tưởng 
là lập một Dòng mới hợp với thời đại, với 
dân tộc để huấn luyện anh em con làm 
thánh” (ibid., tr. 15-18).

B. Đặc Sủng II: 
Tận Hiến và Sống Bé Thơ Phúc Âm
1. Dòng mới phải tận hiến cho Mẹ:
Anh Cả ghi lại: “Lập tức (liền sau khi tiếp 

nhận ơn Lập Dòng) hiện ra trước trí khôn con 
một Dòng mới, Dòng mới này phải Tận hiến 
cho Mẹ, hoàn toàn nhờ Mẹ … (ibid. tr. 15).

2. Thực hiện việc Tận hiến cho Mẹ ngày 
21-11-1941:

Anh Cả ghi tiếp: “Chắc Mẹ quá biết, việc 
quan hệ nhất để chuẩn bị cuộc Truyền giáo 



của con là dọn lòng và dọn bản kinh tận hiến 
cho Mẹ trọng thể trước khi con bắt đầu ra 
truyền giáo… Ngày 21-11 là lễ kính Mẹ 
Dâng Mình trong Đền thánh thật là quí trọng, 
vì thế con đã chọn ngày đó để khỉ sự cuộc 
đời truyền giáo và lập Dòng mới …, đúng 0 
giờ ngày 21-11-1941 (nửa đêm 20 sang 21-
11), con đọc bản kinh trịnh trọng và sốt sắng. 
Đây là lần đầu tiên con Tận hiến cho Mẹ theo 
kiểu mẫu thánh Luy Grignion de Montfort…  
(ibid. tr. 27-29).

3. Diễn tả tỉ mỉ Ơn Tận Hiến và sống Thơ 
Bé Phúc Âm:

a/ Anh Cả đón nhận và thực hiện việc Tận 
Hiến:

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm khai mạc năm 
Thơ Ấu thiêng liêng của Dòng (1986), Anh 
Cả diễn tả lại khá tỉ mỉ về ơn này. Anh Cả 
viết: “Anh em thân mến, ánh sáng dịu dàng 
của Chúa Thánh Linh và Mẹ Maria vừa hé 
mở (ngày 4-4-1941) thì Anh đã đón nhận, 
và sau khi đã cân nhắc, tin tưởng vào Chúa, 
Mẹ, thì ngày 21-11-1941, Anh đã đọc bản 
kinh dâng hiến toàn thân và tất cả Hội Dòng 
trong tương lai cho Mẹ hết. (Bản kinh này 
bằng tiếng Latinh Anh Cả soạn khi đang làm 
Giáo sư Triết hoc tại Đại Chủng viện Quần 
Phương, Bùi Chu). Từ đây nếp sống Tận Hiến 
cho Mẹ và nếp sống Bào Thai thơ bé ĐC khai 
mào… Đời sống Tận hiến của ĐC bắt đầu 
từ đâu, thì nếp sống Thơ bé ĐC cũng khai 
sinh từ đó… Con đường Tận hiến cho Mẹ, 
đó là con đường Thơ Ấu ĐC…, đó là con 

đường Đại Thánh ĐC… Đây là con đường 
Đại Thánh ĐC: Tin Thơ Trẻ, Cậy Trông Phó 
Thác Thơ Trẻ, Yêu Mến Thơ Trẻ…” (Huấn 
dụ của Anh Cả dịp Kim Thánh Dòng, tr. 23-
28, do Chi Dòng ĐC Hoa Kỳ phát hành ngày 
22-5-1987).

b/ Kinh dâng Tình Yêu cho Chúa Hài Nhi 
(Anh Cả soạn tại Lái Thiêu ngày 22-12-1964): 

Kinh này nói lên ý muốn của Anh Cả là: 
“Xin ơn Đặc Biệt Bé Nhỏ” cho những tâm 
hồn tình nguyện đi vào con đường bé nhỏ 
ĐC, vì Anh cảm thấy Chúa Hài Nhi đã làm 
gương cho chúng ta khi sinh làm con trẻ ngây 
thơ bé mọn, khi được ẵm bế, âu yếm trên tay 
Mẹ Đồng Trinh Maria, để dạy cho chúng ta 
con đường Thơ Ấu. Anh dạy chúng ta xin 
Chúa Giêsu Bé Nhỏ ba ơn đặc biệt:

- Ơn Thánh Hóa đặc biệt để chúng ta được 
luôn trong sạch như trẻ thơ...;                                                                                                                   

- Ơn Thánh phi thường dể chúng ta được 
luôn đơn sơ, cởi mở trên tay Mẹ và các anh 
Đại diện Chúa, Mẹ... ;                                                                                                                                          

- Nguồn Ơn Thánh dư dật để chúng ta 
luôn vui tươi, hồn nhiên, với lòng cậy trông, 
phú thác hoàn toàn nơi Chúa, Mẹ, để nhờ Mẹ 
cứu nước Việt Nam thân yêu...

c/ Hiến pháp Dòng điều 7: “Một cách 
đặc biệt, anh em phải Yêu Mến Chúa Giêsu 
Kitô với một Tình Yêu thơ trẻ (Mt 18,3)..., vì 
Thiên Chúa chỉ mạc khải các mầu nhiệm cao 
cả Nước Trời cho những trẻ nhỏ” (Lc 10,21). 
Khoản Hiến pháp này kêu mời tu sĩ ĐC sống 
Thơ Bé như hai Thánh ký Mátthêu và Luca 
đã ghi lại lời Chúa dạy.          

C. Đặc Sủng III:
Sống Bình dân và Tình yêu huynh đệ
1. Ơn tiềm ẩn trong thâm tâm:
Anh Cả ghi lời tâm sự với Mẹ Maria: “Mẹ 

ơi, tinh thần bình dân, chính tinh thần Chúa 
Cứu Thế đã xuống dạy nhân loại. Chính Mẹ 
đã cho con hiểu biết và nhập nhiễm tính bình 
dân của Chúa Kitô tự thâm tâm con. Tự khi 
chưa làm linh mục, Mẹ đã cho con thấu hiểu 
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tinh thần này… Chính Chúa Kitô đã làm 
gương, đã huấn luyện các Tông đồ bằng tình 
anh em. Gương mẫu bình dân là chính Chúa 
Kitô …” (LTĐC I, tr.170-171).

2. Trình bày rõ rệt trong Hiến Pháp và 
Quy Luật (Tục lệ) Dòng: 

a/ Hiến Pháp khoản 65: “Dòng ĐC gồm 
có một lớp phần tử, trong đó tất cả là anh em. 
Vì thế ở trong Dòng …, toàn thể anh em, dù 
linh mục hay không, phải cẩn thận duy trì nếp 
sống chung và đồng thể ….”. 

b/ Hiến Pháp khoản 69: “Tình yêu huynh 
đệ là dấu đặc biệt của Dòng ĐC…Không có 
tình yêu huynh đệ tương thân chân thành, 
chúng ta không bao giờ có thể làm cho người 
ngoài CG… tin theo đạo Công Giáo...”.

c/ Quy Luật điều 4: “Thực hành tinh thần 
bình dân…, sống hòa đồng với mọi người 
theo gương Chúa Kitô, Đấng mặc lấy thân nô 
lệ…, và sống giữa chúng ta như người phục 
vụ”. Điều này thể hiện Khẩu Hiệu Dòng: 
“NON MIMISTRARI SED MINISTRARE” 
(Mt 20, 28).

d/ Quy Luật điều 5: “Dòng Đồng Công lấy 
tình yêu huynh đệ làm nhân đức cốt yếu để nên 
thánh và truyền giáo. Vì thế, hết mọi tu sĩ Đồng 
Công phải liên kết với nhau trong một tình yêu 
siêu nhiên, cao thương và chân thành…”.

***
KẾT LUẬN
Cảm tạ tri ân và bền vững sống lý tưởng ĐC
1. Cảm tạ tri ân:
Chúng ta cảm tạ tri ân Chúa Ba Ngôi và 

Mẹ ĐC đã ban những Đặc sủng trên đây 
cho chúng ta qua Anh Cả 80 năm qua… 
Chúng ta cảm tạ tri ân Anh Cả đã vui lòng 
lãnh nhận những Đặc sủng đó dù thấy trước 
rất nhiều gian nan, đau khổ, thử thách… 
Đồng thời cùng với Anh Cả, chúng ta nhìn 
nhận Dòng ĐC hiện hữu và tồn tại là do 
hồng ân cao cả của Tình Thương bao la của 
Chúa và Mẹ …

2. Bền vững sống lý tưởng thánh Đồng 
Công:

** Đồng Sáng Lập: Chúng ta rất vui mừng 
vì Chúa, Mẹ đã cho một số anh em được bền 
vững sống Lý tưởng Đồng Công và đã được 
gọi về Nhà Cha trên trời, mặc dù có một số 
anh em không tới đích. Theo Thánh Vinh-
sơn Phaolô, trong khoảng 100 năm kể từ 
ngày Dòng được Thành Lập, chúng ta hãnh 
diện được gọi là những “Đồng Sáng Lập” 
(Co-founders) với Anh Cả (theo nghĩa hẹp 
của danh từ). Đã là “Đồng Sáng Lập”, chúng 
ta nhất định phải trung thành với Lý Tưởng 
mình đã quyết tâm theo đuổi như Đấng Sáng 
Lập đã khai sáng, với bất cứ giá nào cho đến 
hơi thở cuối cùng.

** Ơn Cao Quý: Ơn bền vững trong Dòng 
là một ơn cao quí và cần thiết đòi chúng ta 
phải cầu xin hằng ngày như Anh Cả dạy trong 
kinh Dâng Dòng đọc mỗi buổi sáng “Xin Mẹ 
chỉ vẽ soi sáng … hoàn toàn phó thác và cậy 
trông Mẹ hằng giây phút để chúng con được 
ơn bền vững đến cùng…”.

** Kêu Gọi Vươn Lên: Để thêm mạnh 
mẽ, phấn khởi, hăng say tiến bước trên con 
đường thánh Đồng Công, xin được nhắc lại 
“Lời Kêu Gọi Vươn Lên” mà Anh Cả đã nói 
với anh em dịp mừng 30 năm Khai mạc Năm 
Thơ Ấu của Dòng (1986): “Má khát mong 
cho từng người và hết mọi người ĐC… được 
trở nên một vị Đại Thánh! … Hãy bước lên, 
hãy vươn lên, hãy sống thật con đường Thơ 
bé Hài nhi Giêsu trong tận thâm cung Lòng 
Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ Maria, trên cánh 
tay êm ấm giụ hiền thần linh của Cha Đồng 
Trinh Ngôi Lời Nhập Thể, chắc chắn chúng 
ta sẽ làm cả Thiên Đàng vui mừng đặc biệt, 
đem lại cho khắp trần gian một an bình hạnh 
phúc, vinh dự cho quê hương đất Việt chúng 
ta!” (Huấn dụ, tr. 29).     

Magnificat anima mea Dominum.



NHẬP ĐỀ

Trước hết, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cứu 
Thế và Mẹ Đồng Công đã thương gọi và chọn 
anh em chúng ta vào Dòng do một vị linh mục 
Việt Nam thành lập trong nước Việt Nam thân 
yêu của chúng ta. Vị đó là Cha Đaminh Maria 
Trần Đình Thủ, mà chúng ta quen gọi là Anh 
Cả. Sinh quán của Anh là giáo xứ Đồng Quan 
thuộc giáo phận Thái Bình, nhưng Anh lại là 
linh mục giáo phận Bùi Chu, giáo phận Mẹ 
của giáo phận Thái Bình.

Chính Anh Cả đã ghi lại trong cuốn Hồi 
ký “Lý Tưởng Đồng Công” (LTĐC) về việc 
Anh được ơn soi sáng lập Dòng ngày 4-4-
1941, lễ Mẹ Đau Thương theo Phụng vụ 
trước Đại Công Đồng Vaticanô II. Ánh sáng 
Mẹ đã khuất phục Anh, đã biến đổi Anh hoàn 
toàn. Từ ngày đó trở đi, Anh đã sống và luôn 
luôn theo tia sáng của Mẹ. Cuộc sống Anh 
đã trở nên nếp sống thật lý tưởng là “lập một 
Dòng mới hợp với thời đại, với dân tộc để 
huấn luyện người Việt Nam làm thánh” (x. 
LTĐC tập I, tr. 11-18). Chúng ta sẽ trình bày 
vắn tắt về Đấng Sáng Lập Dòng và về Dòng 
trong hơn 80 năm qua 2 phần sau đây.

Phần I: 
Con người Đấng Sáng Lập Dòng

Trước hết, chúng ta phải công nhận rằng, 
từ ngày Anh Cả đón nhận ơn soi sáng lập 
Dòng cho đến khi được Chúa gọi về, cuộc 
sống của Anh hoàn toàn gắn liền với đời sống 
ạnh em Dòng. Vì Chúa đã tiền định cho Anh 
lập Dòng, nên Ngài đã ban cho Anh những ơn 
lạ thường nói được là những đặc sủng, mặc 

cho Anh những đức tính cao thượng tự nhiên 
và nhân đức siêu nhiên và những đặc ân dành 
cho một lãnh tụ để chu toàn trách vụ lãnh đạo 
một giáo đoàn.    

* Về Đặc sủng, Anh đã nhận được:                                                                                                                               

- 1/ Ơn Sáng Lập Dòng và Huấn Luyện 
nên Thánh để cứu các linh hồn;                                                                                   

- 2/ Ơn Tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ 
(Ad Jesum per Mariam) và sống đời Thơ ấu 
Phúc Âm;  - 3/ Ơn sống Bình dân và Tình yêu 
huynh đệ Phúc Âm.

* Về Đức tính, Chúa ban cho Anh có đủ 
các đức tính tự nhiên đúng như Thuật Thủ 
Lãnh Đông Phương diễn tả: - Khoát đạt – Đại 

NHÌN LẠI HƠN 80 NĂM 
DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC                                                              
Từ ngày 4-4-1941 đến ngày 4-5-2022

Barnaba M. Nguyễn Đức Kiên, CRM
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độ - Khoan nhân – Ái nhân – Hiếu mưu – 
Năng thính – Tri nhân – Thiện nhậm.     

* Về Nhân đức siêu nhiên, Anh được Mẹ 
Maria mặc cho Anh ba nhân đức như Mẹ đã 
mạc khải cho Chị Maria Agréda đã ghi trong 
cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm: - Khôn ngoan 
(nhớ dĩ vãng, biết nhận định hiện tại và dự 
phòng tương lai) - Bác ái – Khiêm nhượng.

* Về Đặc ân của một lãnh tụ, Chúa ban 
cho Anh thật dồi dào để làm những việc trọng 
đại: - Một Tâm hồn hào kiệt – Một Trái tim 
quảng đại – Một đời sống tốt lành – Một trí 
phán đoán lành mạnh – Một ý chí sắt đá.    

* Chúng ta cũng không thể quên ghi lại 
một đức tính ngoại thường mà rất ít vị Sáng 
Lập Dòng có được là lòng ái quốc đặc biệt 
của Anh Cả. Vấn đề này sẽ được trình bày 
đầy đủ cho anh em biết khi có dịp.    

Phần II: 
Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

Bây giờ nói đến Nhà Dòng: Chúng ta xét 
tới thời gian 81 năm từ khi Anh Cả được ơn 
soi sáng lập Dòng (4-4-1941) đến ngày họp 
Tổng Tu Nghị VIII (4-5-2022). 

Thời gian này được chia thành 5 giai đoạn: 
* Giai đoạn I (1941-1953): Từ ngày 

Anh Cả được ơn soi sáng lập Dòng đến khi 
Dòng được thành lập theo Giáo luật. 

Giai đoạn này gồm 2 thời kỳ ngắn:                                                                                                                
1/ Thời phôi thai (1941-1948): Anh em 

theo Anh Cả mỗi ngày tăng thêm ở Dương A, 
tuy không nhiều.                                                                                                                                          

2/ Thời nẩy mầm (1948-1953): Ngày 15-
8-1948, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục 
Bùi Chu,  ký nhận cho thành lập Hội Đạo 
Đức (Unio Pia) với tên Hội Truyền giáo Đức 
Mẹ Đồng Công và anh em tụ tập cả về Liên 
Thủy. Nhân sự tăng lên rất nhiều. Nhờ Đức 
cha Phạm Ngọc Chi, kế nhiệm Đức cha Hồ, 
Tòa Thánh chấp thuận cho Dòng được thành 
lập theo Giáo luật. 

* Giai doạn II (1953 -1975): Từ ngày 
Dòng được thành lập theo Giáo luật đến 
khi anh em Dòng bị phân tán, một phần 
xuất ngoại, một phần ở lại quê nhà.

Giai đoạn này gồm 3 thời kỳ cũng ngắn:                                                                                                                      
--1/ Di cư vào miền Nam và tạm trú nhiều 

nơi (1954-1955): Anh Cả và anh em từ Liên 
Thủy ra Hải Phòng, di cư vào Nam ngày 13-
8-1954, tạm trú nhiều nơi tại miền Nam, lâu 
nhất là Cù-Lao-Giêng.

--2/ Đến Thủ Đức, lập khu Nhà Mẹ, các 
cơ sở và hoạt động nhiều ngành khác nhau 
(1955-1963): Mua được khu đất lớn tại Thủ 
Đức, anh em kiến thiết Nhà Mẹ, Giáo sĩ 
Dưỡng Đường, hoạt động Truyền giáo, Văn 
hóa, Xã hội, đặc biệt mở Chủng Viện, mở 
Trường và Ký túc xá Đồng Công...

--3/ Di chuyển Nhà Mẹ ra Qui Nhơn (1963-
1975):  Vì lý do cần mở rộng Chủng viện, Anh 
Cả quyết định di chuyển Nhà Mẹ và Học viện 
ra giáo phận Qui Nhơn, các hoạt động vẫn 
tiếp tục, đồng thời lập thêm Tu viện Thánh 
Gia Bố Đức, Tu viện tại Di Linh, Lương Sơn, 
đặc biệt mở Cư xá Rạng Đông tại Đà Lạt...



*  Giai doạn III (1975-1987): Từ ngày 
anh em bị phân tán đến khi Nhà Mẹ Dòng 
tại Việt Nam gặp Đại biến cố đau thương. 
Anh em xuất ngoại định cư tại Hoa kỳ, trở 
thành Tỉnh Dòng có lịch sử riêng. 

Giai đoạn này gồm 2 thời kỳ: 

--1/ Cuộc sống tu trì gặp nhiều khó khăn, 
thử thách (1975-1977): Anh em phần nhiều 
vẫn tiếp tục sống đời tu trì tại Thủ Đức dưới 
chế độ CS, nhưng gặp nhiều khó khăn, thử 
thách. Anh Cả và một số anh em sống tại Tu 
viện Di Linh cũng thế. Tháng 6 năm 1975, 
Anh Cả và mấy anh em sống tại Di Linh, bị 
bắt tù, gần 2 năm sau Anh Cả mới được tha 
về Thủ Đức.

--2/ Tiếp tục cuộc sống tu trì dễ dàng hơn 
(1977-1987):  Anh em tiếp tục sống đời tu có 
phần dễ chịu hơn, nhưng chỉ trong khu vực 
Nhà Dòng, nhân số vẫn tăng thêm. Nhà Nước 
cũng hay vào khám xét trong nhà. Riêng Anh 
Cả phải đối phó với Nhà Nước nhiều khi rất 
gay go, tuy Anh không bao giờ chịu nhượng 
bộ. Đến tháng 5, 1987, một đại biến cố đau 
thương xảy đến cho Dòng sẽ được diễn tả 
trong phần sau.

* Giai đoạn IV (1987-2007): Từ ngày 
nhà Dòng gặp đại biến cố đau thương đến 
ngày Anh Cả qua đời.

Giai đoạn này cũng gồm 3 thời kỳ:

--1/ Đại biến cố đau thương của Dòng 
(1987-1993): Toàn khu Nhà Dòng Mẹ bị tan 
nát, Anh Cả và mấy chục anh em bị bắt và bị 
kết án tù giam từ 4 năm đến 20 năm.  Anh Cả 
và anh Đạt trước bị kết án chung thân, sau 
đổi thành 20 năm. Những anh em không bị 
bắt, chạy tản loạn nhiều nơi, cả vượt biên ra 
nước ngoài. Riêng Anh Cả được Chúa, Mẹ 
thương và nhiều nơi can thiệp, chỉ bị giam 
6 năm. Trong tù, Anh được nổi tiếng về các 
hoạt động Bác ái.

--2/ Nhà Dòng như được Phục sinh sau 
biến cố nói trên (1993-2007): Sau khi được 
trả tự do vô điều kiện, Anh Cả về khu Khiết 
Tâm (Nhà Cá), anh em tản mát các nơi tại 
quê hương Việt Nam trở về, sinh sống, hoạt 
động dưới quyền điều khiển khôn ngoan, 
thánh thiện của Anh Cả như trước. Một số 
anh em bên Hoa Kỳ được Anh Cả gọi về Nhà 
Mẹ, tăng cường sức sống của Dòng. Nhờ ơn 
Chúa, Mẹ và Thánh Cả Quản gia phù trợ, nhà 
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Dòng tại quê nhà phát triển không ngừng về 
mọi phương diện. 

--3/ Anh Cả lâm bệnh, trao quyền lãnh 
đạo Dòng và qua đời (1997-2007):  Từ năm 
1997, sức khỏe Anh Cả giảm dần, bệnh tật 
tăng thêm, Anh phải đi bệnh viện đều. Đến 
năm 2006, khi Anh được 100 tuổi, Anh trao 
toàn quyền lãnh đạo Dòng cho anh Xuân, 
Tổng Phụ tá I. Tháng 11, 2006, anh Xuân đã 
triệu tập Tổng Tu Nghị V để bầu anh Tổng 
Phục Vụ và Hội đồng Tổng Cố Vấn nhiệm 
kỳ 5 năm theo Hiến Pháp mới. Tháng 6-2007, 
Anh Cả bị “strock” nặng, anh em cấp tốc đưa 
Anh vào bệnh viện. Tại đây, ngày 21-6-2007, 
Chúa gọi Anh về. Thế là cuộc đời dài hơn 
một thế kỷ của Đấng Sáng Lập Dòng Đức Mẹ 
Đồng Công Cứu Chuộc đã chấm dứt.

* Giai đoạn V (2007-2022): Từ sau ngày 
Anh Cả qua đời tới ngày họp Tổng Tu 
Nghị  (TTN) VIII (ngày 4-5-2022).

Giai đoạn này gồm 3 thời kỳ: 

--1/ Quá Trình phát triển của Dòng trong 
5 năm (2006-2011):  Đọc bài “Tường trình 
về quá trình phát triển của Dòng trong 5 năm 
2006-2011” đăng trong Đặc San kỷ niệm 
TTN VI (4-11-2011) trang 114-124, chúng 
ta thấy anh em Dòng trong thời gian này, 
đã hoạt động khá kết quả về nhiều phương 
diện. Đặc biệt, chúng ta phải nói đến những 
khó khăn rất lớn lao, trắc trở từ Giáo quyền 
và Chính quyền mà nhờ ơn Chúa, Mẹ, Hội 

Dòng đã vượt qua. Chúng ta phải vui mừng 
cảm tạ Chúa, Mẹ về nhân số trong Dòng luôn 
tăng thêm từ Đệ Tử sinh, Khấn sinh, nhất là 
linh mục tại quê nhà và cả bên Tỉnh Hoa Kỳ. 
Các cơ sở của Dòng cũng tăng thêm đáng kể. 
Việc Truyền giáo của Dòng tại Việt Nam đã 
có những kết quả đáng khích lệ.

--2/ Thay đổi danh hiệu của Dòng - Những 
thành quả trong cánh đồng Truyền giáo của 
Dòng trong 5 năm (2011-2016):

** Thay đổi danh hiệu của Dòng: Trong 
bức Tâm Thư gửi Toàn thể anh em Dòng đề 
ngày 7-11-2016, Tổng Tu Nghị VII đã nhắc 
đến một điểm rất đáng ghi nhớ là việc thay 
đổi danh hiệu Dòng: Tòa Thánh khuyến nghị 
chúng ta đổi tên Dòng để tránh sự mơ hồ về 
Thần học của tên “Dòng Mẹ Đồng Công Cứu 
Chuộc” và để thích hợp với các Huấn Quyền 
của Tòa Thánh. Tòa Thánh gợi ý cho một tên 
gọi “Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc” (Congre-
gatio Redemptoris Matris) và để chúng ta 
được tự do tìm hiểu và thảo luận về tên mới 
này trong Tổng Tu Nghị. Sau cùng anh em đã 
chấp nhận danh hiệu mới do Tòa Thánh giới 
thiệu vì danh hiệu Mẹ Chúa Cứu Chuộc vẫn 
bảo vệ gia sản tinh thần Dòng, không thay 
đổi bản chất và các đặc tính của Dòng và vẫn 
nâng cao vai trò cộng tác của Mẹ trong công 
cuộc cứu chuộc với Chúa Giêsu.      

** Trong cánh đồng Truyền giáo: Đặc San 
kỷ niệm TTN VII ghi lại bài viết về “Một 
Thoáng Nhìn Lại” (tr. 105-133) cho ta thấy 
ghi tóm tắt những thành quả, những nơi anh 
em Dòng đang hiện diện, đang nhiệt thành 
phục vụ cánh đồng Truyền giáo trên quê 
hương Việt Nam cũng như bên Hoa Kỳ: 

A. Tại Việt Nam: 16 cơ sở được thành lập                                                                                                        

- Trong TGP. Sài Gòn: 1 Giáo xứ và 2 Lưu xá.                                                                                                         
- Trong Gp. Cần Thơ: 1 Họ đạo.                                                                                                                             
- Trong Gp. Long Xuyên: 1 Tu viện kiêm 

Giáo xứ và 1 Giáo họ.                                                                               
– Trong Gp. Xuân Lộc: 1 Tu viện kiêm 

Giáo xứ và 1 Cộng đoàn kiêm Giáo xứ.                                                                             
- Trong Gp. Phú Cường: 1 Tu viện kiêm 

Giáo xứ. 
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- Trong Gp. Đà Lạt: 2 Tu viện.                                                    
- Trong Gp. Kontum: 1 Tu viện kiêm giáo họ.                                                                                                                
- Trong Gp. Đà Nẵng: 1 Tu viện, 1 giáo xứ 

và 1 giáo họ.                                                                              -
- Trong Gp. Bùi Chu: Phụ trách nhà Hưu 

dưỡng linh mục và một cộng đoàn.                                                   
- Trong Gp. Thái Bình: 1 Tu viện và 5 giáo xứ.                                                                                                               
- Trong Gp. Bắc Ninh: 1 Tu viện và 5 giáo xứ.                                                                                                    
- Trong Gp. Hưng Hóa: 1 Tu viện và 1 giáo xứ.
B. Tại Tỉnh Dòng Hoa Kỳ:
- Trong Gp. Fort Worth, bang Texas: 1 Tu 

viện kiêm Trung tâm Thánh Gia.                                                      
- Gần Nhà Tỉnh Dòng: Lập Nghĩa Trang 

Park Cemetary trong thành phổ Carthage.                                              
- Trong thành phố Morgan, Louisana: Phụ 

trách 1 giáo xứ Mỹ và 4 Cộng đoàn VN.                                                     
- Trong thành phố Cleveland, Ohio: Phụ 

trách 1 giáo xứ Mỹ và 1 Cộng đoàn VN.
- Trong thành phố Dayton, Ohio: Làm 

tuyên úy cho 1 Cộng đoàn VN.                                                   
- Trong thành phố Fort Myers, Florida: 

Làm phó xứ Mỹ.                                                                      -
- Trong thành phố Honolulu, Hawai: Làm 

tuyên úy cho 1 cộng đoàn VN.
- Trong thành phố Houston, Texas: Phụ 

trách 1 giáo xứ Mỹ.                                                                    
- Trong thành phố Orlando, Florida: Làm 

phó xứ VN.                                                                                       
3/ Sinh hoạt của anh em Dòng trong 5 

năm (2016-2021):

Tổng kết sinh hoạt của Dòng được trình 
bày trong TTN VIII, chúng ta chưa có văn 
bản rõ rệt để ghi ở đây, dù là bản tóm lược. 
Nhưng chúng ta biết rằng anh em vẫn tiếp tục 
đều đặn các hoạt động về tinh thần cũng như 
hoạt động bên ngoài do TTN VII phác họa, 
nhất là công việc bác ái và truyền giáo. Một 
điều rất cần được ghi ở đây là nạn dịch bệnh 
Covid ghê sợ lan tràn khắp thế giới trong vài 
năm vừa qua, vào cả Dòng ta làm đình trệ 
các hoạt động trong ngoài của anh em tại 
quê nhà cũng như tại Hoa kỳ. Nhưng nhờ 

ơn Chúa, Mẹ thương, sang đầu năm 2022, 
dịch bệnh giảm rất nhiều nếu không nói là 
tiêu tan. Ngày 04-5-2022, Tổng Tu Nghị VIII 
của Dòng đã được nhóm họp, kết quả tốt đẹp, 
làm phấn khởi anh em và mang lại một niềm 
vui đặc biệt cho Đoàn Con Mẹ Đồng Công 
từ đây.

KẾT LUẬN:

Chúng ta dám hãnh diện: Dòng Mẹ Chúa 
Cứu Chuộc được gọi là Dòng Giáo sĩ đầu tiên 
tại Việt Nam do Đấng Sáng Lập, người Việt. 
Theo lời thánh Vinh Sơn Phaolô, Đấng Sáng 
Lập Dòng Truyền giáo CM (Congregation of 
the Missions) và Nữ Tử Bác Ái DC (Daugh-
ters of Charity), những tu sĩ sống trong vòng 
100 năm kể từ ngày thành lập được gọi là 
“Đồng Sáng Lập” (Co-founder). Vì thế, anh 
em chúng ta hiện tại đều được mang tên 
“Đồng Sáng Lập” Dòng ĐC cùng với Anh Cả 
Đaminh. Chúng ta không thể không quyết tâm 
sống sát tinh thần Anh Cả để trở nên những 
vị thánh ĐC, nổi bật về đời sống Tận Hiến 
cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria (Per Mariam 
ad Jesum), công việc Truyền giáo, mục đích 
riêng của Dòng và Tình Bác Ái Huynh Đệ, 
dấu dặc biệt của Dòng như Hiến Pháp đã ghi 
(HP điều 69- x. LG 44).

Magnificat Anima Mea Dominum
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ĐẶC SỦNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Dẫn nhập:

Năm nay kỷ niệm 80 Chúa trao ban đặc 
sủng cho Anh QP để lập nên Hội Dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc. Với thao thức truyền bá 
Tin Mừng cho Việt Nam, Á Đông và có một 
nơi để đào tạo cho dân Việt Nam có những vị 
Thánh là tông đồ cho người Việt.  Chúng ta 
trân trọng đón nhận đặc sủng  Chúa trao ban 
cho Anh Cả để rồi Anh trao cho những người 
theo Anh trong lý tưởng này.

Rất cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị 
TTN 8 chúng ta muốn làm mới lại đặc sủng 
cao quí và chỉnh đốn lại chính đời sống của 
mỗi người chúng ta.  Hôm nay ta cùng tâm sự 
với nhau để trở về những gì rất căn bản:

1. Đặc sủng của Dòng Mẹ Chúa Cứu 
Chuộc là gì?

2. Điểm nhấn của Đặc Sủng CRM – 
Sống Tận Hiến

I. ĐẶC SỦNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU 
CHUỘC

Đặc sủng là gì? (χάρισμα)

[Trong Tân ước, từ đặc sủng (charism) 
được tìm thấy 17 lần: 16 lần trong các thư của 
thánh Phaolô (Rm 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 
12,6; 1Cr 1,7; 7,7; 12,4.9.28.30.31; 2Cr 1,11; 
1Tm 4,14; 2Tm 1,6) và 1 lần trong 1Pr 4,10. 
Linh Đạo là con đường thiêng liêng, con 
đường nên thánh (Cha Hạnh)].

Đặc sủng là ân huệ mà Thần Khí ban cho 
mỗi người vì lợi ích chung

Trong thư thứ I gửi Corintô, thánh Phaolô 
đã ghi lại cho chúng ta biết có nhiều đặc sủng 
trong Giáo Hội (x. 1Cr 12,1-11).

Công Đồng Vatican II đã nhắc lại chân lý 
này một cách tương đối đầy đủ trong Hiến 
Chế Ánh Sáng Muôn Dân (LG 12). “Thần 
Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là 
vì ích chung” (1Cr 12,7).  Yếu quan trọng 
trong chân lý này nhấn tới khía cạnh “Vì Ích 
Chung”.  Do đó chữ “Charisma” thường gọi 
là đặc sủng hay còn gọi là đoàn sủng – ích lợi 
cho cộng đoàn.

Trong Giáo Hội Chúa ban cho rất nhiều 
đặc sủng hay đoàn sủng.

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ 
có một Thần Khí

Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng 
chỉ có một Chúa.

Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn 
chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi 
người (x. 1Cr 12,4-6).

Đặc Sủng của Đời Sống Thánh Hiến

Khi bàn về đời sống tu trì Công Đồng 
Vatican II đã khai triển rất rộng rãi về đặc 
sủng và áp dụng vào Đời sống thánh hiến nói 
chung và riêng của mỗi gia đình Dòng tu.

Đời sống thánh hiến là một ân huệ của 
Chúa Thánh Thần, Ngài khơi dậy nơi các 
tín hữu lòng khao khát nên trọn lành, bước 
theo Chúa Kitô qua việc sống các lời khuyên 
Phúc âm cách triệt để (x. LG 43; PC 1). Chúa 
Thánh Thần đã ban ơn đặc biệt cho Giáo Hội 
khi ban đặc sủng cho một số phần tử trong 
Giáo Hội bước theo Chúa Kitô trong cuộc 
đời thánh hiến. 

Đặc Sủng của Đấng Sáng Lập (Phaolô 
VI, ET 11)

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, trong 
tông huấn Chứng Tá Phúc Âm đã nói cách 

Piô M. Nguyễn Đán, CRM - Tổng Phục Vụ

Hội Thảo 1:
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đặc biệt đền đặc sủng mà các Đấng Lập Dòng 
đã được.  Ngài đã gọi rõ đó là Đặc sủng của 
Đấng Sáng Lập.

Đặc sủng nói đây là một ơn riêng được 
ban cho một số ít người theo kế hoạch của 
Chúa để lập nên những hội Dòng trong Giáo 
Hội.  Ngài cần ơn đặc biệt để thực hiện ý 
muốn của Chúa trong việc thành lập những 
hội Dòng tùy theo thời đại.

Đấng Sáng Lập: được ơn để biết mô hình 
lập Dòng và truyền thụ mô hình ấy cho những 
phần tử của Dòng trong tương lai.  Chính vì 
thế, đặc sủng của Đấng Sáng Lập có tính 
cách di truyền cho các thế hệ về sau.

“Đặc sủng của các Đấng sáng lập biểu lộ 
như là một kinh nghiệm* về Thần Khí, được 
truyền lại cho các môn đệ của họ để sống, giữ 
gìn, đào sâu và không ngừng phát triển trong 
sự hài hòa với Thân Thể Chúa Kitô đang không 
ngừng lớn lên.” (MR 11)

Các đấng sáng lập chính là những điểm hội 
tụ và hợp nhất của tất cả các môn đệ của họ.

Kinh nghiệm về Thiên Chúa của đấng 
sáng lập thu hút các môn đệ của họ.

Ở đây chúng ta phân biệt sự khác biệt:

Đặc sủng Đấng sáng lập (nguyên thủy): 
đó là những cảm nghiệm cá nhân về Thiên 
Chúa, mà chúng ta không thể đúc khuôn như 
ngài được.

Đặc sủng của Dòng: tiếp bước theo tinh 
thần của Đấng sáng lập để lại cho chúng ta.

Chúa ban ơn cho Đấng Sáng Lập và 
được Ngài chuyển cho mọi phần tử trong 
Hội Dòng mà Chúa muốn lập.  Đặc Sủng 
ấy thuộc về gia sản của Hội Dòng và cụ thể 
mọi người chúng ta đều có quyền lợi và 
trách nhiệm đối với Quà Tặng thần linh ấy.  
Chúng ta tiếp nhận và theo thời gian chúng 
ta phải trung thành với sự hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần để THÍCH NGHI (với ơn 
sáng tạo) để cho ta áp dụng những giáo huấn 
hay kho tàng đặc sủng ấy một cách hợp thời 
gian và hoàn cảnh.

Mỗi phần tử của Dòng nói gì về Đặc sủng? 
Của Riêng Đấng Sáng Lập? Của CHUNG 
cộng đoàn – toàn Dòng qua mọi thế hệ?  Ta 
như là một cá nhân trong Dòng, Ơn Đặc Biệt 
đó ta đón nhận thế nào?  Ta có vai trò gì đối 
với gia tài vô giá này?  Hiện Thực Hóa Đặc 
Sủng: đưa vào thực hành.  Nói cách khác, ta 
có tất cả sứ vụ SỐNG ĐẶC SỦNG.

ĐẶC SỦNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU 
CHUỘC

Điều 3 – “Mục đích riêng hay đặc sủng 
của Dòng là phúc âm hoá những người ngoài 
Công giáo, nhất là những người nghèo khổ bị 
bỏ rơi trong xã hội, đặc biệt xã hội Việt Nam. 
Để đạt mục đích đó, Hội Dòng chủ trương 
huấn luyện các thành viên theo linh đạo 
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thể hiện qua việc 
tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria (ad 
Jesum per Mariam). Bởi thế, anh em Dòng 
Mẹ Chúa Cứu Chuộc phải luôn cố gắng bước 
theo Chúa Kitô trên con đường thơ ấu Phúc 
âm, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, 
sống bác ái và yêu thương trọn hảo trong tinh 
thần thích nghi, nhiệt thành dấn thân phục vụ 
Hội Thánh và các linh hồn.”

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc là một gia 
đình Dòng tu trong Giáo Hội, được quyền 
bính của Giáo Hội chuẩn nhận theo Giáo 
Luật, có chỗ đứng trong đời sống và sự thánh 
thiện của Giáo Hội (x. GL 574 §). Trong mọi 
công trình, Thiên Chúa luôn là nguyên nhân 
đệ nhất (prima causa). Trong một số công 
việc đặc biệt khác Thiên Chúa cũng trực tiếp 
can thiệp nơi những con người như nguyên 
nhân đệ nhị (immediatus in causis secundia, 
quoties actu operantur) như trường hợp cụ 
thể là Ngài hành động nơi những vị sáng lập 
các Dòng tu.  Ngài can thiệp bằng một ơn 
đặc biệt, riêng biệt mà ta gọi là Đặc Sủng hay 
Đoàn Sủng.

Bàn về Đặc Sủng là chúng ta muốn bàn 
đến hành động của Thiên Chúa trong việc 
hình thành và tồn tại của đoàn thể của ta – sự 
hiện hữu và tồn tại của Dòng.  Áp dụng vào 
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trường hợp cụ thể của Dòng chúng ta, ta có 
thể đặt ra một vấn nạn để hiểu về Đặc Sủng 
của chúng ta:

Tại sao Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc được 
thành lập?

1/ Đấng Sáng Lập được ơn đặc biệt ước 
muốn Phúc Âm hóa lương dân, nhất là những 
người nghèo khổ, bị bỏ rơi trong xã hội, đặc 
biệt xã hội Việt Nam.  Với ước muốn đó 
Chúa đã hướng dẫn, soi dẫn để lập nên một 
Hội Dòng để hiện thực chủ đích đó.

2/ Hội Dòng đó nhằm đào tạo các tu sĩ 
theo một linh đạo riêng biệt chủ trương mọi 
phần tử sẽ tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ 
Maria.

3/ Bước theo Chúa Kitô trên con đường 
thơ ấu Phúc Âm.

4/ Đồng hình  đồng dạng với Chúa: Bác 
ái/ yêu thương trọn hảo trong tinh thần thích 
nghi, nhiệt thành dấn thân phục vụ Giáo Hội 
và các linh hồn.

Qua những tư tưởng đó được cô lập trong 
câu Hiến Pháp Dòng chúng ta cùng nhau 
đào sâu và khám phá ra những nét riêng biệt, 
những dấu nhấn riêng tư của Dòng mà Chúa 
muốn tỏ cho chúng ta qua Đấng Sáng Lập.

Chúng ta sẽ bàn qua về 4 yếu tố quan 
trọng khi nói đến Đặc Sủng Dòng:

• Thao thức Phúc Âm Hóa lương dân.

• Chủ trương theo linh đạo tận hiến cho 
Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria.

• Bước trên con đường Thơ Ấu Phúc Âm.

• Thể hiện qua tinh thần Bác Ái, Thích 
Nghi, Nhiệt Thành Dấn Thân Phục Vụ.

* Thao thức Phúc Âm Hóa lương dân.

Thiên Chúa đã chuẩn bị và ban ơn để Ngài 
thao thức Phúc Âm hóa lương dân.  Anh Cả 
đã thao thức việc truyền giáo, phúc âm hóa 
lương dân như thế nào?  Anh được ơn soi 

dẫn, thôi thúc đi làm việc tông đồ dưới những 
hình thức rất phổ thông trong thời của Anh 
tại Giáo phận Bùi Chu.  Anh được cắt cử làm 
trưởng ban Truyền Giáo của Giáo phận.

Trong nhưng kinh Anh dọn cho mình và 
anh em đọc ta có thể ghi nhận tâm tình ấy:

“Lạy Mẹ yêu mến, xưa Chúa Thánh Thần 
đã lấy lưỡi lửa xuống trên các Tông Đồ, mà 
sai đi cải tạo thế gian vô đạo, thì nay Mẹ 
cũng lấy những ngọn lửa trong Trái Tim Mẹ, 
thiêu đốt lòng những con cái Mẹ mà sai đi 
cải tạo thế giới vô thần cũng như vậy” (Kinh 
Dâng Đoàn).

“Lạy Mẹ, phần con, vì muốn hoàn toàn 
tùng phục mệnh lệnh Thiên Chúa, muốn 
thuộc trọn về Chúa Giêsu, muốn nên thánh; 
vì con muốn được Tình yêu Chúa chiếm đoạt 
tâm hồn con hoàn toàn vô cùng tận, để quay 
trở thế giới về với Chúa, để cứu các tội nhân, 
cho các người ngoại giáo hàng phục đức 
tin…” (Kinh Tận Hiến).

“Lạy Chúa, Con ước ao mọi loài, mọi 
vật đều làm trọn theo ý Chúa. Con ước ao 
cho danh Chúa được cả sáng khắp hoàn cầu.  
Con ước ao cho các dân, các nước, hết mọi 
người đều nhận biết phép tắc và lòng lành vô 
cùng Chúa để thờ phượng làm tôi kính mến 
Chúa…” (Kinh Cám Ơn Rước Lễ).

“Xin Cha ban cho con, mọi anh em con 
lòng yêu say mê Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để 
chứng tỏ chúng con là những kết quả lạ lùng, 
những hình ảnh chiếu dọi, những Tông Đồ 
sau cùng của lòng thương xót vô hạn Cha” 
(Kinh Cầu Khẩn Tình Cha).

Trong tường thuật về ơn soi sáng lập 
Dòng, Anh Cả đã ghi lại rất rõ tư tưởng này: 
“Cần phải lập một Dòng mới cho người Việt 
Nam làm thánh và làm tông đồ cho người 
Việt” (Lý Tưởng ĐC, tr.15). Chúa và Đức Mẹ 
đã truyền thụ cho Anh Cả nhiệt huyết rõ ràng 
đó, chúng ta hãy tiếp nối vào để tận hưởng 
đặc sủng và làm cho đặc sủng ấy gặp được 
đất tốt để phát triển đúng mức.
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Trong một tập báo Đaminh bán nguyệt san, 
một tờ báo của Giáo Phận Bùi Chu bấy giờ còn 
ghi lại công việc chính thức của Anh Cả được 
ủy thác sau khi được ơn soi sáng lập Dòng:

“Chuyên môn việc Truyền Giáo:  Đức 
Cha đã đặt Cha Đôminicô Thủ, để chuyên 
một việc viếng thăm, yên ủi các bổn đạo mới, 
người sẽ đi nhà giáo nọ đến nhà giáo kia, mỗi 
nơi người ở lại năm ba ngày hay là hơn nữa, 
làm lễ cho họ xem.  Lúc nào rỗi thì dạy bảo, 
khuyên lơn, khi thì viếng thăm mấy nhà bên 
lương lân cận nhà giáo mà nói việc đạo cho 
họ nghe…” (trang 284, số báo xuất bản ngày 
1 Février 1942).

Anh Cả là Trưởng Ban Truyền Giáo của 
GP và cũng cần có các nhân viên cộng tác 
trong công việc quan trọng này. Trong báo 
của GP cũng đưa tin:

“Ngày 26 Juin 1942 các thầy kẻ giảng đã 
mãn tràng từ năm 1937 đến năm 1941 tựu tại 
Bùi Chu cấm phòng một ngày, rồi Đức Cha 
chọn trong các thấy ấy lấy 12 thầy có tư cách 
và sẵn lòng tình nguyện, để đào luyện cách 
riêng hơn nữa, hầu làm như tông đồ giúp với 
Cha Thủ mà lo việc dạy bổn đạo mới.”

Một thầy giảng có mặt hôm đó sau có tu 
trong Dòng ta đã thuật lại chính Anh Cả đã 
thuyết giảng và sau kêu gọi các thầy tình 
nguyện viết đơn nhập nhóm của Anh trước 
mặt Đức Cha (chứ không do ĐC chọn), mà 
chỉ có 8 người trong số 150 thầy giảng khắp 
Giáo Phận.

* Chủ trương theo linh đạo tận hiến cho 
Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria.

Việc tận hiến này được Anh Cả giải thích 
theo giáo thuyết của Thánh Lui Grignon de 
Monfort, theo đó, Chúa Giêsu đã tận hiến 
mình cho Đức Chúa Cha nhờ Đức Mẹ, tu sĩ 
Dòng Anh Cả lập cũng theo bước của Chúa 
Giêsu để phó thác hoàn toàn cho Mẹ Maria. 

Đời sống của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria 
là bài học cho mọi người, là gương mẫu và 
bảo đảm cho mọi cuộc đời tận hiến, trong Mẹ, 

đời sống tu trì tìm được ý nghĩa thân sâu và 
khám phá ra dấu chỉ của một niềm cậy trông 
vững vàng nhất (HP 8).  Anh Cả đã xác tín: 
“Yêu mến Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, đặt 
hết tín nhiệm và hy vọng vào Mẹ, phó thác 
toàn thân cho Mẹ là con đường ngắn hơn, bảo 
đảm hơn, dễ dàng hơn và tuyệt hảo để tới bậc 
trọn lành.” Anh muốn chia sẻ với mọi anh em 
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc niềm xác tín này 
để cùng nhau chủ trương thực hành việc tận 
hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

Nét rất chủ yếu, quyết liệt của Đoàn Sủng 
là việc TẬN HIẾN – CHO CHÚA GIÊSU 
NHỜ MẸ MARIA.  Nghiêm túc thực thi nội 
dung hay nội hàm của từ Tận Hiến – CHO 
HẾT. Hiệu quả của việc Tận Hiến là sự mất 
chủ quyền của đương sự.  Chúa và Mẹ Maria 
có toàn quyền trong mọi sự.  Còn cá nhân 
thì hoàn toàn chuyển nhượng chủ quyền cho 
Chúa và Mẹ Maria.  Ý Cha được thể hiện.  
Mẹ chỉ cho lối sống như một bí thuật:  “NGÀI 
BẢO GÌ CỨ LÀM THEO!” (Ga 2,5).

Chúng ta có cảm nghiệm gì về lối sống tận 
hiến?  Hãy thành thật chất vấn mình đã thật 
sự sống đúng giao ước tận hiến chưa?  Những 
hình thức không tôn trọng chủ quyền trong 
cuộc sống ta nên nhận ra để thấy rõ tình trạng 
của mình.  Có thể thất vọng vì mình không 
được bình an?  Dám nhận ra sự thiếu sót chủ 
yếu là không tôn trọng CHỦ QUYỀN.

Đây là một yếu tố rất lớn trong linh đạo 
của ta.  Cần tìm hiểu thêm và can đảm sống 
thật với những gì đã cam kết.

II. TRỌNG TÂM CỦA ĐẶC SỦNG 
DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC.

Đây là một điểm son và đồng thời cũng 
là một thách thức rất lớn cho tất cả chúng ta 
nhìn thẳng vào cam kết tận hiến và cụ thể 
việc thi hành cam kết đó.  Chúng ta nghe rất 
quen về từ Tận Hiến.  Mọi tín hữu cũng đều 
nhận thức việc mình được chịu phép Thánh 
Tẩy là đã có một cam kết rất long trọng hoàn 
toàn thuộc về Chúa Kitô.  Nhưng thử hỏi 
trong thực tế, chúng ta có nghiêm chỉnh dành 
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cho Chúa Giêsu CHỦ QUYỀN về tất cả cuộc 
sống của mình không?

Tôi đã tận hiến.  Nhiều người đã tận hiến.  
Nhưng sống tận hiến thì như thế nào?  Anh 
Cả đã để lại cho chúng ta trong Hiến Pháp 
Dòng: “Anh em đã tận hiến cho Chúa Giêsu 
nhờ Mẹ Maria. Anh em đã thành tư sản và 
nô lệ tình yêu của Mẹ, vì thế, anh em phải 
lấy việc làm mà kiện toàn đời tận hiến, tức là 
hành động mọi việc nhờ Mẹ Maria” (HP 9.2). 
Mọi phần tử chính thức của Dòng đều là TƯ 
SẢN của Mẹ Maria nên đương nhiên và minh 
nhiên thuộc CHỦ QUYỀN của Mẹ.  Hành 
xử khác đi là vi phạm lời cam kết ý thức của 
mình. Không nhìn nhận và thực sự để cho 
Mẹ Maria làm chủ mọi hành động của mình 
là không sống đúng theo Đặc Sủng của Dòng.

Sống Đặc Sủng Tận Hiến là một dự phóng 
rất thiết thực và giá trị nếu ta muốn tận hưởng 
Đặc Sủng Tận Hiến Chúa ban cho ta. Luôn 
nhìn nhận chủ quyền của Chúa và Đức Ma-
ria trong cuộc sống và con người của ta. Ta 
không là gì, có gì, làm được gì.  Tất cả trông 
cậy vào Chúa Nhân Lành Thương Xót.  Do 
đó tận hiến – để từ nay không còn là con sống 
nữa mà chỉ mình Chúa sống trong con.

Những biểu hiệu ta chưa sống Tận Hiến 
là gì?

• Theo ý mình (Ý riêng)

• Tìm mình (Ích kỷ)

• Luôn yêu mình (Tự ái)

Những điểm này vi phạm đến chủ quyền 
của Đấng đã đón nhận cam kết tận hiến. 
Cuộc sống tầm thường, thiếu cố gắng, sống 
tự nhiên thường biểu lộ rất rõ tính cách quy 
ngã tìm mình, theo ý mình và yêu mình cách 
lố bịch. Điều này mâu thuẫn với chính việc 
tận hiến.

Nhiều lúc chúng ta ưu tư, suy nghĩ và 
cảm thấy mất mát ý nghĩa đời sống tu trì 
chỉ vì không sống tinh thần tu trì, không để 
cho tinh thần tận hiến chi phối và điều khiển 
cuộc sống của mình. Chúng ta có thể thiếu 

can đảm để thú nhận cuộc sống không trung 
thành, trung thực với sự tận hiến – cho hết mà 
còn ngoan cố lấy lại từ từ kéo lê một nếp sống 
mâu thuẫn với ý nghĩa tận hiến.  Mất phẩm 
chất tận hiến đã trở thành thói quen, tập quán 
và hầu như ngang nhiên như chủ trương sống 
vậy.  Mang danh là người tận hiến mà sống 
nhạt nhẽo, mất ý thức và khô khan mất lửa. 
Thay vì theo đuổi lý tưởng nên thánh, chúng 
ta lại đi tìm những mục tiêu tự nhiên của con 
người trần tục.

* Bước trên con đường Thơ Ấu Phúc Âm

Một điểm nhấn rất đáng kể đã được tăng 
triển qua thời gian ngay khi Anh Cả còn 
sống, đó là chủ trương sống theo đường Thơ 
Ấu được trình bày trong Tin Mừng.  “Anh em 
phải yêu mến Chúa Giêsu với một tình yêu 
trẻ thơ; đây là đường thơ ấu thiêng liêng đã 
được quyền giáo huấn của Giáo Hội phê nhận 
và khuyến khích trong nhiều trường hợp; vì 
Thiên Chúa chỉ mạc khải các mầu nhiệm 
nước trời cho những trẻ nhỏ” (HP 7).  Chúa 
Giêsu đã tuyên bố rất rõ trong Tin Mừng: 
“Chính Thầy là con đường” (Ga 14,6). Con 
đường Thơ Ấu mà ta nói đây chính là Chúa 
Giêsu Kitô.  Toàn bộ kho tàng mạc khải hiến 
cho chúng ta nội dung về con đường bé nhỏ. 
Không phải Chúa nói đến mô hình con đường, 
chi tiết con đường, những nét chính yếu của 
con đường mà Chúa hiến cho chúng ta toàn 
bộ con đường là chính Bản Thân Ngài.

* Thể hiện qua tinh thần Bác Ái, Thích 
Nghi, Nhiệt Thành Dấn Thân Phục Vụ.

Một số tinh thần đặc thù được nhắc đến 
trong nội dung đặc sủng: Bác ái, Thích nghi, 
Nhiệt thành Dấn thân Phục vụ.  Ta có thể xếp 
lại với ba điểm nhấn gọn ghẽ nhưng đòi hỏi rất 
nhiều nỗ lực để sống trung thực với đặc sủng:

Đức Ái – Cao thượng, siêu nhiên, chân 
thành

Tinh thân Thích Nghi
Phục vụ – Nhiệt thành, Dấn thân.

Chúng ta muốn chia sẻ ít lời về Tinh Thần 
Thích Nghi có lẽ chúng ta ít nói đến nhưng 
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Đấng Sáng Lập đã cẩn thận nói rõ trong câu 
HP 3 (nhiều lần tu chính vẫn giữ vững yếu tố, 
tinh thần này).

Chính Đấng Sáng Lập đã giải thích tinh 
thần này qua những lời sau đây:

“Thích nghi là biết tùy cơ ứng biến, liệu 
gió phất cờ, biết xử sự mềm dẻo hoặc xoay 
chiều đổi hướng thế nào cho hợp với hoàn 
cảnh mới, miễn là giữ được mục đích thánh 
thiện và tinh thần Dòng. Như vậy tinh thần 
Thích nghi rất quan trọng và cần thiết, vì nếu 
đi đôi với đời sống nội tâm, tinh thần này 
sẽ giúp ta thành công rực rỡ trong mọi lãnh 
vực hoạt động, nhất là hoạt động giáo dục và 
truyền giáo” (Tinh Thần Đồng Công, tr. 354).

Anh Cả rất chí thú khi thấy trong giáo 
huấn của Công Đồng Vatican II, khi bàn về 
đời thánh hiến, đời tu sĩ đã nêu lên điều quan 
trọng như một tài liệu thiết yếu với chủ đề: 
SẮC LỆNH VỀ VIỆC CANH TÂN  THÍCH 
NGHI ĐỜI SỐNG TU TRÌ.

Nhiều tài liệu hậu Công Đồng bàn về vấn 
đề Thích Nghi tích cực uyển chuyển không 
dễ đổi nhưng cũng không nên khó đổi quá, 
trọng hình thức, vụ luật, thiếu thích ứng… 
Thái quá bất cập cần nhiều cuộc chữa cháy 
đáng tiếc.

Nhiều năm sau Công Đồng Vatican II yếu 
tố thích nghi vẫn còn có những điểm cần lưu 
ý áp dụng trong nếp sống Thánh Hiến chẳng 
hạn như việc sống đức tuân phục, quản trị 
trong Dòng, đức Bác ái huynh đệ, việc đào 
tạo, huấn luyện mà gần đây Tòa Thánh cũng 
đã gửi một tập tài liệu với chủ đề:  Rượu 
Mới, Bầu Da Mới (ngày 6 tháng 1 năm 2017) 
do Bộ Các Tu Hội Thánh Hiến và Tu Đoàn 
Tông Đồ (tổng kết cuộc khoáng đại với chủ 
đề Rượu Mới trong Bầu Da Mới, Đời sống 
Thánh Hiến sau 50 năm ban hành hiến chế 
Ánh Sáng Muôn Dân -  Lumen Gentium và 
sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo – Perfectae Carita-
tis…27-30/11/2014).

Hai từ ngữ được nhấn mạnh: Trung thành 
và sáng tạo. Trung thành với Đặc sủng và kêu 

gọi tính cách sáng tạo trong những môi trường 
mới (địa lý, văn hóa, xã hội tiến hóa, văn hóa 
đương đại…). Thích nghi để đưa những sáng 
kiến áp dụng thế nào không mất gốc, mất căn 
tính… nhưng thích hợp với con người của 
thời đại hôm nay, trong môi trường đa dạng 
ngày nay…đòi hỏi sự kiên nhẫn, khôn ngoan 
và tầm nhìn tiên liệu.

“Nền tảng của sự hiệp nhất là sự hiệp 
thông trong Chúa Kitô được củng cố bởi 
đoàn sủng duy nhất của đấng sáng lập (x. 
EE 18; MR 11-12). Vì thế, việc quy chiếu về 
đấng sáng lập dòng, và về đoàn sủng mà vị ấy 
đã sống và thông truyền, giữ gìn và phát triển 
qua suốt cuộc sống của hội dòng (x. MR 11), 
được coi là yếu tố thiết yếu cho sự hợp nhất 
của hội dòng.” (FLC 45; x. FLC 2c [Đời sống 
huynh đệ trong cộng đoàn]).

Kết luận

“Các em hãy nhớ ta vào đây là vào đạo binh 
Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, là các con 
Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Thế thì phải 
hợp tác với Đức Mẹ trong việc này là hãy BÉ 
MỌN HOÀN TOÀN, yêu mến nhưng đừng 
yêu mến như một người lớn; yêu mến Mẹ say 
sưa, nhưng mà phải bé mọn đơn sơ thật thà, 
non nớt như một đứa trẻ thơ bé không làm 
được gì, cái gì cũng nhờ Mẹ, phải phú thác 
cậy trông Đức Mẹ hết.  Đây là phương pháp 
duy nhất để cứu vãn thế giới bây giờ.  Nếu 
các em có muốn nên thánh, muốn cứu vãn 
thế giới, muốn cứu vãn Việt Nam, muốn giữ 
Đức tin, thì đây là phương pháp: hãy yêu mến 
Đức Mẹ cho say mê, phải yêu mến với tình 
đứa con bé mọn thơ dại; hoàn toàn biết phó 
thác cậy trông Mẹ, thi hành như thế, các em 
chắc chắn sẽ thấy kết quả” (Anh QP huấn từ 
31/07/1964).

---------------------------
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CHỮ VIẾT TẮT
AG  Sắc lệnh về Truyền giáo
CD  Sắc lệnh về Chức vụ Giám mục
CL  Tông huấn Christifideles Laici
EA  Tông huấn Giáo hội tại Á Châu
EE  Văn kiện Những Yếu tố Cốt yếu của Đời 

tu
ET  Tông huấn Chứng tá Tin Mừng
FLC  Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn
LG  Hiến chế Tín lý về Hội thánh
MR Văn kiện Mối Tương quan giữa các 

Giám mục với các Tu sĩ
PC  Sắc lệnh về việc Canh tân Dòng tu
RM  Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc
SAFC  Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Chúa Kitô.
VC Tông huấn về Đời sống Thánh hiến
 
——————-
Chú thích:
(1) Đặc sủng được ban nhằm phục vụ lợi ích 

cộng đoàn; còn ơn thánh sủng nhằm thánh hoá 
bản thân người nhận.

(2) “Đời sống thánh hiến và các cơ cấu trong 
Giáo hội không phải là 2 thực tại tồn tại riêng 
biệt, như thể một thực tại thuộc về ân sủng và 
thực tại kia thuộc về cơ cấu. Trái lại, 2 yếu tố 
ấy, tức ân sủng thần thiêng và cơ cấu trong 
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PHẦN II

HƯỚNG VỀ TỔNG TU NGHỊ VIII
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HƯỚNG VỀ TỔNG TU NGHỊ VIII



Số: 01/TLL/TTN-VIII

THƯ LUÂN LƯU
Triệu Tập Tổng Tu Nghị Thường Lệ Thứ VIII

Chiếu theo Hiến Pháp và Quy Luật Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nhiệm kỳ Tổng Phục Vụ và 
Tổng Hội Đồng Cố Vấn hiện nay sẽ chấm dứt vào ngày 04 tháng 11 năm 2021. Vì thế, Tổng 
Tu Nghị VIII sẽ được triệu tập với:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Bầu Anh Tổng Phục Vụ và Tổng Hội Đồng Cố Vấn;

2. Bảo vệ gia sản và tinh thần của Dòng, cổ võ sự canh tân và thích nghi hợp với gia sản 
ấy (x. GL 632.1);

3. Kiểm điểm về đời sống tinh thần cũng như vật chất của Dòng trong năm năm qua, đồng 
thời, tìm những phương thế thích hợp và hữu hiệu giúp mọi anh em sống thánh thiện, thăng 
tiến trong đời sống thánh hiến theo linh đạo của Dòng và giúp cho Dòng vững tiến trong 
tương lai;

4. Giải quyết những vấn đề quan trọng của Hội Dòng:

a. Lượng định những thách đố và thuận lợi trong những năm vừa qua;

b. Lượng định sứ vụ Truyền Giáo của Dòng trong 5 năm qua;

c. Bàn về việc đào tạo các phần tử trong các giai đoạn khác nhau;

d. Chương trình Đào Tạo Linh mục trong Dòng;

e. Phân phối nhân sự trong Dòng – vấn đề thiết lập thêm Tỉnh Dòng hay Phụ  Tỉnh tại 
Việt Nam;

f. Cập nhật Hiến Pháp, Quy Luật của Dòng.

II. CHỦ ĐỀ:

Với những mục tiêu đề ra ở trên, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc dưới Chủ Đề theo lời 
Kinh Thánh:  “ANH EM HÃY BÉN RỄ SÂU VÀ XÂY DỰNG ĐỜI MÌNH TRÊN 
NỀN TẢNG LÀ ĐỨC KITÔ GIÊSU” (Cl 2,7).

III. THỜI ĐIỂM KHAI MẠC VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Tổng Tu Nghị VIII được ấn định khai mạc vào Lễ Mẹ Huấn Thánh, ngày 04 tháng 11 
năm 2021;

- Địa điểm tổ chức: tại Nhà Mẹ, số 521 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh.
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IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A. Nghị huynh pháp định (HP 129)

- Anh Tổng phục vụ 

- Anh Tổng cố vấn I

- Anh Tổng cố vấn II

- Anh Tổng cố vấn III

- Anh Tổng cố vấn IV

- Anh Tổng cố vấn V

- Anh Tổng cố vấn VI

- Anh Tỉnh phục vụ Hoa Kỳ

- 3 Cố vấn Tỉnh Dòng Hoa Kỳ

- Các Anh Phụ trách Tu viện

- Các Anh Giám Tập

- Các ứng viên Tổng phục vụ.

B. Nghị huynh công cử (x. HP 129)

Đại diện các nhóm anh em vĩnh thệ thuộc toàn Dòng.  Toàn thể anh em vĩnh thệ sẽ được 
chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm khoảng 12 anh em.  Các nghị huynh pháp định 
không được chia trong các nhóm này (x. QL 169). Kết quả cuộc bầu phiếu các nghị 
huynh công cử sẽ được công bố bốn (4) tháng trước ngày khai mạc Tổng Tu Nghị.

C. Nghị huynh dự thính (x. QL 168.1.c): 

Đại diện anh em khấn tạm, tập sinh và cộng sự viên đã tuyên hứa. Số đại diện của các 
khối này tùy Anh Tổng phục vụ ấn định.  Anh em trong các khối bầu chọn người đại 
diện qua việc bỏ phiếu kín.

V. CHUẨN BỊ TỔNG TU NGHỊ

1. Trưng cầu ý kiến chung:  Từ ngày gửi thư Luân lưu chuẩn bị Tổng Tu Nghị, văn 
phòng tại Nhà Mẹ và Nhà Tỉnh Dòng sẽ đón nhận các ý kiến chung liên quan tới nghị 
sự của Tổng Tu Nghị như:

a. định hướng cho tương lai của Dòng, 

b. bảo tồn và thăng tiến gia sản tinh thần của Hội Dòng, 

c. canh tân và phát triển các lãnh vực như đào tạo, truyền giáo và kinh tế.
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2. Bầu phiếu Tư Vấn: Mọi anh em khấn trọn được tham gia ý kiến chọn bầu những linh 
mục sẽ được giới thiệu vào chức vụ Tổng phục vụ. Anh em sẽ nhận được danh sách 
và lý lịch sơ yếu của các linh mục đủ điều kiện về pháp lý cho chức vụ Tổng phục vụ.  

a. Một linh mục được chọn vào chức vụ Tổng phục vụ, phải hội đủ các điều kiện: 
đủ bốn mươi (40) tuổi và không quá bảy mươi (70) tuổi; đã khấn trọn ít là mười 
(10) năm; đã chịu chức linh mục ít là bảy (7) năm; có nhân đức trổi vượt; có tài điều 
khiển khôn ngoan; có thanh danh; nổi tiếng về các đức tính và đời sống đơn sơ bình 
dị (HP 133). 

b. Mỗi người sẽ chọn một linh mục trong danh sách được giới thiệu; nếu bầu hơn 
một linh mục, lá phiếu sẽ bất hợp lệ.

c. Với hiệu lực lời khấn tuân phục, anh em phải giữ kín mãi mãi tên linh mục mà 
mình đề cử, cả trước và sau khi bầu phiếu.

d. Không bầu phiếu trắng.

e. Không bầu mình (x. GL 160 §2).

f. Khi nhận được báo thư bầu phiếu tư vấn xin phúc đáp cho văn phòng Nhà Mẹ 
(tại Việt Nam) hay văn phòng Tỉnh Dòng (tại Hoa Kỳ) trong vòng 10 (mười) ngày.

3. Bầu Cử Nghị Huynh Công Cử:  Nghị huynh công cử là đại diện anh em trong các nhóm 
khoảng 12 (mười hai) người được chọn bằng phiếu kín.  Với hiệu lực lời khấn Tuân phục 
buộc phải chọn trước mặt Chúa người xứng đáng hơn trong nhóm.  Cũng với hiệu lực lời 
khấn Tuân phục, buộc phải giữ kín mãi việc bầu phiếu của mình, không được tiết lộ cho ai 
biết tên người mình đã bầu, cả trước và sau khi bầu.  Không bầu người ngoài nhóm; không 
bầu mình; không bầu phiếu trắng.  

Người đại diện phải:

a. Đã khấn trọn, có quyền bầu cử và thụ cử;

b. Trí phán đoán đúng;

c. Nổi hơn về nhân đức và tinh thần Dòng.

Cuộc bầu phiếu các nghị huynh công cử sẽ được tổ chức tại Nhà Mẹ, Nhà Tỉnh Dòng và 
các tu việc được chỉ định trong thời gian khoảng 6 (sáu) tháng trước Tổng Tu Nghị.

4. Tổ chức Ba Tuần Bảy trước Tổng Tu Nghị:  Việc chuẩn bị thiêng liêng chính yếu là hết 
mọi phần tử Dòng hãy quyết tâm cải thiện.  Mỗi người hãy tự kiểm điểm đời sống để chấn 
chỉnh cho đúng theo Linh đạo, Hiến pháp, Quy luật và Tinh thần Dòng.  Ngoài ra, toàn thể 
Hội Dòng sẽ dâng ba tuần bảy trước ngày khai mạc Tổng Tu Nghị:

a. Tuần I: Kính Chúa Thánh Thần 
    từ ngày 14.10 đến hết ngày 20.10.2021;
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b. Tuần II: Kính Thánh Tâm Chúa 
    từ ngày 21.10 đến hết ngày 27.10.2021;

c. Tuần III: Kính Khiết Tâm Đức Mẹ 
    từ ngày 28.10 đến hết ngày 03.11.2021.

Chương trình các tuần bảy sẽ được Ban Chuẩn Bị Trung Ương soạn thảo cho Nhà Mẹ và 
các tu việc thuộc Nhà Mẹ; Hội Đồng Cố Vấn Tỉnh Dòng Hoa Kỳ sẽ soạn các chương trình 
Tuần Bảy cho Tỉnh Dòng. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.

5. Trong năm chuẩn bị Tổng Tu Nghị, hàng ngày các tu viện và cộng đoàn sẽ đọc 
chung Kinh Cầu Cho Tổng Tu Nghị vào lúc nào thuận tiện theo chương trình địa 
phương.

Xin toàn thể anh em cầu nguyện thật tha thiết cho Tổng Tu Nghị để cuộc hội họp này được 
diễn ra tốt đẹp và trở nên dấu hiệu đích thực của sự hiệp nhất trong Đức Ái.  Xin anh em hợp 
ý với nhau để kính dâng công việc quan trọng này cho Mẹ Maria và cầu xin Thánh Cả Giuse 
– Quản Gia của Dòng bầu cử đặc biệt cho Dòng trong giai đoạn chuẩn bị này.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
                         Tổng phục vụ 

Hilariô Maria Phạm Chính Truyền, CRM
Tổng thư ký

Đính kèm:

- Danh sách linh mục Dòng đủ điều kiện pháp lý với chức vụ Tổng phục vụ.

- Kinh Cầu Cho Tổng Tu Nghị.

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM Hilariô Maria Phạm Chính Truyền, CRM
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Ave Jesu Maria Joseph

KINH CẦU CHO TỔNG TU NGHỊ 

Lạy Chúa Cha toàn năng và giàu lòng thương xót,/ chúng con đang họp nhau 
cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị sắp tới,/ xin Cha ban muôn phúc lành xuống trên 
hội nghị quan trọng này:/

- Xin ban ơn đặc biệt cho chúng con,/ để mọi phần tử trong Hội Dòng chỉ 
tìm vinh Danh Cha,/ mở rộng Nước Cha và cho ý Cha được thể hiện;

- Xin sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con,/ để điều khiển và hướng 
dẫn những công việc chuẩn bị và diễn tiến Tổng Tu Nghị;/ xin Cha thực hiện một 
Lễ Hiện Xuống Mới cho Hội Dòng chúng con;

- Xin đổ tràn tình yêu của Cha xuống trên các nghị huynh và toàn thể anh 
em Dòng/ để chúng con luôn say yêu Chúa Kitô và hợp nhất với nhau trong đức 
ái cao thượng,/ siêu nhiên và chân thành,/ và cũng để chúng con trở nên những 
nhân chứng đích thực của Tin Mừng trong thế giới hôm nay;

- Xin giúp chúng con luôn nhận ra Thánh ý Cha và khôn ngoan tìm một 
hướng đi mới để thăng tiến đời sống thánh hiến cũng như công cuộc tông đồ của 
chúng con;

- Xin biến đổi trí lòng chúng con/ để hết mọi anh em được luôn trung thành 
với đoàn sủng và linh đạo của Hội Dòng,/ sẵn sàng và mau mắn thi hành những 
quyết định của Tổng Tu Nghị,/ không quản ngại những khó khăn thách đố để sống 
trung tín với tinh thần Dòng;

- Chúng con khiêm tốn tha thiết xin Cha chúc lành cho Tổng Tu Nghị,/ ban 
ơn cải thiện cho các nghị huynh/ và mọi anh em Dòng để tất cả chúng con được 
“BÉN RỄ SÂU VÀ XÂY DỰNG ĐỜI MÌNH TRÊN NỀN TẢNG LÀ ĐỨC 
KITÔ GIÊSU” (Cl 2,7). 

Chúng con cầu xin,/ nhờ lời cầu bầu của Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Cha Thánh 
Giuse Quản Gia,/ vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha,/ Chúa chúng con./ 
Amen.
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DANH SÁCH LINH MỤC TẠI VIỆT NAM
đủ điều kiện pháp lý với chức vụ Tổng Phục Vụ

(Tổng Tu Nghị VIII - 2021)

STT Tên Năm Sinh Vĩnh Thệ TPLM Đội
1 Giuse MMC Phan Hữu Ngạn 07/03/1953 15/08/1978 28/05/1989 10
2 Phanxicô Assisiô MVN Hoàng Thiên Triệu 02/04/1956 08/12/1996 15/12/2007 123

3 Vinh Sơn Phaolô MHT Mai Hữu Tường 25/11/1957 01/01/1986 15/09/2009 121

4 Vinh Sơn Phaolô MNV Nguyễn Mạnh Thuấn 22/12/1957 01/01/1986 03/04/2008 121

5 Bênađô MTV Vũ Danh Lam 1958 01/01/1991 29/06/2011 121

6 Giuse MDM Nguyễn Ngọc Quý 06/05/1958 08/09/1996 15/12/2007 121

7 Maximilianô Kolbê MTV Phạm Đức Lãng 12/06/1958 08/12/1991 15/12/2007 122

8 Ignatiô Loyola MNV Phạm Duy Ninh 09/10/1958 08/09/1996 29/06/2011 121

9 Matthia MNT Phạm Quang Thận 21/10/1958 26/01/1991 28/06/2012 122

10 Bonaventura MĐT Trần Tuấn Cường 23/10/1958 01/05/1984 01/12/2002 121

11 Robertô Bellaminô MLT Vũ Thanh Tòng 22/12/1958 01/01/1986 22/09/2003 121

12 Maximilianô Kolbê MMC Hoàng Minh Dân 22/02/1959 08/12/1991 11/06/2010 122

13 Bonaventura TTM Phạm Văn Hiệp 24/07/1959 01/01/1984 30/05/2013 121

14 Martinô Porres MTC Phạm Thiên Bình 17/10/1959 08/12/1996 24/06/2008 123

15 Giacôbê MTC Nguyễn Thanh Bằng 25/05/1960 01/01/1991 18/06/2007 121

16 Ignatiô Loyola MTC Vũ Kim Nha 16/08/1960 01/01/1991 08/09/2008 121

17 Batôlômêô MLT Nguyễn Linh Thao 27/10/1960 08/12/1991 08/09/2008 122

18 Luca MTC Nguyễn Danh Thọ 28/10/1960 01/01/1991 15/09/2009 121

19 Lêô MNT Đào Văn Nhất 28/03/1961 26/01/1991 18/06/2007 122

20 Augustinô MNT Phan Huy Tặng 23/04/1961 01/01/1991 15/12/2007 121

21 Giuse MVN Trần Quang Tuần 13/12/1961 08/09/1996 28/06/2012 121

22 Giêrônimô MNV Nguyễn Minh Mẫn 22/12/1961 08/09/1984 22/09/2003 121

23 Giuse MHT Trần Ngọc Huyến 27/06/1962 25/03/2000 11/06/2013 13
24 Robertô Bellaminô MHT Phạm Năng Thính 23/07/1962 01/01/1986 01/06/2013 121

25 Laurensô SNM Phan Thiên Ngọc 25/08/1962 08/09/1997 18/06/2007 124

26 Laurensô MHT Vương Chí Nguyện 10/08/1962 25/03/2000 28/06/2012 13
27 Phaolô-Lộc MTC Nguyễn Kim Điện 17/10/1962 08/09/1995 18/06/2007 123

28 Luy Gonzaga MHT Nguyễn Trọng Luật 05/11/1962 25/12/1990 18/06/2007 121

29 Phêrô-Khanh MTC Trần Minh Rạng 05/11/1962 08/09/1995 18/06/2007 123

30 Phanxicô Salê MDC Nguyễn Trung Trinh 24/12/1962 01/01/1991 22/06/2011 121

31 Đaminh MNV Lê Ngọc Cẩn 18/01/1963 26/01/1991 15/09/2009 122

32 Martinô Porres SNM Nguyễn Thiên Đình 19/05/1963 08/12/1996 15/09/2009 123
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33 Matthêu MDM Dương Ngọc Ánh 27/05/1963 01/01/1991 24/06/2008 121

34 Gioan Boscô MNV Cao Thiên Uy 29/06/1963 08/12/1996 09/06/2013 123

35 Phêrô Khoa MĐT Phạm Đức Vỹ 07/08/1963 08/09/1995 11/09/2008 123

36 Lêô MTV Nguyễn Kim Lân 15/08/1963 26/01/1991 28/06/2012 122

37 Matthia MDC Phan Ngọc Đính 17/08/1963 26/01/1991 18/06/2007 122

38 Phanxicô Assisiô TTM Trương Thiên Hương 24/09/1963 08/12/1996 01/06/2013 123

39 Phanxicô Salê TTM Trần Đình Túy 09/11/1963 01/01/1991 11/09/2008 121

40 Đaminh MMC Phạm Đức Sỹ 15/02/1964 26/01/1991 24/06/2008 122

41 Gioan MTC Nguyễn Thiên Khải 02/03/1964 08/12/1996 01/06/2013 123

42 Martinô-Thịnh MNV Hoàng Quốc Gia 28/04/1964 08/09/1995 11/09/2008 123

43 Phaolô MDC Hoàng Thiên Tấn 27/10/1964 25/03/1998 11/06/2010 124

44 Gioan Baotixita SNM Đinh Công Toán 13/11/1964 26/01/1991 27/06/2014 122

45 Gioan Vianey MLT Cái Thiên Duy 01/12/1964 08/09/1997 11/06/2010 124

46 Luca MĐT Trần Nguyên Vũ 29/03/1965 01/01/1991 15/09/2009 121

47 Barnaba MTV Dương Hùng Kizệt 18/04/1965 26/01/1991 11/06/2010 122

48 Gioan Baotixita MTV Vũ Đình Thiết 24/04/1965 26/01/1991 11/06/2010 122

49 Albertô MDM Nguyễn Minh Chiến 18/06/1965 26/01/1991 11/06/2013 122

50 Philipphê Nêri SNM Nguyễn Trung Hưng 02/09/1965 25/03/1999 15/09/2009 124

51 Ignatiô Antiôkia MNV Trần Thiên Nhu 18/09/1965 25/03/1998 15/09/2009 124

52 Đaminh MSL Đoàn Phúc Nhạc 21/11/1965 25/03/2000 28/06/2012 13
53 Philipphê MDC Nguyễn Hiệp Phùng 16/09/1966 08/12/1991 11/09/2008 122

54 Gioan Lasan MĐT Đặng Thiên Quang 09/10/1966 08/12/1996 11/06/2010 123

55 Gioan Boscô MĐT Phạm Thiên Đăng 07/11/1966 08/12/1996 11/06/2010 123

56 Phanxicô Xaviê MNV Lương Thiên Nhật 03/01/1967 08/09/1997 30/05/2013 124

57 Maximilianô Kolbê MTC Nguyễn Minh Đoán 29/05/1967 25/03/2000 28/06/2012 13
58 Gioan Vianey MTV Phạm Thiên Toàn 24/06/1967 08/09/1997 11/09/2008 124

59 Bênêđictô MTV Nguyễn Anh Linh 21/07/1967 25/03/1999 01/06/2013 124

60 Giuse MĐT Phạm Sơn Xuyên 03/09/1967 25/03/2000 03/04/2014 13
61 Alphongsô MTV Nguyễn Thiên Đỉnh 24/09/1967 08/09/1997 25/10/2014 124

62 Giuse MVN Lương Thiên Triều 23/12/1967 08/12/1996 11/09/2008 123

63 Gioakim SNM Nguyễn Công Điển 29/01/1968 25/03/2000 01/06/2013 13
64 Giuse SNM Nguyễn Đức Huy 08/03/1968 25/03/2000 08/06/2012 13
65 Emmanuel-Triệu MVN Vũ Đức Thành 28/04/1968 08/09/1995 18/06/2007 123

66 Phaolô TTM Lương Thiên Sủng 10/06/1968 08/09/1997 29/06/2011 124

67 Phaolô MNT Ngô Gia Thế 23/09/1968 25/03/2000 29/06/2011 13
68 Giêrônimô MDC Quách Hoàng Trang 23/01/1969 25/03/1999 01/06/2013 124

69 Micae MĐT Thân Văn Duy 02/02/1969 08/12/1996 11/06/2010 123

70 Gioakim TTM Đặng Việt Cường 06/02/1969 25/03/2000 11/06/2010 13
71 Đaminh MTV Nguyễn Kim Đoan 09/07/1969 04/04/2001 03/04/2014 14
72 Nicôla MNT Nguyễn Minh Châu 12/08/1969 25/03/1999 25/10/2014 124

73 Maximilianô Kolbê MĐT Đinh Gia Thục 18/05/1970 25/03/2000 25/10/2014 13
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33 Matthêu MDM Dương Ngọc Ánh 27/05/1963 01/01/1991 24/06/2008 121

34 Gioan Boscô MNV Cao Thiên Uy 29/06/1963 08/12/1996 09/06/2013 123

35 Phêrô Khoa MĐT Phạm Đức Vỹ 07/08/1963 08/09/1995 11/09/2008 123

36 Lêô MTV Nguyễn Kim Lân 15/08/1963 26/01/1991 28/06/2012 122

37 Matthia MDC Phan Ngọc Đính 17/08/1963 26/01/1991 18/06/2007 122

38 Phanxicô Assisiô TTM Trương Thiên Hương 24/09/1963 08/12/1996 01/06/2013 123

39 Phanxicô Salê TTM Trần Đình Túy 09/11/1963 01/01/1991 11/09/2008 121

40 Đaminh MMC Phạm Đức Sỹ 15/02/1964 26/01/1991 24/06/2008 122

41 Gioan MTC Nguyễn Thiên Khải 02/03/1964 08/12/1996 01/06/2013 123

42 Martinô-Thịnh MNV Hoàng Quốc Gia 28/04/1964 08/09/1995 11/09/2008 123

43 Phaolô MDC Hoàng Thiên Tấn 27/10/1964 25/03/1998 11/06/2010 124

44 Gioan Baotixita SNM Đinh Công Toán 13/11/1964 26/01/1991 27/06/2014 122

45 Gioan Vianey MLT Cái Thiên Duy 01/12/1964 08/09/1997 11/06/2010 124

46 Luca MĐT Trần Nguyên Vũ 29/03/1965 01/01/1991 15/09/2009 121

47 Barnaba MTV Dương Hùng Kizệt 18/04/1965 26/01/1991 11/06/2010 122

48 Gioan Baotixita MTV Vũ Đình Thiết 24/04/1965 26/01/1991 11/06/2010 122

49 Albertô MDM Nguyễn Minh Chiến 18/06/1965 26/01/1991 11/06/2013 122

50 Philipphê Nêri SNM Nguyễn Trung Hưng 02/09/1965 25/03/1999 15/09/2009 124

51 Ignatiô Antiôkia MNV Trần Thiên Nhu 18/09/1965 25/03/1998 15/09/2009 124

52 Đaminh MSL Đoàn Phúc Nhạc 21/11/1965 25/03/2000 28/06/2012 13
53 Philipphê MDC Nguyễn Hiệp Phùng 16/09/1966 08/12/1991 11/09/2008 122

54 Gioan Lasan MĐT Đặng Thiên Quang 09/10/1966 08/12/1996 11/06/2010 123

55 Gioan Boscô MĐT Phạm Thiên Đăng 07/11/1966 08/12/1996 11/06/2010 123

56 Phanxicô Xaviê MNV Lương Thiên Nhật 03/01/1967 08/09/1997 30/05/2013 124

57 Maximilianô Kolbê MTC Nguyễn Minh Đoán 29/05/1967 25/03/2000 28/06/2012 13
58 Gioan Vianey MTV Phạm Thiên Toàn 24/06/1967 08/09/1997 11/09/2008 124

59 Bênêđictô MTV Nguyễn Anh Linh 21/07/1967 25/03/1999 01/06/2013 124

60 Giuse MĐT Phạm Sơn Xuyên 03/09/1967 25/03/2000 03/04/2014 13
61 Alphongsô MTV Nguyễn Thiên Đỉnh 24/09/1967 08/09/1997 25/10/2014 124

62 Giuse MVN Lương Thiên Triều 23/12/1967 08/12/1996 11/09/2008 123

63 Gioakim SNM Nguyễn Công Điển 29/01/1968 25/03/2000 01/06/2013 13
64 Giuse SNM Nguyễn Đức Huy 08/03/1968 25/03/2000 08/06/2012 13
65 Emmanuel-Triệu MVN Vũ Đức Thành 28/04/1968 08/09/1995 18/06/2007 123

66 Phaolô TTM Lương Thiên Sủng 10/06/1968 08/09/1997 29/06/2011 124

67 Phaolô MNT Ngô Gia Thế 23/09/1968 25/03/2000 29/06/2011 13
68 Giêrônimô MDC Quách Hoàng Trang 23/01/1969 25/03/1999 01/06/2013 124

69 Micae MĐT Thân Văn Duy 02/02/1969 08/12/1996 11/06/2010 123

70 Gioakim TTM Đặng Việt Cường 06/02/1969 25/03/2000 11/06/2010 13
71 Đaminh MTV Nguyễn Kim Đoan 09/07/1969 04/04/2001 03/04/2014 14
72 Nicôla MNT Nguyễn Minh Châu 12/08/1969 25/03/1999 25/10/2014 124

73 Maximilianô Kolbê MĐT Đinh Gia Thục 18/05/1970 25/03/2000 25/10/2014 13

74 Giêrônimô MTC Nguyễn Đức Luân 06/08/1970 25/03/1999 27/06/2014 124

75 Ignatiô Antiôkia MDC Nguyễn Thiên Tín 19/08/1970 08/09/1997 11/06/2013 124

76 Phêrô MNT Nguyễn Tiến Phát 16/03/1971 25/03/2000 03/08/2013 13
77 Giuse MTV Nguyễn Hoàng Thân 06/11/1971 04/04/2001 25/10/2014 14
78 Têphanô MTV Lê Ngọc Lĩnh 29/12/1971 25/03/2000 01/06/2013 13
79 Gabriel MDM Vũ Xuân Huyên 20/07/1972 25/03/2000 03/04/2014 13
80 Gioan Euđê MLT Nguyễn Minh Triết 31/07/1972 25/03/1999 01/06/2013 124

81 Phanxicô Xaviê MTV Hồ Kim Bảng 04/10/1972 25/03/2000 03/04/2014 13
82 Tôma MTC Phạm Đức Sinh 22/11/1973 25/03/2000 25/10/2014 13
83 Hilariô MTC Phạm Chính Truyền 14/12/1973 25/03/1999 11/06/2010 124

84 Hilariô MTV Hoàng Mỹ Thịnh 14/02/1974 25/03/1999 25/10/2014 124

85 Anrê MTT Đinh Đức Khuyến 20/04/1974 25/03/2000 25/10/2014 13
86 Phanxicô Xaviê MTT Nguyễn Anh Hào 27/05/1974 25/03/2000 25/10/2014 13
87 Micae TTM Phạm Chi Lăng 01/06/1976 04/04/2001 25/10/2014 14
88 Phêrô MTV Vũ Danh Lưu 21/08/1976 25/03/2000 03/04/2014 13
89 Micae MHT Phạm Văn Tuân 11/12/1978 25/03/2000 09/06/2013 13

DANH SÁCH LINH MỤC TẠI HOA KỲ
đủ điều kiện pháp lý với chức vụ Tổng Phục Vụ

(Tổng Tu Nghị VIII - 2021)

STT Tên Năm Sinh Vĩnh Thệ TPLM Đội
1 Patriciô MTC Trần Thế Mạc 03/04/1952 31/05/1978 02/06/2012 10
2 Phanxicô Xaviê MĐT Vũ Hữu Mục 20/08/1952 22/08/1976 04/06/2000 9
3 Gioan Êuđê MDM Trần Đình Diễm 12/10/1952 15/08/1978 02/06/1996 10
4 Giuse TTM Thân Như Hữu 26/07/1953 15/08/1978 28/05/1989 10
5 Martinô Pôrê SNM Trần Dũng Lực 16/02/1954 31/05/1980 04/06/1994 11
6 Luy MNT Vũ Minh Nhiên 24/01/1955 31/05/1980 31/05/1992 11
7 Basiliô SNM Đoàn Quang Diệm 23/01/1956 01/01/1990 30/05/1999 12
8 Luy MTC Phạm Hữu Độ 08/04/1956 31/05/1980 04/06/1994 11
9 Bônaventura MVN Cái Thiên Minh 27/03/1962 08/12/1996 18/06/2007 12

10 Simon MNV Đào Duy Kiêm 13/08/1962 01/01/1994 04/06/2005 12
11 Phanxicô Assisi TTM Trần Hưng Long 21/09/1963 01/01/1990 30/05/1999 12
12 Augustinô MDC. Hoàng Minh Nghiễm 21/09/1963 01/01/1991 24/06/2008 12
13 Anrê-Dũng Lạc MDM Nguyễn Tuấn Nhã 01/11/1963 01/01/1995 12/01/2008 12
14 Bênađinô SNM Đặng Minh Trân 21/01/1964 01/01/1993 02/06/2002 12



42   Đặc san mừng 80 năm Thành Lập Dòng 

15 Giacôbê MVN Nguyễn Xuân Thu 23/04/1964 27/01/1991 24/06/2008 12
16 Vinh-Sơn Phaolô MNV Âu Quốc Thanh 25/05/1964 01/01/1992 04/06/2000 12
17 Carôlô Borôlômêô MNT Phạm Đức Sinh 13/09/1964 31/05/1994 03/06/2006 12
18 Gregôriô Cả MDM Trần Vi 01/01/1965 31/05/1994 03/06/2006 12
19 Patriciô MLT Nguyễn Ngọc Quang 01/01/1965 31/05/1994 02/06/2012 12
20 Philipphê-Minh TTM Trần Bình Khả 02/02/1965 01/01/1995 07/06/2003 12
21 Gioan Êuđê MTC Cao Vũ Nghi 05/03/1965 01/01/1992 02/06/2001 12
22 Tôma Aquinô MNV Nguyễn Huy Châu 27/08/1965 31/05/1998 03/06/2006 13
23 Gioan MLĐ Vũ Toàn Khoa 17/12/1965 31/05/1997 03/06/2006 13
24 Phanxicô Salê MTC Tạ Tân Văn 21/05/1966 30/05/2010 08/06/2014 15
25 Tôma-Dụ MNT Nguyễn Tuấn Bình 25/10/1966 01/01/1996 29/05/2004 12
26 Simon-Hòa MLT Lê Phúc Điềm 27/12/1967 01/01/1995 07/06/2003 12
27 Đaminh MMC Nguyễn Hoan Lương 14/04/1968 31/05/1998 10/01/2009 13
28 Đaminh-Hạnh MTC Nguyễn Trung Chánh 22/10/1969 01/01/1997 06/06/2009 13
29 Gioan T. Giá MDC Trần Trung Thành 04/12/1969 31/05/1998 05/06/2010 13
30 Micae MĐT Phạm Ngọc Trác 01/02/1970 01/01/1997 03/06/2006 13
31 Gioan-Thành MLT Trần Quốc Toản 05/04/1970 01/01/1997 04/06/2005 13
32 Tôma MNT Vũ Lưu Truyền 27/08/1970 30/05/2001 02/06/2012 14
33 Anphongsô MNT Vũ Toàn Tri 20/07/1971 31/05/1999 02/06/2012 13
34 Philipphê MNV Lâm Bá Trọng 03/04/1972 31/05/1999 12/01/2008 13
35 Laurensô MLT Nguyễn Châu Hy 10/04/1972 31/05/2001 10/01/2009 13
36 Augustinô MĐT Trương Trường Kỳ 05/08/1973 22/05/2004 04/06/2011 14
37 Bêđa MVN Nguyễn Tâm Năng 18/08/1972 30/05/2002 02/06/2012 14
38 Philipphê Nêri MTC Đỗ Thanh Cao 19/05/1973 30/05/2002 06/06/2009 14
39 Marcô MTr.V Lê Tiến Hóa 17/03/1975 31/05/2003 06/06/2009 14
40 Timôthêô MMC Trần Việt Thắng 26/06/1976 30/05/2002 04/06/2011 14
41 Phêrô Chrysôlôgô TDM Đinh Tuyến Viễn 21/10/1977 28/05/2005 08/06/2014 14
42 Nôbertô SNM Trương Thịnh Đạt 09/07/1978 05/01/2008 08/06/2014 14
43 Anphongsô MLT Đỗ Văn Kiệt 08/01/1980 05/01/2008 08/06/2014 14
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Số: 02/GT/TTN-VIII

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN TỔNG PHỤC VỤ
NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2026)

Chiếu theo Hiến Pháp và Quy Luật Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (HP. 131 §1 & §2; QL. 
176 §3), xin giới thiệu với cộng đoàn, các ứng viên sau đây được đề cử vào chức vụ Tổng 
Phục Vụ nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026):

I – CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ TẠI NHÀ MẸ:

1/ Anh Luy Mẹ Nhận Tin VŨ MINH NHIÊN 
Sinh: 24/01/1955 tại Biên Hòa
Nhập Dòng: 31/05/1968
Nhập Tập Viện: 29/09/1973
Khấn Lần Đầu: 08/12/1974
Khấn Trọn: 31/05/1980
Thụ phong Linh mục: 31/05/1992

2/ Anh Phanxicô Assisi Mẹ Vô Nhiễm HOÀNG THIÊN TRIỆU
Sinh: 02/04/1956 tại Lâm Đồng
Nhập Dòng: 20/06/1986
Nhập Tập Viện: 08/12/1991
Khấn Lần Đầu: 31/05/1993
Khấn Trọn: 08/12/1996
Thụ phong Linh mục: 15/12/2007

3/ Anh Bonaventura Trái Tim Mẹ PHẠM VĂN HIỆP
Sinh: 24/07/1959 tại Long Khánh
Nhập Dòng: 14/06/1970
Nhập Tập Viện: 21/11/1976
Khấn Lần Đầu: 01/01/1978
Khấn Trọn: 01/01/1984
Thụ phong Linh mục: 30/05/2013

4/ Anh Rôbertô Bellaminô Mẹ Lên Trời VŨ THANH TÒNG
Sinh: 22/12/1958 tại Biên Hòa
Nhập Dòng: 22/08/1978
Nhập Tập Viện: 01/01/1979
Khấn Lần Đầu: 01/01/1980
Khấn Trọn: 01/01/1986
Thụ phong Linh mục: 22/09/2003
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5/ Anh Matthia Mẹ Dâng Con PHAN NGỌC ĐÍNH
Sinh: 17/08/1963 tại Quảng Ngãi
Nhập Dòng: 31/12/1981
Nhập Tập Viện: 08/09/1982
Khấn Lần Đầu: 02/02/1984
Khấn Trọn: 26/01/1991
Th ụ phong Linh mục: 18/06/2007

II – CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ TẠI TỈNH DÒNG:

1/ Anh Luy Mẹ Nhận Tin VŨ MINH NHIÊN 

2/ Anh Rôbertô Bellaminô Mẹ Lên Trời VŨ THANH TÒNG

Th ủ Đức, ngày 04 tháng 04 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Th ủ Đức, ngày 04 tháng 04 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
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Số: 03/TC/TTN VIII

THÔNG CÁO
Những Nghị Huynh Tham Dự Tổng Tu Nghị VIII

Chiếu theo Hiến Pháp và Quy Luật Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, cùng với kết quả bầu 
Nghị Huynh Công Cử và Dự Thính, xin giới thiệu với toàn thể anh em những Nghị Huynh sẽ 
tham dự Tổng Tu Nghị VIII vào ngày 04/11/2021: 

I. Nghị Huynh Pháp Định

1. Anh Piô X Sinh Nhật Mẹ Nguyễn Đán, Tổng Phục Vụ
2. Anh Phanxicô Assisi Mẹ Vô Nhiễm Hoàng Thiên Triệu, TCV I - Ứng viên TPV
3. Anh Robertô Bellarminô Mẹ Lên Trời Vũ Thanh Tòng, TCV II - Ứng viên TPV
4. Anh Stêphanô Mẹ Đau Thương Phạm Cao Đích, TCV III
5. Anh Giuse Mẹ Mân Côi Phan Hữu Ngạn, TCV IV
6. Anh Hilariô Mẹ Thiên Chúa Phạm Chính Truyền, TCV V
7. Anh Bênêđictô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Thiên Phụng, TCV VI
8. Anh Gioan-Thành Mẹ Lên Trời Trần Quốc Toản, Tỉnh Phục Vụ
9. Anh Timôthêô Mẹ Mân Côi Trần Việt Thắng, CV II (HĐ Tỉnh Dòng đề cử)
10. Anh Pôlycarpô Mẹ Mân Côi Nguyễn Đức Thuần, CV VI (HĐ Tỉnh Dòng đề cử)
11. Anh Phanxicô Trái Tim Mẹ Trần Hưng Long, CV V (HĐ Tỉnh Dòng đề cử)
12. Anh Luy Gonzaga Mẹ Huấn Thánh Nguyễn Trọng Luật, Giám Tập
13. Anh Vinhsơn Phaolô Mẹ Nữ Vương Âu Quốc Thanh, Giám Tập Tỉnh Dòng
14. Anh Bênađô Mẹ Trinh Vương Cao Minh Hiệu, Phụ trách Tu viện
15. Anh Inhaxiô Antiôkia Mẹ Dâng Con Nguyễn Thiên Tín, Phụ trách Tu viện
16. Anh Philipphê Nêri Sinh Nhật Mẹ Nguyễn Trung Hưng, Phụ trách Tu viện
17. Anh Gioakim Trái Tim Mẹ Đặng Việt Cường, Phụ trách Tu viện
18. Anh Lêô Mẹ Trinh Vương Nguyễn Kim Lân, Phụ trách Tu viện
19. Anh Vinhsơn Phaolô Mẹ Huấn Thánh Phạm Thiên Sơn, Phụ trách Tu viện
20. Anh Đaminh Mẹ Thăm Viếng Nguyễn Kim Đoan, Phụ trách Tu viện
21. Anh Giacôbê Hậu Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Thanh Bằng, Phụ trách Tu viện
22. Anh Albertô Mẹ Dâng Mình Nguyễn Minh Chiến, Phụ trách Tu viện
23. Anh Bartôlômêô Mẹ Lên Trời Nguyễn Linh Thao, Phụ trách Tu viện
24. Anh Gioan Baotixita Mẹ Vô Nhiễm Đinh Viết Luận, Phụ trách Tu viện
25. Anh Philipphê Mẹ Thiên Chúa Đỗ Thanh Cao, Phụ Trách Tu viện
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26. Anh Luy Mẹ Nhận Tin Vũ Minh Nhiên, Ứng viên TPV 
27. Anh Bonaventura Trái Tim Mẹ Phạm Văn Hiệp, Ứng viên TPV
28. Anh Matthia Mẹ Dâng Con Phan Ngọc Đính, Ứng viên TPV

II. Nghị Huynh Công Cử tại Nhà Mẹ
1.  Anh Barnaba Thánh Danh Mẹ Nguyễn Đức Kiên, Đại diện nhóm 1
2.  Anh Raymunđô Mẹ Thăm Viếng Trần Hữu Thảo, Đại diện nhóm 2
3. Anh Bonaventura Mẹ Đau Thương Trần Tuấn Cường, Đại diện nhóm 3
4. Anh Augustinô Mẹ Truyền Tin Phan Huy Tặng, Đại diện nhóm 4
5. Anh Lêô Mẹ Truyền Tin Đào Văn Nhất, Đại diện nhóm 5
6. Anh Phaolô-Lộc Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Kim Điện, Đại diện nhóm 6
7. Anh Martinô-Thịnh Mẹ Nữ Vương Hoàng Quốc Gia, Đại diện nhóm 7
8. Anh Giuse Mẹ Vô Nhiễm Lương Thiên Triều, Đại diện nhóm 8
9. Anh Gioan Vianey Mẹ Thăm Viếng Phạm Thiên Toàn, Đại diện nhóm 9
10. Anh Bênêđictô Thánh Danh Mẹ Vũ Hồng Khanh, Đại diện nhóm 10
11. Anh Phaolô Mẹ Truyền Tin Ngô Gia Thế, Đại diện nhóm 11
12. Anh Têphanô Mẹ Thăm Viếng Lê Ngọc Lĩnh, Đại diện nhóm 12
13. Anh Anrê Mẹ Tình Thương Đinh Đức Khuyến, Đại diện nhóm 13
14. Anh Giacôbê Mẹ Dâng Mình Lê Đình Diễn, Đại diện nhóm 14 
15. Anh Matthêu Mẹ Thăm Viếng Trần Ngọc Thuyết, Đại diện nhóm 15
16. Anh Micae Trái Tim Mẹ Phạm Chi Lăng, Đại diện nhóm 16
17. Anh Matthia Mẹ Thiên Chúa Vũ Quang Trưởng, Đại diện nhóm 17
18. Anh Ambrôsiô Mẹ Dâng Con Nguyễn Năng Nguyên Khôi, Đại diện nhóm 18
19. Anh Antôn Claret Mẹ Mân Côi Phan Nhật Trường, Đại diện nhóm 19
20. Anh Simon Mẹ Đồng Công Nguyễn Văn Trường, Đại diện nhóm 20
21. Anh Anselmô Mẹ Mân Côi Đinh Khắc Tuyên, Đại diện nhóm 21
22. Anh Giuse Trái Tim Mẹ Phạm Quốc Lộc, Đại diện nhóm 22
23. Anh Henricô Mẹ Lên Trời Đinh Đức Vượng, Đại diện nhóm 23
24. Anh Phêrô Mẹ Ly Trần Nguyễn Công Khang, Đại diện nhóm 24
25. Anh Gioan Mẹ Thăm Viếng Nguyễn Đức Vương, Đại diện nhóm 25
26. Anh Gioan Mẹ Dâng Con Cù Chính Khẩn, Đại diện nhóm 26
27. Anh Vinhsơn Fêriô Mẹ Mân Côi Nguyễn Đức Căn, Đại diện nhóm 27
28. Anh Gioan Lasan Mẹ Huấn Thánh Nguyễn Huy Mạch, Đại diện nhóm 28
29. Anh Augustinô Mẹ Huấn Thánh Nguyễn Văn Hậu, Đại diện nhóm 29
30. Anh Piô Pietrelcina Sinh Nhật Mẹ Nguyễn Xuân Lanh, Đại diện nhóm 30
31. Anh Lêô Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Long Diện, Đại diện nhóm 31
32. Anh Irênê Mẹ Đau Thương Bùi Trọng Truân, Đại diện nhóm 32
33. Anh Giuse Mẹ Trinh Vương Nguyễn Quốc Toản, Đại diện nhóm 33
34. Anh Gioan Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Thành Trí, Đại diện nhóm 34
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III. Nghị Huynh Công Cử tại Tỉnh Dòng
1. Anh Batôlômêô Mẹ Nhận Tin Đỗ Thái Hòa, Đại diện nhóm 1
2. Anh Phanxicô Xaviê Sinh Nhật Mẹ Đỗ Cao Tùng, Đại diện nhóm 2
3. Anh Patriciô Mẹ Thiên Chúa Trần Thế Mạc, Đại diện nhóm 3
4. Anh Micae Trái Tim Mẹ Đào Trung Đan, Đại diện nhóm 4
5. Anh Tôma-Dụ Mẹ Nhận Tin Nguyễn Tuấn Bình, Đại diện nhóm 5
6. Anh Gioan Thánh Giá Mẹ Dâng Con Trần Trung Thành, Đại diện nhóm 6
7. Anh Phanxicô Salê Mẹ Thiên Chúa Tạ Tân Văn, Đại diện nhóm 7
8. Anh Augustinô Mẹ Đau Thương Phạm Hồng Ân, Đại diện nhóm 8

IV. Nghị Huynh Dự Thính tại Nhà Mẹ
1. Anh Rôbertô Bellaminô Sinh Nhật Mẹ Vũ Đức Hiệu, Đại diện nhóm 1
2. Anh Antôn Pađua Mẹ Lên Trời Lê Minh Cảnh, Đại diện nhóm 2
3. Anh Grêgôriô Mẹ Vô Nhiễm Đinh Quang Trung, Đại diện nhóm 3
4. Anh Giuse Maria Hà Quang Đại, Đại diện nhóm 4

V. Nghị Huynh Dự Thính tại Tỉnh Dòng
Anh Bênađô Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Hữu Quý, Đại diện nhóm 9

Thủ Đức, ngày 04 tháng 7 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM

Tổng Phục Vụ

Thủ Đức, ngày 04 tháng 7 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
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Số: 04/TC/TTN VIII

THÔNG CÁO
V/v Trì Hoãn Tổng Tu Nghị VIII

Đứng trước tình hình đại dịch toàn cầu, việc họp Tổng Tu Nghị của Dòng 
đã dự kiến vào ngày 04 tháng 11 năm 2021, không thể thực hiện được.  Với ý 
kiến của Tổng Hội đồng Cố vấn và Anh Tỉnh Phục vụ Tỉnh Dòng Hoa Kỳ đề 
nghị trì hoãn việc họp Tổng Tu Nghị, Nhà Dòng đã trình lên Đức Tổng Giám 
Mục Sài Gòn vụ việc này để xin Ngài giải quyết, vì việc này vượt quá quyền hạn 
nội trị của Dòng.  Đức Tổng Giám Mục đã có văn thư về vấn đề này (xem văn 
thư đính kém).  

Th eo văn thư của Đức Tổng Giám Mục, trong hoàn cảnh cá biệt này, 
nhiệm kỳ của Tổng phục vụ và Tổng Hội đồng Cố vấn sẽ kéo dài thêm một 
năm nữa, trong thời gian này những vị hữu trách sẽ tìm cách để có thể tổ chức 
Tổng Tu Nghị VIII.

Xin thông báo để mọi anh em được rõ và tiếp tục cầu nguyện cho việc tổ 
chức Tổng Tu Nghị và cho Hội Dòng trong giai đoạn đặc biệt này.

Trong Chúa Cứu Chuộc và Mẹ Đồng Trinh,

                                                                        Th ủ Đức, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM

Tổng Phục Vụ

                                                                        Th ủ Đức, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
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Số: 05/TC/TTN VIII

THÔNG CÁO
V/v Thành Lập Các Tiểu Ban

Chuẩn Bị Cho Tổng Tu Nghị VIII
 

Chiếu theo Quy Luật, điều 166, 2 về việc chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị, nay quyết định 
thành lập chín (9) tiểu ban sau đây để phụ giúp Tổng Hội Đồng tổ chức và chuẩn bị các Nghị 
sự cho Tổng Tu Nghị VIII, được tổ chức vào ngày 04 tháng 05 năm 2022: 

1/ Tiểu Ban Nghiên Cứu Chương Trình Tu Huấn
- Trưởng tiểu ban: Anh Luy Gonzaga Mẹ Huấn Thánh Nguyễn Trọng Luật
- Phó tiểu ban: Anh Phanxicô Xaviê Mẹ Trinh Vương Nguyễn Anh Hào
- Ban viên: Aa. Vũ, Đính, Lăng, Hoàng 18, Thắng USA, Thanh USA

2/ Tiểu Ban Nghiên Cứu Về Sứ Vụ Truyền Giáo
- Trưởng tiểu ban: Anh Têphanô Mẹ Đau Thương Phạm Cao Đích
- Phó tiểu ban: Anh Louis Mẹ Nhận Tin Vũ Minh Nhiên USA
- Ban viên: Aa. Tặng, Nhất, Chiến, Đăng, Cao USA, Trân USA

3/ Tiểu Ban Nghiên Cứu Về Mục Vụ
- Trưởng tiểu Ban: Anh Phanxicô Assisi Mẹ Vô Nhiễm Hoàng Thiên Triệu
- Phó tiểu ban: Anh Giuse Mẹ Vô Nhiễm Lương Thiên Triều
- Ban viên: Aa. Rạng, Thành, Toàn, Khuyến, Thành USA, Bình USA

4/ Tiểu Ban Đón Nhận Ý Kiến Gửi Tổng Tu Nghị VIII
- Trưởng tiểu ban: Anh Têphanô Mẹ Đau Thương Phạm Cao Đích
- Phó tiểu ban: Anh Henricô Mẹ Xuống Tuyết Đinh Viết Phục
- Nhân viên: Aa. Cường, Nhu, Châu, Khôi, Long USA, Lộc USA

5/ Tiểu Ban Tổ Chức Hội Thảo
- Trưởng tiểu ban: Anh Raymunđô Mẹ Thăm Viếng Trần Hữu Thảo
- Phó tiểu ban: Anh Micae Mẹ Đau Thương Thân Văn Duy
- Ban viên: Aa. Khải, Thạch 19, Hướng 

6/ Tiểu Ban Thư Ký
- Trưởng tiểu ban: Anh Hilariô Mẹ Thiên Chúa Phạm Chính Truyền
- Phó tiểu ban: Anh Phanxicô Assisi Trái Tim Mẹ Trần Hưng Long USA
- Ban viên: Aa. Ban Ký Sự Nhà Mẹ
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7/ Tiểu Ban Phát Động, Thông Tin và Trang Trí Phòng Họp 
- Trưởng tiểu ban: Micae Mẹ Đau Thương Thân Văn Duy
- Phó tiểu ban: Anh Ambrôsiô Mẹ Đau Thương Nguyễn Xuân Trượng
- Ban viên: Aa. Ban Trang Trí và Ban Truyền Thông Nhà Mẹ

8/ Tiểu Ban Kỹ Thuật, Âm Thanh và Ánh Sáng
- Trưởng tiểu ban: Anh Barnaba Mẹ Trinh Vương Nguyễn Bạch Đằng
- Ban viên: Aa. Ban Kỹ Thuật Nhà Mẹ

9/ Tiểu Ban Đặc San
- Trưởng tiểu ban: Anh Batôlômêô Mẹ Lên Trời Nguyễn Linh Thao
- Phó tiểu ban: Anh Luy Gonzaga Mẹ Lên Trời Phạm Y Phan
- Ban viên: Aa. Đệ, Niên, Mẫn, Aa. Ban Annuntiatio Nhà Mẹ, Đan USA, Pháp USA

Thông cáo này thi hành từ ngày công bố.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 11 năm 2021

  

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Ghi chú:

- Tổng Tu Nghị là một hoạt động liên quan mật thiết đến sự sinh tồn và phát triển 
Dòng. Do đó, những Nghị sự của Tổng Tu Nghị phải được chuẩn bị và nghiên cứu một 
cách nhiêm túc, cẩn thận và bao quát được hết mọi vấn đề cần thiết cho hiện tại và tương 
lai của Hội Dòng. 

- Vì thế, các Tiểu ban có thể sẽ phải mời một số anh em cùng cộng tác vào những công 
việc chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị. Xin anh em vui lòng cộng tác khi được mời, chính sự quan 
tâm đến tiền đồ Hội Dòng và lòng nhiệt thành cộng tác của anh em mà Thiên Chúa và Đức 
Mẹ sẽ ban cho Tổng Tu Nghị VIII của Dòng được thành công tốt đẹp.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
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Số: 06/TC/TTN VIII

THÔNG CÁO
V/v Tổ Chức Hội Thảo

Hướng Đến Tổng Tu Nghị VIII

Hướng đến Tổng Tu Nghị VIII vào tháng 05 năm 2022, Dòng sẽ tổ chức các buổi hội 
thảo với chủ đề và thời gian như sau: 

1. Thứ Tư ngày 01 tháng 12 năm 2021
Chủ đề: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - TU HUẤN
Địa điểm: Hội Trường Nhà Mẹ
Thời gian:  19g15’
Thuyết trình viên: Anh Luy Gonzaga Maria Nguyễn Trọng Luật

2. Thứ Tư ngày 12 tháng 01 năm 2022
Chủ đề: SỨ VỤ TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG
Địa điểm: Hội Trường Nhà Mẹ
Thời gian: 19g15’
Thuyết trình viên: Anh Têphanô Maria Phạm Cao Đích

3. Thứ Tư ngày 09 tháng 03 năm 2022
Chủ đề: MỤC VỤ TRONG HOÀN CẢNH MỚI
Địa điểm: Hội Trường Nhà Mẹ
Thời gian: 19g15’
Thuyết trình viên: Anh Phanxicô Assisi Maria Hoàng Thiên Triệu

4. Thứ Tư ngày 20 tháng 04 năm 2022
Chủ đề: PHÂN PHỐI NHÂN SỰ TRONG HOÀN CẢNH MỚI
Địa điểm: Hội Trường Nhà Mẹ
Thời gian: 19g15’
Thuyết trình viên: Anh Rôbertô Bellaminô Maria Vũ Thanh Tòng

Thủ Đức, ngày 8 tháng 11 năm 2021 

  Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Thuyết trình viên: Anh Rôbertô Bellaminô Maria Vũ Thanh Tòng

Thủ Đức, ngày 8 tháng 11 năm 2021 

  Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ
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Chương Trình Tuần Bảy I
KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

(Từ ngày 13.4 đến 19.4.2022)
I.  Ý CHỈ

1. Xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa Thánh Thần thánh hóa, canh tân và biến đổi mọi phần 
tử của Dòng được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu.

2.  Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ và hướng dẫn, cũng như tràn đổ hồng ân Khôn ngoan 
và Sức mạnh trên các Nghị huynh tham dự Tổng Tu Nghị VIII, để Tổng Tu Nghị đạt được 
những thành quả như Thiên Chúa mong muốn.

II. VIỆC LÀM
A. Phần chung

1. Trong thánh lễ, đọc lời nguyện cộng đồng (Ban Lễ Nghi chia các Đội phụ trách).
2. Viếng Thánh Thể chung 10 phút trước bữa trưa.
3. Chầu Thánh Thể tối trọng thể:

 - 19g00’: Đặt Thánh Thể… (bỏ phần suy niệm sau Tin Mừng)
 - 19g15’: Suy niệm Kính Đức Chúa Thánh Thần (ngồi).
 - 19g25’: Thầm lặng 3 phút cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị (quỳ).
 - Kinh Đền Tạ Thánh Thể. Hát Veni Creator.
 - Hát cầu cho Đức Thánh Cha (Chúa Nhật); Đây Nhiệm Tích...
 - Hát tạ về Đức Mẹ.
 - Kinh Phụng Vụ tối - Phép lành.

* Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy Tuần Thánh có chương trình riêng.
B. Phần cá nhân

1. Năng viếng Thánh Thể tư, ít là 3 lần.
2. Dâng lên Chúa và Đức Mẹ những hy sinh nhỏ, ít là 3 hy sinh.
3. Năng than thở câu:

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa anh em Dòng chúng con”.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ
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Chương Trình Tuần Bảy II
KÍNH THÁNH TÂM CHÚA

(Từ ngày 20.4 đến 26.4.2022)
I.  Ý CHỈ

1. Để hết lòng Thờ phượng, Tôn kính và Đền tạ vì những sự vô ơn, xúc phạm đến Thánh 
Tâm Chúa của chúng ta và toàn thể nhân loại.

2. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn đổ muôn vàn ơn lành hồn xác trên toàn thể anh em 
Dòng, nhất là ban cho các Nghị huynh một tâm hồn Hiền lành và Khiêm nhường như Thánh 
Tâm Chúa.

3. Xin cho Tổng Tu Nghị của Dòng đạt được những thành quả như Thánh Ý Chúa mong 
muốn.
II. VIỆC LÀM
A. Phần chung

1. Trong thánh lễ, đọc lời nguyện cộng đồng (Ban Lễ Nghi chia các Đội phụ trách).
2. Viếng Thánh Thể chung 10 phút trước bữa trưa (lần chuỗi kính Lòng Thương Xót 

Chúa).
3. Chầu Thánh Thể tối trọng thể:

- 19g00’: Đặt Thánh Thể… (bỏ phần suy niệm sau Tin Mừng).
- 19g15’: Suy niệm về Tình Yêu Thánh Tâm Đức Kitô (ngồi).
- 19g25’: Thầm lặng 3 phút cầu cho Tổng Tu Nghị (quỳ).
- Kinh Đền Tạ Thánh Tâm.
- Hát cầu cho Đức Thánh Cha (Chúa Nhật); Đây Nhiệm Tích...
- Hát tạ về Thánh Tâm Chúa.
- Kinh Phụng Vụ tối - Phép lành.

B. Phần cá nhân
1. Năng viếng Thánh Thể tư, ít là 3 lần.
2. Dâng lên Chúa và Đức Mẹ 3 bông hoa hy sinh.
3. Năng than thở câu:
“Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con”.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ
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Chương Trình Tuần Bảy III
KÍNH KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

(Từ ngày 27.4 đến 3.5.2022)
I.  Ý CHỈ

1. Xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho nhân loại ơn tha thứ, và can đảm từ bỏ con 
đường tội lỗi để xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời.

2. Xin Trái Tim Mẹ trợ giúp và ban ơn nâng đỡ, để mọi anh em Dòng luôn biết sống yêu 
thương và phục vụ, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa.

3. Xin Mẹ Maria cùng với Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, để Tổng Tu Nghị 
của Dòng được thành công tốt đẹp.

II. VIỆC LÀM
A. Phần chung

1. Trong thánh lễ, đọc lời nguyện cộng đồng (Ban Lễ Nghi chia các Đội phụ trách).
2. Viếng Thánh Thể chung 10 phút trước bữa trưa.
3. Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ sau giờ Kinh Phụng Vụ chiều.
4. Chầu Thánh Thể tối trọng thể:
- 19g00’: Đặt Thánh Thể… (bỏ phần suy niệm sau Tin Mừng).
- 19g15’: Suy niệm về Bảy Niềm Đau của Đức Mẹ (ngồi).
- 19g25’: Thầm lặng 3 phút cầu cho Tổng Tu Nghị (quỳ).
- Kinh Đền Tạ Thánh Thể.
- Hát cầu cho Đức Thánh Cha (Chúa Nhật); Đây Nhiệm Tích ...
- Hát tạ về Mẹ Sầu Bi hay Trái Tim Mẹ.
- Kinh Phụng Vụ tối - Phép lành.

B. Phần cá nhân
1. Năng viếng Thánh Thể tư, ít là 3 lần.
2. Dâng lên Chúa và Đức Mẹ nhiều hy sinh bỏ mình và bác ái.
3. Năng than thở câu: 
“Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con”.

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Piô X Maria Nguyễn Đán, CRM
Tổng Phục Vụ

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2022
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TẦM QUAN TRỌNG VÀ KHẨN THIẾT 
CỦA TU HUẤN VÀ ĐÀO TẠO

01.12.2021
Luy Gonzaga M. Nguyễn Trọng Luật, CRM

LỜI MỞ
Kính thưa Anh Tổng và quí Anh, hôm nay 

em được cùng với quí Anh chia sẻ về tầm 
quan trọng và sự khẩn thiết của việc tu huấn 
trong thời đại mới. Trong bài này, em xin 
được chia sẻ cùng quí Anh về: 

- Mục đích của tu huấn là gì
- Khái niệm về đào tạo và tu huấn
- Tầm quan trọng và khẩn thiết trong đào tạo
- Những bước đi dự kiến
I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TU HUẤN
Trong huấn thị Potissimum Institutioni đã 

viết: “Việc canh tân các hội dòng tùy thuộc 
chính vào việc huấn luyện các tu sĩ” (Số 1). 
Điều này minh định rõ có sự đổi mới hay 
không là nằm ở việc huấn luyện.

Giáo Hội không đặt mục tiêu canh tân đổi 
mới của một hội dòng vào những công tác 
xã hội, vào phát triển cách nào của hội dòng 
và ngay cả đến sứ vụ của hội dòng, nhưng 
lại đặt trọng tâm việc canh tân vào việc huấn 
luyện các tu sĩ của mình và cũng nhấn mạnh 
đến việc canh tân khi viết: “Những hình thức 
canh tân tốt nhất chỉ có thể đem lại kết quả 
nếu những hình thức đó được nuôi dưỡng 
nhờ sự canh tân sâu xa về đời sống thiêng 
liêng” (Potissimum Institutionis, Số 1). Như 

vậy, Giáo Hội đặt trọng tâm sự canh tân đó 
vào việc canh tân đời sống tinh thần.

Các Đại Công Hội cũng đã cố gắng để canh 
tân. Bề ngoài cũng đã đạt được những thành 
quả tốt đẹp, việc phát triển truyền giáo... Tuy 
vậy, hội dòng cũng không quên chú trọng 
tới việc phát triển đời sống tâm linh của các 
thành viên, cụ thể như với Đại Công Hội sắp 
tới, Anh Tổng Phục Vụ đã hướng anh em tới 
việc: “Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên 
nền tảng là Đức Kitô”, tức là hướng anh em 
tới việc nên một với Đức Kitô là mục đích 
chính của người tu sĩ. Anh Tổng Phục Vụ đã 
lưu tâm nhiều đến việc hình thành một lược 
đồ chính thức về linh đạo và đề ra một bản sơ 
thảo chương trình tu huấn và đào tạo với phần 
nhập đề chú trọng tới gia sản của hội dòng 
như một đại tiền đề để kéo tất cả chương trình 
tu huấn và đào tạo trong mọi lãnh vực với các 
hành vi về với việc ý thức tầm mức hết sức 
quan trọng giá trị tinh thần thiêng liêng qua 
việc bảo tồn gia sản mà Anh Cả để lại. Một 
mục đích khác kèm theo là làm cho các tu 
sĩ của dòng được chung thủy với gia sản đó 
nữa. Với ý niệm đổi mới hội dòng, em xin 
được chia sẻ với quý Anh vài nét về tầm quan 
trọng và khẩn thiết trong việc tu huấn, đào 
tạo để chúng ta ý thức rằng: việc đào tạo tu 
sĩ không phải như một thời dụng biểu, phải 
giữ điều này, điều kia, hết giờ này thì đến giờ 
khác, nhưng như là một cỗ máy hoạt động để 
tạo ra những sản phẩm chất lượng.

II. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO
Đào tạo có ý niệm là đề cập đến việc dạy 

các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay 
kiến thức liên quan đến một lãnh vực cụ thể 

Hội thảo 1: 
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để người học lĩnh hội và nắm vững những 
tri thức, các kỹ năng, nghề nghiệp một cách 
có hệ thống để chuẩn bị cho người thụ huấn 
thích nghi với cuộc sống, khả năng đảm nhận 
được một công việc nhất định.

Theo định nghĩa trên thì đào tạo gồm hai 
yếu tố giáo dục và huấn luyện.

1. Ý nghĩa giáo dục: 
Về nghĩa đạo, giáo dục theo cha Nguyễn 

Văn Hương, O.P, thì đó là nghĩa từ động từ 
Educare, nghĩa là dẫn ra, làm cho rõ, có nghĩa 
như là một sự đào bới, lôi ra sự thật về con 
người trên bình diện ý thức.

Theo ý niệm về giáo dục trường đời thì 
giáo dục có ý nghĩa rộng hơn là đào tạo hay 
còn gọi là huấn luyện. Thường đào tạo đề cập 
đến giai đoạn sau, tức là để người đó có khả 
năng đảm nhận một công việc, còn giáo dục 
thì chú trọng tới truyền đạt tri thức chứ chưa 
nói đến thực hành.

Theo hai ý niệm đạo và đời trên, giáo dục 
đều mang ý nghĩa là giúp chúng ta về mặt 
kiến tạo một tri thức toàn vẹn. Đối tượng 
đầu tiên trong công trình giáo dục, trong đời 
sống tu trì của chúng ta, là chính con người 
của ta, tiếp đến mới là những khía cạnh khác. 
Cha Vịnh, dòng Phanxicô, viết trong phần 
giới thiệu cuốn tâm lý và huấn luyện: “Tìm 
hiểu con người là một việc khó khăn, nhưng 
là công việc mà mọi người cần phải làm... 
tự biết mình là điều khó, nhưng hiểu người 
khác còn khó hơn nếu chính mình không 
biết mình”. Nhiều khi ta nghĩ rằng: biết mình 
cũng đâu khó, tôi cũng biết rõ về mình mà, 
nhưng cái biết đó đã hẳn làm thay đổi thực 
trạng xấu của ta? xấu vẫn cứ thế và nhiều 
khi đã xấu còn thấy mình xấu hơn lúc trước 
nữa. Phải chăng sự biết mình “có” như thế là 
đủ? Tác giả cuốn tâm lý và huấn luyện viết 
“Chúng ta chỉ dừng lại hành vi chúng ta đang 
làm” nhưng tìm hiểu “tại sao chúng ta lại làm 
như thế” tức tìm ra động lực thúc đẩy, và thúc 
đẩy đó mới chính là lý do cho người ta thấy 
rõ vì sao họ không thay hình đổi dạng được 
thì thiếu. 

Thật không quá dư thừa khi nhắc tới tư 
tưởng của tác giả trong cuốn tâm lý và huấn 
luyện như sau: “Trong một thời gian dài có 
những nhà huấn luyện chỉ tác động tới bề mặt 
bên ngoài của người thụ huấn. Họ cảm thấy 
hài lòng khi yêu cầu người thụ huấn đổi mới 
cử chỉ và hành động mà không chú trọng tới 
phần nội tâm, con tim, những cảm xúc sâu 
xa bên trong, kể cả những cảm xúc mà họ 
không ý thức và những động lực thúc đẩy 
người thụ huấn hành động. Vì thế, cho dù 
người thụ huấn có thi hành các mệnh lệnh 
một cách nghiêm túc, họ vẫn thiếu niềm 
say mê, thường bất nhẫn và mâu thuẫn”, do 
đó những sự giáo dục phải bao gồm những 
chiều kích khác của giáo dục (Tr. 42). Tầm 
quan trọng của việc đào tạo là không được 
chỉ nhắm tới thành công trước mắt bên 
ngoài, mà còn phải thực sự đi vào chính con 
người bên trong.

2. Huấn luyện
Tiếp đến là vấn đề huấn luyện. Cũng 

theo cha Nguyễn Văn Hương, thì “huấn 
luyện Formare là đưa ra một khuôn mẫu, 
một hình thức. Theo đó, việc huấn luyện 
đưa ra một gương mẫu mà người thụ huấn 
được mời gọi phải hướng tới và cưu mang 
trong lòng... Huấn luyện không chỉ dừng 
lại ở việc biết mình hay chiêm ngưỡng 
bản thân mà còn phải hướng tới việc khám 
phá và hình thành cái tôi mới mẻ, đích 
thực của mình nữa” (Việc Đào Tạo Tu Sĩ 
và Linh Mục Hiện Nay). Ta thấy rõ huấn 
luyện mang tính cách tác động: tác động 
bởi nhà huấn luyện với những hướng dẫn 
thực hành để đưa người thụ huấn tới những 
hướng thực hiện khuôn mẫu và tác động 
bởi chính người thụ huấn tự thể hiện và tự 
siêu việt hóa mình theo khuôn mẫu. Việc 
huấn luyện hướng tới mục tiêu nào? Tông 
huấn Đời Sống Thánh Hiến cũng trả lời 
cho chúng ta: “Mục tiêu của đời sống thánh 
hiến cốt ở việc đồng hóa với Chúa Giêsu 
trong sự dâng hiến toàn thân của Người, 
nên việc huấn luyện phải hướng tới mục 
tiêu đó” (Số 65).
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II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO
1. Quan trọng: 
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá 

nhiều khủng hoảng về đời sống luân lý, văn 
hóa, con người, và căn tính của đời tu. 

Về luân lý: lo cho an toàn bản thân của 
mình, những thứ không phải của mình thì 
vô lo (chủ nghĩa ích kỷ), thêm vào đó là chủ 
nghĩa tiêu thụ càng làm cho sự ích kỷ tăng 
thêm để chỉ tìm thú vui riêng, tìm sự thư thái 
nhàn hạ cho mình, bất kể người khác thế nào, 
quên người nhớ mình làm nguyên tắc, rồi đến 
nói dối, thiếu trung thực, chối bỏ sự thật cách 
dễ dàng.

Văn hóa: khó khăn cho hội dòng mọi thời 
là hòa hợp các nền văn hóa sống với nhau, để 
không ai còn hiểu rằng, tôi phải duy trì bản 
sắc riêng của văn hóa riêng mình mà tách rời 
khỏi sự duy nhất trong khác biệt. 

Một cuộc khủng hoảng văn hóa khác mà 
người ta nêu lên là khủng hoảng tri thức: sự 
lười biếng, không biết tự nghiên cứu, suy tư 
vì nó đòi hỏi mất thời gian.

Vâng lời: trong bài viết của Giuse 
Vincentê Ngọc Biển, SSP có viết đoạn: “Nếu 
trước kia tu sĩ hoàn toàn phó thác mọi sự cho 
Chúa trong tay bề trên, luôn coi ý bề trên 
là ý Chúa, sống thật thà đơn sơ với ý ngay 
lành, luôn ý thức căn tính của mình sẽ là tu sĩ 
hay linh mục thì ngày nay không phải vậy... 
Những gợi ý của thầy dạy, họ luôn coi là lỗi 
thời, không hiểu họ..., nếu không phản đối 
được thì nín thở cho qua cầu và khi có cơ hội 
họ sẵn sàng bùng lên chống đối”.

Về căn tính: Tông thư Niềm Vui Tin 
Mừng có viết: “Ngày nay chúng ta thấy nơi 
nhiều vị đang làm mục vụ, cả nơi những 
người đã được thánh hiến, một sự quan tâm 
quá đáng về những không gian tự do và thư 
giãn cá nhân, khiến họ thực hiện trách nhiệm 
của mình như một phụ thuộc đơn giản trong 
cuộc đời, làm như các trách nhiệm này không 
phải là thành phần trong căn tính của họ”; 
và linh mục Vũ Phan Long cũng viết: “... Nổi 
bật trong đời sống người tu sĩ là cái tôi của họ, 

hoạt động đến quá sức mình và dần dần đánh 
mất chiều kích thiêng liêng..., các phương tiện 
truyền thông quá tiện lợi tạo điều kiện cho thế 
gian đi vào nội vi, trong từng phòng các tu sĩ... 
gặp gỡ anh chị em trong cộng đoàn ít dần và 
chẳng đặng đừng” (Tu Sĩ Trẻ Việt Nam).

Về nhân bản
Trên một trang mạng của Hội đồng Giám 

mục Việt Nam về đào tạo nhân bản về phẩm 
hay lượng, có đoạn viết: “Ngày nay nhiều 
người thất vọng vì cách sống thiếu nhân bản 
của một số linh mục, tu sĩ khiến đời tu mất 
đi tính khả tín đối với con người thời đại. 
Có người nhận xét: Người trẻ ngày nay có 
cái đầu to nhưng trái tim thì bé... họ có thể 
làm việc riêng một mình suốt nhiều giờ trên 
vi tính nhưng lại không có khả năng để lắng 
nghe tiếng lòng của người khác dù chỉ là nửa 
giờ, tìm mọi cách chiều theo ý mình nhưng lại 
rất kém khả năng đồng cảm với suy nghĩ của 
người khác..., nuôi giấc mộng thăng tiến bản 
thân, được học hành, vị nể, chức danh..., nên 
đã dồn hết sức cho việc học, có những người 
đã công thành danh toại, cảm thấy bằng lòng 
với những gì mình hiện có thì lại tỏ ra bất 
kính hay xem thường các thế hệ cha anh..., 
đua với người trẻ ngoài đời..., gần chùa gọi 
bụt bằng anh, sự tôn trọng khác biệt của mỗi 
người dường như ít được quan tâm...”

2. Khẩn thiết
Tác giả Amedeo Cencinenti cảnh giác là 

việc huấn luyện mà chúng ta đặt nền tảng 
trên mô hình quy chiếu về phương diện thần 
học – nhân học hiện nay, có vẻ yếu kém và 
chưa xác định rõ (Tâm Tình Chúa Con, tr. 28-
29), cùng đích huấn luyện là bước theo Chúa 
Kitô, nhưng điểm xuất phát là con người và 
quá trình phát triển lại thiếu rõ ràng, hoặc là 
mục tiêu thiếu minh bạch; cùng đích của việc 
huấn luyện có nguy cơ trở thành một mục tiêu 
chung chung chứ chưa xác định được đâu là 
mục tiêu của hành trình huấn luyện. Tác giả 
ví dụ: Chuyện gì sẽ xảy ra trong đời sống 
khiết tịnh nếu họ không hiểu rõ khái niệm tự 
do trong đời sống tình cảm?... Nếu nhà huấn 
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luyện có quan niệm tiêu cực và nghiêm khắc 
về tự do trong đời sống tình cảm, họ sẽ làm 
người thụ huấn lo lắng về sự trinh khiết của 
mình. Còn nếu họ vô tư ngây thơ giải thích nó 
như sự tự do của con tim, chẳng cần bảo vệ 
hay kiềm chế, thì người thụ huấn sẽ tin rằng, 
để trở nên người bạn vĩ đại của mọi người thì 
họ được phép làm hết mọi sự. 

Anh Tổng Phục Vụ muốn có một chương 
trình huấn luyện và đào tạo mang tính cách 
sư phạm hơn, khoa học hơn, với phương 
pháp tiệm tiến, xuyên suốt qua các giai đoạn 
với những yếu tố cụ thể, tích cực có thể thực 
hiện được và phải thực hiện được, chứ không 
chỉ có trên văn bản hay lý thuyết, tạo nên một 
chương trình tu huấn mang sự duy nhất.

III. NHỮNG BƯỚC ĐI DỰ KIẾN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH TU HUẤN 
VÀ ĐÀO TẠO 

1. Tổ chức việc đào tạo
Việc đầu tiên, Anh Tổng Phục Vụ muốn 

đề nghị soạn thảo một chương trình tu huấn 
rõ ràng, tạo nên sự duy nhất trong việc đào 
tạo từ khởi đầu cho đến kết thúc và thành lập 
một Ủy ban Tu huấn.

2. Tự đào tạo
Bước đi tiếp theo là trong đào tạo cần có 

đến yếu tố tự đào tạo.
Tự đào tạo ở đây không mang ý nghĩa của 

việc tự hướng dẫn mình trong đào tạo, mà 
có nghĩa là biết tự huấn luyện bản thân, để 
những gì là lý thuyết trở thành hiện thực nơi 
người thụ huấn.

3. Sự tôn trọng và phát triển nhân vị
Một yếu tố quan trọng khác là sự tôn trọng 

đối với nhân vị. Trong chương trình tu huấn, 
làm thế nào để việc tu huấn có thể làm tu sĩ 
thành con người sống với giá trị con người 
và giá trị tu sĩ của mình. Quan niệm thế nào 
về con người sẽ là câu trả lời cho một kết 
quả của việc đào tạo. Nếu nhà đào tạo không 
hướng dẫn những nỗ lực của người thụ huấn, 
để tùy họ sống như họ muốn, không dạy họ 

cầu nguyện, sống đời thánh đức…, thì nhà 
đào tạo ấy có quan niệm thế nào về con 
người? Hoặc ngược lại, nếu giam hãm người 
ta trong một sự kiểm soát và qui định từng 
bước đi của họ, áp đặt việc tập điều này, điều 
kia, thì con người được nhìn nhận dưới quan 
niệm nào? Hiểu biết cá nhân là cần thiết để 
đào tạo, nhưng phải được đặt trên sự hiểu biết 
về tính nhân loại học nơi con người thụ huấn 
nữa. Biết nhìn ra giá trị hình ảnh của Thiên 
Chúa nơi con người và hiệu lực của ơn Chúa 
hành động trên họ sẽ giúp cho nhà đào tạo 
tăng thêm sức mạnh, sự kiên nhẫn, lòng bao 
dung, thái độ tin tưởng, lòng tôn trọng hơn 
trong việc đào tạo, ngay cả khi phải áp dụng 
hình phạt, để đem lại một kết quả tốt đẹp.

4. Phát triển sự tự do đích thực
Trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến 

số 66 viết: “Các kiến thức do sự khôn ngoan 
thiêng liêng sẽ kết hợp với những kiến thức 
do các phương thế nhân bản là phương thế 
giúp phân định ơn gọi và đào tạo con người 
mới để họ trở nên thật sự tự do”. Người ta cần 
phải chấp nhận sự hủy mình, chết đi những 
lối suy nghĩ và hành động, những hình thành 
cái tôi riêng biệt đối lập với Tin Mừng và giá 
trị của Tu hội để có đủ tự do đáp lại ơn gọi.

Lương tâm được đào luyện tốt là một bảo 
đảm tránh được sự giả hình và thiếu thành 
thực. Là con người thì phải có khái niệm về 
cái tốt, cái xấu và gắn bó có trách nhiệm với 
cái tốt, xấu đó. Phải huấn luyện tu sĩ cho có 
một lương tâm ngay thẳng, không giả tạo, 
không qua lần chiếu lệ. 

Chúng ta cùng trao phó cho Mẹ Maria quá 
trình đào tạo và tu huấn để Mẹ huấn thánh 
các thành phần. Chúng ta không mặc cảm, tự 
ti về đường lối huấn luyện của Mẹ đang thể 
hiện trên chúng ta, nhưng phó thác vào từng 
bước dẫn dắt của Mẹ, theo niềm tin Anh Cả 
đã để lại cho hội dòng: “XIN MẸ LÀM CHỦ 
ĐIỀU KHIỂN THEO Ý MẸ”. 
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I. TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG LÀ 
SỨ MẠNG CHÍNH CỦA GIÁO HỘI

Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em 
hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 
Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và 
chịu phép rửa sẽ được cứu độ” (Mc 16,15-
16; x. Mt 28,19-20). Chúng ta được mời gọi 
phải truyền giáo, vì đây là ý muốn của Thiên 
Chúa, Người muốn cho mọi người nhận biết 
chân lý và được cứu độ nhờ việc tin vào Đức 
Giêsu Kitô (x. 1Tm 2,4). Từ hơn hai mươi 
thế kỷ qua, Giáo hội luôn cố gắng thực hiện 
lệnh truyền này của Chúa Giêsu, nhờ đó, Tin 
Mừng được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên 
thế giới. Giáo hội bắt đầu từ một nhóm người 
rất nhỏ bé, nay trở thành mội đại gia đình 

rộng lớn và phát triển mạnh mẽ khắp mọi nơi 
và mọi dân tộc. 

II. TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG 
LÀ ĐẶC SỦNG CỦA DÒNG MẸ CHÚA 
CỨU CHUỘC

- Anh Cả, Đấng Sáng lập CRM, luôn thao 
thức công cuộc loan báo Tin Mừng: ngay từ 
những năm đầu đời linh mục, Anh Cả đã dấn 
thân truyền giáo. Đấng Bản quyền thấy rõ 
điều đó nên đã đặt Anh Cả làm Trưởng ban 
Truyền giáo của Giáo phận Bùi Chu, 1941.

- Đặc sủng của dòng chính là Truyền giáo 
“Mục dích riêng hay đặc sủng của Hội dòng 
là Phúc âm hóa những người ngoài công 
giáo, nhất là những người nghèo khổ bị bỏ 
rơi trong xã hội, đặc biệt xã hội Việt Nam”.

III. PHÚC ÂM HÓA, TÂN PHÚC 
ÂM HÓA VÀ TRUYỀN GIÁO

 1. Phúc-Âm-hóa là cụm từ dịch tiếng 
La tinh (evangelizatio), xuất hiện từ thế kỷ 
XIX bên Âu Châu, được Công đồng Vatican 
II sử dụng, với ý nghĩa là loan báo, truyền 
giảng, đem Phúc âm đến cho tất cả mọi tầng 
lớp nhân loại, để nhờ ảnh hưởng của Phúc 
Âm biến đổi nhân loại từ bên trong, và làm 
cho nhân loại nên mới (xem Tông huấn Loan 
Báo Phúc Âm của Đức Phaolô VI). Nói cách 
khác, đó là hoạt động đem các giá trị Phúc 
âm thấm nhuần vào các thực tại trần thế như 
men trong bột, để biến đổi mọi sự cho phù 
hợp với tinh thần Phúc âm. Nếu đến thế kỷ 
XIX mới dùng cụm từ này với ý nghĩa vừa 
kể, thì từ thời Đức Giêsu Kitô và các tông đồ 
cho đến thế kỷ XIX có Phúc-âm-hóa không? 
Chắc chắn là có, và Đức Giêsu Kitô cũng như 
các tông đồ đã Phúc-âm-hóa một cách tuyệt 
vời, chỉ chưa được gọi bằng cụm từ Phúc-
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âm-hóa mà thôi. Hơn nữa việc Phúc-âm-hóa 
của Đức Giêsu Kitô và các tông đồ còn là nền 
tảng, là mẫu mực cho mọi cuộc Phúc-âm-hóa 
của Giáo hội cho đến ngày Đức Giêsu Kitô 
lại đến. 

Về mặt từ ngữ, chúng ta có thể định nghĩa: 
Phúc âm hoá là làm cho thấm nhuần tinh thần 
Phúc âm. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công 
Giáo cung cấp một định nghĩa khác: “Phúc 
âm hoá, nghĩa là loan báo Ðức Kitô bằng đời 
sống chứng tá và lời nói” (Số 905).

2. Tân Phúc Âm Hóa

Ta biết tâm điểm của Phúc-âm-hóa là gặp 
gỡ chính Đức Giêsu Kitô để Phúc âm của 
Người biến đổi con người thành con người 
được Phúc-âm-hóa. Có được Phúc-âm-hóa 
rồi, ta mới có thể Phúc-âm-hóa người khác. 
Đức Giêsu Kitô và Phúc âm của Người thì 
không biến đổi bao giờ: “Đức Giêsu Kitô 
vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay 
và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8); 
nhưng thế giới và con người sống trong thế 
giới thì luôn đổi thay. Do đó Tân Phúc-âm-
hóa không phải là loan báo một Phúc âm 
mới mà là Phúc-âm-hóa một cách mới mẻ, 
nói cho cụ thể là phải đổi mới người Phúc-
âm-hóa để họ có một nhiệt tình mới, để họ 
biết dùng những phương pháp mới, để họ 
có thể trình bày Phúc âm một cách mới mẻ 
phù hợp với con người của thời đại hôm nay. 
Người của thời đại hôm nay tin vào kinh 
nghiệm và việc làm hơn là lý thuyết lý luận, 
họ là người duy vật nên nhạy cảm với những 
gì họ thấy được, đụng chạm sờ mó được. 
Đức Giêsu Kitô và năng động của Phúc âm 
luôn ở cùng Giáo hội cho đến ngày tận thế, 
giúp Giáo hội Tân Phúc-âm-hóa, Giáo hội 
luôn luôn phải cải cách (Ecclesia semper 
reformanda), mà Giáo hội là các Kitô hữu. 
Vậy Kitô hữu muốn Tân Phúc-âm-hóa để 
thông truyền đức tin Kitô giáo thì chính Kitô 
hữu phải được Tân Phúc-âm-hóa trước hết, 
có thế mới hòng Phúc-âm-hóa con người và 
thế giới được.

c. Truyền Giáo

Thực ra truyền giáo là một thuật ngữ 
thông thường được dùng để dịch từ missio 
của tiếng La-tinh hay mission của tiếng Anh 
hoặc tiếng Pháp. Missio có nghĩa là sứ vụ. Vì 
sứ vụ mà Chúa truyền cho Hội thánh trước 
khi về Trời là: “Hãy đi và làm cho muôn dân 
thành môn đệ” (Mt 28,19), hoặc “Hãy đi 
khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi 
loài thụ tạo” (Mc 16,15), nên đối với Hội 
thánh, truyền giáo luôn luôn là sứ vụ hàng 
đầu. Chính vì thế mà người Việt dịch mission 
là truyền giáo, hay đúng hơn là sứ vụ truyền 
giáo. Trong tiếng Việt, các nhà truyền giáo 
cũng được gọi là các nhà thừa sai, nghĩa là 
những người được Chúa sai đi để thừa hành 
sứ vụ truyền giáo mà Người trao phó. Mục 
đích chính của việc truyền giáo là “làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ”.

IV. THỰC TRẠNG CÔNG CUỘC 
PHÚC ÂM HÓA CỦA GIÁO HỘI VIỆT 
NAM VÀ HỘI DÒNG CHÚNG TA

Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, 
theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra 
Dân số và Nhà ở, được công bố tại Hà Nội 
ngày 19/12/2019 mới nhất vừa qua cho thấy: 
Dân số VN là 96,2 triệu người, có 16 tôn giáo 
được phép hoạt động với 13,2 triệu tín đồ, 
chiếm 13,7% tổng số dân cả nước. Trong đó 
số người theo Công Giáo là đông nhất với 
5,9 triệu người, chiếm 6,1% dân số. Tỷ lệ dân 
số Công Giáo sút giảm từ 6,61% năm 2009 
xuống còn 6,1%. Linh mục Nguyễn Ngọc 
Sơn đã làm một so sánh về việc truyền giáo 
với Giáo hội Tin Lành ở Việt Nam, năm 1999: 
số tín hữu là 400.000 người. Năm 2008: con 
số này đã lên tới 1.500.000 người. Như thế, 
số tín hữu Tin Lành tăng gần 4 lần trong vòng 
10 năm.

Nhà Mẹ: 

Từ năm 2016 – 2021 dự tòng được rửa tội: 
1.198 người - Tự nguyện nhập đạo: 60 người 
- Học Giáo lý Hôn nhân: 3.887 người
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Giáo phận Bắc Ninh:

- Gx. Đình Tổ (2017-2021): Rửa tội: 58 - 
Tự nguyện nhập đạo: 4

- Dâu (2017-2021): Rửa tội: 25 - Tự 
nguyện nhập đạo: 11

- Gx. Lực Tiến (2016-2021): Rửa tội: 150 
- Tự nguyện nhập đạo: 2

- Gx. Vĩnh Ngọc (2016-2021): Rửa tội : 
350 - Tự nguyện nhập đạo: 47

- Gx. Văn Thạch (2012-2021): Rửa tội: 
109 - Tự nguyện nhập đạo: 3

- Gx. Đại Điền (2012-2021): Rửa tội: 399 
- Tự nguyện nhập đạo: 7

Giáo phận Thái bình:
- Gx. Thiên Lộc (2015-2021): Rửa tội: 

270 - Tự nguyện nhập đạo: 5
- Gx. Kim Châu (2018-2021):  Rửa tội: 

32 - Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Hàm Tải (2018-2021): Rửa tội: 57 - 

Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Thất Sự (2019-2021):  Rửa tội: 38 - 

Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Chấp Trung (2019-2021): Rửa tội: 

15 - Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Phương Mai (2018-2021):  Rửa tội: 

34 - Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Vĩnh Phúc (2019-2021): Rửa tội: 30 

- Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Minh Đức (2019-2021): Rửa tội: 42 

- Tự nguyện nhập đạo: 4
- Gx. Giáo Lạc (2019-2021): Rửa tội: 79 - 

Tự nguyện nhập đạo: 37
- Gx. An Thái (2021): Rửa tội: 11 - Tự 

nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Lực Điền (2020-2021): Rửa tội: 25 - 

Tự nguyện nhập đạo: 0
- Gx. Đức Long (2018-2021): Rửa tội 43 - 

Tự nguyện nhập đạo 0
- Gx. Tràng Quan (2020-2021): Rửa tội: 

23 - Tự nguyện nhập đạo: 0

- Gx. Cát Trại (2021): Rửa tội: 7 - tự 
nguyện nhập đạo: 0

- Gx. Thuận Nghiệp (2018-2021): Rửa 
tội: 61 - Tự nguyện nhập đạo: 0

- Gh. Đống Cao (2018-2021): Rửa tội: 3 - 
Tự nguyện nhập đạo: 0

Giáo phận Long Xuyên:

Gx. Hòa Phú (2016-2021), gồm Giáo 
điểm Hòa Mỹ và Giáo điểm Hòa Lợi: Rửa 
tội: 274 - Tự nguyện nhập đạo: 93

Gh. Xẻo Tam (2016 – 2021): Rửa tội: 95 - 
Tự nguyện nhập đạo: 40

Một số giáo xứ và Cộng đoàn:

- Gx. Châu Ninh (2019-2021): Rửa tội: 
296 - Tự nguyện nhập đạo: 187 (đa số anh 
chị em dân tộc)

- Gx. Thuận Yên (2017-2021): Rửa tội: 
110 - Tự nguyện nhập đạo: 28

- Gh. Tri Lễ (Kontum - 2018-2021): Rửa 
tội: 201 - Tự nguyện nhập đạo: 13 

- Cộng đoàn Mỹ Tho (2017-2021): Rửa 
tội: 60 - Tự nguyện nhập đạo: 60

V. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ 
KHĂN CỦA ANH EM CRM TRONG 
VIỆC TRUYỀN GIÁO 

  Thuận lợi:  

- Hiện Dòng ta tại VN đang phụ trách 
nhiều giáo xứ và có nhiều cộng đoàn trải dài 
khắp các giáo phận (17/27 giáo phận).

- Số linh mục và tu sĩ khá đông, khoảng 
200 linh mục và hơn 300 tu sĩ.

- Với tinh thần bình dân và phục vụ, anh 
em rất dễ hòa đồng, gần gũi dân chúng.  – 
Một số cơ sở khang trang, thích hợp cho việc 
truyền giáo.

  Khó khăn: 

- Thiếu nhiệt thành dấn thân trong việc 
truyền giáo (thiếu lửa truyền giáo) do chưa 
học hỏi đầy đủ, đời sống nội tâm kém và ít 
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có dịp thực tập truyền giáo (nhà tập, khấn 
tạm còn hạn chế việc ra đi truyền giáo, vì các 
công tác trong cộng đoàn).

- Thiếu nhân sự chuyên trách truyền giáo 
tại các giáo xứ, các cộng đoàn và tinh thần 
hiệp nhất anh em trong cộng đoàn còn kém. 
Một số anh Phụ trách quá bận công việc mục 
vụ giáo xứ, cần có thêm nhân sự.

- Nhiều nơi gặp trở ngại bởi chính quyền 
hoặc anh em chưa có hộ khẩu thường trú.

- Tài chánh dành cho việc truyền giáo 
chưa được dồi dào.

VI. CÁCH THỨC TRUYỀN GIÁO

Vậy làm sao chúng ta có thể truyền giáo 
cho con người hôm nay? Để trả lời câu hỏi 
này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói đến 
ba cách thức truyền giáo: 

Cách thức thứ nhất là cử hành phụng vụ

Nghĩa là truyền giáo bằng việc cử hành 
các Bí tích, đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày. 
Bởi lẽ, dân Chúa được hình thành nhờ việc 
cử hành và tham dự các bí tích. Mỗi người 
chúng ta được mời gọi mỗi ngày, mỗi Chúa 
nhật đến tham dự thánh lễ và cử hành các 
Bí tích, đọc kinh cầu nguyện, lắng nghe Lời 
Chúa. Qua việc tham dự phụng vụ, chúng ta 
gặp gỡ và sống thân tình với Chúa Kitô, nhờ 
đó, chúng ta được Lời Chúa và Thánh Thể 
nuôi dưỡng. Một người Kitô hữu truyền giáo 
là một người siêng năng tham dự các bí tích 
và chuyên chăm cầu nguyện (Thánh Têrêsa 
Hài Đồng Giêsu). 

Cách thức thứ hai là rao giảng Tin Mừng

Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ: “Hãy 
ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ 
tạo.” Truyền giáo là loan báo Lời Chúa, kể 
chuyện về Chúa, kể lại kinh nghiệm đức tin 
của mình cho người khác. Ngày hôm nay 
chúng ta cần phải ra đi và chia sẻ Tin Mừng 
cho những người xung quanh chúng ta. Trong 
mỗi cuộc gặp gỡ, chúng ta có thể chia sẻ kinh 
nghiệm đức tin của mình cho những người 

khác. Chúng ta có thể kể chuyện về Thiên 
Chúa, về ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang đến, 
cho người khác nghe. Chúng ta có thể làm 
được điều này trong mọi hoàn cảnh, khi gặp gỡ, 
khi điện thoại, khi thăm viếng, khi đi đường, 
khi ở nhà hoặc khi làm việc. Chúng ta có thể 
dùng truyền thông như facebook, internet, 
email… để chuyển tải sứ điệp Tin Mừng. Tất 
cả là cơ hội để chúng ta rao giảng Lời Chúa, 
nói chuyện về Chúa cho người khác.

Cách thức thứ ba đó là sống chứng tá 
bằng đời sống bái ái

Truyền giáo bằng những việc làm cụ thể, 
bằng chính đời sống bác ái của mỗi người 
chúng ta. Chúng ta đến thăm viếng những 
người già, người nghèo, người đau khổ, 
người bị bỏ rơi trong xã hội. Chúng ta giúp 
đỡ họ, an ủi họ. Qua những việc làm cụ thể, 
họ nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, vì 
lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn. Những 
hành vi bác ái cụ thể là những bài giảng hùng 
hồn nhất về Thiên Chúa. Đây là cách thức 
truyền giáo hiệu quả nhất.

Như thế, trong cả ba cách thức trên, chúng 
ta đều có thể áp dụng để truyền giáo cho bất cứ 
ai gặp gỡ. Chúng ta hãy mạnh dạn truyền giáo, 
đừng sợ hãi, đừng ngần ngại, có Chúa Thánh 
Thần đến đồng hành và nâng đỡ chúng ta như 
Ngài đã đến và ban sức mạnh cho các Tông đồ 
trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2,10-20).

VII. MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ CHO CÔNG 
CUỘC RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA 
HỘI DÒNG SAU TỔNG TU NGHỊ VIII

- Phúc âm hóa mọi phần tử của dòng bằng 
việc chuyên chăm học hỏi Phúc âm, sống tinh 
thần Phúc âm, đào sâu các môn học về truyền 
giáo, nhất là năm Tập và các năm Khấn tạm, 
thực tập truyền giáo nhiều hơn.

- Ngày thứ Hai, nếu Phụng vụ cho phép, 
Dòng sẽ dâng lễ ngoại lịch cầu cho việc 
truyền giáo.

- Thành lập các nhóm chuyên trách truyền 
giáo tại một số giáo xứ, tu viện, cộng đoàn 
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như giáo xứ Vĩnh Ngọc - Bắc Ninh, giáo xứ 
Châu Ninh - Buôn Mê Thuột, giáo xứ Giáo 
Lạc - Thái Bình, Tu viện Mân Côi Tân Phú, 
Cộng đoàn Tân Kiều - Mỹ Tho. Xin thêm 
nhân sự và tài chánh cho những điểm truyền 
giáo này. 

- Có qui chế riêng thuận lợi cho những 
anh em đi thăm lương dân, công tác bác ái, 
tại Nhà Mẹ cũng như tại các cộng đoàn.

- Các giáo xứ, tu viện, cộng 
đoàn chỉ định một anh em trực tiếp 
lo việc truyền giáo.

- Ban Truyền giáo năng đến 
các vùng truyền giáo, nhất là vùng 
xa xôi, để thúc đẩy, yểm trợ việc 
truyền giáo.

- Bản tường trình truyền giáo sẽ 
dược niêm yết chung nhà và đăng 
trên Annuntiatio. Tổng Ban Truyền 
Giáo, ban Truyền giáo các giáo xứ, 
các tu viện, cộng đoàn đều gửi số 
liệu về thành quả truyền giáo của 
mình (6 tháng một lần).

- Đại hội Truyền Giáo sẽ tổ chức 
một năm một lần tại Nhà Mẹ hoặc 
một tu viện dành cho miền Bắc, để 
tổng kết hoạt động truyền giáo. Mỗi 
giáo xứ, tu viện, cộng đoàn đều cử 
anh đặc trách truyền giáo tham dự, 
mời thêm Gia đình Tận hiến cùng 
cộng tác.

***

“Lúa chín đầy đồng mà thợ 
gặt thì ít”. 

Chúng ta hãy hăng hái lên đường 
truyền giáo theo lệnh truyền của 
Chúa và đặc sủng của hội dòng, 
bất chấp hoàn cảnh thuận lợi hay 
không thuận lợi (2Cr. 4,2). Ước 

mong mỗi người chúng ta thấm đẫm tinh 
thần Phúc âm để có thể nói như thánh 
Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao 
giảng Phúc âm” (1Cr. 9,16). 
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I. Ý nghĩa từ Mục vụ
Trong Giáo hội, mọi hoạt động 

đều bao gồm hai chiều kích: đối 
với Thiên Chúa và đối với tha 
nhân. Hoạt động hướng về Thiên 
Chúa gọi lả việc thờ phượng hay là 
phụng tự; trong khi hoạt động đối 
với con người là hoạt đông mục vụ. 
Vậy mục vụ là hoạt động thường 
xuyên của Giáo hội nhằm phục 
vụ con người để chăm sóc và nuôi 
dưỡng đức tin của họ, dưới nhiều 
mức độ khác nhau, có thể trên bình 
diện toàn cầu, trên bình diện giáo 
phận, giáo xứ. (Lm. Phaolô Nguyễn 
Văn Thái, ĐCV Vinh Thanh); vì thế chúng ta 
thường nghe đến những việc: mục vụ di dân, 
mục vụ gới trẻ, mục vụ gia đình…

Tiếng “mục vụ” chỉ trở nên thịnh hành 
trong ngôn ngữ Giáo hội kể từ thập niên 60, 
nhất là với Đức thánh Giáo hoàng Gioan 23, 
khi ngài muốn cho Công đồng Vaticanô II 
mang tính cách mục vụ. Trong diễn văn khai 
mạc Công đồng, ngài giải thích: Công đồng 
sẽ không lặp lại các đạo lý cổ truyền, cũng 
như không tuyên bố thêm tín điều mới; nhưng 
Công đồng sẽ chú trọng vào việc trình bày đạo 
lý cổ truyền với ngôn ngữ hợp với tâm thức 
của thời đại. (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)

II. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA DÒNG
Thưa quí anh! Hiện nay, tại Việt Nam hội 

dòng có:
- Tập sinh: 20
- Khấn tạm: 74
- Khấn trọn: 244 
- Linh mục: 199
Tổng số anh em tại VN là 517 tu sĩ.
Hội dòng đang hiện diện tại 17 giáo phận, 

phụ trách 35 giáo xứ, 7 giáo họ và 4 giáo điểm.

Có 15 tu viện, 7 cộng đoàn nhỏ, với các cơ 
sở truyền giáo sau đây:

- Giáo phận Long Xuyên với tu viện 
Thánh Giuse, giáo xứ Hòa Phú - huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang.

- Giáo phận Mỹ Tho với giáo điểm Tân 
Kiều - huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Giáo phận Kon Tum với giáo họ Tam An 
- huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, vùng dân tộc 
Ba Na.

- Giáo phận Bắc Ninh với giáo xứ Vĩnh 
Ngọc - huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, 
vùng dân tộc H’Mông.

Thưa quí anh, có thể nói thời gian vừa qua 
được gọi là giai đoạn “hội nhập” của dòng; 
vì sau năm 1975 và năm 1987 do mất hết các 
cơ sở, chỉ còn duy nhất là nơi chúng ta đang 
ở, cũng như anh em còn rất ít ở VN, nên đến 
Tổng Tu Nghị V là giai đoạn đào tạo và phát 
triển nhân sự để chờ “thời cơ”, và thật là từ 
Tổng Tu Nghị V đến nay, tức là Tổng Tu Nghị 
VII, để có thể hoạt động, cần phải hội nhập 
vào các địa phận qua việc đảm nhận giúp các 
giáo xứ, giáo họ, giáo điểm. Việc giúp này 
được coi là việc cần thiết cho việc hội nhập, 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
09.3.2022

Phanxicô Assisi M. Hoàng Thiên Triệu, CRM

Hội thảo 3:
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cả về mặt chính quyền cũng như giáo quyền. 
Vì đối với chính quyền, họ chỉ công nhận các 
hoạt động tôn giáo dựa vào giáo xứ (ngoại 
trừ hoạt động trong các cơ sở xã hội như mở 
trung tâm dạy nghề); về mặt giáo quyền thì 
các giáo phận chỉ đón nhận mình khi nhận 
giúp cho giáo phận, tức là nhận giúp giáo 
xứ. Hơn nữa, việc làm việc tại các giáo phận 
cũng là phương thế để có ơn gọi và nhất là 
để chịu chức linh mục, vì dòng chúng ta là 
dòng thuộc giáo phận, nên việc chịu chức tùy 
thuộc vào các giáo phận.

Cũng xin đề cập một chút về việc chịu 
chức của anh em. Đây là một việc chật vật, 
không dễ dàng, ngoại trừ tại TGP Sài Gòn 
với Đức HY Gioan Baotixita Phạm Minh 
Mẫn và Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi 
Văn Đọc, cũng như tại giáo phận Thái Bình 
thời gian này và thêm giáo phận Bắc Ninh, 
nhưng có dấu hiệu chững lại. Có anh em nói 
rằng cứ cho anh em chịu chức đi, hay mình 
phải làm việc nhiều cho giáo phận, cách 
riêng là tại Sài Gòn, để được truyền chức. 
Nhưng thưa anh em, không đơn giản như 
thế, bằng chứng là sau thời Đức cố Phaolô 
cho đến nay là hơn 3 năm mà chưa anh em 
nào được chịu chức, trong khi đó mình vẫn 
cật lực giúp giáo phận. Có giáo phận Đức 
cha muốn giúp nhưng ban tư vấn và hội 
đồng linh mục làm khó, có giáo phận thì đầu 
tiên Đức cha không muốn, nhưng sau một 
thời gian dài lại đồng ý. Cho nên, việc chịu 
chức của dòng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, 
kể cả nơi chính chúng ta, tức là năng lực của 
anh em!

III. GIAI ĐOẠN MỚI
Thưa anh em, có thể nói thời gian vùa qua 

được xem như là những giai đoạn phát triển 
(nhân sự) từ sau 1975 đến Tổng tu Nghị V, 
và từ đó cho đến nay được gọi là giai đoạn 
hội nhập, từ nay trở đi, với giai đoạn mới là 
lúc chúng ta phải đặt vấn đề làm việc mục vụ 
phù hợp với Đặc sủng của dòng là việc Phúc 
âm hóa (HP 3). Nói đến Phúc âm hóa lại liên 
can đến ban truyền giáo, nhưng ở đây chúng 
ta chỉ đề cập đến lãnh vực mục vụ mà thôi.

Trước hết, chúng cần xem lại nhưng việc 
mục vụ mà dòng đang làm như: Phụ trách 
giáo xứ (mục vụ giáo xứ), lưu xá sinh viên 
(mục vụ gới trẻ), truyền thông (mục vụ trong 
truyền thông), Gia Đình Tận Hiến (mục vụ 
giáo dân) để điều chỉnh và phát huy cho có 
nhiều kết quả.

* Mục vụ giáo xứ: Anh em đang phụ trách 
các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm cần để ý đến tất 
cả mọi thành phần trong phạm vi trách nhiệm 
của mình, để tìm cách giúp họ sống đức tin 
vững chắc và trưởng thành, những việc mục vụ 
cho: thiếu nhi, giới trẻ, hiền mẫu, gia trưởng, 
cao niên, bệnh tật, gia đình đau khổ, gia đình 
tan vỡ, người bệnh, người nghèo, lương dân…, 
chứ không phải chỉ lo làm các bí tích, tổ chức 
một vài sự kiện là xong đâu.

* Lưu xá, trước năm 1975, dòng có lưu xá 
Rạng Đông ở Đà lạt, có nhiều thành công, nay 
chỉ có 3 lưu xá “mini”: 2 ở Sài Gòn, 1 ở Đà 
Lạt, hình như chưa đạt được hiệu quả mấy.

* Trang web “tinmung.net” được coi như 
thay thế cho báo Trái Tim Đức Mẹ ngày xưa, 
cần tích cực tận dụng phương tiện truyền 
thông này trong việc loan báo Tin Mừng.

* Gia Đình Tận Hiến. Theo thống kê của 
văn phòng GĐTH, hiện nay tổng số thành 
viên đã gia nhập là 58.561 người; đã qua đời 
là 10.158. Số hiện tại là 48.403 người, nằm 
trong 460 giáo xứ, thuộc 16 giáo phận. Gia 
Đình Tận Hiến có mục đích giúp người giáo 
dân thánh hóa bản thân và gia đình (Thủ Bản 
GĐTH, số 2), đồng thời cộng tác với nhà 
dòng trong việc Phúc âm hóa bằng đời sống 
chứng tá hằng ngày (Thủ Bản GĐTH, số 3).

Trong giai đoạn mới này, cần phải chú 
trọng nhiều đến việc mục vụ này, có thể nói 
đây là việc mục vụ đặc trưng của hội dòng, 
thường mỗi hội dòng khi hoạt động đều nhắm 
đến một lãnh vực nào đó, như về giáo dục, y 
tế, giới trẻ… thì hội dòng chúng ta với tinh 
thần bình dân, lao động, nên phù hợp với 
tầng lớp giáo dân bình thường, con số người 
thuộc lớp này rất đông. Do đó cần phải cố 
gắng nhiều hơn nữa để làm việc có hiệu quả 
nhiều hơn bằng cách phải có những kế hoạch, 
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phương án rõ ràng, khoa học và nhất là chuẩn 
bị nhân sự có năng lực và thiện chí.

* Cộng đoàn giáo hội cơ bản
Sau những việc mà hội dòng dang thực 

hiện, xin đề nghị một việc mục vụ mới đối 
với chúng ta, đó là hoạt động của các “cộng 
đoàn giáo hội cơ bản”. Đây là việc mục vụ 
mà những người hiểu biết cho rằng rất hiệu 
quả trong việc “truyền giáo”. Xin được trình 
bày dài hơn về loại hình mục vụ này.

“Trong các Cộng đoàn Cơ bản, giáo hữu 
quen nhau, cầu nguyện với nhau, chia sẻ Kinh 
Thánh và phát huy tinh thần huynh đệ nhằm 
đối phó với tình thế tôn giáo và xã hội. Trong 
các nhóm như thế, giáo dân và giáo sĩ hợp tác 
với nhau trong bối cảnh hàng xóm, nơi môi 
trường làm việc v.v….; giáo xứ có thể giữ vai 
trò phối hợp các cộng đoàn. Các cộng đoàn 
nhỏ này đã trở thành công cụ truyền giáo hữu 
hiệu vào bậc nhất. Hiện có những Cộng đoàn 
Ki-tô giáo như thế ở thôn quê cũng như nơi 
thành thị, ở giữa giới bình dân cũng như giữa 
giai cấp giầu có, trong các đại học cũng như 
giữa những người di dân mù chữ: đức tin chỉ 
là một cho mọi người và bất cứ ở đâu” (Giám 
mục Orlando Quevedo, FABC Papers, số 
921, tháng 1.2000).

1. QUAN ÐIỂM CỦA GIÁO HỘI VỀ 
CÁC CỘNG ÐOÀN GIÁO HỘI CƠ BẢN

1.1 Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản là do 
Chúa Thánh Thần khơi lên trong lòng 
Giáo Hội:

“Thánh Thần Thiên Chúa đã luôn hoạt 
động trong lịch sử Giáo Hội Á Châu, hẳn 
cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội ấy. 
Người ta tìm thấy nhiều yếu tố tích cực nơi 
các Giáo Hội địa phương (….). Một lý do 
vững chắc cho phép ta hy vọng “một mùa 
xuân mới trong đời sống đức tin của Ki-tô 
hữu” là càng ngày càng có nhiều giáo dân 
được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy 
ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi 
riêng của mình trong cộng đoàn Giáo Hội.” 
(Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông 
huấn Giáo Hội tại Châu Á, số 9).

1.2 Giá trị của các Cộng đoàn Giáo hội cơ 
bản trong lòng Giáo Hội:

“Trong bối cảnh ấy và dựa trên kinh 
nghiệm mục vụ của mình, các Nghị Phụ 
Thượng Hội Ðồng (Giám Mục Châu Á) nhấn 
mạnh tới giá trị của các Cộng đoàn Giáo hội 
Cơ bản như một phương thế hữu hiệu để đẩy 
mạnh sự hiệp thông cộng tác trong các giáo 
xứ và giáo phận, và như một lực lượng thật 
sự cho công cuộc Phúc âm hóa. Những tập 
thể nhỏ bé này sẽ giúp các tín hữu sống thành 
những cộng đoàn đức tin, cầu nguyện và yêu 
thương như các Ki-tô hữu đầu tiên (Cv 2,44-
47; 4,32-35). Các tập thể này còn giúp các 
đoàn viên sống Tin Mừng trong tinh thần yêu 
thương huynh đệ và phục vụ, từ đó trở thành 
điểm khởi hành vững chắc cho một xã hội mới, 
biểu hiện một nền văn minh tình thương….” 
(Tông Huấn GH tại Châu Á, số 25).

2. THẾ NÀO LÀ CỘNG ÐOÀN GIÁO 
HỘI CƠ BẢN?

2.1 Ðịnh nghĩa:
Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản là:
(1) Một nhóm từ 8 đến 15 tín hữu,
(2) Sống cùng xóm với nhau, tức trong 

cùng địa bàn dân cư,
(3) Gặp gỡ nhau ít nhất một tháng một lần 

để cầu nguyện chung với nhau, để vui hưởng 
và chia sẻ đời sống và các kinh nghiệm đức 
tin, hầu nâng đỡ nhau và phát triển tình thân 
hữu trong Chúa,

(4) Thông qua Nhóm và Lời Chúa, họ đào 
sâu và nâng cao sự hiểu biết về Chúa Ki-tô, 
về Giáo hội và về ơn gọi và nhiệm vụ riêng 
của mình,

(5) Tùy theo kinh nghiệm sống đức tin của 
Nhóm và ơn Đoàn sủng mà mỗi người lãnh 
nhận được, họ cam kết thực hiện một mình 
hay chung với Nhóm một việc tông đồ nào 
đó, nhằm phục vụ Giáo hội và xã hội trong 
môi trường nghề nghiệp, trong khu xóm hay 
trong gia đình,

(6) Họ đại diện giáo xứ tại khu vực của 
mình và tạo nên một “giáo hội tại gia” hoặc 
một “giáo hội nhỏ” tại địa phương ấy.
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2.2 Những nét chính của một Cộng 
Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản:

(1) Do những người cùng sống chung một 
địa bàn với nhau tạo nên,

(2) Mọi giáo dân có thể gia nhập,
(3) Họ đại diện giáo xứ tại khu vực họ sống,
(4) Mỗi Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản có 

đại diện trong Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ.
2.3 Hoạt động chính Cộng Ðoàn Giáo 

Hội Cơ Bản:      
(1) Hoạt động trọng tâm của các Cộng 

Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản là chia sẻ Lời Chúa, 
nhất là theo Phương pháp 7 Bước hay Phương 
pháp Xem-Xét-Làm.

(2) Hoạt động tông đồ (hay đối ngoại) của 
các Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản rất đa dạng, 
như:

* Cỗ võ các Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, các 
Nhóm Cầu Nguyện,

* Chăm sóc bệnh nhân,
* Thăm viếng những người cùng giáo xứ,
* Giúp đỡ những người thiếu thốn,
* Làm chứng cho Chúa Ki-tô trong môi 

trường nghề nghiệp, lao động,
* Ðem Tin Mừng đến cho những người 

ngoài Giáo hội,
* Thăm viếng những người mới đến cư 

ngụ trong khu vực, giáo xứ,
* Chăm lo cho những người nghèo, những 

người tàn tật, già yếu, neo đơn,
* Hòa giải khi có xung đột và tranh chấp.
2.4 Lý do khiến các Cộng Ðoàn Giáo 

Hội Cơ Bản hình thành:        
(1) Lý do 1: Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản 

thỏa mãn những ước vọng thâm sâu của con 
người chống lại xu hướng chung của thời đại 
là tạo nên những cá nhân theo một khuôn 
mẫu có sẵn, thậm chí biến con người thành 
sản phẩm của xã hội, theo mô hình đồng nhất. 

(2) Lý do 2: Trong Giáo hội cũng có ý 
thức ngày càng lớn, nơi nhiều giáo dân nam 
nữ, về trách nhiệm của mỗi chi thể đối với lợi 
ích của anh em, chị em mình, nhằm thực hiện 
được sứ mạng của Giáo hội trong thế giới. 

Khi những tổ chức kể trên biến thành Cộng 
Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản thì lập tức các thành 
viên trở nên tích cực và hăng say truyền đạo 
hơn nhiều.

3. GIÁO HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC 
CỘNG ÐOÀN GIÁO HỘI CƠ BẢN

Giáo Hội Việt Nam mới chỉ có các Hội 
Đoàn Tồng Ðồ hay các Ðoàn Thể Công Giáo 
Tiến Hành, các Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, các 
Nhóm Cầu Nguyện, các Nhóm Công Tác Xã 
Hội, Bác Ái… chứ chưa có các Cộng Ðoàn 
Giáo Hội Cơ Bản đúng nghĩa.

Có thể nhìn thấy các nguyên nhân sau đây 
của sự kiện trên:

(1) Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không 
có liên lạc với các Giáo Hội thuộc khu vực 
Ðông Nam Á trong một thời gian dài (từ năm 
1975 đến những năm gần đây), nên không 
có thông tin cập nhật về những điều mới mẻ 
xuất hiện trong lòng các Giáo Hội ấy trước 
và sau Công Ðồng Vatican II, trong đó nổi 
bật nhất là các Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản.

(2) Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, do 
truyền thống, có xu hướng bảo thủ, nên 
chẳng những ít quan tâm đến các phong trào 
canh tân đổi mới, mà còn tỏ ra dè dặt thậm 
chí e ngại đối với những cái mới, trong đó có 
các Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản.

(3) Trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 
thường thì việc gì cũng xuất phát từ hàng 
giáo sĩ trong khi ở các Cộng Ðoàn Giáo Hội 
Cơ Bản thì phần chủ động lại là của chính 
anh chị em giáo dân.

(4) Trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 
hễ một nhóm giáo dân nào chia sẻ, học hỏi 
Lời Chúa hay cầu nguyện dựa vào Thánh 
Kinh, mà không do các linh mục tổ chức, 
giảng dạy, điều hành thì thường bị nghi ngờ 
và rất dễ bị gán cho hai chữ Tin Lành, làm 
như Thánh Kinh không phải của Công Giáo 
hoặc chỉ dành riêng cho các linh mục tu sĩ 
mà thôi!

Vì bốn lý do trên, nên chưa có Cộng Ðoàn 
Giáo Hội Cơ Bản (đúng nghĩa) trong lòng 
Giáo Hội Việt Nam.
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Trong sứ mạng phục vụ và truyền giáo 
của Dòng chúng ta, không chỉ những người 
lãnh đạo có trách nhiệm điều phối nhân sự, 
mà mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm 
cộng tác cách nào đó, để công cuộc phục vụ 
và truyền giáo của Hội dòng mang lại nhiều 
hoa trái tốt đẹp. 

I. ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ LÀ GÌ? 
Người đời xưa khẳng định rằng: “Thuật trị 

quốc chính là việc dùng người”. Người lãnh 
đạo điều hành công việc thành công chính là 
nhờ ở chỗ biết dùng người. Tuyển dụng được 
người tài, tìm được người phù hợp với công 
việc là rất khó khăn, nhưng vấn đề quan trọng 
là người đứng đầu phải sử dụng nguồn nhân 
sự này như thế nào để phát huy tốt nhất khả 
năng của họ, giúp họ thành công trong công 
việc, mang lại hiệu quả tốt cho Giáo hội và 
hội dòng.

Điều phối nhân sự cách hài hoà, thích 
hợp và hiệu quả là cả một nghệ thuật của vị 
bề trên, của linh mục quản xứ, của tu viện 

trưởng hay người đứng đầu. Nghệ thuật dùng 
người là biết phân công, sắp xếp, sử dụng 
đúng người vào đúng việc, là phát huy được 
tối đa khả năng, mặt mạnh, sở trường của mỗi 
người. Đây là việc phức tạp và khó nhất của 
người lãnh đạo, nó có ảnh hưởng lớn đến sự 
hưng, suy, thành, bại của hội dòng và sứ vụ 
truyền giáo. Vì vậy, vị bề trên hay mỗi người 
đứng đầu phải chủ động tập trung tinh thần, 
sức lực vào việc quản lý và điều hành nhân 
sự dưới quyền. Phân công và điều hành xuôn 
sẻ các thành viên của tu viện, của giáo xứ là 
điều kiện quan trọng để mang lại hiệu quả tốt 
cho sứ vụ. 

Trong thời đại hôm nay, sự thăng tiến 
và cạnh tranh trên các lĩnh vực đang diễn 
ra ngày càng quyết liệt. Sự tồn tại và phát 
triển của một công ty, một nhà trường, một 
giáo xứ, sự thành công hay thất bại của người 
lãnh đạo, vấn đề ảnh hưởng then chốt vẫn là 
sự khôn ngoan, tiến bộ và hài hoà trong việc 
điều hành nhân sự.      

II. NGUYÊN TẮC ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ  
Người đứng đầu, khi điều hành nhân sự, 

cần lưu ý đến một vài nguyên tắc cơ bản 
sau đây:

Nguyên tắc 1. Nguyên tắc quan trọng 
hàng đầu là tu viện trưởng, người lãnh đạo 
điều phối nhân sự cần phải liên lạc thường 
xuyên với “Tổng Đài Nhân Sự Toàn Cầu”, đó 
là Chúa Thánh Thần. 

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn 
nhủ rằng: “Giáo Hội vẫn luôn luôn xác tín 
rằng giáo dục là một yếu tố chính yếu trong 
sứ mạng của Giáo Hội. Thầy Dạy nội tâm là 
Chúa Thánh Thần, Đấng dò thấu những nơi 

ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ TRONG HOÀN CẢNH MỚI
20.4.2022

Robertô Bellarminô M. Vũ Thanh Tòng, CRM

Hội thảo 4:



70   Đặc san mừng 80 năm Thành Lập Dòng 

thẳm sâu không thể đạt tới nhất trong lòng 
người, cũng là Đấng thấu suốt chuyển động 
thầm kín của lịch sử” (ĐSTH 96).

Vì thế, Người đứng đầu chỉ có thể điều 
phối nhân sự đạt hiệu quả cao, khi Chúa 
Thánh Thần giúp họ nắm vững mục tiêu, 
đường hướng truyền giáo và thực trạng anh 
em dấn thân phục vụ, để vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo trong việc điều phối.

Nguyên tắc 2. Người đứng đầu cần đảm 
bảo tính khoa học, phân công theo đúng 
chuyên môn được đào tạo. Tuy nhiên, các yếu 
tố này cũng luôn cần anh em phải biết thích 
nghi, linh động và cập nhật để công việc phục 
vụ mang lại hiệu quả tốt đẹp.

Nguyên tắc 3. Việc điều phối phải bảo 
đảm tính vừa sức, đồng đều và công bằng.

Nguyên tắc 4. Việc điều phối phải xuất 
phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục 
đức tin và quan tâm đến hoàn cảnh, khả năng 
và nguyện vọng của anh em phục vụ.

Nguyên tắc 5. Cần có chiến lược xây 
dựng nhóm giáo lý, nhóm bác ái, nhóm “đam 
mê truyền giáo”… về số lượng, chất lượng, 
cơ cấu phù hợp và có tính ổn định tương đối. 

Nguyên tắc 6. Luôn bình tĩnh lắng nghe, 
tin tưởng vào khả năng vươn lên của mỗi 
người, tránh bỏ các định kiến và thành kiến.  

III. QUẢN LÝ NHÂN SỰ    
Để việc điều phối nhân sự đạt được hiệu 

quả tốt, người đứng đầu cần phải biết quản lý 
nhân sự tốt. Ngày nay, khi nhân loại bước vào 
nền kinh tế tri thức, người ta nói nhiều đến 
nguồn lực con người. Một đơn vị làm ăn thất 
bại, thua lỗ, không phải vì thiếu vốn, thiếu 
trang thiết bị, thiếu cơ sở vật chất, mặt bằng, 
nhưng việc thiếu quản lý nhân sự được đặt 
lên hàng đầu. 

Quản lý nhân sự là việc phục vụ, quản trị 
và sử dụng nguồn nhân lực trong một tổ chức, 
một giáo xứ hay cộng đoàn sao cho hợp lý 
và đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý nhân sự là 
một trong những công việc quan trọng hàng 

đầu, cần có trong mọi lĩnh vực chứ không chỉ 
riêng gì kinh doanh. Chúng ta cần học hỏi cái 
kinh nghiệm quý giá về quản lý nhân sự của 
người Nhật. Phân tích về những thành công 
của nền kinh tế Nhật Bản qua nhiều năm, 
người ta thấy rằng sở dĩ người Nhật đem lại 
“sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản”, do bởi nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân nổi bật 
nhất là chiến lược con người và chính sách 
nhân sự của họ. 

Trong sứ mạng phục vụ tại cộng đoàn, 
nơi giáo xứ hay vùng truyền giáo, người tu 
sĩ hay linh mục chúng ta cần lưu ý tới việc 
quản lý nhân sự. Bởi đó, mỗi người chúng ta 
cần học hỏi, rèn luyện và quan tâm tới phẩm 
chất hàng đầu của người làm công tác nhân 
sự là cái tâm tận tụy, sẵn sàng dấn thân cho 
lợi ích tha nhân, từ những việc cụ thể như bồi 
dưỡng, thù lao đến việc huấn luyện, đào tạo 
cũng như tổ chức bộ máy… 

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐIỀU 
PHỐI NHÂN SỰ

Việc điều phối nhân sự tại giáo xứ cũng 
như các nhà dòng hôm nay khá phức tạp và 
khó khăn cho người đứng đầu. Nguyên do là 
số lượng nhân sự có thể khá đông, nhưng khả 
năng, lòng nhiệt thành của các nhân sự lại 
giới hạn và nhân cách nhiều người còn thấp 
kém. Vì thế, người đứng đầu có thể đối diện 
với nhiều khó khăn. Chúng ta có thể nêu ra ít 
là từ bốn phía:

1. Khó khăn do chính sách giới hạn tôn 
giáo của nhà nước. Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
tại VN đã nhận định rằng: “Các chức sắc tôn 
giáo và giới nghiên cứu nói rằng luật (Hiến 
pháp) mới tiếp tục đưa vào khung pháp lý của 
Việt Nam những hạn chế đáng kể và sự kiểm 
soát mang tính quan liêu đối với hoạt động 
tôn giáo” (Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế – 
Việt Nam 2018).

2. Khó khăn do những khác biệt về văn 
hoá, ngôn ngữ. Nhiều nhân sự được cắt cử 
không dễ thích nghi, hoà đồng với văn hoá. 
Bởi đó, Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc nhở 
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các tu sĩ cần tìm hiểu, trao đổi để vượt qua 
thách đố về văn hoá: “Rất nhiều thách đố 
mọc lên trong những nền văn hoá khác nhau: 
vì vậy, cần phải duy trì sự trao đổi phong phú 
với những môi trường mới nẩy sinh, hay với 
những truyền thống quá quen thuộc của đời 
tận hiến…” (ĐSTH 98).

3. Khó khăn vì tinh thần nhân sự suy 
giảm. Một số nhân sự đã suy giảm lửa 
nhiệt tình phục vụ và truyền giáo, như Đức 
Phanxicô đã nhận định: “Những khó khăn 
mới cũng liên tục xuất hiện, những kinh 
nghiệm thất bại… Khi một người vì mệt mỏi 
mà tạm thời hạ tay xuống thì khác với những 
người buông xuôi vì bị khống chế bởi bệnh 
bất mãn kinh niên và bởi sự lười biếng làm 
khô héo linh hồn” (NVTMừng 277). 

4. Khó khăn về việc phân định. Người 
hữu trách cần phải tham khảo và nhận định 
về mức độ trưởng thành tâm linh và tâm lý 
tình cảm của nhân sự, để việc điều phối nhân 
sự sao cho thích hợp với cộng đoàn và sứ vụ. 
Bởi đó, Thánh Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ 
chúng ta rằng: “Trong bối cảnh ngày nay, 
phải đặc biệt quan tâm đến tự do nội tâm của 
người tận hiến, sự trưởng thành tình cảm, khả 
năng thông đạt với mọi người, đặc biệt trong 
chính cộng đoàn của mình, sự thanh thản của 
tinh thần, sự thông cảm với những người đau 
khổ, lòng yêu mến sự thật và sự hoà hợp giữa 
lời nói và việc làm” (ĐSTH 71).

5. Khó khăn nữa là các thành viên, nhất 
là người đứng đầu cần phải thường xuyên cầu 

xin ơn soi sáng, ơn khôn ngoan và phân định 
của Chúa Thánh Thần trước khi thực hiện 
việc điều phối nhân sự. Thánh Gioan Phaolô 
II đã khích lệ chúng ta rằng: “Nhờ để cho 
Chúa Thánh Thần biến đổi, người tận hiến có 
khả năng nới rộng chân trời những ước muốn 
phàm trần hẹp hòi, và đồng thời cũng nắm 
bắt được những chiều sâu thẳm nơi mỗi cá 
nhân và nơi lịch sử, biết lướt qua những hình 
thức bên ngoài thường chỉ có nghĩa thứ yếu” 
(ĐSTH 98).

V. CÁNH CỬA RỘNG MỞ CHO ĐIỀU 
PHỐI NHÂN SỰ

Để việc điều phối nhân sự đạt được hiệu 
quả tốt, người đứng đầu cần phải biết quản 
lý nhân sự tốt. Tuy nhiên, việc quản lý nhân 
sự chỉ đạt được hiệu quả tốt khi các nhân sự 
phục vụ và truyền giáo được huấn luyện, đào 
tạo và tiếp tục tự đào tạo cho mình đời nội 
tâm vững vàng, những đức tính và kỹ năng 
cần thiết, để khi được sai đi phục vụ và truyền 
giáo, họ mới có thể đem Chúa đến cho người 
khác và mang lại nhiều thành quả tốt đẹp cả 
mặt đạo lẫn đời. 

Bởi đó, trong tông huấn Niềm Vui của Tin 
Mừng, Đức giáo hoàng Phanxicô đã khuyến 
khích việc đào tạo rằng: “Giáo xứ là sự hiện 
diện của Hội Thánh trong một lãnh thổ, một 
môi trường để lắng nghe Lời Chúa, để lớn lên 
trong đời sống Kitô hữu... Qua tất cả các hoạt 
động của mình, giáo xứ khuyến khích và đào 
tạo các thành viên của mình thành những nhà 
truyền giáo” (NVTM 28). 
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Chính Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở 
anh em chúng ta cần quan tâm tới việc Huấn 
luyện và Tự luyện, qua điều 89 của Hiến 
pháp Dòng như sau: 

 “Ngoài thời kỳ ở tiền tập viện, và tập 
viện, việc huấn luyện và tự luyện còn được 
thực hiện trong ba giai đoạn khác:

- giai đoạn hạn thệ,
- giai đoạn vĩnh thệ,
- giai đoạn yếu bệnh và cao niên” (HP 89).
Vì thế, việc đào tạo và tự đào tạo nhân sự 

là hai cánh cửa rộng mở, giúp người đứng 
đầu từ từ hoá giải được những khó khăn của 
việc điều phối nhân sự, hầu đem lại nhiều 
thành quả tốt đẹp.

A. Đào tạo: 
Tại giáo xứ, việc đào tạo ban hành giáo, 

các giáo lý viên, cũng như dạy giáo lý cho 
thiếu nhi và người lớn là những việc rất cần 
thiết. Thế nhưng, rất tiếc là nhiều vị mục tử 
hôm nay đặt nặng việc xây dựng các cơ sở 
vật chất và những sinh hoạt bên ngoài, mà coi 
nhẹ việc xây dựng đền thờ tâm hồn, lơ là việc 
đào tạo giáo lý viên, ban hành giáo, dạy giáo 
lý cho trẻ em và người lớn. 

Bởi đó, trong tông huấn Niềm Vui của Tin 
Mừng, Đức Phanxicô đã cảnh tỉnh chúng ta 
rằng: “Tất cả chúng ta, một cách nào đó, cũng 
bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa toàn cầu hóa 
ngày nay, là nền văn hóa, trong khi mang lại 
cho chúng ta những cơ hội và những giá trị 
mới, cũng có thể hạn chế chúng ta và ra điều 
kiện cho chúng ta để làm hại chúng ta. Tôi 
biết rằng chúng ta cần phải tạo ra những chỗ 
phù hợp để thúc đẩy và đào tạo những người 
làm mục vụ” (NVTM 77).

Riêng tại hội dòng chúng ta, việc đào tạo 
đã được đề ra trong các giai đoạn: từ điều 89 
đến 99. Bởi đó, những người đứng đầu cần 
phải quan tâm tới việc đào tạo cho anh em 
trong cộng đoàn:

- Cắt cử anh em du học chuyên sâu về mục 
vụ, giáo dục, truyền giáo, linh đạo, thánh mẫu...

- Giúp anh em tu nghiệp ngắn hạn vào dịp hè.

- Nhất là với anh em tại học viện, việc đào 
tạo này cần phải được những người hữu trách 
và từng anh em biết quan tâm học hỏi và rèn 
luyện, để có thể đem lại nhiều thành quả tốt đẹp 
như Chúa muốn: “Đối với anh em linh mục, 
việc huấn luyện và tự luyện phải được cẩn thận 
bổ sung theo tiêu chuẩn Giáo luật cũng như 
Hiến pháp và Quy luật Dòng” (HP 89).

Việc đào tạo trong Dòng chúng ta còn 
được tiếp diễn qua những tuần tĩnh tâm năm, 
tĩnh tâm tháng, tuần thường huấn, thuyết 
trình, huấn đức, hội họp…  Thánh giáo hoàng 
Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ chúng ta rằng: 
“Việc đào tạo phải thấm nhập sâu xa chính 
con người, sao cho toàn bộ cách ăn ở, trong 
những lúc quan trọng và trong những lúc 
bình thường của cuộc sống, cho thấy người 
đó vui sướng thuộc về Chúa cách trọn vẹn” 
(ĐSTH 65).

B. Tự đào tạo hay tự luyện:
Việc điều phối nhân sự chỉ đạt được hiệu 

quả tốt, khi các nhân sự biết chuyên cần rèn 
luyện và tự đào tạo chính mình, để có được 
những đức tính và kỹ năng cần thiết cho sứ 
mạng phục vụ và truyền giáo. Chúa Thánh 
Thần đã nhắn nhủ chúng ta rằng: “Theo trí 
ý vị Sáng Lập, ngay từ đầu Dòng vẫn chủ 
trương việc huấn luyện các thành viên của 
Dòng phải trường kỳ, và anh em phải tự 
luyện qua nhiều giai đoạn” (HP 89-1).

Nếu các nhân sự không ý thức việc tự 
luyện và thăng tiến bản thân, thì người đứng 
đầu có thể gặp khó khăn, trì trệ trong việc 
điều phối nhân sự. Bởi đó, Chúa Thánh Thần 
đã nhắc nhở chúng ta: 

“Việc huấn luyện và tự luyện này không 
chỉ liên quan đến trí năng và ý chí, mà còn 
đến cả những giáo huấn chân xác nhằm Kitô 
hoá con người tu sĩ toàn diện, theo các mối 
phúc của Phúc Âm” (HP 89).  

1. Tự luyện đời nội tâm: 
Việc tự luyện hàng đầu chính là việc mỗi 

người biết vun đắp cho mình có một đời sống 
nội tâm sâu xa, nghĩa là một cuộc sống tha 
thiết kết hợp, gắn bó với Chúa Kitô, Đấng 
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muốn nói với chúng ta: “Tôi sẽ làm cho các 
anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” 
(Mt 4,19). 

Vâng, chỉ có Chúa Giêsu mới truyền sang 
cho mỗi người chúng ta ngọn lửa truyền giáo 
nồng cháy, ngọn lửa hăng say “lưới người 
như lưới cá”. Bởi đó, Đức Phanxicô nhắn nhủ 
tu sĩ rằng: 

“Khi đời sống nội tâm bị đóng kín với 
những tư lợi, thì không còn chỗ cho người 
khác nữa, những người nghèo không thể 
vào được nữa, người ta không còn nghe 
được tiếng của Thiên Chúa, không còn được 
hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu Ngài, 
tim họ không còn đập những nhịp nhiệt thành 
để làm việc thiện nữa” (NVTM 2). 

Như vậy, càng kết hợp với Chúa Giêsu 
ta càng được Ngài truyền sang cho ta ngọn 
lửa dấn thân phục vụ - truyền giáo để “lưới 
người như lưới cá”. Thánh Gioan Phaolô II 
cũng khẳng định rằng: “Việc hiến dâng cho 
Chúa Giêsu càng đi vào nội tâm, cách sống 
cộng đoàn càng đậm tình huynh đệ, sự dấn 
thân vào sứ mạng đặc thù của tu hội càng 
hăng say, thì đời tu càng có giá trị tông đồ” 
(ĐSTH 72). 

Như vậy, người không cháy bừng lửa mến 
Chúa thì chắc chắn sẽ ít lửa truyền giáo. Mà 
ít lửa truyền giáo thì ta sẽ ngại ngùng phục 
vụ, ít quan tâm thăm hỏi người nghèo, người 
ngoại đạo, nên làm vuột mất những chuyến 
“lưới người như lưới cá”. 

2. Tự luyện đức tính nhân bản:
Thánh Gioan Phaolô 2 đã nhắn nhủ chúng 

ta về việc rèn luyện nhân bản rằng: “Việc đào 
tạo toàn diện phải bao gồm mọi lãnh vực của 
đời sống Kitô hữu và đời sống thánh hiến. 
Do đó phải tiên liệu việc chuẩn bị nhân bản, 
văn hoá, thiêng liêng, mục vụ, sao cho các 
yếu tố đó được hội nhập hài hoà với nhau” 
(ĐSTH 65).    

Có lẽ một số anh em quá chủ quan và coi 
nhẹ việc tự luyện các đức tính nhân bản, nên 
đã xảy ra những sự cố đáng tiếc nơi vùng 

truyền giáo. Nhiều giáo dân nhận định một 
số anh em dòng ta còn yếu kém về nhân bản. 
Mỗi người chúng ta cần khiêm tốn nhìn lại 
mình. Thực tế, chúng ta đã từng nghe hay 
chứng kiến một vài anh em dòng đã có những 
lời nói và cư xử quá nóng nảy, thiếu tôn trọng 
tha nhân, ngại ngùng dấn thân, sống thụ động 
và ươn lười, thiếu lửa yêu thương, phục vụ 
nơi tu viện, tại giáo xứ hay vùng truyền giáo. 

Đức Phanxicô đã cảnh báo chúng ta về tai 
hại của virus “chủ nghĩa cá nhân” (NVTM 
78) và “sự lười biếng làm khô héo linh hồn” 
(NVTM 277). Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn 
mạnh: “Không ai có thể miễn cho mình khỏi 
phải quan tâm tới việc tăng trưởng về mặt 
nhân bản và về mặt tu trì; cũng vậy, không 
ai có thể tự mãn và muốn sống cô lập được” 
(ĐSTH 69).    

Và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II còn 
nhắc nhở: “Những người tận hiến cần minh 
chứng rằng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô soi 
sáng lãnh vực giáo dục, không những không 
coi nhẹ những giá trị nhân bản mà còn củng 
cố và thăng tiến chúng nữa” (ĐSTH 97).    

3. Tự luyện các kỹ năng mềm: 
Để có sự thành công trong phục vụ và 

truyền giáo, ngoài việc cậy dựa tin tưởng 
vào ơn Chúa, ta còn cần phải tự luyện những 
kỹ năng mềm để phục vụ hiệu quả. Kỹ năng 
mềm (Soft Skills) còn gọi là Kỹ năng thực 
hành xã hội là thuật ngữ dùng để chỉ khả 
năng vận dụng những kiến thức đã học hỏi áp 
dụng vào thực tế như: kỹ năng giao tiếp, kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng tiếp nhận-học 
hỏi, kỹ năng thích nghi, kỹ năng quản lý thời 
gian, kỹ năng quan sát, kỹ năng văn hoá đọc, 
kỹ năng tập hát-đánh đàn, kỹ năng vi tính... 
Ở đây chúng ta chỉ nêu ra vài kỹ năng mềm 
tiêu biểu như sau:

a. Kỹ năng giao tiếp và đối thoại 
Trong tất cả những kỹ năng mềm thì kỹ 

năng giao tiếp-đối thoại được đánh giá là kỹ 
năng quan trọng nhất. Nó chủ yếu dựa trên 
việc ta biết kiên nhẫn trao đổi và trò chuyện 
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với người khác bằng cả tấm lòng yêu thương 
chân thành. Kỹ năng giao tiếp-đối thoại 
không chỉ là nói ra, mà còn là lắng nghe và 
nói năng khiêm tốn, dịu dàng. 

b. Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác    
Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác chính 

là chìa khóa cho sự thành công trong sứ mạng 
phục vụ và truyền giáo. Dễ hoà đồng và làm 
việc với những người khác, luôn thể hiện sự 
tôn trọng, lịch sự và thân thiện đối với tha 
nhân, kể cả đối với những người mà ta không 
thích, đó là phẩm chất quý giá của người có 
niềm đam mê truyền giáo. 

c. Kỹ năng tiếp nhận và học hỏi
Nhân sự phục vụ và truyền giáo phải là 

một người biết tiếp nhận những lời phê bình, 
để biến nó thành những bài học, thành động 
lực và kinh nghiệm cho bản thân. Nếu những 
lỗi lầm của chúng ta không được phát hiện 
và sửa chữa thì càng ngày nó sẽ càng nặng 
và khiến cho ta trở thành con người bảo thủ. 
Sự thật là chẳng mấy ai thích nghe những lời 
người khác phê bình mình. Tuy nhiên, ta cần 
phải bình tĩnh và đừng vội phản bác lại những 
lời mà người khác góp ý cho mình. Cầu thị, 
lắng nghe sẽ giúp ta nhận được lời góp ý chân 
thành hơn, để ta hoàn thiện bản thân. 

d. Kỹ năng thích nghi 
Là người phục vụ và truyền giáo, ta phải 

tự luyện cho mình khả năng thích ứng với 
cuộc sống và công việc, để có thể xoay sở 
trong môi trường khó khăn, thiếu thốn hay 
tiến bộ, hiện đại. Chỉ khi ta biết thích nghi, 
biết chấp nhận thay đổi, thì 
mới có nhiều cơ hội cho ta 
thăng tiến và phát huy năng 
lực của mình. Thánh Gioan 
Phaolô 2 đã khích lệ ta hãy 
“năng động trong sứ mạng 
của mình, bằng cách khi 
cần, biết thích nghi các hình 
thái với những hoàn cảnh 
mới và những nhu cầu khác 
nhau” (ĐSTH 37).    

e. Kỹ năng quản lý thời gian 
Quản lý thời gian là một trong những kỹ 

năng thiết yếu và tối quan trọng trong thời đại 
4.0. Khi xã hội càng phức tạp, con người có 
càng nhiều việc phải làm, và càng nhiều thứ 
phải nhớ. Việc sắp xếp thời gian cách hiệu 
quả cần một quá trình đòi hỏi lòng kiên nhẫn 
để luyện tập và bước theo. Người thánh hiến 
hôm nay, nếu không biết quản lý thời giờ tốt, 
chúng ta sẽ dễ có nhiều phí phạm vào điện 
thoại, vào các trang mạng xã hội, trò chơi, 
phim, ảnh… 

Để kết thúc, chúng ta cần ghi nhớ cái kỹ 
năng vô cùng cần thiết và quan trọng bậc nhất 
của anh em Dòng chúng ta là: “Anh em đã 
thành tư sản và nô lệ tình yêu của Mẹ; vì thế, 
anh em phải lấy việc làm mà kiện toàn đời 
tận hiến, tức là hành động mọi việc nhờ Mẹ 
Maria” (HP 9,2).
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PHẦN III

DIỄN TIẾN TỔNG TU NGHỊ VIII
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Ghi nhanh 
TĨNH TÂM VÀ HỘI THẢO 

TRƯỚC TỔNG TU NGHỊ VIII
Linh Thao, CRM

Ba ngày tĩnh tâm

Chương trình tĩnh tâm dành cho các nghị 
huynh bắt đầu từ tối Thứ Bảy, 30/04/2022 
đến chiều ngày 03/05/2022 tại Nhà Mẹ Thủ 
Đức – Tp. Sài Gòn, Việt Nam, với vị giảng 
thuyết là anh Bônaventura M. Trần Tuấn 
Cường.

Ý thức được tầm quan trọng và linh 
thiêng của Tổng Tu Nghị, vị giảng thuyết 
đã chia sẻ với các nghị huynh về ba phương 
diện: Chìm sâu trong cầu nguyện liên lỷ, 
cùng với Mẹ Maria và sống theo Thần Khí.

1. Cầu Nguyện liên lỷ: “Các Tông 
Đồ đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu 
nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với 
bà Maria Thân Mẫu Đức Giêsu, và với anh 
em của Người” (Cv 1, 14). Liên lỷ trong 
cầu nguyện để xin ơn hiệp nhất trong cùng 
một Đức Tin, hiệp nhất trong một Đoàn 

Sủng và Linh Đạo, và hiệp nhất trong một 
Thần Khí.

Lý do để chúng ta hiệp nhất vì chúng 
ta có chung một Cha trên trời, chung một 
niềm tin vào Đức Kitô, ăn cùng một bánh 
và uống cùng một chén.

a. Cầu nguyện để nhìn nhận sự thật 
trong ý thức về bản thân, nhìn nhận những 
giới hạn và tội lỗi của mình: “Lạy Chúa xin 
thương xót con là kẻ có tội”. Sự thật trong 
nhận thức Đức Tin về một Thiên Chúa là 
Đấng Chân, Thiện Mỹ.

b. Cầu nguyện là hiện diện và hiệp thông 
trong ánh nhìn, trong tâm hồn và trong ý chí.

c. Người tông đồ đích thực là người có 
thể áp dụng cho mình lời cầu nguyện của 
Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con đã nói với họ 
những lời mà Cha đã nói với Con”.

Thờ phượng Chúa trong Thần Khí sự 
thật để ý thức: Hiện diện và hiệp thông, để 
tạ ơn: “Nếu các con biết ơn…”.

d. Cầu nguyện với Thánh Cả Giuse vì 
Ngài là gương mẫu lý tưởng trong việc cầu 
nguyện và vâng phục.

2. Cùng với Mẹ Maria:

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến viếng 
thăm” (Lc 1, 43) Thiên Chúa đã ban cho 
Mẹ những ơn thật lớn lao. Thiên thần đã 
tuyên xưng Mẹ là Đấng: “Đầy ơn phúc”. 
Bà Êlisabeth đã linh hứng kêu lên Mẹ là 
Đấng: “mang ơn phúc” với lòng tôn kính 
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và biết ơn. Đấng có phúc hơn vì đã nghe và 
giữ Lời Chúa.

Qua tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã cộng tác 
vào công trình cứu độ. Bởi thế, Mẹ có một 
một vị trí rất quan trọng trong nhiệm cục 
cứu độ.

Mẹ là Đấng sáng lập Hội Dòng chúng ta, 
nên Mẹ có một vai trò rất quan trọng cho 
đời dâng hiến của tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu 
Chuộc. Qua việc tận hiến cho Mẹ ngày vào 
nhà Tập, chúng ta đặt trót cả lý tưởng nên 
thánh của chúng ta nơi bàn tay Mẹ.

Hôm nay, chúng ta phó thác Tổng Tu 
Nghị VIII cho Mẹ, xin Mẹ dẫn đưa Hội 
Dòng từng bước phát triển và cứu rỗi các 
linh hồn về cho Chúa.

3. Sống theo Thần Khí:

Thần khí là hơi thở, là sự sống và là tình 
yêu của Thiên Chúa.

a. Chính tình yêu làm nên những đấng 
thánh:

“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8). 
“Vị thánh là một người hoà điệu với Thiên 
Chúa và nên giống Thiên Chúa trong tình 
yêu và nhờ tình yêu” (Tgtt). Bởi vì con 
người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên 
bởi tình yêu và sống cho tình yêu. Hoa quả 
của Thần Khí là bác ái, bình an, hiền hòa, 
nhẫn nại, bao dung... 

b. Chính Tình yêu cứu độ thế giới:

Bảy lời Chúa Giêsu trên thánh giá 
là những lời cứu độ: Xin Cha tha cho 
những kẻ đóng đanh Chúa, ban nước 
Thiên Đàng cho tên trộm lành, trối Mẹ 
cho thánh Gioan...

Học theo gương của Chúa, hãy để Thần 
Khí  thúc đẩy chúng ta ra đi rao giảng Tin 
Mừng, sống thánh và vững bước theo Chúa 
cho đến cùng. Sống bác ái yêu thương, nhất 
là biết tha thứ theo gương Chúa Kitô.



78   Đặc san mừng 80 năm Thành Lập Dòng 

Hội thảo chuẩn bị Tổng Tu Nghị VIII

Ba buổi chiều của ba ngày tĩnh tâm, 
các nghị huynh chia thành ba nhóm để hội 
thảo cho những vấn đề được bàn luận trong 
Tổng Tu Nghị VIII này:

Buổi chiều ngày thứ nhất:

Các nghị huynh hội thảo, nhận định về 
đời sống thiêng liêng của anh em Dòng 
hiện nay như thế nào? Về ý muốn nên thánh 
của anh em, việc cầu nguyện, giữ kỷ luật, 
hồi tâm, tĩnh tâm.

Việc giữ và sống ba lời khuyên Phúc Âm: 
Đức khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Về 
mối tương quan giữa bề trên, người phụ trách 
và anh em có cần phải chỉnh đốn không?

Trong nếp sống cộng đoàn, yếu tố nào 
khiến anh em không nghiêm chỉnh giữ bác 
ái huynh đệ? Vẫn còn đâu đó dễ xét đoán, 
kết tội anh em. Những lời nói thiếu tế nhị, 
thiếu kính trọng nhau.

Hiện nay việc giữ kỷ luật trong Dòng 
như thế nào? Anh em có nghiêm chỉnh 
giữ thời biểu chung, có giữ giờ thinh lặng 
thánh, việc bổn phận, công tác chia cho cá 
nhân không?

Buổi chiều ngày thứ hai:

Lượng định tâm huyết của anh em trong 
việc mục vụ như thế nào? Kiểm định về 
khả năng của anh em trong việc phục vụ 
các linh hồn có khả quan hay còn thiếu sót?

Tinh thần và kỹ năng cử hành phụng vụ 
cần phải điều chỉnh không?

Môi trường mục vụ của anh em Dòng 
tại các giáo phận có khả quan hay cần phải 
điều chỉnh về nhân sự hay có những sang 
kiến gì trong việc mục vụ?

Buổi chiều ngày thứ ba:

Thảo luận và biểu quyết về Thủ Bản 
Tu Huấn

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II: “Ân cần mời gọi tất cả các Hội Dòng 
Tận Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ hãy 
sớm soạn một chương trình đào tạo theo 
đoàn sủng sáng lập, trình bày rõ ràng và 
năng động con đường phải theo để được 
thấm nhuần linh đạo tu hội” (VC 68).
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Đại cương về chương trình đào tạo cho 
các phần tử trong Dòng chưa đủ để đáp ứng 
nhu cầu của anh em nên cần phải có một 
Thủ Bản Tu Huấn hoàn chỉnh để đào tạo 
anh em từ khi đệ tử, tiền tập, tập viện, khấn 
tạm, khấn trọn, linh mục và đến trọn đời.

Bởi thế, Tổng Tu Nghị VIII lần này sẽ 
cùng nhau thảo luận và thông qua Thủ Bản 
Tu Huấn của Dòng, để chương trình đào 
tạo hòa hợp đầy đủ các yếu tố: thiêng liêng, 
tông đồ, đạo lý và thực hành theo linh đạo 
của Dòng.

Đây là điểm son của Tổng Tu Nghị VIII 
nhằm giúp các ứng sinh và thành viên của 
Dòng khám phá, đào sâu căn tính của Dòng 
Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
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XIN VÂNG
Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Tu Nghị VIII

ngày 04 tháng 05 năm 2022

Thưa anh em,
Cách đây hơn 2 ngàn năm, Đức Mẹ đã thưa tiếng Xin Vâng, cộng tác vào chương trình 

cứu chuộc: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Rồi cách đây 
hơn 80 năm, anh Cả đã thưa tiếng Xin Vâng cộng tác với Đức Mẹ để lập nên Dòng Đồng 
Công, nay là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Và trong những ngày tháng sau đó, nhiều anh 
em, trong đó có chúng ta, cũng đã đang thưa 
tiếng xin vâng cộng tác với Đức Mẹ, cộng tác với 
anh Cả trong việc bảo tồn và phát triển Dòng.

Người ta bảo rằng, một em bé mới được sinh 
ra là một nguồn vui của gia đình, nhưng nếu sau 
10 năm, 20 năm, 30 năm em bé đó cứ bé mãi 
không lớn lên, thì em trở nên gánh nặng cho 
gia đình.  Ngược lại, nếu được yêu thương chăm 
sóc đầy đủ bởi cha mẹ, anh chị em những người 
thân yêu, em bé đó lớn lên thành tài, thành 
nhân, thành công, thành thánh thì là niềm vui 
hãnh diện cho gia đình.

Tạ ơn Chúa cho em bé Đồng Công, em bé 
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc của chúng ta.  Em được sinh ra năm 1953, và giờ sau 69 năm, 
không những em đã lớn lên mà có thể nói em đã lớn mạnh.  Em đã lớn mạnh, vì em được 
các người anh đi trước yêu thương quan tâm chăm sóc, hy sinh vất vả, để rồi giờ đây em 
trở thành niềm hy vọng, tin tưởng cho nhiều người với con số gần 300 linh mục, hơn 300 
tu sĩ, và nhiều cơ sở vật chất.  Chúng ta tạ ơn Chúa, Đức Mẹ về số lượng đông đảo, nhưng 
đồng thời chúng ta cũng được mời gọi kiểm điểm về chất lượng, về tinh thần.  Rất có thể 
chúng ta như cây vả xum xuê với lá cành tốt tươi, nhưng lại không sinh ra nhiều hoa trái.

Tham dự một số phiên họp trong những ngày qua, em lắng nghe và thấy rằng ngoài 
những điểm tích cực được nêu lên như nhiều anh em vẫn cố gắng trung thành với đời cầu 
nguyện, đã đang quảng đại hy sinh xây dựng hội dòng, dấn thân hoạt động truyền giáo, 
còn có những ưu tư đáng quan tâm về vấn đề nhân sự, trong đó có một số anh em sống 
trong tâm trạng Chờ:  Chờ học, học xong chờ Linh Mục, Linh mục xong chờ giúp xứ, cả 
đời chỉ chờ, và điều đáng buồn đáng tiếc là vì mải chờ mà quên sống, hoặc tiêu cực hơn 
nữa là chờ mãi mà không được như ý, nên chán nản, buông xuôi, kéo lê cuộc sống nặng 
nề, không hạnh phúc, chuyên nghề bán than:  Than van, than thở, than trách, “thư đủ 
thán”, là “than đủ thứ”…. gây đau khổ cho chính mình và gây nhiều phiền toái cho những 
người có trách nhiệm, cho những người chung quanh.

Luy Maria Vũ Minh Nhiên, CRM
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Thưa anh em, có người bảo: “Mọi người sống đều chết, nhưng không phải mọi người 
chết đều sống.” Có những người sống mà chí sĩ Phan Bội Châu nhắc nhở:

“Sống tủi làm chi đứng chật trời. Sống nhìn thế giới hổ chăng ai. Sống làm nô lệ cho 
người khiến. Sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh, không tưởng nước. 
Sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống mà như thế đừng nên sống. Sống tủi làm chi đứng 
chật trời.”

Grace Hansen mời gọi:  “Đừng sợ cuộc sống bạn sẽ kết thúc, nhưng nên sợ nó chẳng 
bao giờ bắt đầu”. Người khác thêm: “Hãy là một ai đó, vì Thiên Chúa không dành thời giờ 
để tạo nên một người vô giá trị.”

Hôm nay chúng ta hợp nhau nơi đây để cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị, cho tất cả anh 
em đã đang thưa tiếng xin vâng, dù sống ơn gọi nào, cũng được sống cuộc sống đầy bình 
an hạnh phúc, tích cực sống ơn gọi cao quí mà Thiên Chúa đã yêu thương trao ban, luôn 
ham ước nên thánh, dấn thân truyền giáo.  Em có một kỷ niệm đẹp, không quên với Anh 
Cả đó là khi em đang trong thời gian nhà Tập ở Nhà Đá, Qui Nhơn.  Một lần em gặp Anh 
Cả và Anh Cả hỏi em: “Làm thế nào để biết được dòng nào là dòng thật?”  Em trả lời là có 
đông người tu, nhưng Anh Cả nói Dòng thật là dòng có nhiều người ham ước nên thánh.”

Để như lời kết, xin được chia sẻ câu chuyện mời gọi suy nghĩ hy sinh dấn thân, sống 
cuộc sống ý nghĩa. Chuyện kể có một cậu bé hỏi người mẹ rằng: “Mẹ ơi, trong cuộc đời 
của một cây chuối, nó sinh ra được bao nhiêu buồng?” Bà mẹ trả lời: “Chỉ một buồng duy 
nhất.” Cậu nhỏ ngạc nhiên về câu trả lời. 

Cậu cứ đinh ninh là trong cuộc đời của một cây chuối ít nhất cũng phải cho vài 
buồng quả.

Bà mẹ nói thêm: “Khi buồng chuối chín cũng là lúc cây chuối mẹ chết đi.”
Thực vậy, nếu có dịp quan sát một cây chuối mang một buồng quả chín chúng ta sẽ 

thấy: Lá của cây chuối mẹ héo rũ và xác xơ, và thân của nó oằn xuống như sắp gãy vì nó 
phải mang trên mình một buồng chuối nặng trĩu quả. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, 
khi buồng chuối chín hoàn toàn, cây chuối mẹ sẽ gục hẳn xuống.

Trong quá trình nuôi buồng chuối, cây chuối mẹ đã hy sinh những phần tinh túy nhất 
của mình – chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá – để dồn cho những quả chuối được 
chín, để dâng cho đời những trái chuối ngon ngọt.

Người ta bảo:  Không có gì trong thiên nhiên sống cho chính mình. Dòng sông không 
uống nước của chính nó. Cây không ăn trái của chính nó. Mặt trời không tỏa sức nóng 
cho chính nó. Bông hoa không tỏa hương thơm cho chính nó. Sống cho vật khác là định 
luật của thiên nhiên.

Thưa anh em, con người chúng ta khác với định luật thiên nhiên, vì chúng ta có tự do.  
Với tự do, chúng ta có thể chọn lựa sống ích kỷ, vị kỷ, vì mình, chỉ quan tâm đến mình, hay 
chúng ta có thể chọn lựa như Đức Mẹ, như Anh Cả, hy sinh tất cả cho tha nhân, cho anh 
em, hay như cây chuối hy sinh cho buồng chuối.  Đức Mẹ, Anh Cả đã chọn lựa thưa tiếng 
xin vâng, chọn lựa hy sinh, còn mỗi người chúng ta?
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KHAI MẠC TỔNG TU NGHỊ VIII 
ANH TỔNG PHỤC VỤ PIÔ MARIA NGUYỄN ĐÁN

GIA ĐÌNH DÒNG VỚI SỨ VỤ VÀ THÁCH ĐỐ

Trọng kính quí anh em đang giữ những chức vụ lãnh đạo 
trong Dòng,

Quí anh trong Tổng Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Cố 
Vấn Tỉnh Dòng Hoa Kỳ,

Quí Anh em thành viên của Tổng Tu Nghị Thứ Tám và quí 
Anh em dự thính,

Chúng ta, những nghị huynh, đại diện cho cả Dòng tụ 
họp lại nhân Danh Chúa để thực hiện những gì Chúa muốn.  
Chúng ta họp lại không phải chỉ để bỏ phiếu nhưng việc chính 
yếu là cử hành một sự hiệp thông huynh đệ trong đức ái, dưới 
ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần và sự bao phủ của Tình Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc và Cha Thánh Quản Gia, kể cho nhau nghe những câu truyện, những ưu tư, 
những viễn tượng, những tầm nhìn, những hy vọng, những giấc mơ về Hội Dòng, từ đó chúng 
ta sẽ có những quyết định cần thiết cho Hội Dòng.

Tổng Tu Nghị là một hội nghị chúng ta họp nhau để kiểm định Hội Dòng chúng ta đang 
đứng ở đâu, chúng ta cần phải đi về đâu, và đâu là con đường chúng ta phải chọn để đi cho 
tới đích.

Tổng Tu Nghị thứ VIII của Dòng là một cơ hội để chúng ta lượng định hiện trạng của ta, 
khiêm tốn và can đảm nhìn nhận những điểm yếu của gia đình Dòng chúng ta, sự sa sút của 
đời sống thánh hiến, và cùng nhau nhằm thẳng vào đích sống lý tưởng đời sống thánh hiến 
trong Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, và quyết tâm sử dụng con đường riêng của Dòng – Con 
Đường Tận Hiến: Dilecta mea mihi, et Ego Tibi – Mẹ yêu dấu là của con và con là của Mẹ 
(kinh Tận Hiến của Anh Cả). Mọi người gia nhập Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc minh nhiên 
chọn con đường hoàn thiện – nên thánh, hoàn toàn lệ thuộc Mẹ Maria – Thuộc về Mẹ Maria 
hoàn toàn để được thuộc về Chúa Giêsu cách trọn vẹn.

Khi tổ chức TTN VIII, chúng ta đã chọn lời Kinh Thánh như châm ngôn: “BÉN RỄ SÂU 
VÀ XÂY DỰNG ĐỜI MÌNH TRÊN NỀN TẢNG LÀ ĐỨC KITÔ GIÊSU” (Cl 2,7).

Các phần tử của Dòng không phải chỉ là những “vấn đề” nhưng là những con người được 
kêu gọi để sống theo linh đạo Tận Hiến một cách triệt để.  Không quá lạc quan nhưng cũng 
không bi quan.  

Muốn thăng tiến bắt buộc phải đi đúng đường. Chưa đúng vì chưa nhìn rõ.  Chúng ta cần 
phải thấy rõ.  Đánh giá chính xác đường lối của mình.  Học hiểu thêm để biết cho rõ. Những 
công việc này chính là mục tiêu của các sinh hoạt của Tổng Tu Nghị VIII.

Chúng ta họp Tổng Tu Nghị để khẳng định Lý Tưởng Thánh Thiện của Dòng Mẹ Chúa 
Cứu Chuộc.
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Chúng ta cùng nhau kiểm điểm lại những sinh hoạt của chúng ta trong những năm vừa qua.  
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những phương thế để thăng tiến trong đời sống thánh hiến, cũng 
như sứ vụ đặc biệt của Hội Dòng.

Trong tinh thần Hiệp Hành của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, chúng ta nhằm 
đến mục đích cử hành Tổng Tu Nghị với mục tiêu đề cao sự  Hiệp Thông, sự Tham Gia và Sứ 
Vụ, hiện thực với phương thức:

- gặp gỡ, (Thiên Chúa và anh em)

- lắng nghe, (Thiên Chúa và anh em)

- và phân định, (với Ánh sáng của Chúa Thánh Thần).

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Tổng Tu Nghị này chúng ta sẽ thực hiện hai 
việc quan trọng: 

1. Bầu chọn Anh Tổng Phục Vụ và Tổng Hội Đồng Cố Vấn cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

2. Bàn luận và quyết định về một số những điểm nhấn sau đây:

- Quyết tâm sống đúng căn tính của đời thánh hiến trong Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc;

- Duyệt xét lại chương trình huấn luyện của Hội Dòng; 

- Bàn về sinh hoạt mục vụ trong hoàn cảnh mới, cách riêng tại Giáo Hội tại Việt Nam;

- Thích ứng những sinh hoạt truyền giáo theo đúng sứ vụ riêng của Dòng;

- Và một số những điểm cần thiết khác.

Kính thưa các Nghị huynh, chúng ta khiêm tốn trao phó Tổng Tu Nghị này cho Trái Tim 
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và sự bảo trợ của Cha Thánh Giuse Quản Gia.

Giờ đây, em xin trân trọng Tuyên Bố:

KHAI MẠC TỔNG TU NGHỊ VIII CỦA DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC.
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Kính thưa quý cha, và quý thầy 
dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc!

Trước hết, là chúng ta dâng lời 
cảm ơn Thiên Chúa vì cuộc bầu cử 
của chúng ta diễn ra rất là nhanh. 
Tôi rất ít thấy cuộc bầu cử nào 
nhanh đến như vậy, chắc là anh em 
đã nhắm đến cha Tổng Phục Vụ từ 
lâu lắm rồi đó sao? 

Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chắc 
chắn là Chúa Thánh Thần đã làm 
việc nơi chúng ta. Ngài soi sáng 
để đáp ứng lại lời cầu nguyện của 
anh em dòng, chọn người mà Thiên 

Chúa muốn, để dẫn dắt, để phục vụ Hội dòng trong nhiệm kỳ sắp tới. Chắc rằng, không ai đi 
tìm chức vụ lãnh đạo người khác, như chúng ta thấy câu Tin Mừng ở trên màn hình: Không 
phải là đến để người ta hầu hạ, phục vụ, tôn vinh mình; nhưng là để mình phục vụ anh em 
trong dòng. 

Bởi đó, chúng ta tạ ơn Chúa, vì Ngài đã âm thầm làm việc nơi trí khôn của ta. Bởi trước 
khi cầm bút thì chúng ta còn có ba phút để cầu nguyện nữa kia mà. Vì thế, lá phiếu của chúng 
ta hết sức là nghiêm túc, và trong tinh thần siêu nhiên, chúng ta không phải bầu người nào dễ 
dàng với mình, hay là có một đường lối lỏng lẻo, để cho Hội dòng, để cho anh em thoải mái 
hơn, hay là để tiến bộ hơn... Nhưng chúng ta đã bầu chọn người mà Thiên Chúa cần trong 
giai đoạn sắp tới. 

CHÚC MỪNG CHA TÂN TỔNG PHỤC VỤ

Tâm tình đầu tiên là tôi xin được cùng với các cha và các thầy tạ ơn Chúa. Đứng về phía 
phương diện con người thì tôi cũng có lời chúc mừng. Tôi cùng với cha Đặc trách các Tu sỹ 
trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, và cùng với tất cả hội dòng nữa, xin được chúc mừng cha Tân 
Tổng Phục Vụ. Chúng ta không mong, nhưng chắc chắn đây cũng là một vinh dự cho cá nhân 
của cha Tân Tổng Phục Vụ, và cũng là niềm tự hào hãnh diện của hội dòng chúng ta. Vậy, tôi 
xin chúc mừng cha. 

Mỗi một lần Tổng tu nghị, chắc chắn là không phải chỉ là để bầu một người đứng đầu làm 
bề trên, mà còn là dịp, mà chúng ta gọi là: Cử hành Tổng tu nghị. Cử hành, tức là chúng ta cầu 
nguyện, suy nghĩ, xét mình, phân định cho giai đoạn sắp tới. Việc bầu cử này chỉ là bước đầu 
tiên thôi, còn cả những ngày sắp tới nữa. Quý cha và anh em còn phải tiếp tục cầu nguyện, 
suy nghĩ, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. 

BÀI HUẤN TỪ 
CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG 
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Vì vậy, tôi xin được chia sẻ với Tổng tu nghị mấy điều, mà có lẽ và thiết nghĩ nó quen 
thuộc lắm rồi. Nhưng mà, mỗi một lần Tổng tu nghị thì chắc chúng ta phải nhắc lại với nhau 
một chút, nhất là vào mỗi một giai đoạn có những điểm nhấn nhiều hơn. Tôi xin gợi lên mấy 
điều như thế này: 

1. CHÚ TRỌNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

Đời tu của chúng ta cần phải chú trọng nhiều hơn đến đời sống nội tâm. Điều này quý 
cha và anh em nghe hoài rồi. Nhưng mà, càng ngày thì chúng ta càng thấy Đức giáo hoàng 
Phanxicô, và cũng như trong các cuộc họp của các bề trên của những người phục vụ ở trong 
các hội dòng đều nhấn mạnh tới đời sống nội tâm. Tôi không muốn nói đến các việc đạo đức. 
Việc đạo đức thì chúng ta làm nhiều lắm: Đọc kinh, dâng lễ, lần hạt,… Nhưng tôi muốn nói 
đến đời sống nội tâm: Mối tương giao giữa cá nhân mình với Thiên Chúa. Điều này hết sức 
quan trọng. Đôi khi người ta làm các công việc đạo đức, mà không có đời sống nội tâm. Mối 
tương giao giữa mình với Thiên Chúa nó lỏng lẻo lắm. Chúng ta thấy xuất hiện trong những 
sự kiện, trong những biến cố, trong những cuộc khủng hoảng của các Hội dòng nó cũng bắt 
nguồn từ đời sống thiếu nội tâm này. 

Công việc bên ngoài, việc đạo đức người ta vẫn làm không bao giờ vắng mặt, vẫn làm đầy 
đủ, có khi còn làm dài hơn người khác. Nhưng mà, nó không có sự biến đổi từ trong nội tâm. 
Cho nên, khi đi phục vụ thì nó vướng vào nhiều chuyện lắm. Những con người hết sức đạo 
đức, những con người xem ra không có vấn đề gì, không có gì đáng lo ngại hết, phải đặt lại 
vấn đề hết. Nhưng, chính những con người đó cuối cùng lại vướng phải những khủng hoảng, 
mà phát xuất cũng tại từ đời sống nội tâm mà ra. 

Chúng ta biết là, muốn chạy nhanh thì phải có xa lộ. Nhưng chưa đủ, muốn chạy nhanh 
thì xe phải tốt nữa. Chứ xe mà không tốt thì cho dù xa lộ của Đức đi chăng nữa, vì người ta 
nói rằng ở Đức có những xa lộ không giới hạn tốc độ. Cho dù có xa lộ tốt mà xe không tốt, 
thì không thể chạy nhanh được. Điều đó là một gợi ý cho chúng ta thấy từng thành viên, từng 
tu sỹ trong hội dòng chúng ta, cái xe phải tốt. Xe ở đây trước hết là đời sống nội tâm phải tốt. 

Có một điều là trong thực tế, một số các Hội dòng, cũng như trong các giáo phận, cũng như 
trong các cá nhân cũng hay vướng phải sự cố, gặp phải trục trặc, là bởi vì, người ta muốn làm 
điều tốt là: Con muốn phục vụ Giáo Hội, con muốn làm việc bác ái, con muốn đi cứu trợ, con 
muốn đi phục vụ người nghèo, con muốn... Người ta muốn làm nhiều điều tốt. Nhưng điều 
quan trọng là, có một điều Chúa đòi mà người ta không làm đó là: Làm theo ý Chúa. Mình 
cứ thích làm, mình nghĩ là tốt, mình cho là tốt, và làm theo ý riêng của mình, chứ không phải 
là ý của Chúa. Chính vì thế, mà rất nhiều người làm những công việc rất là tốt, nhưng lại gây 
ra những trục trặc, khó khăn trong Hội dòng, trong đời sống của Giáo phận. Bởi vì, ai cũng 
muốn làm điều tốt, mà lại làm điều tốt theo ý của mình. Trong khi đó, Chúa chỉ đòi chúng ta 
chỉ một điều đó là làm theo ý Chúa. 

Vào một lần nọ, tôi nói chuyện với một người trong nhóm trừ quỷ. Họ bảo rằng con trừ 
quỷ, việc đó là một việc tốt mà. Các tông đồ nói là có những người muốn trừ quỷ, chúng 
con đã nhân danh Thầy con cấm. Chúa bảo: Đừng có cấm họ. Viện vào lý do đó, thì những 
người trừ quỷ nói: Con trừ quỷ là việc tốt mà. Có rất nhiều người bị quỷ ám, thì con làm có 
gì sai đâu? 

Tôi bảo: Đúng rồi, anh làm điều tốt, trừ quỷ là tốt, nhưng mà nó không đúng trong đường 
lối của Giáo Hội, vì anh chỉ theo ý riêng của mình thôi. Trừ quỷ tự nó là tốt, nhưng trừ quỷ 
với đức tin trong Giáo Hội, với đức tin của Phúc Âm, thì mới là tốt. Còn bây giờ nhân danh 
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một giáo lý khác, và nhân danh thiên thần nhập thể để mà trừ quỷ, thì đó là sai rồi. 

Ý tôi muốn nói là: Người ta muốn làm điều tốt nhưng mà chỉ theo ý riêng của người ta 
thôi, chứ không phải theo đường lối của Giáo Hội, không phải là ý Chúa. Một khi không phải 
ý Chúa, thì đối với Chúa công việc đó hóa ra vô ích. Đó là điều mà tôi xin đề nghị để tất cả 
chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. 

2. XÁC ĐỊNH LẠI TỌA ĐỘ

Mỗi một lần Tổng tu nghị là anh em chúng ta đều xác định lại tọa độ của chúng ta. Chắc 
chắn là trong những ngày sắp tới, anh em có thời gian để nhìn lại những công việc và những 
sinh hoạt trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như hoạch định cho nhiệm kỳ sắp tới. Tức là chúng 
ta xác định lại tọa độ của mình thôi. 

Ta xem những việc gì đúng, những việc gì chưa đúng, những việc gì cần để hoàn thiện, ta 
chấn chỉnh lại để làm cho hội dòng được phát triển. Vì thế, chúng ta phải canh lại tọa độ, để 
xem lại những công việc sinh hoạt của mình nó có đúng với linh đạo và đặc sủng của mình 
không? 

3. SỐNG ĐÚNG VỚI ĐẶC SỦNG CỦA DÒNG

Đây là điểm mà chúng ta thấy các Đức Thánh Cha gần đây nhắc lại cho chúng ta: Các Hội 
dòng cần phải trở về với đặc sủng và linh đạo đặc thù của mình, khi các vị sáng lập luôn luôn 
có một đặc sủng, linh đạo riêng. Và chính linh đạo, đặc sủng đó làm nguồn hứng khởi và phát 
triển Hội dòng trong dòng lịch sử một cách lâu dài. 

Sở dĩ Hội dòng chúng ta phát triển được là nhờ linh đạo, đặc sủng chuyên biệt, thì mới 
phát triển. Người ta dễ rơi vào cơn cám dỗ này là mình thấy người khác làm cái gì hay hay thì 
mình bắt chước. Thấy người ta làm thành công, thì mình cũng bắt chước, mà quên cái đặc thù 
của mình đi. Mình bỏ công việc của mình mà đi làm việc của người khác. Chính khi mình bỏ 
công việc của mình đi làm công việc của người khác thì mình làm không hay bằng họ. Bởi 
vì, họ làm đúng với đặc sủng của họ; ta làm không hay bằng người ta, và cuối cùng là mình 
cảm thấy chới với. 

Và chúng ta sẽ thấy điều này là: Cuối cùng là ta đánh mất bản sắc của chính mình. Ta 
không còn sự hấp dẫn, cái cuốn hút nơi đặc sủng của riêng mình. Chúng ta biết rằng, khi một 
Vị sáng lập ra một Hội dòng thì ngài luôn có đặc sủng; và đặc sủng đó là nét hấp dẫn, là nét 
lôi cuốn của thế hệ đầu tiên, và từ đó phát triển Hội dòng. Nhưng dần dần các thế hệ sau lại 
đánh mất đi cái đặc sủng đó. Chúng ta đi lạc đường rồi, cái tọa độ chúng ta bị sai rồi. 

Tôi lấy làm lạ lắm, có những Hội dòng, chẳng hạn như dòng kín: Họ chẳng đi quảng cáo 
gì, họ sống âm thầm ở trong bốn bức tường, mà họ luôn luôn có ơn gọi. Mà ơn gọi là những 
người trẻ có học cao, chứ không phải là những người được gọi là không biết làm cái gì, thì 
thôi đi vào tu Dòng kín. Dòng kín suốt đời chỉ cầu nguyện trong bốn bức tường của nhà 
dòng. Vậy mà luôn luôn có ơn gọi mới là bởi vì sao? Thưa, vì có sức thu hút bởi đời sống cầu 
nguyện. Bởi vì, người ta làm đúng cái đặc sủng của người ta. Giả sử như Dòng kín không cầu 
nguyện, không có chuyên chăm đời sống khổ chế, mà đi làm việc tông đồ, đi dạy giáo lý, thì 
Dòng kín mai mốt gì nó cũng chết thôi, bởi vì không còn nét hấp dẫn nữa. 

Hay là tôi thấy dòng Thừa sai Bác ái của Tổng Giáo phận này, tức là dòng con của Mẹ 
Têrêsa Calcutta, dòng đó là sống khắc khổ phục vụ những người ốm đau, bệnh tật, mà vẫn cứ 
phát triển và con số tăng lên rất nhanh, là bởi vì có những nét hấp dẫn của dòng đó. Thì chúng 
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ta cũng vậy thôi, chúng ta cần phải canh lại tọa độ, xem lại đặc sủng của Đấng Sáng Lập là 
gì? Mình đi theo đúng đặc sủng đó và làm việc của mình, chứ không phải làm việc của người 
khác, thì dòng chúng ta sẽ có tương lai, và chúng ta sẽ tạo được sức hấp dẫn. 

Chúng ta biết rằng Giáo Hội như là một cơ thể, là một thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể 
làm đúng vai trò của mình. Tai thì là tai, mắt thì là mắt, miệng là miệng, chân là chân, tay là 
tay… Chân mà đòi làm việc của tay thì không được... Mình phải là mình, đặc sủng của mình, 
linh đạo của mình, bản sắc của dòng mình là cái gì, thì cần phải phát triển. 

4. VẤN ĐỀ PHONG CHỨC LINH MỤC

Tôi ghi nhận nơi các địa phận do các Đức cha có nói chuyện, cũng là phát xuất từ tình hình 
trong Giáo phận Sài Gòn này. Tức là vấn đề phong chức linh mục. Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 
là dòng Giáo Sĩ thì đương nhiên là có quyền để xin phong chức linh mục. 

Tuy nhiên, do việc phát xuất từ tình hình từ các giáo phận, thì tôi có bàn với cha Đặc trách 
Tu sĩ đây, và cũng đã hỏi thăm và tham khảo thêm, thì cũng xin đề nghị với Tổng tu nghị một 
điều như thế này: Đó là chúng ta phong chức linh mục thì nó phải gắn liền với một thừa tác 
vụ. Nói một cách nôm na cụ thể là: Phong chức linh mục rồi để làm cái gì? Đó là câu hỏi đơn 
giản mà chúng ta cần phải suy nghĩ. 

Mỗi một lần Hội dòng đề xuất một thầy để được phong chức linh mục, thì chúng ta phải 
nghĩ tới thừa tác vụ của linh mục này trong tương lai sẽ là như thế nào? Lẽ dĩ nhiên là theo 
quy chế Hiến pháp thì dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, cha bề trên có thể đề xuất để phong chức 
linh mục, nhưng mà nhớ là phải xin với Giám mục giáo phận Nhà mẹ, bởi vì dòng của chúng 
ta thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau khi được sự chấp thuận, thì chúng ta mới có thể xin 
với các Đức cha khác phong chức. Các Đức cha khác thì cũng đề nghị như thế. Và tôi thấy 
mấy lần vừa rồi cũng có Đức cha cũng hỏi là cha bề trên dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xin phong 
chức được không? Tôi có nói là được, nếu cha bề trên có xin với tôi thì được, vì ngài đã hỏi ý 
kiến rồi. Bởi đó, cần phải có phép trước, rồi chúng ta mới xin với Giám mục địa phương đó. 

Tuy nhiên, các Đức cha có đặt vấn đề như thế này: Khi phong chức linh mục thì để phục 
vụ cho một giáo phận nào đó. Ví dụ: Cho Giáo phận Đà Nẵng, Giáo phận Bắc Ninh... thì khi 
được phong chức linh mục rồi, thì chúng ta sẽ cố gắng để phục vụ lâu dài trong môi trường 
đó, bởi đó là thừa tác vụ mà mình đã xin. Mình xin phong chức linh mục để phục vụ trong 
giáo hội địa phương này, thì ở lại địa phương đó mà phục vụ. Chứ không có kiểu là xin phong 
chức cho Giáo phận Bắc Ninh một năm, rồi xin chuyển qua chỗ khác, lại trở về Sài Gòn. Xem 
ra việc đó khiến cho các Đức cha không hài lòng mấy, bởi vì xin phong chức linh mục là để 
thi hành một thừa tác vụ cụ thể. Lẽ dĩ nhiên không phải là vĩnh cư, không thể thay đổi. Chúng 
ta có quyền thay đổi, nhưng trong khoảng thời gian nào đó, để làm nổi bật lên ý nghĩa thừa 
tác vụ của chúng ta. 

Còn nếu không, đây là điều mà chúng ta phải đối diện thôi: Là không cứ gì ở dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc, mà trong một số các dòng khác cũng vậy. Xin phong chức linh mục rồi 
không biết để làm cái gì? Một số anh em linh mục cũng quy tụ lại với nhau và thất nghiệp. 
Chỉ có mỗi việc dâng lễ thôi, rồi trong ngày không biết làm cái gì, và khi không biết làm cái 
gì thì nó sẽ tạo ra sự khủng hoảng về căn tính, khủng hoảng về đời tu, và điều đó hết sức nguy 
hiểm. Một số dòng đã gặp đã nguy cơ này.

Và tôi đã nghe một vài cha giám tỉnh than về chuyện này, là phong chức linh mục rồi thì 
không biết làm cái gì. Bảo làm cái này, làm cái kia thì linh mục đó không làm. Chỉ mong 
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sao làm linh mục để dâng lễ thôi. Chúng ta thấy là tại Việt Nam, một số dòng cũng đang kẹt 
chuyện đó. Như trước đây có tu đoàn trong một thời gian dài không có ơn gọi. Nhưng sau 
khi có một hai người được phong chức linh mục, thì tu đoàn đó số ơn gọi tăng lên rất nhanh. 
Rồi sau đó, ngưng một thời gian không được phong chức linh mục nữa, thì số ơn gọi của tu 
đoàn đó xuống. 

Và ngay cả trong Giáo phận Sài Gòn đang gặp phải những khó khăn, người ta mong muốn 
làm linh mục chỉ để làm lễ thôi, mà không nhắm đến chuyện đào tạo, không nhắm để làm cái 
gì. Chính điều đó tạo ra những sự khó khăn cho đời sống của Hội Thánh địa phương, cho Hội 
dòng, và cho những nơi khác. Làm linh mục, dĩ nhiên là một điều rất là tốt, nhưng ta phải đặt 
lại vấn đề về việc đào tạo cho kỹ càng.  

Tuần trước đây, phái đoàn của Tòa Thánh sang Việt Nam, có Đức ông là Thứ trưởng Ngoại 
giao, và có cả Đức Khâm sứ vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cả hai 
vị đều nói với các Đức cha điều này: Việt Nam có rất nhiều ơn gọi, nhưng phải đặt lại thật kỹ 
về vấn đề đào tạo. Có rất nhiều hội dòng nước ngoài đến đây tìm ơn gọi. Điều đó là tốt thôi, 
ơn gọi Việt Nam rất là nhiều, thế giới phải khâm phục. Nhưng việc đào tạo còn thiếu sót. 

Vấn đề thứ hai là đào tạo xong rồi, phong chức linh mục xong rồi thì để làm cái gì? Phải 
có một thừa tác vụ rất là rõ ràng. Có một số nơi là phong chức linh mục xong rồi không biết 
đi làm cái gì. Cũng đi phục vụ xứ, rồi cũng dễ rơi vào trong tình trạng gọi là tương quan cạnh 
tranh. Điều mà Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trước đây hay nói, khiến cho 
người ta hay cười, nhưng mà suy nghĩ lại thì nó rất là ý nghĩa. Ngài dùng hình ảnh gà công 
nghiệp, chúng ta thử ngồi nghĩ lại mà xem nó đúng là như vậy. Bởi vì gà mà không thả ra khỏi 
chuồng, cứ nhốt trong chuồng thì nó chẳng biết làm cái gì hết, cứ mổ nhau thôi. Còn nếu thả 
ra đi kiếm ăn thì nó khỏe mạnh hơn. 

Nếu chúng ta không có thừa tác vụ hướng tới đi ra ngoài, hướng tới công việc truyền giáo, 
hướng tới việc đi ra khỏi cái khuôn khổ quen thuộc, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời 
gọi chúng ta, hướng đến ngoại vi. Nếu chúng ta không đi, thì mình chỉ đóng khung thôi, chỉ 
nghĩ đến một cộng đoàn để phục vụ, thì nó giống như gà công nghiệp, thì nó tạo ra những khó 
khăn, trục trặc, khủng hoảng trong đời sống của Hội thánh nói chung. Bởi đó, chúng ta dành 
thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. 

5. GÓP Ý ĐỀ PHÒNG

Tôi được biết là dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Việt Nam có hơn 507 anh em, và bên Mỹ 
là 114 anh em. Tôi xin lấy một kinh nghiệm của dòng khác để gợi ý cho Tổng Tu Nghị, để 
anh em suy nghĩ. 

Có một nhà dòng khác, ở Việt Nam là chính và cũng có cộng đoàn ở bên Mỹ. Vì chúng ta 
biết đời sống ở nước ngoài có văn hóa khác biệt, kỷ luật khác, cho dù nhà mẹ của dòng đó ở 
Việt Nam, nhưng cộng đoàn đó lại thích theo văn hóa của nước ngoài, một thời gian lại thấy 
khó mà chấp nhận được với cách điều hành tại Việt Nam. Bởi vì, bên Mỹ, Pháp, Ý khác lắm; 
và từ từ họ tách riêng ra. Và khi tách riêng ra thì rất là khó xử. Như thế nào đây? Bởi vì, phải 
chấp nhận một sự thích nghi nào đó đối với môi trường nước ngoài, đàng khác thì bên này 
cũng có thẩm quyền của Nhà chính, của Bề trên Tổng quyền. Nó có vấn đề đối với những 
dòng khác. 
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Vì vậy, tôi xin đề nghị với Nhà dòng, chúng ta để ý quan tâm để thấy trước được chuyện 
đó. Và phải tiên liệu thế nào, vì sẽ tới một lúc nào đó Tỉnh dòng ở bên Mỹ cũng sẽ phát triển 
nhanh và mạnh. Rồi không khéo sẽ có những ao ước tự lập trong một vài phương diện nào 
đó. Nên chúng ta phải để ý mà đề phòng, để đừng xảy ra những trục trặc như đã xảy ra trong 
quá khứ nơi một số hội dòng. 

Đó là điều tôi xin báo động một tí vậy thôi. Tôi không hề có ý gì hết, và cũng không biết 
là trong dòng có chuyện gì, cho tới giờ phút này mọi sự vẫn là tốt đẹp thôi. Nhưng mà, chúng 
ta phải để ý điều này, vì rất có thể xảy ra. Cơn cám dỗ về tài chánh và quyền lực là có thật ở 
một số Hội dòng trên thế giới và ở cả Việt Nam chúng ta nữa. 

***

Đó là một vài điều tôi xin được chia sẻ với quý cha và quý thầy nhân dịp Tổng Tu Nghị 
VIII. Chúng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng. 

Cầu chúc cho cha Tổng Phục Vụ, cũng như Tổng Hội Đồng Cố Vấn sắp tới được dồi dào 
ơn Chúa Thánh Thần, để dẫn dắt và phục vụ anh em dòng thực hiện đúng linh đạo và đặc 
sủng của Đấng Sáng Lập, và phục vụ hữu hiệu cho Hội thánh, nhất là Hội thánh địa phương. 

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và chúc lành cho quý cha và anh em. 
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Trọng kính Đức Tổng và Cha đặc trách Tu sĩ,

Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng đã đến chủ 
tọa cũng như ban cho chúng con những lời đầy ý nghĩa. 

Đức Tổng đã nhắc nhở chúng con về đời sống nội tâm, 
sống theo thánh ý Chúa, và noi theo tinh thần đặc sủng của 
Dòng.

Một điểm quan trọng chúng con để tâm trong Tổng Tu 
Nghị này là vấn đề đào tạo nhân sự. Chúng con có cuốn thủ 
bản về Chương Trình Tu Huấn do cha Tổng Đán và anh em 
đã dày công nghiên cứu soạn thảo, chúng con sẽ học hỏi và 
bổ túc thêm.

Chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng, cha Đặc trách, 
và kính xin Đức Tổng cũng như cha Đặc trách thêm lời cầu 
nguyện cho chúng con, để chúng con được sống đúng với 
linh đạo của Dòng. 

Chúng con xin kính chúc Đức Tổng nhiều sức khỏe, nhiều 
ơn Chúa, và cha Đặc Trách nhiều sức khỏe, được an bình. 

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn và chúng 
con có bó hoa để tặng Đức Tổng và cha Đặc trách.

ANH TÂN TỔNG PHỤC VỤ LUY MARIA 
CẢM ƠN ĐỨC TỔNG GIUSE NGUYỄN NĂNG
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NGÀY THỨ NHẤT – 4/5/2022
Vì đại dịch Covid - 19, Tổng Tu Nghị VIII thay vì được tổ chức vào đầu tháng 11 năm 

2021, đã phải dời lại tới ngày 04.05.2022. 

Lúc 5 giờ sáng, Tổng Tu Nghị VIII được khai mạc long trọng bằng Thánh lễ trọng thể 
kính Mẹ Trinh Vương Thương Xót. Mở đầu thánh lễ, anh Luy Mẹ Nhận Tin Vũ Minh 

Nhiên, nguyên Giám Tỉnh 
CRM Hoa Kỳ, chủ tế đã 
mời gọi anh em đặt Tổng 
Tu Nghị dưới sự hướng 
dẫn của Chúa Thánh 
Thần và sự bảo trợ của Mẹ 
Maria. Trong bài chia sẻ, 
anh mời gọi anh em Dòng 
hăng say loan báo Tin 
Mừng, đừng sống chờ: 
Chờ cho đến khi khấn, 
khấn tạm chờ cho đến khi 
khấn trọn, khấn trọn chờ 
được chịu chức…

KHAI MẠC TỔNG TU NGHỊ VIII

Buổi sáng, đúng 7g30, toàn thể nghị 
huynh hiện diện đầy đủ và nghiêm 
chỉnh tại nghị trường trong bộ tu phục 
với áo chùng thâm và chuỗi hạt 150. 
Đúng 7g40, lời ca “Veni Creator” 
vang lên báo hiệu giờ khai mạc đã 
điểm. Bầu khí linh thiêng xin Chúa 
Thánh Thần đến sáng soi, hướng dẫn 
các nghị huynh sáng suốt bầu chọn 
theo lương tâm. Sau đó, bài ca “Ave 
Maria” dịu ngọt dâng lên Mẹ, xin Mẹ 
với quyền Huấn thánh dẫn dắt đoàn 
con theo ý Mẹ.

7g44 phút, Anh Tổng Phục Vụ Piô Maria Nguyễn Đán tuyên bố khai mạc Tổng Tu Nghị 
VIII. Anh trịnh trọng nhấn mạnh rằng Tổng Tu Nghị là dịp hiệp thông trong Đức Ái, là 

DIỄN TIẾN TỔNG TU NGHỊ VIII
Tiểu Ban Đặc San TTN 8
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cơ hội mở ra những viễn tượng, tầm nhìn, ước mơ và 
những định hướng cho Hội dòng. Cũng là dịp Hội dòng 
lượng định xem những gì còn yếu kém, Hội dòng đang 
đứng ở đâu? Để hướng đến con đường của Hội dòng 
đi đến đích. Hội dòng chúng ta luôn hiệp hành trong 
Giáo hội, một hướng đi trong hiệp thông, tham gia và sứ 
vụ. Xin trao phó Tổng Tu Nghị VIII trong vòng tay yêu 
thương của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. 

4g50 phút, toàn thể nghị huynh cùng dâng Lời kinh 
cầu cho Tổng Tu Nghị.

Sau đó, anh Tổng Phục Vụ Piô Maria chỉ định hai 
anh kiểm phiếu viên là anh: Albertô M. Nguyễn Minh 
Chiến (VN) và anh Tôma Dụ M. Nguyễn Tuấn Bình 
(US). Tiếp đến, các nghị huynh bỏ phiếu chọn anh Hilariô M. Phạm 
Chính Truyền làm Thư ký Tổng Tu Nghị và anh Phanxicô M. Trần 
Hưng Long được chỉ định làm phụ tá thư ký Tổng Tu Nghị.

8g12 phút, anh Tổng Thư Ký báo cáo những thành quả trong 6 năm 
qua (2016-2022). Kế đến, là báo cáo của anh thư ký Tỉnh Dòng về những 
phát triển mà Tỉnh Dòng đạt được trong 6 năm qua (2016-2022). Hai 
báo cáo của Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng cho thấy đã có nhiều thành quả mà 
Hội dòng đã đạt được là do công lao vất vả của toàn thể anh em Dòng 
dưới sự bảo trợ, dẫn dắt của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

BẦU PHIẾU ANH TÂN TỔNG PHỤC VỤ

9g30 phút: Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng và 
cha Đặc trách Tu sĩ tiến vào nghị trường, những tràng pháo tay đón 
mừng không ngớt. Gia đình Hội dòng rất hân hoan được các ngài đến dự và chứng giám 
theo Giáo Luật cuộc bầu phiếu anh Tân Tổng Phục Vụ. Anh Tổng Phục Vụ Piô Maria đã có 
đôi lời chào mừng Đức Tổng Giuse và cha Đặc trách Tu sĩ. Liền sau đó là việc phát phiếu 
bầu cử đến tay các nghị huynh.

9g50 phút, cuộc bầu phiếu 
diễn ra rất trang nghiêm và 
mau chóng. Với đa số phiếu 
bầu, anh Luy M. Vũ Minh 
Nhiên đắc cử Tân Tổng Phục 
Vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Sau 
khi công bố kết quả bầu 
phiếu, anh Tổng Phục Vụ 
Piô Maria đến hỏi anh Tân 
Tổng Phục Vụ có vui lòng 
nhận không? Một phút giây 
toàn thể nghị trường im 
lặng hồi hộp đợi chờ. Và 
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không để các nghị huynh thất vọng, anh 
tân Tổng Phục Vụ Luy M. Vũ Minh Nhiên 
đã bắt chước Đức Mẹ và Anh Cả để thưa 
tiếng xin vâng. Một tràng pháo tay vang 
dội, sau đó anh đã bước lên trước tượng 
Thánh giá, Mẹ Đồng Công và di ảnh Anh 
Đaminh Maria, Đấng Sáng Lập, để long 
trọng tuyên xưng Đức Tin.

Sau khi anh Tân Tổng Phục Vụ tuyên 
xưng Đức Tin, Đức Tổng Giám mục ban 
huấn dụ. Ngài nêu ra ba điểm cần thiết để hướng dẫn Hội Dòng 
chúng ta. Sau bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục và cha Đặc trách 
Tu sĩ chụp hình lưu niệm với các nghị huynh.

Buổi chiều 14g00, tất cả 
các nghị huynh hiện diện 
tại nghị trường để tiếp tục 
nghị sự. Đại diện ba nhóm 
hội thảo đã báo cáo tổng kết 
những ý kiến của nhóm về đề 
tài: Vấn đề mục vụ trong thời 
điểm hiện nay của Hội dòng, 
của anh em đi làm việc tại các 
Giáo phận.

Sau giờ giải lao, các nghị huynh thảo luận một số 
vấn đề liên quan đến tiền Tổng Tu Nghị... Việc bầu 
các Tổng Cố Vấn đã được anh Tân Tổng Phục Vụ Luy 
Maria đề nghị xin phiếu tư vấn để cuộc bầu phiếu sẽ 
được tiến hành vào ngày hôm sau.

NGÀY THỨ HAI – 05/5/2022
BẦU PHIẾU CÁC ANH TÂN TỔNG CỐ VẤN
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7g30 phút, tất cả các nghị huynh đều có mặt tại nghị trường để tiến hành ngay vào 
việc bầu cử các anh Tổng Cố Vấn. Những lá phiếu do các nghị huynh thật sự đã được gởi 
gắm vào đó tất cả lòng tin tưởng của anh em toàn dòng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh 
Thần. Từ 7g30 đến 9g00 đã bầu xong ba Tổng Cố vấn: I, II và III. Sau giờ giải lao, các Nghị 
huynh tiếp tục bầu chọn ba vị Tổng Cố Vấn: IV, V, VI. Đến 11g00, cuộc bầu chọn các Tổng 
Cố Vấn hoàn tất tốt đẹp. 

Kết quả cuộc bầu chọn:

- Anh Gioan Vianey Mẹ Thăm Viếng Phạm Thiên Toàn, TCV I

- Anh Bonaventura Mẹ Đau Thương Trần Tuấn Cường, TCV II

- Anh Lêô Mẹ Truyền Tin Đào Văn Nhất, TCV III

- Anh Matthia Mẹ Dâng Con Phan Ngọc Đính, TCV IV

- Anh Hilariô Mẹ Thiên Chúa Phạm Chính Truyền, TCV V

- Anh Bartôlômêô Mẹ Lên Trời Nguyễn Linh Thao, TCV VI

Những tràng pháo tay chúc mừng các Tân Tổng Cố Vấn khép lại cuộc bầu chọn, kết 
thúc một buổi sáng tốt đẹp cho Tổng Tu Nghị.
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BUỔI CHIỀU

14g00, tất cả nghị huynh có mặt đầy đủ tại 
nghị trường để tiếp tục thảo luận về việc chuẩn 
bị thành lập Phụ Tỉnh Dòng tại Miền Bắc.

Anh nguyên Tổng Cố Vấn II Rôbertô M. Vũ 
Thanh Tòng trình bày về quá trình hình thành 
và phát triển những cơ sở và nhân sự tại Thái 
Bình và tất cả anh em đang làm việc trên cánh 
đồng truyền giáo tại miền Bắc. Mong ước việc 
thành lập Tỉnh Dòng sớm được tiến hành.

Sau đó, hội nghị còn thông qua một vài vấn 
đề liên quan đến Hội dòng. Kết thúc một ngày 
làm việc của Tổng Tu Nghị.

NGÀY THỨ BA – 06/5/2022
7g30 phút, “Báo cáo và Định hướng của 

Ban Truyền Giáo” đã được anh nguyên Tổng 
Cố Vấn III Stêphanô M. Phạm Cao Đích trình 
bày những thành tựu mà ban Truyền Giáo đạt 
được trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Giáo Hội là 
truyền giáo, và Hội dòng chúng ta là cộng 
đoàn truyền giáo, vì thế mọi sự là để lo cho 
lương dân được ơn nhận biết Chúa. Trong 
những năm qua, con số những người được 
rửa tội tại Nhà Mẹ và tại các cơ sở truyền giáo 
gia tăng đáng khích lệ. Ngoài ra, thường xuyên 
có các anh em đi thăm viếng lương dân, bữa cơm tình thương, hệ thống nước lọc, nước 
sạch, thăm và trao quà cho các mái ấm, mồ côi, dưỡng lão, trại cùi, xây cầu, nồi cháo nghĩa 
tình nơi bệnh viện, cắt tóc miễn phí, ủng hộ bão lụt miền trung, v.v...
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Khuyến khích Tổng Ban Truyền giáo nhiệm kỳ tới sẽ định hướng và kế hoạch truyền 
giáo cho 5 năm sắp tới.

9g30 phút, anh nguyên Tổng Cố Vấn I Phanxicô Assisi M. Hoàng Thiên Triệu có bài 
tham luận về đề tài: Mục Vụ trong thời đại hôm nay.

Thế giới ngày nay có nhiều nhu cầu đổi thay, tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Bởi thế 
người tông đồ cũng cần phải có những thích nghi về mục vụ cho phù hợp với thời đại. Trên 
hết, người mục tử phải có nhiệt huyết tông 
đồ như Chúa Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành. 
Thứ đến, người mục tử cần trau dồi những 
kỹ năng mục vụ như: kỹ năng rao giảng, lãnh 
đạo, nhân ái, có sức thu hút giới trẻ...

***

2g00 chiều, anh nguyên Tổng Phục Vụ 
Piô M. Nguyễn Đán trình bày về Dự thảo 
Thủ Bản Tu Huấn:

Việc Tu Huấn cần phải có ý muốn mạnh 
mẽ cả về các nhà đào tạo và người thụ huấn.

1. Tác nhân Tu Huấn:
a. Chúa Thánh Thần
b. Đức Trinh Nữ Maria
c. Các nhà hữu trách: Bề trên, ban đào tạo, 

ban tu huấn, các vị linh hướng.
d. Người thụ huấn: thực sự muốn cộng tác 

thì mới thành công.
2. Môi trường tu huấn:

a. Trong Giáo Hội.
b. Trong cộng đoàn.
c. Nơi học viện.

3. Các chiều kích tu huấn:
a. Căn tính đời sống thánh hiến.
b. Chiều kích nhân bản.
c. Chiều kích tri thức.
d. Sứ vụ tông đồ.

4. Phương pháp tu huấn:
a. Huấn đức.
b. Dự lớp.
c. Hội họp.
d. Đồng hành.
e. Thực tập
f.  Sử dụng các phương tiện truyền thông.
g. Lượng định.



& Tổng Tu Nghị VIII    97

5. Giai đoạn tu huấn:
Đệ tử - tiền tập - tập viện - hạn thệ - vĩnh thệ.

6. Chương trình đào tạo:
a. Tu huấn chuyên biệt.
b. Thường huấn.

NGÀY THỨ TƯ – 07/5/2022
BUỔI SÁNG, 7g30 phút, các Nghị huynh được 

nghe các ý kiến của anh em toàn Dòng đóng góp gửi 
về cho Tổng Tu Nghị. Nhiều ý kiến của anh em rất 
thiết thực và xây dựng cho Dòng. Tất cả nghị huynh 
chăm chú lắng nghe và có những phát biểu nêu lên các 
giải pháp để xây dựng Dòng trong thời gian tới.

9g30 phút: Các nghị huynh thống nhất về logo của 
Dòng, để từ nay chỉ sử dụng đúng logo truyền thống đã 
được sử dụng từ ngày thành lập Dòng, theo ý nguyện 
của Đấng Sáng Lập. 

10g30 phút, các nghị huynh nghe anh Tổng Thư Ký 
công bố Tâm Thư của Tổng Tu Nghị VIII gởi anh em 
toàn Dòng.

BUỔI  CHIỀU - 2g30 phút

Tất cả nghị huynh mặc tu phục, 
chuẩn bị cho buổi kết thúc Tổng Tu 
Nghị VIII.

Anh Tân Tổng Phục Vụ nhắn nhủ 
toàn thể Nghị huynh cũng như tới toàn 
thể anh em Dòng 8 điểm:

01. Bạn là gì quan trọng hơn bạn 
làm gì.

02. Trong cuộc sống rất cần phải tự 
tin, đừng tự ti mặc cảm.

03. Không thể cho người khác cái 
mà ta không có.

04. Sống khiêm tốn và phục vụ.
05. Bám chặt vào Đức Mẹ, đây là điểm son của Hội Dòng.
06. Nhẫn nại với nhau.
07. Đừng đòi hỏi Dòng làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn làm gì cho Dòng.
08. Mỗi người đều có trách nhiệm xây dựng Hội Dòng.
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Tiếp đến, tất cả các Nghị huynh bỏ phiếu đồng thuận với tất cả những nghị sự đã bàn 
luận và biểu quyết trong suốt bốn ngày làm việc. Sau đó, toàn thể nghị huynh ký vào biên 
bản các nghị sự theo quy định của Hiến Pháp Dòng. Các vấn đề còn lại giao cho Tổng Hội 
Đồng Cố Vấn nhiên cứu thêm và quyết định theo Hiến Luật.

3g30 phút, Anh Tân Tổng Phục Vụ Luy Maria tuyên bố Tổng Tu Nghị VIII kết thúc. 

Các Nghị huynh hát kinh Tạ Ơn. Anh Tân Tổng Phục Vụ ban phép lành cho các Nghị 
huynh.  

CHÚA NHẬT – 08/5/2022
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Trong tâm tình ‘uống nước nhớ nguồn’, lúc 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 08.05.2022, anh 

Tân Tổng Phục Vụ và quý anh Tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn đã ra viếng Đất Thánh của 
Dòng, nơi an nghỉ của Anh Cả Đaminh Maria Trần Đình Thủ, Đấng Sáng Lập Dòng, anh 
Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, nguyên Tổng Phục Vụ, và các anh em Dòng. 

Trước phần mộ của Anh Cả, anh Tân Tổng Phục Vụ và Tân Hội Đồng Cố Vấn đã dâng 
hương hòa cùng những lời kinh cầu. Anh Tân Tổng Phục Vụ đại diện toàn thể anh em 
Dòng dâng lời tri ân Anh Cả kính yêu đã hy sinh cộng tác cùng Mẹ Maria để Sáng Lập 
Hội Dòng, bao công khó của Anh để Hội Dòng mới có ngày hôm nay. Đứng trước trách 
vụ mới mà Hội Dòng trao phó, đoàn em Tân Tổng Phục Vụ và Tân Hội Đồng Cố Vấn xin 
trình diện Anh Cả. Xin Anh cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cho đoàn em 
nhỏ của Anh chu toàn nhiệm vụ nặng nề mà Hội Dòng trao phó. 

Sau đó, anh em cùng nhau viếng và thắp hương cho anh Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, 
và thắp hương cho toàn thể anh em Dòng trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân.
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Hình Ảnh
CÁC NGHỊ HUYNH TỔNG TU NGHỊ VIII

& TÂN TỔNG HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NHIỆM KỲ 2022-2026 



100   Đặc san mừng 80 năm Thành Lập Dòng 



& Tổng Tu Nghị VIII    101

LỜI BẾ MẠC TỔNG TU NGHỊ VIII
Anh Tân Tổng Phục Vụ 

Luy Maria Vũ Minh Nhiên, CRM

Em xin chia sẻ với anh em một số điểm.

1. Chắc anh em chúng ta còn nhớ những điều Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đề cập, 
thì trước hết ngài nói về đời sống nội tâm, rồi làm theo ý Chúa, đừng làm theo ý mình. 

Ngài biết vấn đề phong chức linh mục đang được anh em quan tâm, tuy nhiên ngài 
nhấn mạnh hơn về vấn đề đào tạo. 

Trong bữa cơm, em nói với ngài rằng: “Trong Tổng Tu Nghị này, chúng con cũng bàn về 
vấn đề phong chức linh mục, về vấn đề thủ bản và tu huấn, nhấn mạnh đến vấn đề đào tạo.”

2. Còn danh từ “Anh Ba” nghe cũng gần quen đấy phải không? Anh Ba Piô hôm qua 
chia sẻ về đời sống nội tâm, và nhắc nhở: nếu chúng ta không có căn tính, không có đời 
sống nội tâm, dù làm việc gì đi nữa cũng không ăn thua gì cả, cũng không đáng kể. 

Em nhớ lại, năm 1975, Đức Hồng y Law, vị đại ân nhân của Tỉnh Dòng, đã chia sẻ với 
chúng em một câu tiếng Anh: “Who you are is more important than what you do” (Bạn là 
ai thì quan trọng hơn bạn làm gì). Nếu chúng ta cứ đặt nặng vấn đề “làm gì”, chúng ta sẽ 
gặp trở ngại rất nhiều. 

Có anh đưa ra vấn nạn: “Nếu bây giờ đổi anh Toàn Cương về, và đưa anh khác đến làm 
cha xứ Bình Lợi, thì liệu Đức Tổng có lấy lại xứ không?” Một anh khác nói rằng: “Việc này 
không sao cả, vấn đề là mình sống làm sao đúng Hiến pháp và Quy luật Dòng, rồi truyền 
giáo cho lương dân. Đấy mới là điều quan trọng, còn nếu trường hợp Tổng Giáo Phận lấy 
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lại xứ thì mình chịu thôi. Chứ mình đâu có quyền quyết định, phải không?”

Thực tế ở bên Mỹ, ở giáo phận St. Bernadino, nơi trước đây anh Tổng Piô Đán đã có 
thời gian làm Giám đốc Đền thánh, và Nhà Dòng mình phụ trách 3 cộng đoàn Riverside, 
Ontario và St. Bernadino. Tuy nhiên đến khi giáo phận có nhiều Linh mục Việt Nam, nên 
Đức cha lấy lại. Sau đó em lên gặp Đức cha, ngài chỉ nói: “Thank you” (cảm ơn), vậy thôi. 
Nên nếu cứ đặt nặng: “Chúng ta phải làm gì”, chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại.  

Vì vậy, trong khi đào tạo, cần cố gắng làm thế nào để có sự tự tin. Tự tôn không tốt, mà 
tự ti cũng không tốt. Khi tự ti mặc cảm người ta dễ che đậy bằng cách nói khoác, che đậy 
những điểm yếu, vì không có thực lực. Nhiều khi bị áp lực, sẽ dùng quyền, tỏ ra tôi đây là 
linh mục, cho nên các lời tôi nói các ông các bà phải nghe. Nếu không có sự tự tin, chúng 
ta sẽ gặp những trở ngại như vậy. 

3. Cần phải tạo cho mình một đời sống cầu nguyện và trau dồi kiến thức, vì người ta 
không thể cho cái không có. Đời sống cầu nguyện không có thì làm sao có thể cho, hoặc 
có thể hướng dẫn người ta được. Nếu mình không biết Chúa, không hiểu Chúa làm sao 
mình có thể chia sẻ cho người ta về Chúa được. Vấn đề kiến thức cũng vậy, mình không 
có kiến thức thì làm sao có thể chia sẻ được. Vì vậy, xin anh em cố gắng học hành tử tế, 
trau dồi kiến thức. 

Các bài giảng cần có chất lượng. Anh Tổng Piô nói: Nhiều khi làm linh mục xong, là 
bắt đầu không chịu đọc sách nữa. Nếu không đọc thì không có cái gì để nói cả, để rồi cứ 
nhai đi nhai lại mấy tư tưởng nghèo nàn, lúc đó giáo dân sẽ nói là cha giảng vừa dài, vừa 
dai, lại vừa dở, lặp đi lặp lại. 

4. Cố gắng sống khiêm tốn và phục vụ. Sáng nay, em gặp các sơ Trinh Vương. Các sơ 
kể lại việc là anh em mình có sự dấn thân phục vụ. Khi tổ chức Ngày Thánh Hiến ở Giáo 
phận Sài Gòn năm 2015, với hơn 100 dòng tu tham dự, anh Tổng Đích và anh em mình 
cộng tác với ban tổ chức, làm nhiều thứ việc, xếp ghế,… Các dòng khác khen là chỉ có 
Đồng Công làm thôi, phục vụ mà không tính toán, không nề hà, không đòi công xá gì cả. 
Đấy là điểm son của Dòng. Logo rửa chân nhắc nhớ chúng ta về tinh thần phục vụ. 

5. Cố gắng sống bác ái với nhau.

Em xem một bản báo cáo mà thấy buồn vì sự hiềm khích của một anh kia với người 
làm đầu: hai anh linh mục đi xe còn trống, nhưng khi anh làm đầu xin đi quá giang thì lại 
không cho đi, làm anh ấy phải bắt xe taxi về. 

Chúng ta suy nghĩ như thế nào mà cư xử vậy? Người ngoài nhiều khi họ cũng không 
làm như vậy! Thế mà anh em mình sống với nhau như vậy. Thật không hay chút nào. Mình 
giảng về Đức Bác Ái, mà không sống bác ái, thì thật là mâu thuẫn và gương mù. 

Vì vậy, anh em hãy cố gắng sống bác ái. Những anh làm đầu cố gắng nhẫn nại với các 
anh em bề dưới, và các anh bề dưới cũng cố gắng nhẫn nại với những anh làm đầu. Mỗi 
người cần cố gắng thông cảm, hiểu nhau, rồi nâng đỡ lẫn nhau, để cho gia đình dòng sống 
an vui hạnh phúc. 

Một gia đình chỉ có vợ chồng với nhau, mà không nói chuyện được với nhau, thì làm 
sao có hạnh phúc? Cho nên, trong tu viện, trong cộng đoàn mà anh em không nói chuyện 
được với nhau, cuộc sống sẽ ngột ngạt nặng nề. Cho nên, cần phải cố gắng sống bác ái với 
nhau, yêu thương nhau, nhẫn nại với nhau. 
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6. Và một điểm nữa, Anh Tổng Piô đã nói với chúng ta nhiều lần, là cố gắng bám lấy Đức 
Mẹ. Là con người mỏng dòn và đầy yếu đuối, chúng ta cần được sự trợ giúp của Đức Mẹ, 
cần phó thác như người nhỏ ngoan hiền để Đức Mẹ thương yêu, nâng đỡ, bảo vệ, che chở. 

Ở Mỹ, giáo dân biết theo thói quen của Dòng, cuối lễ có đọc kinh Ngợi Khen. Khi rửa 
tội cho các em nhỏ, anh em Dòng cũng nói cha mẹ đưa con em đến dâng mình cho Đức 
Mẹ. Rồi khi lễ cưới xong, anh em cũng nói các đôi tân hôn đến trước tòa Đức Mẹ, để dâng 
gia đình cho Đức Mẹ. 

Đấy là những việc mà anh em Dòng bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, giúp người ta yêu 
mến Đức Mẹ; phó thác cuộc đời của người ta cho Đức Mẹ. Còn anh chị em Gia đình Tận 
hiến thì tất nhiên là yêu mến Đức Mẹ. 

Vì vậy, chúng ta cố gắng bám lấy Đức Mẹ. 

7. Và điểm cuối cùng: Xin anh em nhẫn nại với Hội Dòng, với chúng em. Xin tất cả anh 
em cùng hy sinh, dù anh em không thuộc thành phần Tổng Hội Đồng Cố Vấn.  Tổng Hội 
Đồng chúng em đã hy sinh nhận trách nhiệm nặng nề. Khi nói chuyện trong giờ cơm, Đức 
Tổng đã chia vui với Anh Tổng Piô và chia buồn với em vì trách nhiệm nặng nề. 

Trong cuộc sống cần chấp nhận nhau. Em không dám hứa trước việc gì đó, không nghĩ 
là bây giờ Tổng Tu Nghị phải đưa ra điều này điều kia, chương trình này chương trình kia. 
Xin anh em nhẫn nại với chúng em. Chúng em chưa dám hứa gì, nhưng chúng em sẽ cố 
gắng làm những gì có thể.

Tổng thống Kennedy đã nói một câu thời danh: “Đừng đòi hỏi quốc gia đã làm gì cho 
bạn, nhưng hãy hỏi bạn đã làm gì cho quốc gia?” Em cũng xin: “Đừng đòi hỏi Nhà dòng, 
hay Tu viện đã làm gì cho mình; nhưng hãy hỏi: mình đã làm gì cho Nhà dòng, làm gì cho 
Tu viện, cho đời sống chung? 

Tổng thống Clinton cũng nói rất hay: “Tôi đã học được ít điều ở đại học mà tôi không 
bao giờ quên và luôn khích lệ tôi đến hôm nay. Tôi có một giáo sư dạy rằng: Sự lớn lao của 
nước Mỹ hiện tại ở 2 điểm: 

- Thứ nhất: Ngày mai có thể tốt đẹp hơn ngày hôm nay

- Thứ hai: Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm để làm cho điều đó xảy ra.

Ngày mai có thể tốt đẹp hơn ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có trách nhiệm để làm 
cho điều đó xảy ra. Tôi vẫn luôn tin tưởng và tôi hy vọng các bạn cũng vậy”. 

Em xin mượn ý tưởng đó để chia sẻ với các anh. Chúng ta cố gắng, ngày mai Hội Dòng 
của chúng ta có thể tốt đẹp hơn ngày hôm nay; và để cho điều đó được xảy ra, mỗi người 
trong anh em đều phải có trách nhiệm để làm cho điều đó xảy ra. Chúng ta tin tưởng 
nhau, phó thác cho Đức Mẹ, và cùng cộng tác với nhau để xây dựng Hội Dòng. Hội Dòng 
đã có những điều tốt đẹp, cần cố gắng làm thế nào cho Dòng được tốt đẹp hơn, và trách 
nhiệm của mỗi người chúng ta là cùng cộng tác với nhau để xây dựng

Đó là một vài điểm mà em xin chia sẻ mời gọi chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Chúng ta 
cùng cộng tác với nhau để xây dựng Hội Dòng. 

Xin chân thành cám ơn anh em.
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“Bước theo Chúa Kitô như Tin Mừng dạy là tiêu chuẩn tối 
hậu của đời sống tu trì, noi gương Chúa Kitô là phương tiện cốt 
yếu đệ nhất để đạt mục đích Dòng đó là việc thánh hóa bản thân 
và phúc âm hóa những người ngoài Công giáo” (HP 5).

Anh em thân mến!

Khi đề cập đến căn tính và tinh thần Dòng, Hiến pháp điều 5 trên đây đã trưng dẫn lại 
giáo huấn của Giáo hội qua sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo (PC 2a) và Hiến Chế Ánh Sáng 
Muôn Dân (LG 43).

Hướng đến Đức Ái Trọn Hảo của bậc tu trì, Tổng Tu Nghị VIII hân hoan gửi đến anh 
em toàn Dòng bức tâm thư dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu 
Côlôsê đoạn 2 câu 7: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức 
Kitô Giêsu”. Một trong những thao thức lớn nhất của các anh em hữu trách là kiến tạo một 
đời sống thánh thiện cho Dòng nói chung và cho từng anh em nói riêng. Đây hẳn cũng là 
thao thức lớn của phần đông anh em Dòng, hay có thể nói mạnh hơn, của toàn thể anh em 
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Niềm thao thức chính đáng này cần phải được đề cao trên 
tất cả. Nó là cùng đích tối chung của đời sống tu trì; nó là nguồn mạch và là sức sống cho 
mọi hoạt động của Dòng hướng đến.

Khi sáng lập nên Dòng Đồng Công (nay là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc), Anh Cả 
Đaminh Maria cũng hướng đến mục tiêu trau luyện đời sống thánh thiện cho anh em trước 
hết và trên hết. Tinh thần của Đấng Sáng Lập như là một gia sản quý báu nhất được truyền 
đạt lại cho hậu thế. Nhưng trước hết, sự thánh thiện của đời sống tu trì là lý tưởng mà 
chính Anh Cả hằng ấp ủ trong lòng, hằng thực hiện trong hơn 100 năm sinh thời, và hằng 
giáo huấn những người em bước theo chân Anh trên hành trình tìm cầu Đức Ái Trọn Hảo.

“Trở về nguồn”, đó là cụm từ mà người ta thường nhắc đến khi tìm về cội nguồn của 
mình. Theo truyền thống của Dòng, Tổng Tu Nghị được tổ chức để bầu chọn những người 
lãnh đạo tinh thần và mọi hoạt động của Dòng. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta 
“trở về nguồn” như Hiến pháp điều 138 đã quy định: “Tổng tu nghị sẽ bàn tới việc duy 
trì gia sản tinh thần của Dòng, đó là trí ý và dự định của vị Sáng Lập, mục đích, căn tính, 
tinh thần cùng các truyền thống tốt đẹp của Dòng”.

Ngoài ra, nối tiếp điều Hiến pháp trên đây, Tổng tu nghị cũng sẽ bàn tới những vấn đề 
quan trọng hơn liên hệ đến Dòng. Đây là các vấn đề nghị sự được bàn thảo nhằm xúc tiến 
các hoạt động của Dòng cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bao gồm những phương thế 

Tâm Thư Tổng Tu Nghị VIII
BÉN RỄ SÂU VÀ XÂY DỰNG ĐỜI MÌNH
TRÊN NỀN TẢNG LÀ ĐỨC KITÔ GIÊSU 

(Cl 2,7)
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thực hiện, về cả phương diện đời sống thánh thiện của mọi phần tử cũng như mọi hoạt 
động của Dòng. Nói cho đơn giản hơn, chúng ta sẽ đề ra những phương thế hoạt động 
thích nghi với hoàn cảnh của không gian và thời gian. Chắc chắn, đây không phải là việc 
phá bỏ những truyền thống của Dòng như một số người lầm tưởng, bởi tinh thần thích 
nghi cũng là một trong những tinh thần trọng yếu mà Đấng Sáng Lập Dòng chúng ta chủ 
trương.

Tổng Tu Nghị VIII được tổ chức dựa trên các điều khoản của Hiến pháp và Quy luật 
Dòng. Chúng ta đang sống ở thời điểm mà cả thế giới đang gặp khó khăn vì đại dịch 
Covid. Sự suy thoái về kinh tế và hòa bình trên thế giới đang là tâm điểm được mổ xẻ 
trong mọi ngõ ngách của xã hội. Nó còn kéo theo sự suy thoái trong lãnh vực đời sống 
đạo đức và tâm linh, trong lãnh vực nhân bản và tình người. Những giá trị tạm bợ đời này 
đang được đề cao, và nó gây nên những tác động tiêu cực nơi mọi thành phần của xã hội, 
bao gồm cả những người dấn thân trong các cá nhân, tổ chức tôn giáo, và chúng ta cũng 
không phải là một loại trừ. Ở một góc cạnh nào đó, anh em chúng ta cũng nhận ra được 
sự sa sút trong đời sống đạo đức, những trì trệ trong đời sống cộng đoàn nơi Dòng chúng 
ta. Những thao thức của những người hữu trách và của anh em Dòng đã được thảo luận, 
mổ xẻ trong suốt thời gian diễn tiến Tổng Tu Nghị. Dưới ơn soi dẫn của Chúa Thánh 
Thần, toàn thể các Nghị Huynh đã tích cực đóng góp ý kiến, đã đề ra những phương án 
khắc phục, đã biểu quyết những vấn đề hệ trọng cần được thực hiện cụ thể trong nhiệm 
kỳ 2022 - 2027. Ngoài việc bầu chọn nhân sự cho Tân Tổng Hội Đồng Phục Vụ, những 
vấn đề chính được Tổng Tu Nghị nhấn mạnh là: Chương trình tu huấn; Mục vụ trong hoàn 
cảnh mới; Công cuộc truyền giáo của Dòng. Bên cạnh đó, các Nghị Huynh còn biểu quyết 
một số vấn đề liên quan đến hiện trạng của Dòng.

I. TÂN TỔNG HỘI ĐỒNG PHỤC VỤ

Thông thường, Tổng Hội Đồng Phục Vụ thi hành quyền nội trị tối cao trong toàn Dòng 
(x. Hp 125). Được các Nghị Huynh tín nhiệm bầu chọn nắm giữ những chức vụ trọng yếu 
trong Dòng, các nhân viên Tổng Hội Đồng chịu trách nhiệm trước toàn Dòng về việc phát 
triển nhân sự và mọi hoạt động của Dòng liên quan đến đặc sủng, đến căn tính, đến tinh 
thần Dòng. Lẽ tất nhiên, những mục tiêu này sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự cộng tác 
của mọi thành viên trong Dòng. Do đó, việc xây dựng và phát triển Dòng thuộc về trách 
nhiệm và bổn phận của mọi anh em. Bởi vậy, sự hiệp nhất giữa Tổng Hội Đồng Phục Vụ 
và anh em Dòng là yếu tố then chốt cho sự bền vững và phát triển toàn Dòng. Nguyện 
vọng của các Nghị Huynh đại diện cho anh em Dòng về vai trò lãnh đạo của Tổng Hội 
Đồng cũng đã được đề cập đến qua các phiên họp trong ba ngày tĩnh tâm, và trong suốt 
thời gian Tổng Tu Nghị. Tổng Hội Đồng xin ghi nhận những ý kiến mà các Nghị Huynh 
đã đóng góp. Những ý kiến đó không chỉ là những thao thức cá nhân, nhưng nó còn phản 
ánh nguyện vọng của cộng đoàn Dòng mà anh em Nghị Huynh là những người đại diện 
nói lên những thao thức đó.

Điều quan trọng ở bước tiếp theo là thực hiện những đề xuất đã được Tổng Tu Nghị 
quyết định. Vì thế, trong tư cách là một thành viên của Tổng Tu Nghị VIII, mỗi Nghị 
Huynh xin gửi lời kêu gọi đến toàn thể anh em Dòng: Hãy hiệp nhất với Tổng Hội Đồng 
Phục Vụ và với nhau để xây dựng đời sống cộng đoàn trong yêu thương - thánh thiện, để 
phát triển đặc sủng của Dòng, làm cho tinh thần của Đấng Sáng Lập chiếu tỏa nơi mỗi 
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phần tử và nơi cộng đoàn anh em chúng ta hiện diện. Để được như thế, Hiến pháp Dòng 
điều 70 đã nhắn nhủ chúng ta: “Vì vậy hết mọi anh em phải kết hợp với nhau trong tình 
yêu siêu nhiên, cao thượng và chân thành; trong lời nói, việc làm phải tỏ lòng kính trọng, 
lịch sự và hòa nhã với nhau”

II. CHƯƠNG TRÌNH TU HUẤN

Ngay từ khi khởi xướng việc thành lập Dòng, Anh Cả 
Đaminh Maria cũng đã chú trọng đến việc huấn luyện anh 
em xuyên suốt đời sống tu trì. Chúng ta cùng đọc lại Hiến 
pháp Dòng điều 89.1: “Theo trí ý vị Sáng Lập, ngay từ đầu 
Dòng vẫn chủ trương việc huấn luyện các thành viên của 
Dòng phải trường kỳ, và anh em phải tự luyện qua nhiều 
giai đoạn”. Dòng chúng ta vẫn thực hiện việc huấn luyện 
và tự luyện này qua mọi thời đại. Tuy nhiên gần đây, Giáo 
hội kêu gọi các Chủng viện, Học viện, Dòng tu cần phải 
có một chương trình đào luyện cụ thể và rõ ràng. Lắng 
nghe giáo huấn của Giáo hội, một vài Tổng Tu Nghị của 
Dòng chúng ta gần đây cũng chú trọng hơn đến việc huấn 
luyện anh em, và mong ước có một bản tu huấn được áp 
dụng riêng cho việc đào luyện anh em trong toàn Dòng. 
Niềm mong ước và thao thức đó đã được hình thành. Thủ 
Bản Tu Huấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ra đời nhân dịp Tổng Tu Nghị VIII. Đây là kết 
quả của những ý tưởng đã được khơi nguồn từ những Tổng Tu Nghị trước. Những người 
hữu trách và những anh em chuyên môn đã cố gắng soạn thảo thành một tập Thủ Bản Tu 
Huấn tương đối hoàn chỉnh. Tập thủ bản này là chủ đề chính được bàn thảo trong chương 
trình nghị sự của Tổng Tu Nghị VIII. Trong nhiệm kỳ này, nó sẽ được áp dụng cụ thể 
vào chương trình huấn luyện anh em qua các giai đoạn của đời tu, bao gồm nhiệm vụ của 
những anh em huấn luyện và từng bước tiến của những anh em thụ huấn. Thế hệ trẻ hôm 
nay là nền móng của Dòng mai sau. Bởi vậy, việc huấn luyện anh em, bắt đầu từ khi nhập 
tu, trở thành một nhiệm vụ tối quan trọng cho đà phát triển của Dòng. Chúng ta cần có 
những nhà huấn luyện có tầm nhìn toàn diện, có kiến thức tương đối vững vàng, có lòng 
nhiệt tâm đào luyện lớp phần tử trẻ, để có thể định hướng cho họ đi đúng và đi vững trên 
hành trình dâng hiến.

III. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO CỦA DÒNG 

Hiến pháp Dòng điều 3 đã minh định: “Mục đích riêng hay đặc sủng của Dòng là phúc 
âm hóa những người ngoài Công giáo”. Công cuộc truyền giáo của Dòng là một hoạt 
động luôn gắn liền với lịch sử của Dòng. Gần đây, nhờ số linh mục tại Nhà Mẹ tăng lên 
đáng kể, chúng ta cũng đã có nhiều anh em dấn thân nơi các cánh đồng truyền giáo, và 
cũng đã thu hoạch được một số kết quả khả quan. Báo cáo của Tổng Ban Truyền Giáo cho 
biết: tại Nhà Mẹ trung bình mỗi tháng có 30 - 40 tân tòng. Một số nơi anh em Dòng đang 
phụ trách, số người xin rửa tội cũng khá đông. Ví dụ năm 2019, số người được rửa tội 
tại Giáo xứ Châu Ninh là 95 người. Tại điểm truyền giáo Tân Kiều, Giáo phận Mỹ Tho, 
mỗi năm vẫn rửa tội cho hơn kém 10 người, riêng năm 2018 là 27 người. Mới đây, ngày 
20 tháng 4 tại Giáo xứ Vĩnh Ngọc, Giáo phận Bắc Ninh, số anh chị em được rửa tội là 34 
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người, bao gồm 25 người dân tộc H’mong, 1 người Tầy, 1 người Dao và 7 người Kinh. 
Một vài con số thống kê tượng trưng cho chúng ta thấy công cuộc truyền giáo của Dòng 
đã mang lại những kết quả tốt. Tất nhiên chúng ta cần phải dấn thân hơn nữa để có thể 
thực hiện mục đích riêng của Dòng là phúc âm hóa những người ngoài Công giáo. Điều 
này đòi hỏi mỗi người anh em linh mục, tu sĩ Dòng phải có nhiệt huyết truyền giáo, đồng 
thời, tùy môi trường và hoàn cảnh, mỗi anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ đóng góp 
công sức cho sứ mạng truyền giáo của Dòng bằng những việc làm cụ thể, đặc biệt là bằng 
lời cầu nguyện và bằng đời sống thánh thiện của người tu sĩ.

IV. MỤC VỤ TRONG HOÀN CẢNH MỚI

Đặc sủng của Dòng chúng ta không nhằm đến việc mục vụ nơi các giáo xứ như là 
nhiệm vụ chính cốt của anh em Tu sĩ - Linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Nhưng 
việc phúc âm hóa những người ngoài Công giáo là mục đích riêng mà Hiến pháp Dòng 
điều 3 đã xác định. Tuy nhiên, là một Dòng giáo sĩ sống đời tận hiến, Hiến pháp điều 17 
xác định thêm rằng: “Nhiệm vụ của anh em linh mục là quản trị Dòng và các tu viện của 
Dòng, huấn luyện các thành viên, chỉ huy các công việc chính yếu trong Dòng, và đáp ứng 
những nhu cầu mục vụ bất cứ ở đâu mà việc tông đồ đòi hỏi”. Tại Việt Nam, Dòng chúng 
ta đang hiện diện ở 17 trên tổng số 27 Giáo phận, đang phụ trách 38 giáo xứ và giáo họ, 
chưa kể các cộng đoàn anh em Dòng. Tại Hoa Kỳ, anh em Tu sĩ - Linh mục Dòng đang 
hiện diện ở 33 Giáo phận, đang phục vụ tại 31 giáo xứ - cộng đoàn Việt, Mỹ, chưa kể cộng 
đoàn anh em Dòng. Con số thống kê tổng quát này cho chúng ta thấy nhu cầu mục vụ nơi 
các giáo xứ mà anh em chúng ta đang phụ trách cũng không hề nhỏ. Bởi vậy, chúng ta 
luôn cần một lực lượng nhân sự đủ để duy trì những hoạt động mục vụ hiện tại, và phát 
triển rộng hơn đến các cánh đồng truyền giáo, không chỉ ở quê hương Việt Nam, nhưng 
còn phải mở rộng đến các quốc gia khác.

V. HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG LAI

Tổng Tu Nghị VIII đã kết thúc, những thao thức và mong ước của anh em Dòng đã 
được các Nghị Huynh ghi nhận. Đồng thời, qua những ngày tĩnh tâm và những ngày Tổng 
Tu Nghị, những vấn đề nghị sự đã được các Nghị Huynh biểu quyết, hoặc đề xuất những 
hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Xin được tóm lược một vài vấn đề then chốt như sau:

1. Các Nghị Huynh biểu quyết chấp thuận cho nhiệm kỳ VIII mãn nhiệm vào ngày 
15/9/2027 (nghĩa là nhiệm kỳ này dài 5 năm 4 tháng).

2. Các Nghị Huynh biểu quyết chấp thuận đề nghị cho anh Trưởng Ban Tinh Thần tại 
Nhà Mẹ được tham dự Tổng Tu Nghị với tư cách là một Nghị Huynh dự thính (áp dụng 
tương tự tại Tỉnh Dòng).

3. Các Nghị Huynh biểu quyết chấp thuận thử nghiệm Thủ Bản Tu Huấn trong nhiệm 
kỳ này.

4. Các Nghị Huynh biểu quyết chấp thuận cho các anh Tổng Cố Vấn được bầu nhưng 
chưa phải là Nghị Huynh sẽ có tư cách Nghị Huynh pháp định.

Ngoài ra, từ những đề xuất của anh em Nghị Huynh đại diện cho toàn Dòng, Tổng Tu 
Nghị phác họa một vài hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ này như sau:
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1. Chỉnh đốn đời sống nội tâm để thúc đẩy lòng ham ước nên thánh cho anh em Dòng 
như là mục tiêu quan trọng nhất của đời sống thánh hiến.

2. Kiến tạo đời sống hiệp nhất, yêu thương trong cộng đoàn như là một chứng từ không 
thể thiếu cho sứ mạng truyền giáo, và dấu chỉ đích thực của người môn đệ Đức Kitô.

3. Phát triển các khu truyền giáo hoặc trung tâm mục vụ và hành hương của Dòng để 
làm cơ sở hoạt động lâu dài cho Dòng trong tương lai.

4. Tìm phương án thuyên chuyển anh em sang Tỉnh Dòng Hoa Kỳ, vừa để hỗ trợ nhân 
sự cho Tỉnh Dòng, vừa tham gia hoạt động mục vụ tại các giáo xứ mà anh em Dòng đang 
phụ trách.

5. Nghiên cứu khả năng mở thêm các cộng đoàn tại các quốc gia lân cận.

6. Thay đổi thời dụng biểu tại Nhà Mẹ cho phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.

7. Nâng cấp phòng ở cho anh em tại Nhà Mẹ.

8. Trong việc điều hành nhân sự, anh em phụ trách sẽ lưu ý không để một anh em nào 
đó giữ một chức vụ quá lâu.

Trên đây là một số vấn đề đã được các Nghị Huynh biểu quyết và đề xuất. Bên cạnh 
đó, còn nhiều vấn đề khác đã được anh em góp ý cho Tổng Tu Nghị và sẽ được xem xét 
trong tương lai. Tuy nhiên, biểu quyết và đề xuất là một chuyện, nhưng thực hiện được 
bao nhiêu, điều đó còn tùy thuộc vào nỗ lực của anh em toàn Dòng.

Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Tổng Tu Nghị VIII đã diễn ra bình an và tốt đẹp. 
Xin cho mỗi anh em chúng ta biết sống đúng căn tính của người tu sĩ để có thể “bén rễ 
sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu”. Xin cho mỗi anh em chúng 
ta luôn sống sát khít với linh đạo của mình: “Tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” 
(Hp 3). Qua đó, chúng ta luôn ý thức vai trò của Mẹ trên cuộc đời dâng hiến của mình, để 
chính Mẹ sẽ hướng dẫn và trợ giúp chúng ta vững bước trên con đường nên thánh: chính 
Mẹ sáng lập Dòng và huấn thánh cho từng người anh em chúng ta.

XIN MẸ LÀM CHỦ VÀ ĐIỀU KHIỂN CON THEO Ý MẸ!

                Làm tại Nhà Mẹ, Thủ Đức ngày 07 tháng 5 năm 2022.

       Chủ Tọa Tổng Tu Nghị                                         Thư Ký Tổng Tu Nghị

          Lm. Louis Maria                                                   Lm. Hilariô Maria
     Vũ Minh Nhiên, CRM                                       Phạm Chính Truyền, CRM

                Làm tại Nhà Mẹ, Thủ Đức ngày 07 tháng 5 năm 2022.

       Chủ Tọa Tổng Tu Nghị                                         Thư Ký Tổng Tu Nghị

 Lm. Louis Maria                                                   Lm. Hilariô Maria
     Vũ Minh Nhiên, CRM                                       Phạm Chính Truyền, CRM
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PHẦN IV
PHÓNG SỰ 

TỔNG TU NGHỊ VIII
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ANH EM TỈNH DÒNG HƯỚNG VỀ TỔNG TU NGHỊ VIII

Vừa khi nhận được Thư Luân Lưu triệu tập Tổng Tu Nghị VIII từ Nhà Mẹ ra ngày 4/11/2020, 
với thông báo về mục đích, chủ đề, thời điểm khai mạc, địa điểm tổ chức, thành phần tham 
dự, danh sách linh mục Dòng đủ điều kiện pháp lý với chức vụ Tổng phục vụ, và Kinh Cầu 
Cho Tổng Tu Nghị, Văn Phòng Tỉnh Dòng đã thông báo cho toàn thể Anh Em Tỉnh Dòng. Và 
từ đó, mọi anh em đã hướng về Tu Nghị với nhiều suy tư và cầu nguyện qua nội dung của lá 
Thư Luân Lưu, nhất là đọc Kinh Cầu Cho Tổng Tu Nghị hằng ngày sau Kinh Cầu Cho Đức 
Thánh Cha một cách rất ý thức vào ngày 4-11-2020. (Kinh đã được dịch ra tiếng Anh để 1 
tuần đọc tiếng Anh, 1 tuần bằng tiếng Việt).

Các thông báo trên, cũng như các thông báo từ Văn Phòng Nhà Mẹ liên quan đến Tổng 
Tu Nghị đã được đưa lên màn hình để anh em theo dõi và trao đổi. Những vấn đề liên quan 
tới tu nghị là đề tài thảo luận cho anh em cũng như là chất liệu để cầu nguyện trong các giờ 
thiêng liêng.

Tỉnh Dòng đã tiến hành việc chuẩn bị và bầu phiếu tư vấn sớm bao nhiêu có thể. Ngày 1 
tháng 3 năm 2021, Hội Đồng Phục Vụ đã họp và kiểm phiếu Tư Vấn và gửi Kết Quả là danh 
sách ba linh mục được số phiếu cao nhất về Nhà Mẹ. Nhà Tỉnh Dòng đã nhận được thông 
báo giới thiệu 5 ứng viên Tổng Phục Vu nhiệm kỳ VIII ký ngày 4/4/2021 dịp Lễ Mẹ Sáng Lập.

Việc bầu phiếu Nghị Huynh Công Cử & Dự Thính được thực hiện 2 đợt. Lần thứ nhất vào 
ngày 23-5-2021 nhân dịp tĩnh tâm năm đợt I, và ngày 3-6-2021 dịp tĩnh tâm năm đợt II. Đây là 
dịp thuận tiện vì có nhiều anh em ở xa về. Ngoài ra có một số anh phải bầu phiếu qua bưu điện.

Ngày 11-06-2021, Hội Đồng Tỉnh Dòng đã họp kiểm phiếu và thông báo kết quả các nghị 
huynh sẽ tham dự Tổng Tu Nghị: gồm có 8 nghị huynh pháp định, 8 nghị huynh công cử, và 
1 nghị huynh dự thính. Danh sách các Nghị Huynh đã được gửi về Nhà Mẹ. 

Nhà Tỉnh Dòng đã nhận được Thông Cáo Những Nghị Huynh Tham Dự Tổng Tu Nghị 
VIII ký ngày 4/7/2021.
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Tình hình bệnh dịch Covid-19 lan tràn khắp thế giới, đảo lộn, giới hạn, và ảnh hưởng tới 
nhiều sinh hoạt trên toàn thế giới, trong đó có việc tổ chức Tổng Tu Nghị. 

Ngày 13-8-2021, Tỉnh Dòng đã nhận được thông cáo v/v Trì Hoãn Tổng Tu Nghị VIII và 
Văn Thư của Đức Tổng Giám Mục Saigon, lưu nhiệm các chức vụ Tổng Phục Vụ và Tổng Hội 
Đồng Cố Vấn của Hội Dòng thêm một năm nữa, và nhắn nhủ Hội Dòng tiến hành cuộc họp 
Tổng Tu Nghị sớm bao nhiêu có thể khi hoàn cảnh thuận lợi.

Trong thời gian chờ đợi tình hình, các 
anh hữu trách đã tìm hiểu xem có cách 
nào để tổ chức Tổng Tu Nghị trong trường 
hợp các nghị huynh của Tỉnh Dòng Hoa Kỳ 
không thể về được Việt Nam không. Các 
Anh em khác thì chờ đợi trong âm thầm 
cầu nguyện.

Sau 3 tháng chờ đợi, ánh sáng niềm vui 
đã chiếu soi. Tỉnh Dòng nhận được thông 
cáo thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho 
Tổng Tu Nghị VIII ra ngày 4/11/2021, với 
việc ấn định Tổng Tu Nghị VIII sẽ được tổ 
chức vào ngày 04 tháng 05 năm 2022. Anh 
Em chú tâm theo dõi tình hình và cố gắng 
làm việc để đóng góp phần nào cho Tổng 
Tu Nghị.

Ý thức được sự quan trọng của Tổng Tu 
Nghị có liên quan tới sự sinh tồn và phát 
triển của Dòng, những anh em được trực 
tiếp mời gọi cộng tác, đã nhiệt thành làm 
việc hết sức để mong đạt được thành quả 
tốt đẹp.

Ban Quản Lý bắt đầu lo vé cho các Nghị 
Huynh. Văn Phòng Nhà Mẹ lo thủ tục giấy 
tờ xin phép Ban Tôn Giáo Nhà Nước cho 
mời khách nước ngoài vào Việt Nam tham 
dự Tổng Tu Nghị. Nhà Nước đã có giấy chấp 
thuận vào 18/4/2022.

Những chuẩn bị bên ngoài tương đối tạm ổn. Tiếp đến, Tỉnh Dòng đã nhận được từ Nhà Mẹ 
thứ tự ba chương trình tuần bảy: Tuần Bảy I: Kính Chúa Thánh Thần (từ ngày 13-19/4/2022); 
Tuần Bảy II: Kính Thánh Tâm Chúa (từ ngày 20-26/4/2022) và Tuần Bảy III: Kính Trái Tim 
Mẹ (từ ngày 27/4-3//5/2022). Tỉnh Dòng đã hợp với Nhà Mẹ trong 3 Tuần Bảy đặc biệt này để 
xin Chúa Thánh Thần, Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ, ban ơn thánh hóa và biến đổi, để hết 
mọi anh em được luôn sống bác ái, yêu thương và hiệp nhất nên một trong Chúa Kitô; đồng 
thời xin các Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, và tràn đổ muôn ơn lành xuống trên các Nghị Huynh 
tham dự Tổng Tu Nghị VIII, để Tổng Tu Nghị đạt được những thành quả tốt đẹp như Thiên 
Chúa mong muốn; nhất là xin Mẹ hướng dẫn và giúp cho hết mọi anh em được bén rễ sâu và 
xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu.
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Với những mục đích trên và với những việc thực hành chung riêng theo hoàn cảnh và 
chương trình của Tỉnh Dòng, chắc Chúa Mẹ cũng hài lòng và chúc lành cho Tổng Tu Nghị.

Những gì có thể làm để chuẩn bị cho chuyến về họp Tổng Tu Nghị VIII của anh em Tỉnh 
Dòng đã tạm ổn. Trước những ngày lên đường, anh em đã nhận được tài liệu tu huấn, chương 
trình tĩnh tâm, và phân chia nhóm hội thảo để có thể chuẩn bị trước cho cuộc họp được trọn 
vẹn hơn. Anh Quản Lý Thuần và Vượng đã liên lạc mua vé máy bay, đồng thời còn chuẩn bị 
kẹo bánh, quà cáp, để đem về mừng Tổng Tu Nghị. Ngoài việc về tham dự Tổng Tu Nghị, mỗi 
anh em còn có chương trình riêng: như gặp gỡ anh em, thăm viếng miền truyền giáo, thăm 
nhà quê, họ hàng, v.v...

Anh Em Nghị Huynh phải đi thử nghiệm Covid trước khi lên đường về Việt Nam vào ngày 
26/04/2022 và trở về Mỹ ngày 17/05/2022.  Cũng do việc thử Covid-19 không có kết quả sớm, 
nên 11 Anh ở Tỉnh Dòng đã không được lên máy bay và phải trở về Tỉnh Dòng. 

Những ngày gần sau đó không có chuyến bay từ Nhật về Việt Nam, nên tưởng là 11 nghị 
huynh sẽ không về được Việt Nam. Tuy nhiên, sau những khó khăn cộng với sự thúc giục của 
Anh Tổng Piô: phải cố gắng tìm cách về, Anh Quản Lý đã tìm đường bay khác và tách thành 
hai nhóm. Cuối cùng, tất cả đã an toàn về được Nhà Mẹ vào Thứ Bảy, 30/04/2022. Tuy gặp 
chút khó khăn, nhưng ai cũng cảm thấy vui và hài lòng về chuyến viếng thăm cá biệt này. 

Trong Tổng Tu Nghị Anh Em ít nhiều đã tích cực đóng góp và với thiện chí xây dựng của 
toàn thể anh em, nhất là qua sự âm thầm hy sinh cầu nguyện, Chúa và Đức Mẹ đã chúc lành 
và làm cho Tổng Tu Nghị đạt được những thành quả thật tốt đẹp.

Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và xin cho từng anh em tiếp tục cố gắng đưa ra thực hành 
những quyết định và hướng dẫn của Tổng Tu Nghị VIII.

Phanxicô Assisi M. Trần Hưng Long, CRM
Thư ký Tỉnh Dòng
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TẢN MẠN TỔNG TU NGHỊ VIII
Babe

Tổng Tu Nghị VIII (TTN) bị con quái vật Corona mệnh danh là Covid-19 làm ngãng trở. 
Đáng lẽ mở TTN vào mồng 4 tháng 11 năm 2021, ngày lễ Mẹ Huấn Thánh, nhưng bệnh dịch 
Covid 19 hoành hành nên thông báo hoãn TTN tới khi báo lại và Hội đồng Tổng Quản tạm 
điều hành thời gian hoãn này.

Ngãng trở nào cũng không qua bàn tay trời cao, nên bề trên các 
cấp thúc đẩy anh em tới cầu khẩn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả 
Giuse can thiệp. 

1. Một tòa uy nghi của Thánh Cả Giuse sừng sững đứng song song 
với Tòa Mẹ Fatima với câu cầu xin trên cùng: Lạy Thánh Giuse, xin 
phù trợ Tổng Tu Nghị VIII của Hội Dòng chúng con và ban trang trí 
mấy tuần đầu trưng bày hoa lá rất mỹ thuật để tỏ lòng sùng kính và 
tha thiết cầu xin Thánh Cả phù trợ TTN.

2. Một thùng đựng phiếu tự nguyện hàng ngày dâng kinh Kinh 
Mân Côi cầu cho TTN và bệnh dịch mau chấm dứt.

3. Các Bề trên năng nhắc anh em dâng lời cầu nguyện Marathon 
cho TTN.

4. Qua dịch bệnh bị ly cách, mình khám phá ra các phòng của mỗi 
đội đều có phát động cho TTN, tha thiết và ráo riết nài ép Cha Má 
Thánh Cả can thiệp trong thời gian khó khăn và đe dọa của cơn dịch 
bệnh covid này.

Trời cao đã can thiệp, nên Tổng Hội Đồng đã quyết định 
mở TTN vào ngày tháng nhất định 4/5/2022 nên đã bắt đầu 
mở 3 tuần bảy kính Chúa Thánh Thần, kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu và kính Khiết Tâm Mẹ Maria. Ba tuần bảy này, 
mỗi tuần đều có lời nguyện riêng chia cho các đội dọn lời 
cầu nguyện tha thiết lên các Đấng để xin ơn đặc biệt cho 
TTN. Và mỗi tuần bảy có những lời than thở riêng để van 
nài tha thiết cho TTN và các bài hát riêng hợp với những ý 
cầu nguyện. Nghĩa là mỗi Tuần Bảy đều có ý nguyện riêng 
và lời cầu riêng để xoáy vào lòng Chúa và Mẹ cho TTN được 
kết quả như Cha Má mong đợi nơi đoàn con cái.

5. Ngoài những lời cầu tha thiết, Ban Quản Lý cho sửa chữa hoàn thiện phòng ốc cho Tổng 
Hội Đồng Cố Vấn và phòng Thông tin được thoáng mát rộng rãi để anh em cảm thấy thoải 
mái hơn.

6. Thời gian đợi chờ kéo dài. Ban Tổ chức ra thông cáo thành lập các Tiểu Ban chuẩn bị cho 
TTN VIII. Tất cả có 9 Tiểu Ban. Các trưởng phó Tiểu Ban do các anh em có khả năng đảm 
trách hoạch định những vấn đề cần thiết trong Tiểu Ban mình.
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Thời gian dài nên các Tiểu Ban họp 
bàn và đưa ra nhiều ý kiến độc đáo giúp 
TTN đạt kết quả cao.

7. Thi sáng tác văn loại và ca hát

Ban tổ chức cũng yêu cầu các thi nhân và các nhà cầm bút sáng tác những 
bài thơ, bài hát hay các áng văn đậm đà, óng ả, sáng chói về TTN VIII. Chắc chắn nhiều anh 
hưởng ứng sáng tác những văn phẩm tuyệt kỹ và những bản nhạc du dương đượm sắc TTN 
cho bàn dân thiên hạ thưởng thức. Hôm nay (24/4/2022) đi qua đường quảng cáo có một 
bảng lớn trình bày các bản nhạc chọn lọc để anh em thưởng thức trước TTN. Nhiều bản nhạc 
rất điêu luyện, hai ba bè. Có những bản nhạc hòa tấu, âm điệu du dương và dùng nhiều nhạc 
khí. Cũng có những bản đơn sơ dễ dàng hát chung, riêng.

8. Triển lãm

Phòng Thông tin đã trưng bày nhiều tác phẩm 
mỹ thuật của các nghệ nhân: tượng Anh Cả QP 
bằng composite rất đẹp và rất giống, rồi các gỗ hóa 
thạch chạm khắc hình Chúa và Mẹ rất mĩ thuật. 
Các ảnh tượng mỹ thuật này đem đấu giá chắc cả 
ngàn ngàn đô la không chừng!

Các tác phẩm tượng composite, phù điêu và 
nhiều tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, đồ cổ,… của 
anh Tường Hoan đội 15; tranh thêu chữ thập chân 
dung Anh Cả của anh Thanh Niên đội 20; tác 
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phẩm gỗ của anh Cẩn 21; tranh sơn dầu Mẹ Tín Thác và mặt tiền Nhà Mẹ của anh Hữu đội 
22; tác phẩm thuyền của tập thể Đội 24…. 

Mong sao phát động được nhiều nghệ nhân để phổ biến được nhiều tác phẩm làm vinh 
danh Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh trong dịp trọng đại này.

9. Đêm ngày 27/4/2022, các nghị huynh Tỉnh Dòng lần lượt đáp máy bay về Nhà Mẹ. Đêm 
đầu tiên có 5 anh ở trụ sở chính Tỉnh Dòng về trước. Rồi tiếp tục các anh ở khác nơi rủ nhau 
về. Tất cả có 16 nghị huynh chính thức và một nghị huynh dự thính. Ai nấy đều khỏe mạnh 
lực lưỡng của nước văn minh nhất thế giới.

10. Ngày khai mạc TTN VIII

Sau 3 Tuần Bảy kính Chúa Thánh Thần, 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và kính Khiết 
Tâm Mẹ Maria, hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 
5 năm 2022 khai mạc TTN VIII của Dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc.

8g khai mạc…

9g30 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn 
Năng và cha Đặc trách Tu sĩ TGP Sài Gòn Gi-
use Trần Hòa Hưng tới dự cuộc bầu linh mục 
Tổng Phục vụ của Dòng. Anh Tổng Phục vụ 
Piô Maria và Tổng Hội Đồng Cố vấn cùng các 

Tập sinh ra tận cổng Nhà Mẹ đón Đức Tổng và Cha Đặc trách Tu sĩ vào viếng Chúa tại cung 
thánh nhà nguyện. Sau đó, anh em Dòng mời các ngài xuống Hội trường bầu Tổng Phục Vụ.

Anh Luy M. Vũ Minh Nhiên, nguyên Tỉnh Phục Vụ Hoa Kỳ, trúng cử Tổng Phục Vụ Dòng 
Mẹ Chúa Cứu Chuộc nhiệm kỳ mới. Sau đó, tất cả Nghị Huynh cùng phái đoàn Đức Tổng 
Giuse ra chụp hình lưu niệm ở trước Hội trường.

Tạm nghỉ hội và Đức Tổng Giuse, cha Đặc trách Tu sĩ và quý anh trong Tổng Hội Đồng Cố 
vấn dùng tiệc trong phòng 001.

11. Anh em ở ngoài phòng Hội

Anh em ở ngoài phòng Hội TTN nghe 
ngóng và hân hoan vui mừng đón nhận kết 
quả của mấy chục con tim đại diện cho trên 
600 anh em toàn Dòng.

Và Ban Thể Thao tổ chức sáu cuộc đấu 
banh mừng Tổng Tu Nghị rất hào hứng. Như 
thế, toàn khu Nhà Mẹ luôn mong chờ mọi 
động tĩnh các phiên họp bầu bán và ý kiến xây 
dựng đang bừng cháy trong Hội trường nhờ 
Thần Khí nhiệm mầu tác động trên mỗi thành 
viên của Hội Dòng, được chung hưởng hạnh 
phúc hiệp nhất trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

12. Chiều nay, thứ Bảy ngày 7/5/2022 kính 
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Đức Mẹ, Hội nghị kết thúc

Hội nghị VIII kết thúc sau 4 ngày ròng rã nghị luận bầu bán thành công. Kết quả cuối cùng 
TTN là phó dâng tất cả trong bàn tay Mẹ, hoàn thành ngày thứ Bảy, mồng Bảy tháng Hoa Mẹ 
năm 2022.

Sáng thứ Bảy, lễ tri ân quý anh Nguyên Tổng Vụ Piô Maria và Cựu Tổng Hội đồng Cố vấn 
đã hy sinh phục vụ 5 năm qua.

Và Chúa Nhật, Lễ Chúa Chiên Lành, mừng Anh Tân Tổng Phục Vụ và Tân Tổng Hội đồng 
khóa mới rất long trọng. Trên Cung Thánh, treo bảng lễ Tạ Ơn mừng Tổng Tu nghị VIII Dòng 
Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Tổng Hội đồng xếp ghế ngồi 1 hàng chữ nhất trước Nhà Tạm Thánh 
Thể và Anh Tân Tổng Phục Vụ chủ tế.

Sau Thánh Lễ, Tân Tổng Hội Đồng ra trước Tòa Mẹ Đồng Công dâng đặc biệt Tân Tổng 
Hội Đồng và nhiệm kỳ mới 2022 – 15/9/2027 cho Trái Tim Yêu Thương Mẹ Maria. 

Như vậy, toàn Dòng chúng ta đã yên tâm nằm gọn trong cung lòng và vòng tay Từ Mẫu 
của Mẹ Maria.
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13. Hội chợ mừng Tổng Tu Nghị VIII

Từ nhiều ngày trước, 12 pano gian hàng hội chợ đã được treo lên, làm cho bầu khí mừng 
Tổng Tu Nghị thêm niềm vui. Có một gian hàng đặc biệt: Đó là gian hàng của anh Tađêô M. 
Đinh Tri Thức. Anh đã chuẩn bị gian hàng này trước khi anh về với Chúa, gồm những phần 
quà như sách do chính anh viết, bút và tiền. 

Lúc 16g30, sau lời anh Tân Tổng Cố Vấn I tuyên bố, hội chợ bắt đầu! Ào ào khách chơi bám 
đầy mọi gian hàng. Các gian hàng do các lớp khấn trẻ và các lớp Thần - Triết phụ trách. Vui 
vẻ, rất vui vẻ. Già trẻ lớn bé, ai cũng hăng hái chơi để được các phần quà. Các cha hưu dưỡng 
cũng tham gia.

Có những gian hàng mới 30 phút đã hết đồ thưởng vì anh em chơi quá giỏi. Tới 17g15 coi 
như mọi gian hàng hết đồ thưởng. Lúc đó, anh em tập trung về gian hàng ẩm thực của nhà 
Tập, gồm các món như bánh xèo, chè Thái, trứng nướng, yauort...

Và đến 17g45 thì sân chơi hội chợ đã được dọn sạch. Một ngày thật vui vẻ thoải mái, cười 
hả hê. “Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui” (Tv 131,1).

Sang ngày thứ Hai, mọi sự gần như bình thường. Anh em ở các tu viện, khu sở gần Nhà 
Mẹ đã về lại nhiệm sở mình.
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Anh Hòa và anh Thắng USA phải ra bệnh viện test dịch bệnh để chiều mai 8g lên máy bay 
về lại Tỉnh Dòng. Còn những anh khác thì thứ 3 tuần sau cũng sẽ goodbye về lại Tỉnh Dòng.

14. Thánh lễ, các anh phương xa chia nhau dâng lễ

Các anh nơi khác chia nhau dâng Thánh Lễ, chúng em Nhà Mẹ cũng được hiểu biết thêm 
qua các bài chia sẻ Tin Mừng, tạm gọi là “tình hình và ý hướng bốn phương”. Nhờ đó mà được 
mở mang não trạng phần nào, và cảm thông với anh em các nơi đang truyền giáo và mục vụ, 
có vui, có buồn.

Trong một Thánh Lễ, anh Patriciô M. Trần Thế Mạc suy niệm câu Phúc Âm: “Ta và Cha 
Ta là một”. Anh gợi lại nhiều ý tưởng từ Kinh Thánh, ca dao, tục ngữ, và nhất là anh nhắc 
lại ý Anh Cả nhắn nhủ ngày từ giã anh em xuất ngoại tại Phước Tỉnh năm 1975: Các em 
ra đi để bảo vệ và phát triển Dòng. Nhờ đó anh em tăng tình mến Chúa, mến Mẹ, đoàn 
kết với nhau.Dù no, dù đói anh em luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ nhau, để làm cho Dòng 
lớn mạnh thêm mãi.

Và anh Mạc kêu gọi anh em Việt Nam cũng như Hoa Kỳ hợp nhất với nhau như Hiến 
Pháp, Quy Luật và các quyết nghị Tổng Tu Nghị VIII đã nêu ra. Chúng ta không cần biết 
Dòng đã cho chúng ta những gì, nhưng phải hỏi chúng ta đã làm gì cho Dòng để thăng 
tiến tinh thần thánh thiện, mở rộng Nước Chúa và Đức Mẹ, phát triển cộng đoàn Dòng 
và cứu rỗi thật nhiều linh hồn, như ý nguyện Chúa và Đức Mẹ đã soi sáng cho Đấng Sáng 
Lập của chúng ta. Amen.
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Kính thưa Anh Tân Tổng Phục Vụ Luy Maria, Quý 
Anh Tổng Cố Vấn,

Toàn Thể anh em Nhà Mẹ và Tỉnh Dòng Hoa Ký,
Anh Đinh Vương Cần thuộc lớp khấn 4 bên Hoa Kỳ, 

qua đời mấy năm nay. Mỗi lần có vị Bề Trên nào nhận 
nhiệm vụ mới, anh đều nhắn bảo anh em rằng: 

- Chúng ta phải Cám Ơn Chúa đã ban cho các Bề Trên 
Ơn Can đảm chấp nhận chức Bề Trên thay cho chúng ta.

Vâng, hôm nay, mọi phần tử Dòng, hiện diện hay 
vắng mặt, chúng em hân hoan đến Phục quyền, cám ơn 
và Chúc Mừng Anh Tân Tổng Phục Vụ Louis Maria Vũ 
Minh Nhiên và Quý Anh Tân Tổng Cố Vấn Dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc (2022 -2027).

Qua sự kiện Anh Tổng Phục Vụ và Quý Anh Tổng Cố 
Vấn nhận trọng trách cao quý nhưng đầy khó khăn đang 
ập tới. Chúng em chỉ biết Cầu Nguyện và Phó thác Quý 
Anh cho Tình Yêu Giêsu Maria Giuse.

Một trọng trách cao cả,  chúng em ai cũng ngưỡng mộ lòng can đảm, sự bỏ mình, và hy 
sinh tuyệt vời vì đại sự, vì Hội Dòng, vì tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh và Mẹ Maria chí 
ái,  khi Anh Tổng và Quý Anh Tổng Cố Vấn nhận một trách nhiệm mà không mấy danh giá, 
quyền lực, giầu sang và bề thế như những chức tước quyền uy trần thế!

Nói chung: một trọng trách cao quý đầy chông gai thử thách để Phục Vụ, trở nên Tổng 
Phục vụ và các Tổng Cố Vấn Phục Vụ. Trở nên tôi tới của các tôi tớ.

Trong ngày khai mạc và bầu cử (04/5/2022), Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong bữa tiệc 
mừng Tân Tổng Phục Vụ Dòng CRM, ngài đã quay sang Anh nguyên Tổng Phục Vụ Piô Maria 
Nguyễn Quang Đán nói lên Lời Chúc Mừng – Chia Vui: 

"Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm 
những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi" (Mt 25,14-30, Dụ ngôn 
Nén Bạc).

Rồi ngài quay sang Anh Tân Tổng Phục Vụ Louis Maria, Chia Buồn thay vì Chia Vui: “Hôm 
nay cha bắt đầu vác Thánh giá!” – Nghe mà không vui chút nào!

Ngài cũng kể rằng: Một xứ nọ, khi đón cha xứ mới về, cả giáo xứ hân hoan vui mừng làm 
một băng rôn lớn, châm ngôn sống của cha xứ mới bằng câu nói của Thánh Phaolô gửi cho 
cộng đoàn Philipphê: 

Chúc Mừng và Phục Quyền
ANH TÂN TỔNG PHỤC VỤ LUY MARIA VŨ MINH NHIÊN

VÀ QUÝ ANH TỔNG CỐ VẤN DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
08/5/2022

Polycarp M. Nguyễn Đức Thuần, CRM
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“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
Một số các em thiếu nhi làm băng reo, rồi ca hát nhảy múa ca tụng cha xứ: “… Chết là một 

mối lợi... Chết là một mối lợi!"
Nhưng không biết các em thiếu nhi ca tụng cha xứ mới/ hay lại muốn cha xứ: “Chết đi là 

một mối lợi”!? 
Cầu mong và khấn nguyện, trong chúng em đây, đừng ai trong khi Chúc Mừng và Phục 

Quyền các Bể Trên, giống như các em thiếu nhi trên thì hỏng bét!
Trách nhiệm xây đắp Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc một ngày một thăng tiến và phát triển 

không hẳn là của riêng ai, mà là của mọi phần tử Dòng, dù non trẻ mấy mặc lòng!    
Xin hãy luôn tâm niệm câu nói để đời của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy trong bài 

diễn văn nhận chức ngày 20/01/1961: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn 
có thể làm gì cho tổ quốc".

Hôm nay, chúng ta hãy trang trọng đổi thành: “Đừng hỏi Hội Dòng có thể làm gì cho tôi, 
hãy hỏi tôi có thể làm gì cho Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc?”

Hãy xây đắp Dòng để thăng tiến và phát triển Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc  mãi mãi bằng 
trọng trách thực hành Ba Lời Khấn Dòng:

1. Vâng Phục - Điều 57 trong Quy Luật Dòng: Mọi anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 
bất kỳ thuộc Tỉnh Dòng nào, đều buộc vâng lời anh Tổng phục vụ và đại diện của anh với hiệu 
lực lời khấn tuân phục.

Chúng em xin dâng Thánh Giá Chúa chịu đóng đanh, vâng lời cho đến chết lên Quý Bề 
Trên để tỏ lòng Vâng Phục.

2. Khiết Tịnh – Điều 45 trong Quy Luật Dòng:             
Để tôn vinh Thiên Chúa và Hội Thánh Công Giáo, làm vinh dự cho Dòng, thánh hóa bản 

thân và nêu gương sáng cho mọi người, anh em hãy nỗ lực tuân giữ đức Khiết tịnh trọn hảo 
với một lương tâm tinh tế, vì không gì làm hại việc truyền bá Đức Tin và thánh vụ cho bằng 
một tu sĩ phạm tội  nghịch đức Khiết tịnh.
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Bông Lan trắng tinh tuyền đây, tượng trưng cho Đức Khiết Tịnh, chúng em xin dâng lên 
Thiên Chúa qua Quý Bề Trên….

3. Thanh Bần – Điều 50:  
Sau khi tuyên khấn bất cứ của gì anh em kiếm được, do công lao chính đánh hay tài năng, 

nhân dịp thi hành nhiệm vụ hay vì lý do nào khác, đều phải sung ngay vào quỹ của Dòng,...
Vì thế,  Đêm trước đây, một gia đình tại Việt Nam đã mang tặng nhưng không cho chúng 

em một số tiền: Một trăm ngàn đô la ($100.000).
Nay để Mừng Anh 

Tân Tổng Phục Vụ & Quý 
Anh trong Tân Tổng Hội 
Đồng Cố Vấn – 

Chúng em xin nộp để 
thể hiện cụ thể việc tuân 
giữ Lời Khấn Thanh bần 
qua tay Anh Tân Tổng 
Phục Vụ Louis Maria Vũ 
Minh Nhiên

Kính xin anh Tổng vui 
lòng chấp nhận và mở ra 
kiểm chứng và chúc lành 
cho Ba Lời Khấn Thánh 
của chúng em.

Chúc mừng - chúc mừng - chúc chúc mừng (hát và vỗ tay cho đến khi mở quà xong).
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Trong tâm tình hân hoan tạ ơn và chúc mừng Tổng Tu Nghị VIII, quý anh hữu trách Nhà 
Mẹ - Tu viện Khiết Tâm đã tổ chức rất nhiều hoạt động giải trí lành mạnh, nhằm khơi dậy nơi 
anh em tinh thần tri ân và cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, cũng như tỏ lòng biết ơn Dòng... 

Chúng ta có thể liệt kê sơ lược như sau: 

1. Giải bóng đá mini

Trong tinh thần tạ ơn, và nhằm 
khích lệ nhiệt huyết tuổi trẻ nơi 
những anh em trẻ, những lớp măng 
non của Mẹ Dòng, với sự đồng ý của 
quý bề trên hữu trách, anh trưởng 
ban Thể dục Thể thao đã tổ chức giải 
bóng đá mini tại sân bóng Nhà Mẹ. 
Có thể nói, vì thời gian chuẩn bị quá 
chóng vánh, nên từ vòng loại cho đến 
vòng chung kết, chỉ xoay quanh bốn 
đội bóng (gồm các anh  lớp 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 và các anh trẻ 
USA). Phải công nhận một điều là: 
giải thi đấu nhỏ nhưng đã quy tụ toàn 
những chân sút “ưu tuyển”, nên khán 
thính giả thật “mãn nhãn, mãn nhĩ” 
với nhiều bàn thắng hay và đẹp mắt, 
chẳng khác gì những chân sút nổi 
danh thế giới thể thao. 

Có một điều khá thú vị là trong số 
quý nghị huynh về từ Tỉnh dòng Mẹ 
Lên Trời – USA, nhiều anh có tinh 
thần thể thao rất cao như: Anh cố 
vấn V Hưng Long, anh Tân Văn, anh 
Hồng Ân (lớp 15), anh Hữu Quý (lớp 
16)... Nhìn góc độ nào đó, phải công 
nhận rằng: lửa nhiệt tình nơi quý anh 
còn rất mãnh liệt, mặc dầu có anh tóc 
đã điểm sương. 

Hoan hô tinh thần con Mẹ Chúa 
Cứu Chuộc – USA! 

BẢN TIN TỔNG HỢP MỪNG TỔNG TU NGHỊ VIII
IM. DH
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Trong tinh thần hăng hái, nhiệt thành, giải đấu diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, cho đến phút 
chót; dẫn đến một cái kết thật phấn khởi là cả bốn đội đều được nhận giải: Nhất, Nhì, Ba, Tư.

2. Lễ tri ân...

Theo như thông cáo chung nhà, Thứ Bảy ngày 7/5/2022, một thứ Bảy đầu Tháng Hoa Mẹ, 
quý anh hữu trách muốn dành riêng ngày hôm nay để tri ân và biết ơn Anh nguyên Tổng phục 
vụ và quý anh nguyên Tổng Cố vấn khóa VII. 

Trong ý nghĩa đó, mở đầu ngày tri ân đặc biệt này bằng thánh lễ biệt kính Trái Tim Mẹ, 
được mừng theo bậc lễ trọng.

Chủ tế thánh lễ đặc biệt này là Anh nguyên Tổng cố vấn I Phanxicô M. Hoàng Thiên Triệu; 
và giảng lễ là anh tân Tổng cố vấn III Lêô M. Đào Tiến Nhất. Khai triển ý nghĩa đoạn Tin 
Mừng nói về 10 người phong cùi được chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại quay lại tạ 
ơn Thầy Giêsu. Bài giảng của anh tân Tổng cố vấn III xoay quanh hai cụm từ: “Cảm mến và 
Tri ân”. 

Xin chân thành biết ơn anh nguyên Tổng Phục vụ Piô Maria và quý anh nguyên Tổng Cố 
vấn khóa VII. 

3. Lễ tạ ơn và mừng Tổng tu nghị VIII

Ngay hôm sau, Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành, ngày 8/5/2022, nhà nguyện 
được anh em ban Trang trí và ban Cung thánh trang hoàng khá hoành tráng: pano, hoa, nến, 
thảm đỏ,...

Chủ tế thánh lễ dặc biệt này chính là Anh Tân Tổng Phục vụ Luy M. Vũ Minh Nhiên, và 
giảng lễ là anh Giám tập Tỉnh dòng Hoa Kỳ Vinh-Sơn Phaolô M. Âu Quốc Thanh. Từ ý ng-
hĩa bài Tin Mừng Lễ Chúa Chiên Lành, anh chia sẻ nhiều ý tưởng xoay quanh một nội dung 
chính, đó là:

- Chúa là Chúa Chiên Nhân Lành, chúng ta, dù ở cấp bậc nào, chỉ là những người chăn dắt. 

- Chúa biết rõ từng con chiên. Chúa yêu chiên, chăm sóc, vỗ về chiên. 

Theo đó, người chăn chiên nhân lành, cũng phải là người:
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- Biết chiên như Chúa Chiên biết
- Yêu chiên như Chúa Chiên yêu.
- Làm như Chúa Chiên làm. 
Đồng thời, phải ý thức mình đang ở đâu trên con đường theo Chúa Chiên, thông qua năm 

ngưỡng cửa sau:

1. Tin tưởng ban đầu.
2. Hiếu kỳ thiêng liêng. 
3. Mở lòng thiêng liêng.
4. Tìm kiếm thiêng liêng.
5. Chọn lựa: Làm môn đệ Chúa. 
Trong ý nghĩa đó, anh mời gọi quý anh hữu trách cũng như tất cả anh em hãy biết đồng 

hành và cùng nhau chia sẻ công việc, trách nhiệm. Và khi mình đã cố gắng hết khả năng, hãy 
phó thác tất cả cho Chúa Chiên và Đức Mẹ - Mẹ Chúa Chiên. Và anh kết thúc bài chia sẻ bằng 
đôi lục bát thật ý nghĩa:

“Toàn, Cường, Nhất, Đính, Truyền, Thao
Nhiên cầu Chúa, Mẹ tuôn trào ơn thiêng”. 

4. Hội Chợ mừng...

Chiều Chúa Nhật ngày 08/5/2022, sau giờ kinh Phụng vụ chiều, khi bóng hoàng hôn đang 
dần buông xuống, anh em tụ họp rất đông dưới sân chơi. 

Thật là hào hứng, sôi nổi và phấn khởi!

Chuyện gì thế! 

Ah! Thì ra quý anh hữu trách 
và Ban văn nghệ tổ chức Hội 
Chợ Mừng Tổng tu nghị VIII. 

Giờ đã điểm. 

Đúng 4g30, Anh tân Tổng 
cố vấn I Gioan Vianey M. Phạm 
Thiên Toàn dõng dạc tuyên bố: 
Hội Chợ mừng Tổng Tu Nghị 
VIII bắt đầu. 
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Những gian hàng trò chơi bắt đầu ồn ào, náo nhiệt, 
rôm rả mời chào khách tham quan và ủng hộ. 

Góp vui trong phiên Hội chợ này, có cả thảy 12 
gian hàng. Nhưng nhìn ở góc độ nào đó, nhận thấy 
có một số gian hàng khá đặc biệt thú vị và thu hút. 
Ví dụ như: 

- Gian hàng Tập viện, một gian hàng “độc nhất 
vô nhị”: Chuyên Ẩm thực. Đến với gian hàng này, 
bạn sẽ được thưởng thức: bánh xèo, trà sữa trân 
châu, chè Thái, hột vịt nướng than,...

- Gian hàng Sinh viên Tân Thành: Đây là gian hàng của các bạn sinh viên lưu xá Tân 
Thành, Quận Tân Phú, Sài Gòn. Với trò “Bịt mắt đập chậu”, khá thu hút khách tham quan. 

- Gian hàng anh em Lớp Thần I: với trò “Xạ thủ súng hơi” rất thu hút khách. Có thể thấy, 
hầu như ai cũng muốn một lần làm “xạ thủ”. 

- Gian hàng anh em Đội 25, với thử thách: “Chạy dây lò xo” có gắn dòng diện cường độ 
nhỏ. Có thể nói, bạn muốn vượt qua thử thách này, chắc cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh và 
khéo léo, vì chỉ sao nhãng một tí thôi là chuông reo báo phạm lỗi, và sẽ bị loại. 

Cuối cùng, có một gian hàng thật đặc biệt của người Anh đã về Nhà Cha: Gian hàng Cha 
Cố Tađêô Maria Đinh Tri Thức. Ai bốc thăm cũng đều có thưởng: sách do anh biên soạn và 
viết, ngoài ra còn có tiền, bút,…. 

5. Văn nghệ và quay số Mừng... 

Buổi tối cùng ngày, sau giờ chầu Thánh Thể, anh em Việt – Mỹ lại quây quần bên nhau 
trong hội trường Nhà Mẹ để tham dự chương trình văn nghệ đặc sắc và quay số trúng thưởng 
mừng Tổng Tu Nghị VIII. 

Khoảng 20g15, MC Hải Nguyên (23) chào mừng và khai mào đêm văn nghệ mừng Tổng 
Tu Nghị VIII. Mở đầu là bài hợp xướng: “Tri ân Tình Chúa”, do anh em tu viện Mẹ Dâng Mình 
(Mẫu Tâm) trình diễn. 
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Tiếp đến, Anh 
tân Tổng Phục vụ 
Luy Maria Vũ Minh 
Nhiên thay mặt anh 
em toàn Dòng bày 
tỏ tâm tình tri ân 
Anh nguyên Tổng 
Phục vụ Piô Maria 
Nguyễn Đán và quý 
anh Tổng Hội đồng 
cố vấn khóa VII. 

Anh nêu cao và 
biểu dương tấm 
lòng, tinh thần hy 
sinh cao độ của 
anh nguyên Tổng 
Phục vụ Piô Maria 
theo gương Anh Cả 
Đaminh Maria, Anh Tổng Gioan Maria và quý anh tiền bối. Sau lời tri ân, ủy ban trao quà đã 
gửi đến anh nguyên Tổng Phục vụ và quý anh nguyên Tổng Hội đồng Cố vấn khóa VII những 
bó hoa tươi thắm cùng những món quà thật đậm tình đậm nghĩa. 

Tiếp đến, MC giới thiệu phần đặc biệt trong chương trình đêm nay. Anh trân trọng mời 
Anh tân Tổng phục vụ Louis Maria và quý anh tân Tổng Hội đồng cố vấn bước lên khán đài, 
hầu anh em toàn dòng chiêm ngưỡng và chúc mừng. 

Anh Quản lý Thuần của Tỉnh Dòng USA, thay mặt anh em toàn Dòng bày tỏ đôi điều cùng 
Anh tân Tổng phục vụ Luy Maria và quý anh tân Tổng Hội đồng cố vấn.

Anh cám ơn tấm lòng cao lớn của Anh tân Tổng phục vụ Louis Maria, tinh thần hy sinh 
tuyệt vời vì đại sự, vì Hội Dòng, can đảm gánh lấy trọng trách phục vụ. Anh mượn lời tâm 
niệm của Tổng thống Mỹ John Kennedy để nói với anh em Dòng: Đừng hỏi Hội Dòng đã làm 
gì cho tôi? Nhưng phải hỏi tôi đã làm gì cho Hội Dòng?
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Rồi anh dâng lên ba món quà, tượng trưng cho ba lời khấn, để tỏ lòng tôn kính và vâng 
phục quyền bính các Bề trên thay mặt Chúa. 

- Với Đức Khiết Tịnh: anh dâng lên chậu phong lan trắng tinh tuyền, tượng trưng lời khấn 
Khiết Tịnh. 

- Với Đức Thanh Bần: anh dâng lên món quà của một vị ân nhân gửi cho anh, và anh 
mượn lời trong Hiến Pháp: “Bất cứ tu sĩ kiếm được gì do công lao hay do..., thì dâng hết lại 
cho Dòng...” 

- Với Đức Vâng Lời: Anh mời gọi anh em hãy tỏ lòng tôn kính và vâng phục trong mọi 
cộng việc. 

Anh Tân Tổng Phục vụ Luy Maria mượn lời của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nói với 
anh khi ngồi bàn tiệc trưa hôm ấy, đó là: “Xin chia buồn với cha, từ nay cha bắt đầu vác thánh 
giá”. Anh tha thiết mời gọi anh em sống tình yêu thương bác ái và chân thành với nhau, cầu 
nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, góp sức cùng chung tay xây đắp Con thuyền Dòng Mẹ Chúa 
Cứu Chuộc vững mạnh và phát triển giữa thế giới hôm nay.  

Tiếp đến, anh 
trưởng ban Văn nghệ 
Thạch (19) bước lên 
khán đài công bố các 
tác phẩm sáng tác thi 
ca, nghệ thuật, điêu 
khắc..., nhân dịp kỷ 
niệm 80 năm Thành 
lập Dòng và mừng 
Tổng Tu Nghị VIII. 
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Các em sinh viên Tân Thành cũng 
đến giúp vui với nhạc phẩm: “Làm 
dấu”. 

Xen kẽ giữa những tiết mục là 
chương trình quay số trúng thưởng 
qua màn hình điện tử, với nhiều giải 
thưởng hấp dẫn và thú vị. 

Vui tươi và phấn khởi làm sao!
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1/ NGHỊ HUYNH CAO NIÊN NHẤT TRONG 
TỔNG TU NGHỊ VIII là Anh linh mục Barnaba Thánh 
Danh Mẹ NGUYỄN ĐỨC KIÊN (Thiệp). Anh thuộc 
hàng kỳ cựu còn sót lại trong số các Tổ phụ có mặt 
ngay từ thuở ban đầu, thời Đấng Sáng Lập - Anh Cả 
Đaminh Maria. Anh hiện đứng trong Top U -100 của 
Dòng; chính xác là Cụ đã 94 tuổi. Anh đã được các Anh 
lớn Đội Truyền Tin tín nhiệm bầu chọn bằng phiếu kín 
để trở thành Nghị huynh Công cử Nhóm Một. Anh cho 
biết mình đã từng tham dự nhiều Tổng Tu Nghị (xưa 
gọi là Đại Công Hội) liên tiếp; và gần đây nhất là các 
TTN VI (2011), TTN VII (2016) và TTN VIII (2022). 

2/ NGHỊ HUYNH TRẺ TUỔI NHẤT TRONG TỔNG 
TU NGHỊ VIII là anh linh mục Augustinô Mẹ Đau Thương 
PHẠM HỒNG ÂN, thuộc Tỉnh Dòng CRM Hoa Kỳ. Hiện 
nay, Anh "đang hưởng dương" 32 tuổi. Anh cũng là linh 
mục trẻ nhất Tỉnh Dòng Hoa Kỳ và Toàn Dòng. Dù còn 
trẻ, dáng dấp thư sinh, cao ráo đẹp giai, nhưng Anh vẫn 
có thần thái điềm đạm, chững chạc. Sáng ngày 03/5/2022, 
toàn thể anh em Nhà Mẹ - trong đó có khoảng 80 linh mục 
CRM Việt Nam và Hoa Kỳ tề tựu - đã cùng Anh dâng Lễ 
Tạ Ơn Thánh ân Linh mục của Anh. Trong Thánh lễ này, 
Anh phát biểu: "Em còn trẻ, chắc sẽ còn phải sống lâu hơn 
nhiều anh lớn, nên rất cần sự giúp đỡ và lời cầu nguyện 
của toàn thể anh em Dòng". "Mỹ con" ăn nói khéo và dễ 
thương vậy đấy!

3/ Trong suốt quá trình Tổng Tu Nghị 
VIII, ai cũng nhận ra một điều là CÁC 
NGHỊ HUYNH TRẺ NỒNG NHIỆT 
PHÁT BIỂU NHIỀU HƠN, HĂNG 
SAY HƠN VÀ THỰC TIỄN HƠN, so 
với những Tổng Tu Nghị trước. Các nội 
dung được các cha, các thầy đại diện 
giới trẻ trong Dòng chú ý trình bày nổi 
bật hơn cả là: Vấn đề ĐÀO LUYỆN 
NHÂN SỰ và ĐÀO TẠO CHUYÊN 
MÔN; Góp ý cụ thể để XÂY DỰNG 

8 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT
TRONG TỔNG TU NGHỊ 8

Lê An NT
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THĂNG HOA ĐỜI SỐNG CHUNG và Kế hoạch PHÁT 
TRIỂN VỮNG BỀN CHO CÁC CƠ SỞ TRUYỀN GIÁO 
CỦA DÒNG đang hiện diện và phục vụ trong 17 Giáo phận, 
đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc...

4/ Ba Kế hoạch được các Nghị huynh hồ hởi tán thành 
nhất là: 1) DỰ ÁN THIẾT LẬP PHỤ TỈNH DÒNG MẸ 
CHÚA CỨU CHUỘC tại Miền Bắc và Trung Tâm Mục Vụ 
Truyền Giáo CRM ở Giáo phận Thái Bình; 2) Tìm kiếm 
CƠ SỞ TƯƠNG ĐỐI PHÙ HỢP CHO HỌC VIỆN MẸ VÔ 
NHIỄM của Hội dòng, cũng sẽ là NHÀ TU HUẤN CRM tại Giáo phận Đà Lạt; 3) Chuẩn bị 
hành trang ngôn ngữ cần thiết và kiến thức tương đối đầy đủ để có thể sớm có HỢP ĐỒNG 
GỬI ANH EM TRẺ LÀM MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO TẠI HẢI NGOẠI, bắt đầu là đến các 
Giáo phận Hoa Kỳ; với sự trợ giúp của Tỉnh Dòng CRM Hoa Kỳ.

5/ THAY VÌ BẦU NGAY 
6 TÂN TỔNG CỐ VẤN cho 
Nhiệm kỳ 2022 -2027 vào 
ngay ban chiều 4/5/2022 khi 
đã có Tân Tổng Phục Vụ, 
như thói quen xưa nay; thì 
lần này, Anh Tân Tổng Phục 
Vụ Luy Maria - vì lâu năm 
trước đây đã không thường 
xuyên làm việc tại Nhà Mẹ 
Việt Nam - đã đề nghị Tổng 
Tu Nghị cho Anh được MỘT 
NGÀY TRAO ĐỔI, BÀN 
BẠC, THẢO LUẬN KỸ TRƯỚC với một số anh em uy tín... Sau đó, Anh giới thiệu Danh 
sách cụ thể các Ứng viên Tân Tổng Cố Vấn với Hội nghị bằng văn bản, trước khi các Nghị 
huynh tự do bỏ phiếu bầu chọn. Và thực tế cho thấy Cuộc bầu phiếu đã diễn ra tốt hảo, Tuy 
vẫn có những vòng phiếu hồi hộp, gay go, hấp dẫn,… như trong việc bầu chọn Tổng Cố vấn 
III chẳng hạn… Nhưng các Nghị huynh đều nhận ra rằng: mọi chuyện trong cuộc bầu cử 
không có gì ngoài thánh ý nhiệm mầu của Chúa quan phòng..

6/ PHÁT BIỂU "DÍ DỎM 
NHẤT" TRONG TỔNG TU NGHỊ 
VIII là lời nhận xét của ĐỨC 
TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN 
GIUSE NGUYỄN NĂNG, chủ tọa 
cuộc bỏ phiếu bầu chọn Tân Tổng 
Phục Vụ 4/5/2022 tại Nhà Mẹ 
Dòng, khi cho rằng MÌNH CHƯA 
HỀ CHỨNG GIÁM MỘT CUỘC 
BẦU PHIẾU BỀ TRÊN TỔNG 
QUYỀN NÀO MÀ NHANH GỌN 
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VÀ NHẸ NHÀNG, ĐƯỢC NHẤT TRÍ CAO như CUỘC BẦU CỬ BỀ TRÊN LẦN NÀY tại 
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

7/ CÂU NÓI CHÂN THÀNH MÀ GÂY "NHỨC NHỐI NHẤT", cần được anh em CRM 
đón nhận và quan tâm hơn cả, cũng là của ĐỨC TỔNG SÀI GÒN. Ngài đã từng nhiều lần 
phát biểu trước, sau và nhất là giữa Tổng Tu Nghị VIII là: "NHÀ DÒNG XIN CHO ANH EM 
CHỊU CHỨC LINH MỤC, LÀ ĐỂ LÀM GÌ?"

8/ VĂN BẢN GIÁ TRỊ NHẤT ĐƯỢC ĐƯA 
RA VÀ TRAO TAY TỪNG NGHỊ HUYNH 
TỔNG TU NGHỊ VIII ĐỂ NGHIÊN CỨU VÀ 
THẢO LUẬN sớm nhất và kỹ nhất chính là "THỦ 
BẢN TU HUẤN" CỦA ANH NGUYÊN TỔNG 
PHỤC VỤ PIÔ MARIA. Trong đó, vấn đề trước 
tiên được nêu ra là: Liệu trình Khiêm tốn để cùng 
nhau kiểm điểm và khắc phục các nguyên nhân 
tiêu cực cho việc "Chỉnh đốn Đời sống Tâm Linh". 
Tiếp đó, trong thời gian tới, anh em Dòng sẽ cùng 
nhau thăng hoa những khía cạnh cao thượng và 
tích cực theo Tinh thần Phúc Âm và Trí ý Sáng 
Lập. Nhất là cùng nhau quảng đại xây dựng mối 
dây hiệp nhất và canh tân Hội dòng, hầu có thể 
phục vụ Giáo hội, theo đúng Lời dậy và Gương 
sống của chính Đức Kitô. Cụ thể trong Thủ Bản, 
anh em phải cùng xem lại Chương trình Đào tạo 
và Nội dung Đào tạo của Dòng, rồi đến Chiều kích Đào tạo và Nhân sự Đào tạo thế nào. Sao 
cho anh em Dòng, nhất là anh em trẻ, khám phá và đào sâu căn tính chân thực của người tu 
sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 
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Trong tâm tình “uống nước nhớ nguồn’”, lúc 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 08.05.2022, 
anh Tân Tổng Phục Vụ và tân Tổng Hội Đồng Cố Vấn đã ra viếng Đất Thánh của Dòng, 
nơi an nghỉ của Anh Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Đấng Sáng Lập Dòng, anh Gioan 
Maria Đoàn Phú Xuân - nguyên Tổng Phục vụ, và các anh em Dòng. 

Trước phần mộ của Anh 
Cả, anh Tân Tổng Phục Vụ 
và Tân Hội Đồng Cố Vấn 
đã dâng hương hòa cùng 
những lời kinh cầu. Anh 
Tân Tổng Phục Vụ đại diện 
toàn thể anh em Dòng dâng 
lời tri ân Anh Cả kính yêu 
đã hy sinh cộng tác cùng 
Mẹ Maria để sáng lập Hội 
Dòng, với bao công khó 
của Anh để Hội Dòng mới 
có ngày hôm nay. Đứng 
trước trách vụ mới mà Hội 
Dòng trao phó, đoàn em 
Tân Tổng Phục Vụ và Tân 
Hội Đồng Cố Vấn xin trình 
diện Anh Cả, xin Anh cầu 
bầu cùng Chúa, Đức Mẹ và 
Thánh Cả Giuse cho đoàn 
em nhỏ của Anh chu toàn 
nhiệm vụ nặng nề mà Hội 
Dòng trao phó. 

Sau đó, anh em cùng 
nhau viếng và thắp hương 
cho anh Gioan Maria Đoàn 
Phú Xuân, và thắp hương 
cho toàn thể anh em Dòng 
trong tâm tình tưởng nhớ 
và tri ân.

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Hoàng Thao
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ĐẠI DỊCH COVID-19
ĐỐI VỚI DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Hữu Ngữ, CRM

Nhân loại đang sống trong thời kì văn 
minh tột bậc, các ngành khoa học phát triển 
rực rỡ, nhưng lại xuất hiện những căn bệnh 
lạ thường. Cụ thể là cuối năm 2019, một đại 
dịch bắt đầu từ Vũ Hán – Trung Quốc, sau đó 
lan dần trên toàn thế giới. Căn bệnh ấy như 
“cái ổ gà” trên đường đời của nhân loại để 
cảnh tỉnh họ. Thực vậy, Covid-19 là đại dịch 
toàn cầu gây ra hội chứng hô hấp cấp tính 
nặng 2 (SARS CoV 2). Tác động của nó ảnh 
hưởng đến kinh tế, văn hóa, sinh thái, chính 
trị và nhiều lĩnh vực khác; và cũng tác động 
mạnh mẽ tới sinh hoạt của Giáo Hội, cách 
riêng là Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

1. Thực trạng và diễn biến đại dịch 
Covid-19

Cho đến những ngày này (tháng 5/2022) 
thì cơn đại dịch Covid-19 không còn hoành 
hành dữ dội trên thế giới như những tháng 
trước đây nữa. Tại Nhà Mẹ và Tu viện Mẹ 
Dâng Mình, thì mọi sinh hoạt đã trở lại bình 
thường trong hoàn cảnh mới. 

Nhìn lại những ngày tháng sống trong 
đại dịch Covid-19, ai cũng cảm thấy bàng 
hoàng và khiếp sợ. Tại Việt Nam, cơn đại 
dịch Covid-19 đã càn quét ba lần một cách 
khốc liệt. Hầu hết các nước trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam đều áp dụng chính sách “bế 
quan tỏa cảng”, nào 
là ngăn sông cấm 
chợ, đóng cửa biên 
giới, kiểm soát và 
truy vết F0, F1,… 

Với lần dịch đầu 
tiên này, tại Nhà Mẹ 
và Tu viện Mẫu Tâm 
chưa có anh em nào 
bị nhiễm. Tuy nhiên, 

để đối phó với dịch bệnh, các Bề trên và Ban 
Y Tế đã tìm cách mua các loại dụng cụ và 
thuốc men liên quan đến dịch bệnh. Đồng 
thời, sinh hoạt bình thường chuyển sang sinh 
hoạt hạn chế dần, chẳng hạn: các linh mục 
ngưng việc mục vụ bên ngoài, ngưng các 
hoạt động bác ái xã hội, tránh tập trung đông 
người, giữ 5K theo Chỉ thị 16,... 

Cơn dịch bệnh Covid-19 tưởng rằng đã 
yên ổn với chính sách “đóng cửa”, ai ngờ 
đại dịch Covid-19 thứ hai bùng phát mạnh 
tại Sài Gòn, khởi đi từ sau ngày 30 tháng 4 
và mùng 1 tháng 5 năm 2021, ngày bỏ phiếu 
toàn quốc, những ngày đi làm giấy CCCD,… 
Các Bề trên đã cho một số đông anh em tại 
Nhà Mẹ và Tu viện Mẹ Dâng Mình tản đi các 
nơi, các tổ để giảm bớt số người ở Nhà Mẹ. 

Thế rồi tại Nhà Mẹ và Tu viện Mẹ Dâng 
Mình bắt đầu có một vài anh em bị nhiễm, 
được cách ly tại Nhà Mục Vụ. Các sinh hoạt 
như đọc kinh, ăn uống,… đều làm riêng; chia 
thành nhiều Thánh lễ, luôn đeo khẩu trang và 
sát khuẩn. Bầu khí lo sợ và bất an cao điểm 
nhất tại Nhà Mẹ có lẽ là sau khi anh Chính 
mất vì covid. 

Nhà Mẹ và Tu viện 
Mẫu Tâm có khoảng 
150 anh em bị nhiễm 
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Covid-19. Các Bề trên và Ban Y Tế dành 
khu nhà Vườn Lan (Cộng đoàn Emmau) 
ở Bình Chiểu – Thủ Đức làm nơi cách ly 
cho các anh em F0; còn dãy lầu 2 khu nhà 
Trái Tim Mẹ dành để cách ly những anh 
em mới khỏi bệnh hoặc từ nơi xa về.

Bầu khí Sài Gòn tang thương buồn 
thảm: xe cứu thương hằng ngày hú còi, 
các thông báo oang oảng trên loa phóng 
thanh suốt ngày; cả thành phố vắng tanh, 
nơi đâu cũng hàng rào, dây kéo, bảng 
thông báo,… Hàng chục ngàn người ra 
đi vĩnh viễn trong cô đơn buồn tủi; người 
sống thì thiếu thốn lương thực, thuốc 
men, thiếu tình người…

Dịch bệnh cũng bớt dần vì lúc này thế giới 
đã có vaccine. Hơn nữa, chính sách “đóng 
cửa” chỉ làm cho kinh tế thụt lùi, khó khăn 
chồng chất... Khoảng tháng 10/2021, chính 
sách mở cửa dần dần, trở lại bình thường 
từng phần. Tại Nhà Mẹ Dòng và Tu viện Mẫu 
Tâm cũng trở lại bình thường, anh em đang 
công tác các nơi lần lượt trở về Nhà Dòng để 
chuẩn bị cho năm học mới. 

Tưởng rằng đại dịch Covid-19 đã hết dần, 
tưởng rằng vaccine đã khống chế được dịch 
bệnh, ai ngờ, dịch Covid-19 đã biến thể sang 
chủng loại khác, thế là cả thế giới lại vùi đầu 
vào đối phó. Khu cách ly mới của Dòng là 
dãy lầu 3 nơi anh em Đội 17 cư ngụ.

Cơn đại dịch Covid-19 quét qua Nhà Mẹ 
Dòng và Tu viện Mẹ Dâng Mình đã làm cho 
khoảng 250 anh em bị nhiễm. Một số anh em 
bị tới hai lần, có một trường hợp đặc biệt bị 
tới lần thứ ba, đó là anh Hoàng đội 24. Đại 
dịch Covid-19 cũng đã làm cho 4 anh em lìa 
xa cõi thế: anh Chính, anh Thăng, anh Tâm 
cộng sự, anh Thụy cộng sự, và cha Tịnh ở 
Nhà Hưu Dưỡng.

2.  Những tác hại của đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác 
hại khủng khiếp cho toàn thế giới, khiến cho 
khoảng gần 15 triệu người chết, trong đó có 
4 anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Sau 

đại dịch, nhiều người và 
anh em Dòng bị những 
di chứng như: hay quên, 
mệt mỏi, tức ngực, khó 
ngủ, đột quỵ,… 

Đại dịch đã khiến cho 
Tổng Tu Nghị VIII phải 
hoãn lại. Theo lịch trình, 
Tổng Tu Nghị dự kiến sẽ 
diễn ra từ ngày 04 tháng 
11 đến ngày 11 tháng 11 
năm 2021. Nhưng vì tình 
hình đại dịch ngày càng 
gia tăng, không thể quy 
tụ đông người, anh em Tỉnh Dòng không thể 
về tham dự được, nên các Bề trên đã thỉnh 
cầu lên Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn 
Năng, Tổng Giáo phận Sài Gòn, và ngài đã 
chấp nhận bằng một thông cáo (ký ngày 
12/8/2021) cho dời Tổng Tu Nghị vào thời 
gian khác trong thời hạn một năm, đồng thời 
kéo dài nhiệm kỳ của các bề trên đương thời, 
tính từ ngày 04/11/2021. Trong thời gian gia 
hạn này, các Bề trên sẽ cố gắng tìm một thời 
gian nào đó thuận tiện để tổ chức Tổng Tu 
Nghị. 

Đại dịch Covid-19 đã làm cho các chương 
trình, các kế hoạch về đào tạo, truyền giáo, 
mục vụ, Gia đình Tận hiến, bác ái xã hội,… 
của Dòng phải tạm ngưng, hạn chế. Bình 
thường các lớp học của Dòng sẽ khai giảng 
vào đầu tháng 9, nhưng vì đại dịch, nên mãi 
tới ngày 25 tháng 10 năm 2021, các lớp học 
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của Dòng mới khai giảng, sau đó học online. 

3.  Ý nghĩa của đại dịch Covid-19 

Nếu như một người nào đó khi chạy xe 
trên con đường nhẵn nhụi, có thể họ sẽ cảm 
thấy buồn ngủ và đôi khi họ rất dễ bị mất cảnh 
giác. Tuy nhiên, khi xe đi trên con đường có 
nhiều ổ gà hay những hòn đá ngổn ngang thì 
họ phải tỉnh thức, phải chú ý,... Cũng vậy, 
đại dịch Covid-19 có phải là những ổ gà, là 
những hòn đá trên đường đời của nhân 
loại và của mỗi con người hay không? 
Và nó xuất hiện như thế có mục đích 
gì? Vâng, đại dịch Covid-19 đã gây ra 
cho nhân loại rất nhiều những tổn thất 
nặng nề. Riêng với Dòng Mẹ Chúa Cứu 
Chuộc, thì đây cũng là một biến cố lớn, 
ảnh hưởng đến toàn Dòng cũng như tác 
động mạnh mẽ đến từng tu sĩ, linh mục.

Đại dịch Covid-19 viếng thăm và 
làm thiệt hại cho Dòng trong nhiều 
lãnh vực. Tuy nhiên, phải chăng nó 
cũng nhắc nhở cho anh em Dòng Mẹ 
Chúa Cứu Chuộc là luôn phải sống đúng mục 
đích của mình và sẵn sàng làm vinh danh 
Chúa dù ở bất cứ hoàn cảnh nào! Phải chăng 
đại dịch Covid-19 cũng cảnh tỉnh mỗi anh em 
Dòng là luôn phải chuẩn bị cho mình cuộc 
sống mai sau, vì “lúc ta không ngờ thì Con 
Người sẽ đến”! Và phải chăng nó cũng là một 
lời mời gọi của Thiên Chúa cho Dòng và các 
phần tử của Dòng, đó là hãy xây dựng tình 

yêu thương, vì chỉ có 
yêu thương nhau mới là 
chìa khóa để trở về với 
Ngài.

Thời gian dần trôi, 
đại dịch Covid-19 cũng 
đã dần đi vào quên lãng. 
Tuy vậy, khi nghĩ lại, 
con người vẫn còn rùng 
mình kinh hãi vì những 

biến cố ấy đã xảy ra một cách ghê sợ. Phải 
nói rằng, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại 
lại có một cơn dịch bệnh nguy hiểm đến như 
thế. Đó là một dấu ấn, một dấu ấn đau thương 
của nhân loại và Hội Dòng, nhưng nó cũng 
mang đầy ý nghĩa…
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